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Dit boek wordt niet gepubliceerd om u te 
vertellen dat de zonde en haar verwoesting 
bestaan; dit feit is veel te duidelijk. Als 
gedwongen deelnemer aan deze 
onverzoenlijke controverse tussen goed en 
kwaad, tussen leven en dood, vraagt u zich 
wel eens af: 
 
 

Hoe is deze grote strijd begonnen? 
Welke principes zijn er aan de orde? 
Hoe lang gaat het nog door? 
Hoe zal het eindigen? 
Hoe kan ik niet bedrogen worden? 
Hoe kan de strijd om mijn hart voorgoed worden 
beslecht in de overwinning? 
Kunnen we met de doden communiceren? 
Wat is het doel van mijn bestaan? 
Hoe weet ik dat het einde nabij is? 
Is er echt hoop op een toekomst zonder pijn, lijden, 
onrecht en dood? 
 
Vat moed! God, die in jou het verlangen naar 
een beter bestaan en het verlangen naar de 
waarheid heeft geschapen, heeft deze 
levensreddende kennis niet voor je 
achtergehouden. 
 
Je wordt uitgenodigd op een ongelooflijke reis 
door de Bijbel met behulp van De Grote 
Strijd Tussen Christus en Satan Bijbel 
Studie Gids.  
 
Als je antwoorden vindt op de bovenstaande 
vragen, en nog veel meer, zul je een begrip 
krijgen van de kritische gebeurtenissen van de 
laatste dag die je zullen voorbereiden op het 
nemen van de beslissingen die jouw eeuwige 
bestemming ZULLEN bepalen. 



 

Les 1 
De Oorsprong van  

het Kwaad 
 
((1) WAAROM IS GOD NIET 
VERANTWOORDELIJK VOOR DE 
ZONDE? 
 
Laat niemand zeggen, als hij verzocht 
wordt: Ik word door God verzocht. God 
immers kan niet verzocht worden met 
het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. 
(Jakobus 1:13) 
 

 Het is onmogelik om de oorsprong 
van de zonde z— te verklaren, dat er een 
reden voor het bestaan ervan gevonden 
wordt. Toch laat zich genoeg begrijpen, 
zowel van de oorsprong van de zonde en 
van de uitroeiing ervan aan het einde, 
om de rechtvaardigheid en 
barmhartigheid Gods in de wijke, 
waarop Hij ermede handelt, ten 



volle aan het licht te brengen. Niets wordt 
in de Schrift meer duidelik gemaakt, dan 
dat God op generlei wijze aansprakelik is 
voor het ontstaan van de zonde; dat er 
geen willekeurige terugtrekking van de 
Goddelike genade, geen onvolmaaktheid 
in de Goddelike regering geweest is, 
welke aanleiding gegeven zou hebben tot 
het ontstaan van de opstand. 
 

(2) WAT IS DE BIJBELSE 
DEFINITIE VAN ZONDE? 
 

Ieder die de zonde doet, doet ook de 
wetteloosheid; want de zonde is de 
wetteloosheid. (1 Johannes 3:4) 
 

 De zonde is een indringer, voor het 
bestaan waarvan geen reden aangegeven 
kan worden. Hij is geheimzinnig, 
onverklaarbaar; de zonde te 
verontschuldigen betékent, hem te 
verdedigen. Indien er een 
verontschuldiging voor gevonden, of een 
reden voor zijn bestaan aangewezen kon 
worden, zou hij ophouden zonde te zijn. 
Onze enige omschrijving van zonde is die, 
welke in het woord Gods aangegeven 
wordt: “de zonde is de ongerechtigheid,“—
is wetsovertreding,— de uitwerking van 
een beginsel, dat in strijd is met de grote 
wet van de liefde, die het fondament 
uitmaakt van de Goddelike regering. 
 
(3) WELKE VIER FUNDAMENTELE 
PRINCIPES KENMERKEN DE 
REGERING VAN GOD? 



Gerechtigheid en recht zijn het 
fundament van Uw troon, 
goedertierenheid en trouw gaan voor 
Uw aangezicht uit. (Psalm 89:15) 
 
 Daar de wet der liefde het 
fondament van de regering Gods was, 
hing het geluk van alle geschapen 
wezens af van hun volkomen 
overeenstemming met de grote 
grondbeginselen van gerechtigheid in 
deze wet. God verlangt van al Zijn 
schepselen de dienst der liefde,—
huldebetoon dat voortvloeit uit een 
welbegrepen waardering van Zijn 
karakter. Hij schept geen behagen in 
gedwongen trouw, enschenkt aan 
allen vrijheid van wil, opdat ze Hem 
vrijwillig dienen zouden. Eén echter 
was er, die deze vrijheid verkoos te 
misbruiken.  
 
(4) WIE OVERTRAD DE WET VAN 
GOD EN WERD DE AUTEUR VAN DE 
ZONDE? 
 
Hoe bent u uit de hemel gevallen, 
morgenster, zoon van de dageraad! 
U ligt geveld op de aarde, 
overwinnaar over de heidenvolken! 
(Jesaja 14:12) 



 De zonde had zijn oorsprong bij 
hem, die na Christus door God het meest 
geëerd werd, en het hoogst stond in macht 
en heerlikheid onder de hemelbewoners. 
 
(5) IN WELKE STAAT HEEFT GOD 
LUCIFER GESCHAPEN? 
 

Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de 
dag dat u geschapen werd, totdat er 
ongerechtigheid in u gevonden werd. 
(Ezechiël 28:15) 
 
 V——r zijn val was Lucifer de eerste 
vande overdekkende cherubim, heilig en 
onbesmet. 
 
(6) WELKE FYSIEKE 
EIGENSCHAP VERKOOS 
LUCIFER OM TE WONEN DIE 
HEM UITEINDELIJK TOT DE 
ZONDIGE BEGEERTE VAN DE 
ZELFVERHEERLIJKING 
BRACHT? 
 

Vanwege uw schoonheid werd uw hart 
hoogmoedig, u richtte uw wijsheid te 
gronde vanwege uw luister. (Ezechiël 
28:17) 
 
 Lucifer had bij God in de gunst 
kunnen blijven, bemind en geëerd door 
het gehele engeleheir, zijn edele 



krachten aanwendende om anderen te 
zegenen, en zijn Maker te ver- 
heerliken.. . . Langzamerhand begon 
Lucifer toe te geven aan een begeerte 
tot verhoging van zichzelf.. . . . In 
plaats van te trachten, God tot het 
voornaamstevoorwerp van de 
genegenheid en trouw van Zijn 
schepselen te maken, poogde Lucifer, 
hun dienst en hulde voor zichzelf te 
winnen. En de eer begerende, die de 
oneindige Vader aan Zijn Zoon 
geschonken had, stond deze prins onder 
de engelen naar macht, de uitoefening 
waarvan rechtens alleen aan Christus 
toekwam. 
 
(7) WAT IS HET RESULTAAT VAN 
ZONDE-REBELLIE TEGEN DE 
WET VAN GOD? 
 

Want het loon van de zonde 
is de dood, maar de genadegave van 
God is eeuwig leven, door Jezus 
Christus, onze Heere. (Romeinen 6:23) 
 
      Al de hemelingen hadden zich 
verheugd in het weerspiegelen van de 
heerlikheid van de Schepper, en het 
verkondigen van Zijn lof. En zo lang God 
aldus geëerd werd, was alles vrede en 
vreugde geweest. Maar nu kwam er een 
wanklank de hemelse harmonie 
verstoren. De dienst en verheffing van het 
“eigen ik”, welke Gods plan 



tegenwerkten, deden een voorgevoel van 
onheil ontstaan in de harten, bij welke 
Gods eer boven alles gold. De hemelse 
raadslieden pleitten met Lucifer. Gods 
Zoon hield hem de grootheid, de 
goedheid, en de rechtvaardigheid van de 
Schepper voor, en de hei-lige, 
onveranderlike aard van Zijn wet. God 
had zelf de bestaande orde in de hemel 
besteld, en door er van af te wijken, zou 
Lucifer zijn Maker onteren, en ondergang 
over zichzelf brengen. Doch de 
waarschuwing, in eindeloze liefde en 
barmhartigheid gegeven, wekte slechts 
een geest van tegenstand op. Lucifer liet 
naijver op Christus de boventoon in zijn 
hart voeren, en verhardde zich in zijn 
voornemen. 
 
(8) WAT HEEFT LUCIFER'S 
HOOGMOED HEM DOEN 
VERLANGEN?  
 

En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen 
naar de hemel; tot boven Gods sterren 
zal ik mijn troon verheffen, ik zal 
zetelen op de berg van de ontmoeting 
aan de noordzijde. Ik zal opstijgen 
boven de wolkenhoogten, ik zal mij 
gelijkstellen met de Allerhoogste. 
(Jesaja 14:13-14) 
 
     Hoogmoed over zijn eigen 
heerlikheid voedde het verlangen naar 



de oppermacht. De hoge eer, die 
Lucifer bewezen was, werd niet als 
gave Gods gewaardeerd, en kweekte 
geen dankbaarheid aan de Schepper. 
Hij verhief zich op zijn schoonheid en 
grootheid, en streefde naar gelijkheid 
met God. Hij was geliefd en geëerd bij 
het hemelheir. Hot was voor de 
engelen een genot, zijn bevelen ten 
uitvoer te brengen, en hij was met 
wijsheid en heerlikheid bekleed boven 
hen allen. Toch was de Zoon van God 
de erkende vorst des hemels, één in 
macht en gezag met de Vader. Aan al 
de raadsbesluiten Gods nam Christus 
deel, terwijl het aan Lucifer niet 
vergund was, op gelijke wijze in de 
Goddelike plannen in te dringen. 
“Waarom,” vroeg deze machtige engel, 
“moet Christus de oppermacht hebben? 
Waarom wordt hij op deze wijze boven 
Lucifer geëerd?” 
 
(9) WELKE REPUTATIE HEEFT 
LUCIFER'S SAMENZWERING 
VAN BEDROG HEM 
OPGELEVERD? 
 

U bent uit uw vader de duivel, en wilt 
de begeerten van uw vader doen; die 
was een mensenmoordenaar van het 
begin af, en staat niet in de waarheid, 
want er is in hem geen waarheid. 



Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt 
hij vanuit wat van hemzelf is, want hij 
is een leugenaar en de vader van de 
leugen. (Johannes 8:44) 
 
 Zijn plaats in de onmiddellike 
tegenwoordigheid Gods opgevende, 
ging Lucifer uit om de geest van 
ontevredenheid onder de engelen te 
verspreiden. Met geheimzinnige 
achterhouding te werk gaande, en voor 
een tijd zijn ware doel verbergende 
onder een schijn van God te eren, 
trachtte hij ontevredenheid op te 
wekken betreffende de wetten, volgens 
welke de hemelingen geregeerd 
werden, er op wijzende, dat die 
onnodige dwang oplegden. Daar ze 
heilig van natuur waren, beweerde hij, 
dat de engelen de voorschriften van 
hun eigen wil zouden volgen. Hij 
trachtte medegevoel voor zichzelf op te 
wekken, door het te doen voorkomen, 
als had God hem onrechtvaardig 
behandeld door hogere eer aan Christus 
te bewijzen. Hij beweerde, dat hij niet 
naar zelfverheffing stond door naar 
grotere macht en eer te streven, maar 
dat hij vrijheid poogde te verkrijgen 
voor al de hemelbewoners, opdat ze 
daardoor tot een hogere staat zouden 
kunnen geraken. 
 



(10) WELKE ARAKTEREIGENSCHAPPEN 
VERTOONDE GOD IN DE OMGANG MET 
LUCIFER ZOALS HIJ DAT OOK VOOR 
ONS DOET? 
 
Of veracht u de rijkdom van Zijn 
goedertierenheid, verdraagzaamheid 
en geduld, zonder te weten dat de 
goedertierenheid van God u tot 
bekering leidt? (Romeinen 2:4) 
 
 In Zijn grote barmhartigheid was 
God lankmoedig over Lucifer. Hij werd 
niet onmiddellik uit zijn verheven staat 
verlaagd, toen hij begon toe te geven 
aan een geest van ontevredenheid, ook 
zelfs nog niet, toen hij zijn valse 
beweringen aan de getrouwe engelen 
begon voor te leggen. Lang werd hij in 
de hemel gehouden. Keer op keer werd 
hem vergiffenis aangeboden op 
voorwaarde van berouw en onderwerping. 
Pogingen, gelijk oneindige liefde en 
wijsheid die kunnen beramen, werden in 
het werk gesteld om hem van zijn 
dwaling te overtuigen. De geest van 
ontevredenheid was tot dusverre iets 
onbekends geweest in de hemel. Lucifer 
zelf zag in het eerst niet in, waar hij 
heengedreven werd; hij verstond de ware 
aard van zijn gevoelens niet. Maar daar 
zijn ontevredenheid bewezen werd 
zonder oorzaak te zijn, kwam Lucifer tot 
de overtuiging, dat hij ongelijk had, dat 
de Goddelike eisen rechtvaardig waren, 



en dat hij ze voor al de hemelingen als 
zodanig behoorde te erkennen. Had hij 
dit gedaan, hij had zichzelf en vele 
engelen kunnen redden. Hij was op die 
tijd Gode nog niet geheel en al ontrouw 
geworden. Ofschoon hij zijn plaats als 
overdekkende cherub had opgegeven, 
zou hij daarin weder hersteld zijn 
geworden, indien hij gewillig was 
geweest om tot God terug te keren, de 
wijsheid van de Schepper te erkennen, 
en zich tevreden te stellen met de plaats, 
die hem in Gods grote plan was 
toegekend. Maar trots weerhield hem 
van zich te onder- werpen. Hij 
verdedigde standvastig zijn eigen 
handelwijze, beweerde dat berouw in 
zijn geval niet nodig was, en 
openbaarde zijn ware karakter in de 
grote strijd tegen zijn Maker. 
 
(11) TIJDENS ZIJN OPSTAND,  
HOEVEEL ENGELEN HEEFT  
SATAN WETEN TE MISLEIDEN? 
 
En zijn staart veegde het derde deel van 
de sterren van de hemel en wierp die op de 
aarde. En de draak stond voor de vrouw, 
die op het punt stond te baren, om haar 
Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard 
zou hebben. (Openbaring 12:4) 
 
 Al de krachten van zijn grote geest 
werden nu aan het werk van verleiding 



gewijd, om zich het medegevoel van de 
engelen te verzekeren, die onder zijn 
bevel gestaan hadden. Zelfs het feit, dat 
Christus hen had gewaarschuwd en hun 
raad had gegeven, werd verdraaid om 
zijn bedriegelike plannen te bevorderen. 
Aan hen, die door liefde vol vertrouwen 
het nauwst aan hem verbonden waren, 
liet Satan het voorkomen, dat hij 
verkeerd beoordeeld werd; dat de plaats, 
die hij bekleedde, niet werd geteld, en 
dat zijn vrijheid besnoeid zou worden. 
Van een verkeerde voorstelling van de 
woorden van Christus ging hij over tot 
verdraaiing en bepaalde leugen, de Zoon 
van God van een aanslag beschuldigende 
om hem te vernederen in de ogen van de 
hemelbewoners. Hij trachtte eveneens 
om een valse reden van strijd aan te 
geven tussen hemzelf en de engelen, die 
trouw bleven. Al degenen, welke hij niet 
verleiden en geheel en al op zijn hand 
krijgen kon, beschuldigde hij van 
onverschillig te zijn voor de belangen 
van de hemelingen. Hij legde hun, die 
God bleven aanhangen, het werk, 
waarmede hij zelf bezig was, ten laste. 
En om zijn beschuldiging van Gods 
onrechtvaardigheid jegens hem goed te 
maken, nam hij de toevlucht tot een 
valse voorstelling van de woorden en 
handelingen van de Schepper. Zijn doel 
was, de engelen in verwarring te 
brengen door arglistige argumenten 



aangaande Gods bedoelingen. Alles wat 
duidelik was, maakte hij geheimzinnig, 
en door listige verdraaiing ervan liet hij 
de duidelikste verklaringen van Jehova 
in twijfel trekken. Zijn hoge stand, zo 
nauw verbondenmet het Godsbestuur, 
leende grotere kracht aan zijn 
voorstellingen, en velen werden er toe 
gebracht om zich met Hem te verbinden 
in opstand tegen het gezag des Hemels. 
 

(12) WAAROM LIET GOD IN ZIJN 
ONEINDIGE WIJSHEID TOE DAT 
SATAN ZIJN WARE KARAKTER 
VOLLEDIG ONTHULDE?   

Wie in oprechtheid zijn weg gaat, 
gaat een veilige weg, maar wie kromme 
wegen gaat, zal opgemerkt worden. 
(Spreuken 10:9) 
 

 God in Zijn wijsheid stond Satan 
toe, zijn werk voort te zetten, totdat de 
geest van ontevredenheid tot bepaalde 
op- stand rijpte. Het was nodig, dat zijn 
plannen zich volkomen ontwikkelden, 
opdat de ware aard en strekking ervan 
door allen zouden worden gezien. 
Lucifer was, als de gezalfde cherub, 
hoog verheven geweest; hij was bemind 
onder de hemelingen, en zijn invloed 
over hen was groot. Gods heerschappij 
omvatte niet alleen de hemelbewoners, 
maar die van al de werelden, welke Hij 
geschapen had; en Satan dacht, dat 



indien hij de engelen in de hemel kon 
doen deelnemen aan zijn rebellie, hij 
dan ook de andere werelden op zijn 
hand zou krijgen. Hij had zijn zijde van 
de twistvraag listig voorgesteld, leugen 
en bedrog gebruikende om zijn doel te 
bereiken. Zijn macht om te verleiden 
was zeer groot, en door zich te 
vermommen in een mantel van leugen, 
had hij een bepaald voordeel behaald. 
Zelfs de trouwe engelen konden zijn 
karakter niet geheel en al onderscheiden, 
of inzien, waar zijn werk heen leidde. 
 

(13) WAAROM HEEFT GOD 
SATAN NIET VERNIETIGD BIJ 
HET BEGIN VAN ZIJN OPSTAND? 
 

De Almachtige, wij kunnen Hem niet 
vinden; Hij is groot van kracht en 
rechten hoogst rechtvaardig; Hij 
onderdrukt niet. (Job 37:23) 
 

 Zelfs nadat er besloten was, dat 
Satan niet langer in de hemel kon 
blijven, vernietigde de Oneindige 
Wijsheid hem niet. Daar alleen de dienst 
der liefde aangenaam is bij God, moet 
de trouw van Zijn schepselen op 
overtuiging van Zijn rechtvaardigheid 
en barmhartigheid berusten. Naardien de 
bewoners van de hemel en van andere 
werelden niet voorbereid waren om de aard 
of de gevolgen van de zonde te doorzien, 
zouden ze toen de rechtvaardigheid en 



barmhartigheid Gods niet hebben kunnen 
billiken in de vernietiging van Satan. 
Indien hij onmiddellik vernietigd was, 
zouden ze God uit vrees gediend 
hebben, in plaats van uit liefde. De 
invloedvan de bedrieger zou niet ten 
volle te niet gedaan, noch ook zou de 
geest van opstand ten volle uitgeroeid 
geweest zijn. Het kwaad moest vrijheid 
erlangen om tot rijpheid te komen. Tot 
welzijn van het heelal door eindeloze 
eeuwen heen moest Satan zijn 
beginselen meer volkomen ontwikkelen, 
opdat zijn beschuldigingen tegen de 
Goddelike regering door alle geschapen 
wezens in hun ware licht gezien zouden 
worden, en de rechtvaardigheid en 
barmhartigheid Gods, en de 
onveranderlikheid van Zijn wet voor 
altijd buiten twijfelgesteld. 
 Satans opstand moest alle komende 
eeuwen door een les zijnvoor het 
heelal, een voortdurend getuigenis 
tegen de aard en de vreselike gevolgen 
van de zonde. De uitwerking van 
Satans regering, degevolgen ervan op 
mensen zowel als op engelen, zouden 
aantonen, wat de uitkomst zijn moet 
van het op zijde zetten van het 
Goddelike gezag. Hierdoor zou 
bewezen worden, dat het welzijn van 
de schepselen, die God gemaakt heeft, 
samenhangt met het bestaan van Zijn 
regering en wet. Aldus moest de 



geschiedenis van deze vreselike poging 
tot opstand een voortdurende 
beveiliging worden voor alle heilige 
wezens; verhinderen, dat ze zouden 
worden misleid, wat de aard van de 
overtreding aangaat, en hen beveiligen 
tegen zonde, ende straf, die erop rust. 
 

(14) TOT WELKE RAMPZALIGE 
GEBEURTENIS HE EFT DE 
OPSTAND VAN SATAN GELEID? 
 

Toen brak er oorlog uit in de 
hemel: Michaël en zijn engelen 
voerden oorlog tegen de draak, ook 
de draak en zijn engelen voerden 
oorlog. Maar zij waren niet sterk 
genoeg, en hun plaats werd in de 
hemel niet meer gevonden. En de grote 
draak werd neergeworpen, namelijk de 
oude slang, die duivel en satan 
genoemd wordt, die de hele wereld 
misleidt. Hij werd neergeworpen op 
de aarde en zijn engelen werden met 
hem neergeworpen. (Openbaring 
12:7-9) 
 
 Tot aan het einde van de strijd in de 
hemel ging de grote indringer voort met 
zichzelf te rechtvaardigen. Toen er 
aangekondigd werd, dat hij met allen, 
die met hem van hetzelfde gevoelen 
waren, uit de woning van de zaligen 
verbannen moest worden, kwam de 



aanvoerder van de opstand stoutmoedig 
uit voor zijn verachting van de wet van 
de Schepper. Hij herhaalde zijn 
bewering, dat engelen geen toezicht 
behoeven, maar vrij behoorden te zijn 
om hun eigen wil te volgen, welke hen 
niet anders dan ten goede leiden zou. Hij 
sprak met verachting over de Goddelike 
voorschriften als een beperking van hun 
vrijheid, en verklaarde, dat het zijn 
voornemen was, alle wet afgeschaft te 
krijgen; opdat het heir des hemels, van 
deze dwang bevrijd, tot een verhevener 
en heerliker staat van bestaan zou 
mogen opklimmen. 
 
(15) WAAR HEEFT SATAN, 
NADAT HIJ UIT DE HEMEL WAS 
GEWORPEN, GEPROBEERD ZIJN 
KONINKRIJK TE VESTIGEN? 
   
En de grote draak werd 
neergeworpen, namelijk de oude 
slang, die duivel en satan genoemd 
wordt, die de hele wereld misleidt. 
Hij werd neergeworpen op de aarde 
en zijn engelen werden met hem 
neergeworpen. (Openbaring 12:9) 
 
 Dezelfde geest, die aanleiding gaf tot 
de opstand in de hemel, veroorzaakt nog 
steeds opstand op de aarde. Satan heeft 
onder de mensen dezelfde gedragslijn 
voortgezet, die hij bij de engelen gevolgd 



had. Zijn geest heerst nu in de kinderen 
der ongehoorzaamheid. 
 Zij trachten, evenals hij het heeft 
gedaan, de beperkingen van Gods wet 
omver te halen, en beloven de mensen 
vrijheid door overtreding van de 
voorschriften ervan. Bestraffing van z—
nde wekt nog immer de geest van haat 
en tegenstand op. Wanneer Gods 
waarschuwende boodschappen tot het 
geweten spreken, leidt Satan er de 
mensen toe, zichzelven te 
rechtvaardigen, en te zoeken naar het 
medegevoel van anderen in hun zondige 
loopbaan. In plaats van hun dwalingen te 
verbeteren, verwekken ze 
verontwaardiging tegen degene, die 
bestraft, alsof hij de enige oorzaak van 
de moeilikheid was. Sedert de dagen van 
de rechtvaardige Abel tot op onze tijd is 
dit de geest geweest, welke tegen 
dezulken getoond wordt, die zonde 
durven veroordelen. Door dezelfde 
verkeerde voorstelling van het karakter 
Gods, waarvan hij in de hemel gebruik 
had gemaakt, en waardoor hij Hem laat 
beschouwen als gestreng en tirannies, 
verleidde Satan de mens tot zonde, en na 
daarin geslaagd te zijn, verklaarde hij, dat 
Gods onrechtvaardige beperkingen tot de 
val van de mens hadden geleid, gelijk die 
aanleiding hadden gegeven tot zijn eigen 
opstand. 
 

(16) WAT IS DE WARE AARD VAN 
GODS KARAKTER? 



Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, 
riep Hij: HEERE, HEERE, God, 
barmhartig en genadig, geduldig en rijk 
aan goedertierenheid en trouw, 
Die goedertierenheid blijft bewijzen aan 
duizenden, Die ongerechtigheid, 
overtreding en zonde vergeeft, maar 
Die de schuldige zeker niet voor 
onschuldig houdt en de ongerechtigheid 
van de vaders vergeldt aan de kinderen en 
kleinkinderen, tot in het derde en 
vierde geslacht. (Exodus 34:6-7) 
 
(17) HOE DEMONSTREERDE GOD 
ZIJN GROTE LIEFDE EN 
GENADE? 
 
Want zo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven 
heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, 
niet verloren gaat, maar eeuwig leven 
heeft. (Johannes 3:16 ) 
 
 God bracht Zijn rechtvaardigheid aan 
het licht, en handhaafde deeer van Zijn 
troon door de verbanning van Satan uit de 
hemel. Maar toen de mens gezondigd had 
door gehoor te geven aan de verleidingen 
van deze afvallige geest, gaf God een 
bewijs van Zijn liefde door Zijn 
eniggeboren Zoon over te geven om voor 
het gevallen mensegeslacht te sterven. In 
de verzoening wordt Gods karakter 
geopenbaard. De krachtige bewijsgrond 



van het kruis toont aan het ganse heelal, 
dat de loopbaan van zonde, die Lucifer 
zich verkoos, geenszins aan Gods 
regering ten laste kon gelegd worden. 
 
(18) HOE VERWOORDDE HET 
BOOSAARDIGE VOLK DE 
KWAADAARDIGE BEDOELING 
VAN SATAN OM JEZUS TE 
VERNIETIGEN TIJDENS ZIJN 
AARDSE BEDIENING?  
 
En zij riepen opnieuw: “Kruisig Hem”! 
(Markus 15:13) 
 
 In de strijd tussen Christus en 
Satan, tijdens de aardse bediening van 
de Heiland, werd het karakter van de 
grote bedrieger ontmaskerd. Niets kon 
Satan zo doeltreffend de genegenheid 
van de engelen in de hemel en van het 
getrouw gebleven heelal hebben doen 
verbeuren, als de wrede oorlog, die hij 
de Verlosser van de wereld aandeed. 
De stoute godslasterlikheid van zijn 
eis, dat Christus hem zou aanbidden, 
de aanmatigende overmoedigheid, 
waarmede hij Hem op de top van de 
berg en de tinne van de tempel 
voerde, en de kwaadaardige 
bedoeling, welke hij verried, toen hij 
er bij Hem op aandrong, zich van de 
duizelingwekkende hoogte af te 



werpen, de altijd wakende boosheid, 
die Hem van plaats tot plaats dreef, en 
de harten van priesters en volk 
aanspoorde om Zijn liefde te 
verwerpen, en eindelik te roepen: 
“Kruist Hem! Kruist Hem!”—dit alles 
wekte de verbazing en 
verontwaardiging van het heelal op.
 Nu toonde Satans vergrijp zich 
zonder verontschuldiging. Hij had zijn 
ware karakter als leugenaar en 
moordenaar geopenbaard. Het was 
duidelik, dat hij dezelfde geest, 
waarmede hij de kinderen der mensen 
regeerde, die onder zijn macht 
stonden, zou getoond hebben, indien 
het hem vergund was geworden, over 
hemelingen te heersen. Hij had 
beweerd, dat overtreding van Gods 
wet vrijheid en verhoging brengen zou; 
maar slavernij en vernedering werden 
gezien de gevolgen ervan te zijn.  
 
(19) WAT HEEFT GOD BEREIKT 
MET HET OFFER VAN ZIJN ZOON 
DAT ZIJN KARAKTER AAN HET 
UNIVERSUM ONTHULDE?  
 
En dit alles is uit God, Die ons met 
Zichzelf verzoend heeft door Jezus 
Christus, en ons de bediening van de 
verzoening gegeven heeft. (2 
Korinthe 5:18) 



 God had Zijn afschuw van de 
beginselen van rebellie bewezen. De 
gehele hemel zag Zijn rechtvaardigheid 
geopenbaard, zowel in de veroordeling 
van Satan als in de verlossing van de 
mens. Lucifer had verklaard, dat indien 
Gods wet onveranderlik was, en de 
straf erop niet kon vrijgescholden 
worden, iedere overtreder dan voor 
eeuwig van de gunst van de Schepper 
verstoken was. Hij had beweerd, dat het 
zondige mensegeslacht reddeloos, en 
daarom zijn rechtmatige prooi was. 
Maar de dood van Christus was een 
argument ten gunste van de mens, dat 
niet omvergeworpen kon worden. De 
straf van de wet viel op Hem, die Gode 
gelijk stond, en aan de mens stond het 
vrij, de gerechtigheid van Christus aan 
te nemen, en door een leven van 
boetedoening en vernedering te 
overwinnen, gelijk de Zoon van God 
gezegevierd had over Satans macht. 
Aldus is God rechtvaardig, en 
tegelijkertijd de rechtvaardigmaker van 
allen, die in Jezus geloven. 
 
(20) WAT WAS DE SPECIFIEKE 
OPDRACHT VAN CHRISTUS? 
 

Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet 
of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet 
gekomen om die af te schaffen, maar te 
vervullen. (Mattheüs 5:17) 



 Maar het was niet alleen om de 
verlossing van de mens te bewerken, dat 
Christus naar de aarde kwam om te 
lijden en te sterven. Hij kwam om de 
wet te verhogen en te verheerliken. Niet 
alleen opdat de bewoners van deze 
wereld de wet zouden beschouwen, 
gelijk die beschouwd behoort te worden; 
maar om aan al de werelden in het heelal 
te bewijzen, dat Gods wet onveranderlik 
is. Indien de eisen ervan te niet gedaan 
hadden kunnen worden, zou de Zoon 
van God Zijn leven niet hebben 
behoeven af te leggen om verzoening te 
doen voor de overtreding van die wet. 
De dood van Christus bewijst daarom, 
dat de wet onveranderlik is. En het offer, 
waartoe oneindige liefde de Vader en de 
Zoon dreef, opdat zondaren gered 
zouden worden, toont aan het ganse 
heelal — en niets minder dan dit 
verzoeningsplan zou er voldoende voor 
geweest zijn — dat rechtvaardigheid en 
barmhartigheid het fondament zijn van 
de wet en de regering van God. 
 
(21) WAT ZAL AAN HET EIND 
VAN DE GROTE CONTROVERSE 
DE BEKENTENIS VAN IEDER 
GESCHAPEN WEZEN ZIJN? 
 

opdat in de Naam van Jezus zich zou 
buigen elke knie van hen die in de 
hemel, en die op de aarde, en die onder 
de aarde zijn, en elke tong zou belijden 



dat Jezus Christus de Heere is, tot 
heerlijkheid van God de Vader. 
(Filippenzen 2:10-11) 
 
 Een oorzaak voor zonde bestaat. 
Wanneer de Rechter van de ganse aarde 
aan Satan vragen zal: “Waarom zijt ge 
tegen Mij opgestaan, en hebt Me beroofd 
van de onderdanen van Mijn koninkrijk?” 
dan zal de bewerker van de zonde geen 
verontschuldiging kunnen inbrengen. 
Iedere mond zal gesloten zijn, en het 
gehele heir van de opstandelingen 
sprakeloos staan. 
 
(22) WELKE SCHREEUW 
VERKONDIGDE DE DREIGENDE 
VERDOEMENIS VAN SATAN? 
 
…., zei Hij: “Het is volbracht”! En Hij 
boog het hoofd en gaf de geest. 
(Johannes 19:30) 
 
Terwijl het kruis van Golgotha getuigenis 
aflegt, dat de wet onveranderlik is, 
verkondigt het aan het heelal, dat de 
bezoldiging van de zonde de dood is. Met 
de stervenskreet van de Heiland, “Het is 
volbracht,” werd de doodsklok voor Satan 
geluid. De grote strijd, zo lang gevoerd, 
werd toen beslist, en de eindelike uitwissing 
van de zonde verzekerd, Cods Zoon ging de 
poorten van het graf door, opdat “Hij door 
de dood te niet doen zou degene, die het 



geweld des doods had, dat is, de duivel.” 
Hebreeën 2:14.  
 
(23) WAT IS HET UITEINDELIJKE 
LOT VAN SATAN EN ALLEN DIE 
ZICH VASTKLAMPEN AAN TROTS 
EN GODDELOOSHEID? 
 

Want zie, die dag komt, brandend als 
een oven. Dan zullen alle 
hoogmoedigen en allen die 
goddeloosheid doen, stoppels worden. 
En de dag die komt, zal ze in vlam 
zetten, zegt de HEERE van de 
legermachten, Die van hen wortel noch 
tak zal overlaten. (Maleachi 4:1) 
 
 Lucifers verlangen naar 
zelfverheffing had er hem toe geleid om 
te zeggen: “Ik zal mijn troon boven de 
sterren Gods verhogen ... ik zal de 
Allerhoogste gelijk worden.” God zegt: 
“Ik heb u gemaakt tot as op de aarde ... 
ge zult niet meer zijn tot in eeuwigheid.” 
 
(24) WELKE BELOFTE ZAL HET 
VERLOSTE EN HET 
VOORUITZIENDE UNIVERSUM 
AAN HET EIND VAN DE GROTE 
CONTROVERSE OPEISEN? 
 

Wat u ook bedenkt tegen de HEERE, 
Hij Zelf maakt er en vernietigend einde 



 aan. Geen tweede keer zal de 
benauwdheid opkomen. (Nahum 1:9) 
 
 Het ganse heelal zal getuige zijn van 
de aard en de gevolgen van de zonde. En 
de volkomen uitroeiing ervan, welke in den 
beginne de engelen vrees aangejaagd en 
God oneer aangedaan zou hebben, zal nu 
Zijn liefde rechtvaardigen en Zijn eer 
bevestigen voor een heelal van schepselen, 
die er zich in verlustigen, Zijn wil te doen, 
en in wier hart Zijn wet woont. Nooit zal 
de zonde zich weder openbaren. Het woord 
van God zegt: “De benauwdheid zal niet 
tweemaal oprijzen.” De wet van God, 
welke door Satan beschuldigd werd van 
een slavejuk te zijn, zal geëerd worden als 
de wet der vrijheid. Een getoetste en 
beproefde schepping zal zich nooit weder 
afkeren van de trouw aan Hem, Wiens 
karakter zich aan allen ten volle heeft 
geopenbaard als zijnde onuitputtelik in 
liefde en oneindige wijsheid. 
 
Ik begrijp hoe, door de hoogmoed van het 
zelf, de zonde voor het eerst in het hart 
van Lucifer werd verwekt. Ik weet dat God 
hem op dat moment had kunnen 
vernietigen, maar om dat te doen, zouden 
al zijn geschapen wezens uit angst hebben 
gehoorzaamd.   
 
Ja   Onbeslist 
 
Ik heb de ellende ervaren die de vio-latie 
van Gods op liefde gebaseerde principes 



met zich meebrengt. Ik zie liefde, 
eerlijkheid en barmhartigheid getoond 
door hun gehoorzaamheid. 
    
Ja   Onbeslist 
 
Ik begrijp nu dat God in wijsheid de zonde 
heeft verloochend om zijn kwaadaardige 
koers te varen, zodat het hele universum 
getuige kon zijn van zijn vreselijke 
effecten en het ware karakter van Satan 
kon zien.  
 
Ja   Onbeslist 
 
Ik wil de grote genade claimen die God 
door het offer van Zijn Zoon heeft 
gebracht. Ik ben blij dat door dit  
geschenk aan de eisen van de wet zijn 
voldaan. In zijn wijsheid blijft hij 
rechtvaardig en de rechtvaardiger van 
allen die geloven.  
 
Ja   Onbeslist 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 



 

Les 2 
Vijandschap tussen de 

Mens en Satan 
 

(1) WELKE GROTE BELOFTE 
WERD DOOR GOD GEGEVEN 
VOOR DE HOOP VAN DE 
GEVALLEN MENS? 
 

En Ik zal vijandschap teweegbrengen 
tussen u en de vrouw, en tussen uw 
nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal 
u de kop vermorzelen, en u zult Het de 
hiel vermorzelen. (Genesis 3:15) 
 
 Het Goddelik vonnis, dat na 
de val van de mens over Satan werd 
uitgesproken, was tevens eenvoorzegging, 
die al de eeuwen omsloot tot aan het einde 



der dagen,en de grote strijd 
voorafschaduwde, waarin al de 
mensegeslachten, die op aarde zouden 
leven, betrokken zouden worden. 
 God verklaart: “Ik zal vijandschap 
zetten.” Deze vijandschap bestaat van 
nature niet. Toen de mens de God-delike 
wet verbrak, werd zijn natuur zondig, en 
was hij in overeenstemming, niet in 
tegenspraak, met Satan. Van nature 
wordt er geen vijandschap gevoerd 
tussen de zondige mens en de bewerker 
van de zonde. Beiden werden boos door 
afval. De afvallige heeft nooit rust, 
tenzij hij medegevoel en steun ontvangt 
door overreding van anderen om zijn 
voorbeeld te volgen. Om deze reden 
verenigen gevallen engelen en boze 
mensen zich in een bondgenootschap 
van wanhoop. Indien God niet op 
biezondere wijze tussenbeide getreden 
was, zouden Satan en de mens zich 
verbonden hebben tegen de Hemel; en 
in plaats van vijandschap te koesteren 
tegen Satan, zou het gehele 
mensegeslacht zich verenigd hebben in 
opstand tegen God. 
 
(2) WAT WAS GODS SPECIFIEKE 
OPDRACHT EN WAARSCHUWING 
AAN ADAM EN EVA? 
 
maar van de boom van de kennis van 
goed en kwaad, daarvan mag u niet 



eten, want op de dag dat u daarvan eet, 
zult u zeker sterven..” (Genesis 2:17) 
 

(3) WELKE DAAD VAN VERZET 
HEEFT DE AARDE EN EEN 
GEVALLEN NATUUR VOOR DE 
HELE MENSHEID VERNIETIGD? 
 
 En de vrouw zag dat die boom goed 
was om ervan te eten en dat hij een lust 
was voor het oog, ja, een boom die 
begerenswaardig was om er verstandig 
door te worden; en zij nam van zijn 
vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar 
man, die bij haar was, en hij at ervan. 
(Genesis 3:6) 
 

(4) WAT IS VERLEIDING? 
 

Acht het enkel vreugde, mijn broeders, 
wanneer u in allerlei verzoekingen 
terechtkomt, want u weet dat de 
beproeving van uw geloof volharding 
teweegbrengt. (Jakobus 1:2-3) 
 
(5) WIE IS DE AUTEUR VAN ALLE 
VERLEIDING?  
 
En toen de duivel alle verzoeking 
beëindigd had, verliet hij Hem tot een 
bepaalde tijd. (Lukas 4:13) 
 

 Satan verleidde de mens tot zonde, 
evenals hij er engelen toe gebracht had om 
op te staan, namelik om zich van mede- 



werking te verzekeren in zijn strijd tegen 
de Hemel. Er bestond geen tweespalt 
tussen hem en de gevallen engelen, wat 
hun haat tegen Christus betrof; terwijl er op 
alle andere punten onenigheid was, waren 
ze vast verbonden in hun tegenstand tegen 
het gezag van de Heerser van het heelal. 
Maar toen Satan de verklaring hoorde, dat 
er vijandschap zou bestaan tussen hemzelf 
en de vrouw, en tussen zijn zaad en haar 
zaad, begreep hij, dat zijn pogingen om de 
menselike natuur te verlagen niet 
ongehinderd zouden blijven; dat de mens 
door het ene of andere middel in staat 
gesteld zou worden om aan zijn macht 
weerstand te bieden. 
 

(6) IN WIENS BEELD DE MENS IS 
GESCHAPEN EN IS DE 
MOTIVATIE VOOR SATAN OM 
DE MENSHEID TE 
VERNIETIGEN?  
 

En God zei: Zie Ik geef u al het 
zaaddragende gewas dat op heel de aarde 
is, en alle bomen waaraan zaaddragende 
boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel 
dienen. (Genesis 1:27) 
 

 Satans vijandschap is tegen het 
mensegeslacht ontstoken, omdat ze door 
Christus voorwerpen van Gods liefde en 
barmhartigheid zijn. Hij wenst het 
Goddelik plan tot verlossing van de 
mens te verijdelen, en God te onteren 
door Zijn handewerk van zijn schoonheid 



en reinheid te beroven; zijn doel is, 
droefenis in de hemel te veroorzaken, en 
de aarde te vervullen met ellende en 
verwoesting. En hij wijst op al dit 
kwaad als het gevolg van Gods werk in 
het scheppen van de mens. 
 
(7) WELKE KOSTBARE 
BELOFTE MOGEN WE CLAIMEN 
EN ONTVANGEN DOOR DE 
MACHT VAN CHRISTUS? 
 
Daardoor heeft Hij ons de grootste en 
kostbare beloften geschonken, opdat u 
daardoor deel zou krijgen aan de 
Goddelijke natuur, nadat u het verderf, 
dat er door de begeerte in de wereld is, 
ontvlucht bent. (2 Petrus 1:4) 
 

 Het is de genade, die Christus aan 
de ziel schenkt, welke in de mens 
vijandschap tegen Satan doet ontstaan. 
Zonder deze bekerende genade en 
vernieuwende kracht zou de mens de 
gevangene van Satan blijven, een 
dienstknecht, immer bereid om hem te 
gehoorzamen. Maar het nieuwe beginsel 
in de ziel doet strijd ontstaan, waar tot 
nu toe vrede heerste. De kracht, welke 
Christus schenkt, stelt de mens in staat 
om zich tegen de tiran en indringer te 
verzetten. Wie er ook maar gevonden 
wordt, die de zonde verafschuwt in 
plaats van lief te hebben, en de 
hartstochten tegengaat en overwint, 



welke in hem hebben geheerst, die toont 
de werking van een beginsel, dat geheel 
en al van Boven is. 
 
(8) WELKE GODDELIJKE 
EIGENSCHAP VAN HET LEVEN 
VAN CHRISTUS RIEP 
VIJANDSCHAP OP IN DE HARTEN 
VAN DE GODDELOZE TOT HET 
PUNT DAT ZE HEM KRUISIGDEN? 
 
En u weet dat Hij geopenbaard is om 
onze zonden weg te nemen; en zonde is 
er in Hem niet. (1 Johannes 3:5) 
 
 De tegenstand, die er tussen de 
geest van Christus en de geest van 
Satan bestaat, trad zeer treffend aan het 
licht in de wijze, waarop de wereld 
Jezus ontving. Het was niet zozeer 
omdat Hij zonder aardse rijkdom, 
pracht, of grootsheid verscheen, dat de 
Joden ertoe kwamen om Hem te 
verwerpen. Ze zagen, dat Hij macht 
bezat, welke het gemis van die uiterlike 
voordelen meer dan vergoeden zou. 
Maar de reinheid en heiligheid van 
Christus lokten de haat van de 
goddelozen tegen Hem uit. Zijn leven 
van zelfverloochening en zondeloze 
toewijding was een voortdurend 
verwijt voor een trots en zinnelik volk. 
Dit was het, dat vijandschap verwekte 
tegen de Zoon van God. Satan en boze 



engelen verbonden zich met boze 
mensen. Al de krachten van de afval 
van God spanden samen tegen de 
Kampvechter voor de waarheid. 
 
(9) WELKE BEHANDELING 
KUNNEN WE VERWACHTEN VAN 
DE WERELD ALS VOLGELINGEN 
VAN CHRISTUS? 
 
En ook allen die godvruchtig willen 
leven in Christus Jezus, zullen vervolgd 
worden. (2 Timotheüs 3:12) 
 
 Dezelfde vijandschap openbaart 
zich tegen de volgelingen van 
Christus, welke tegen hun Meester 
getoond werd. Wie ook het afstotelik 
karakter van de zonde inziet, en door 
kracht van omhoog weerstand biedt 
aan de verleiding, zal ongetwijfeld de 
woede van Satan en zijn onderdanen 
opwekken. Haat tegen de zuivere 
beginselen van de waarheid, en 
verwijt en vervolging van de 
voorstanders ervan, zullen 
voortbestaan, zolang er zonde en 
zondaren gevonden worden. De 
volgelingen van Christus en de 
dienstknechten van Satan kunnen niet 
overeenstemmen. De aanstoot, welke 
het kruis geeft, heeft niet opgehouden 
te bestaan. 



(10) WELKE TWEE STAPPEN 
MOETEN WE VOLGEN OM DE 
KRACHTEN VAN SATAN TE 
OVERWINNEN? 
 
Onderwerp u dan aan God. Bied 
weerstand aan de duivel en hij zal van 
u wegvluchten. (Jakobus 4:7) 
 
 Satan roept zijn gehele macht 
tezamen, en werpt zich met al zijn 
kracht in de strijd. Waarom ontmoet hij 
geen grotere tegenstand? Waarom zijn 
de strijders voor Christus zo slaperig en 
onverschillig?— Omdat ze zo weinig 
waarlik met Christus verbonden zijn; 
omdat ze zo weinig van Zijn geest 
bezitten. De zonde is niet zo afstotelik 
en af- schuwelik voor hen als die voor 
hun Meester was. Ze staan de zonde 
niet, gelijk Christus het deed, beslist en 
vastberaden tegen. Ze beseffen het 
vreselike kwaad en de boosheid van de 
zonde niet, en zijn blind voor het 
karakter zowel als de macht van de 
Vorst der duisternis. Er bestaat weinig 
vijandschap tegen Satan en zijn werken, 
omdat er zulk een grote onwetendheid 
heerst aangaande zijn macht en 
kwaadaardigheid, en de ontzaglike 
omvang van zijn strijd tegen Christus en 
Zijn kerk. Menigten van mensen worden 
op dat punt bedrogen. Ze weten niet, dat 
hun vijand een machtige aanvoerder is, 



die de gemoederen van boze engelen 
beheerst, en dat hij met wel-gerijpte 
plannen en behendige bewegingen tegen 
Christus kampt om de redding van 
zielen te verhinderen. Onder belijdende 
Christenen, en zelfs onder de predikers 
van het evangelie, hoort men Satan 
nauweliks noemen, behalve misschien, 
wanneer er toevallig van de kansel op 
hem gedoeld wordt. Ze merken de 
bewijzen van zijn voortdurende 
werkzaamheid en het welslagen 
daarvan niet op; ze veronachtzamen de 
vele waarschuwingen tegen zijn 
geslepenheid; ze schijnen zelfs zijn 
bestaan te ontkennen. 
  
(11) WAT IS HET CONSTANTE 
DOEL VAN SATAN?  
 
…geldt dat de god van deze 
eeuw hun gedachten heeft verblind, 
opdat de verlichting met het Evangelie 
van de heerlijkheid van 
Christus, Die het beeld van God is, hen 
niet zou bestralen. (2 Korinthe 4:4) 
 
 Terwijl de mensen in onwetendheid 
verkeren aangaande zijn kunstgrepen, is 
deze waakzame vijand hun ieder 
ogenblik op de hielen. Hij doet zijn 
tegenwoordigheid gevoelen in iedere 
afdeling van het familieleven, in iedere 
straat van onze steden, in de kerken, in 
de volksvergaderingen, in de 



gerechtshoven; en hij verwart, bedriegt, 
en verleidt, brengt alom de zielen en 
lichamen van mannen, vrouwen en 
kinderen in het verderf, ontbindt 
huisgezinnen, en zaait haat, nijd, strijd, 
muiterij en moord. En de Christelike 
wereld schijnt deze dingen te 
beschouwen, alsof God het aldus besteld 
had, en ze moesten bestaan. 
 Satan tracht voortdurend de 
overhand over Gods volk te verkrijgen 
door de grenspalen, welke hen van de 
wereld scheiden, af te breken. Het oude 
Israël werd tot zonde verlokt, toen ze 
zich aan verboden omgang met de 
heidenen waagden. Op gelijke wijze 
wordt het hedendaagse Israël op de 
verkeerde weg geleid. “In dewelke de 
God van deze eeuw de zinnen verblind 
heeft, namelik van de ongelovigen, 
opdat hen niet bestrale de verlichting 
van het evangelie van de heerlikheid van 
Christus, die het beeld Gods is.” Al 
degenen, die geen bepaalde volgelingen 
van Christus zijn, zijn dienstknechten 
van de Satan. In het hart, dat niet 
wedergeboren is, woont de liefde tot de 
zonde, en een neiging om die te 
koesteren en te verontschuldigen. In het 
ver-nieuwde hart leeft er haat en besliste 
tegenstand tegen de zonde. Wanneer 
Christenen het gezelschap van 
goddelozen en ongelovigen verkiezen, 
stellen ze zich aan verleiding bloot. 



Satan verbergt zich voor hun blik, en trekt 
hun steelsgewijze zijn bedriegelike sluier 
voor de ogen. Ze kunnen niet inzien, dat 
zulk gezelschap hun noodzakelik kwaad 
moet doen; en naarmate ze van lieverlede 
in karakter, woorden en handelingen de 
wereld meer gelijk worden, geraken ze 
meer en meer verblind. 
 
(12) HOE ALLEEN KUNNEN WIJ  
VEILIG ZIJN VOOR 
CONFORMITEIT MET DE 
WERELD? 
 

Kom niet op het pad van goddelozen, 
en begeef je niet op de weg van 
kwaaddoeners. (Spreuken 4:14) 
 
 Gelijkvormigheid aan wereldse 
gebruiken bekeert de kerk tot de wereld, 
en nooit de wereld tot Christus. 
Vertrouwdheid met de zonde doet die 
onvermijdelik minder afstotelik 
schijnen. Hij, die omgang met de 
dienstknechten van Satan verkiest, zal 
spoedig zijn vrees voor hun meester 
verliezen. Wanneer wij op het pad der 
deugd in verzoeking worden gebracht, 
gelijk Daniël aan het hof van de 
koning, kunnen we er ons van 
verzekerd houden, dat God ons zal 
beschermen; maar indien we onszelven 
in verleiding plaatsen, zullen we 
vroeger of later vallen. 



(13) HOE WORDEN WE 
GEWAARSCHUWD OM NIET TE 
VOLGEN OF DE FOCUS VAN 
ONZE BEWONDERING TE 
LEGGEN? 
 

Wees niet jaloers op slechte mensen, 
en verlang er niet naar om bij hen te 
zijn,…..(Spreuken 24:1) 
 
 De verleider werkt dikwels met de beste 
uitslag door degenen, die het minst verdacht 
worden van onder zijn heerschappij te staan. 
Zij, die talenten en opvoeding bezitten, 
worden bewonderd en geëerd, alsof die 
hoedanigheden de afwezigheid van de vreze 
Gods vergoedden, of de mensen aanspraak 
gaven op Zijn gunst. Talent en ontwikkeling 
zijn, op zichzelf beschouwd, gaven Gods; 
maar indien men ze de plaats van 
godsvrucht laat innemen; indien ze, in stede 
van de ziel dichter tot God te brengen, van 
Hem wegleiden, worden ze een vloek en een 
valstrik. Velen zijn van oordeel, dat 
alles wat op welgemanierdheid of 
beschaving gelijkt, enigermate tot Christus 
moet behoren. Maar er is geen grotere 
vergissing denkbaar. Deze hoedanigheden 
behoorden het karakter van iedere Christen 
te versieren, omdat ze een krachtige invloed 
zouden uitoefenen ten gunste van ware 
godsvrucht; maar ze moeten aan God gewijd 
zijn, of zijn evenzeer een kracht ten kwade. 
Menigeen met een beschaafd verstand en 
aangename manieren, die zich niet zou 
verlagen tot wat gewoonlik een zedeloze 



daad genoemd wordt, is niets dan een 
gepolijst werktuig in de handen van de 
Satan. De sluwe, bedriegelike aard van 
zijn invloed en voorbeeld maakt hem een 
gevaarliker vijand voor de zaak van 
Christus dan degenen, die onwetend en 
onbeschaafd zijn. 
 

(14) WIE IS DE ENIGE BRON  
VAN WIJSHEID EN SPIRITUELE 
KRACHT? 
 

God is ons een toevlucht en kracht; 
Hij is in hoge mate een hulp gebleken 
in benauwdheden. (Psalm 46:12) 
 
 Salomo verkreeg de wijsheid, die 
de verbazing en bewondering van de 
wereld opwekte, door ernstig gebed 
en af- hankelikheid van God. Maar 
toen hij zich van de Bron van zijn 
kracht afwendde, en op zichzelf 
vertrouwende zijn weg ging, viel hij 
ten prooi aan verleiding. Toen 
maakten de verwonderlike 
geestesgaven, die aan de wijste van 
alle koningen geschonken waren, hem 
slechts een geschikter werktuig in de 
hand van de vijand van zielen. 
 
(15) WELKE STRATEGIE HEEFT 
SATAN TOEGEPAST IN ZIJN 
POGING OM DE GROTE 
CONTROVERSE TE WINNEN? 



Wees nuchter en waakzaam; want uw 
tegenpartij, de duivel, gaat rond als een 
brullende leeuw, op zoek naar wie hij 
zou kunnen verslinden. (1 Petrus 5:8) 
 
 Van de dagen van Adam af tot op 
onze tijd heeft onze grote vijand zijn 
macht gebruikt om te onderdrukken en te 
vernielen. Hij bereidt zich nu voor op zijn 
laatste strijd tegen de kerk. Al 
degenen, die Jezus trachten te volgen, 
zullen deze onverbiddelike vijand moeten 
ontmoeten. Hoe getrouwer de Christen 
het Goddelike Voorbeeld navolgt, des te 
zekerder maakt hij zich tot een mikpunt 
voor de aanvallen van de Satan. Al 
degenen, die werkzaam zijn in de zaak 
van God, die trachten het bedrog van de 
boze te ontsluieren, en Christus aan de 
mensen voor te stellen, zullen de 
verklaring van Paulus kunnen beamen, 
waarin hij spreekt van de Heer te dienen 
met alle ootmoedigheid, en veel tranen en 
verzoekingen. 
 

(16) WAT ONS ZAL BESCHERMEN  
VAN DE DUIVELSE 
VERLEIDINGEN? 
 
Bekleed u met de hele wapenrusting van 
God, opdat u stand kunt houden tegen 
de listige verleidingen van de duivel. 
(Efeze 6:11) 
 
 Satan viel Christus aan met zijn 
sterkste en sluwste verleidingen, maar 



hij werd in iedere kamp verslagen. Die 
strijd werd ten behoeve van ons 
gevoerd; die overwinningen maken het 
voor ons mogelik om te zegevieren. 
Christus zal kracht geven aan allen, die 
ernaar zoeken. Niemand kan zonder zijn 
eigen toestemming door Satan 
overwonnen worden. De verleider heeft 
geen macht om de wil te beheersen, of 
de ziel tot zonde te dwingen. Hij mag 
plagen, maar hij kan niet besmetten. Hij 
kan zielsangst veroorzaken, maar geen 
verontreiniging. Het feit, dat Christus 
overwonnen heeft, behoort Zijn 
volgelingen moed in te boezemen om de 
strijd tegen de zonde en Satan 
manmoedig te voeren. 
 
(17) HOE KUNNEN ONZE 
LEVENS VRIJGEHOUDEN VAN 
VERVUILING? 
 

Waarmee houdt een jongeman zijn pad 
zuiver? Als hij dat bewaart 
overeenkomstig Uw woord. (Psalm 119:9) 
 
(18) WELKE BELOFTE VAN GOD 
KUNNEN WE CLAIMEN? 
 
Meer dan een menselijke verzoeking is u 
niet overkomen. En God is getrouw: Hij 
zal niet toelaten dat u verzocht wordt 
boven wat u aankunt, maar Hij zal met 
de verzoeking ook de uitkomst geven 



om die te kunnen doorstaan. (1 
Korinthe 10:13) 
 
Ik ben dankbaar dat God de belofte 
heeft gedaan om vijandschap in de 
harten van zijn kinderen te leggen ten 
opzichte van Satan.    
 
Ja   Onbeslist 
 
Ik bid voor geestelijke wijsheid en een 
groter verlangen naar Gods Woord en 
ik ben door zijn genade vastbesloten 
om de toenaderingen van de duivel te 
weerstaan. 
 
Ja   Onbeslist 
 
Ik claim de belofte van God om me niet 
te laten verleiden boven wat ik kan 
verdragen en bid voor wijsheid om de 
weg van de ontsnapping te kiezen. 
 
Ja   Onbeslist 
 
Ik realiseer me dat al diegenen die voor 
Christus leven vervolgd kunnen 
worden en ik ben bereid om dit in liefde 
voor Hem te dragen.  
 
Ja   Onbeslist 
________________________________
________________________________
________________________________ 



 

 

Les 3 
Het Werk van Boze Geesten 

 
(1) HOE IDENTIFICEERT DE 
SCHRIFT DE KRACHTEN VAN 
HET KWAAD IN DE GROTE 
CONTROVERSE? 
 
Want wij hebben de strijd niet tegen 
vlees en bloed, maar tegen de 
overheden, tegen de machten, tegen de 
wereldbeheersers van de duisternis van 
dit tijdperk, tegen de geestelijke  
machten van het kwaad in de hemelse 
gewesten. (Efeze 6:12) 
 
 Het verband tussen de zichtbare en 
de onzichtbare wereld, de dienst van 
Gods engelen en het werk van boze 
geesten, wordt in de Schrift duidelik 
geopenbaard, en is onafscheidelik 



samengeweven met de geschiedenis 
van de mens. Er bestaat een 
toenemende neiging om niet te 
geloven aan het bestaan van boze 
geesten, terwijl de heilige engelen, 
“die tot dienst uitgezonden worden, 
om dergenen wil, die de zaligheid 
beërven,” door velen voor de geesten 
van afgestorvenen gehouden worden. 
Maar de Schrift leert niet alleen het 
bestaan van engelen, goede zowel als 
boze,maar levert onbetwistbaar 
bewijs, dat ze niet de van het lichaam 
gescheiden geesten van de doden zijn. 
 
(2) WAAR BLEVEN ALLE 
ENGELEN VOOR HET BEGIN 
VAN DE GROTE CONTROVERSE? 
 
En ik zag, en hoorde een geluid van 
vele engelen rondom de troon, van de 
dieren en van de ouderlingen. En hun 
aantal bedroeg tienduizenden 
tienduizendtallen en duizenden 
duizendtallen. (Openbaring 5:11) 
 
(3) WELKE NAAM WORDT IN DE 
SCHRIFT GEBRUIKT MET 
BETREKKING TOT DE 
GEVALLEN ENGELEN? 
 
U gelooft dat God één is; daar doet u 
goed aan. Maar ook de demonen 



geloven dit, en zij sidderen.! (Jakobus 
2:19) 
 
(4) WAAR BLIJVEN DEZE 
GEVALLEN WEZENS NU? 
 
En de grote draak werd 
neergeworpen, namelijk de oude slang, 
die duivel en satan genoemd wordt, die 
de hele wereld misleidt. Hij werd 
neergeworpen op de aarde en zijn 
engelen werden met hem 
neergeworpen. (Openbaring 12:9) 
 
(5) OP WELK NIVEAU WERD DE 
MENS GESCHAPEN TEN 
OPZICHTE VAN DE ENGELEN? 
 

Toch hebt U hem weinig minder gemaakt 
dan de engelen en hem met eer en glorie 
gekroond. (Psalm 8:6) 
 
 Nog eer de mens geschapen werd, 
bestonden de engelen; want toen de 
fondamenten van de aarde gelegd 
werden, “zongen de morgensterren 
tezamen vrolik, en juichten al de 
kinderen Gods.” Na de val van de mens 
werden er engelen gezonden om de 
boom des levens te bewaken, en dit nog 
v——r er een menselik wezen gestorven 
was. Engelen staan volgens hun natuur 
hoger dan de mensen; want de psalmist 



zegt, dat de mens “een weinig minder 
gemaakt is dan de engelen.” 
 
(6) HOE BESCHRIJFT DE 
SCHRIFT HET AANTAL 
ENGELEN DAT GOD HEEFT 
GESCHAPEN? 
 
En ik zag, en hoorde een geluid van 
vele engelen rondom de troon, van de 
dieren en van de ouderlingen. En hun 
aantal bedroeg tienduizenden 
tienduizendtallen en duizenden 
duizendtallen. (Openbaring 5:11) 
 
 In de Schrift wordt ons het aantal, de 
macht en heerlikheid van de hemelse 
wezens, hun betrekking tot de regering 
van God, alsmede hun verband met het 
verlossingswerk bekend gesteld. “De 
Heer heeft Zijn troon in de hemelen 
bevestigd; en Zijn koninkrijk heerst over 
allen.” En de profeet zegt: “Ik hoorde een 
stem van vele engelen rondom de troon.” 
Ze staan als wachters in de tegenwoor- 
digheid van de Koning der koningen—
“engelen, krachtige helden,” “Zijn 
dienaars, die Zijn welbehagen doen,” 
“die Zijn woord doen, gehoorzamende de 
stem van Zijn woord.” Tien duizend maal 
tien duizenden en duizendmaal 
duizenden was het getal van de hemelse 
boodschappers, die de profeet Daniël zag. 
De apostel Paulus noemt hen “de vele 



duizenden van engelen.”” Daniel 7:10; 
Hebreeën 12:22.  
 
(7) HOEVEEL ENGELEN HEBBEN 
GEKOZEN VOOR HET PAD VAN 
HET KWAAD? 
 
En zijn staart veegde het derde deel van 
de sterren van de hemel en wierp die op de 
aarde. En de draak stond voor de vrouw, 
die op het punt stond te baren, om haar 
Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard 
zou hebben. (Openbaring 12:4) 
 
(8) WAT IS HET FYSIEKE 
UITERLIJK VAN ENGELEN? 
 

Wat de gedaante van de levende 
wezens betreft: hun uiterlijk was als 
brandende kolen in het vuur, als het 
uiterlijk van fakkels. Dat vuur ging 
heen en weer tussen de levende wezens. 
Het vuur had lichtglans en uit het vuur 
schoot een bliksem. En de levende 
wezens schoten heen en weer als een 
bliksemschicht. (Ezechiël 1:13-14) 
 
 Ze gaan uit als Gods boodschappers, 
als “de gedaante van een weerlicht,“ z— 
verblindend is hun heerlikheid, z— snel 
is hun vlucht. De engel, die aan het graf 
van de Heiland verscheen, had een 
“gedaante gelijk een bliksem, en zijn 
kleding wit gelijk sneeuw,” en hij deed 



de wachters beven van vrees voor hem, 
en “ze werden als doden.” Mattheüs 
28:3, 4.  
 

(9) WELKE GEBEURTENIS IN 
DEZE TEKST ONTHULT DE 
MACHT DIE EEN ENKELE ENGEL 
VAN GOD BEZIT? 
 
Het gebeurde in diezelfde nacht dat de 
engel van de HEERE ten strijde trok 
en in het leger van Assyrië 
honderdvijfentachtigduizend man neer
sloeg. Toen men de volgende morgen 
vroeg opstond, zie, het waren allemaal 
dode lichamen. (2 Koningen 19:35) 
 
 Toen Sanherib, de hoogmoedige 
Assyriër, God hoonde en lasterde, en 
Israël met ondergang bedreigde, 
“geschiedde het dan in diezelfde nacht, 
dat de engel des Heren uitvoer, en sloeg 
in het leger van Assyrië honderd vijf en 
tachtig duizend.” Er werden verdelgd 
“alle strijdbare helden, en vorsten, en 
oversten” in het leger van Sanherib. “Zo 
is hij met schaamte des aangezichts in 
zijn land wedergekeerd.” 2 Koningen 
19:35; 2 Kronieken 32:21. 
 
(10) WELKE ROL VERTROUWDE 
GOD DE NIET GEVALLEN ENGELEN 
TOE NA DE VAL VAN DE MENS? 
 
Zijn zij niet allen dienende geesten, die 
uitgezonden worden ten dienste van 



hen die de zaligheid zullen beërven? 
(Hebreeën 1:14) 
 
 Engelen worden uitgezonden om 
boodschappen van barmhartigheid aan 
de kinderen Gods over te brengen. Tot 
Abraham gingen ze met beloften van 
zegeningen; naar de poorten van 
Sodom, om de rechtvaardige Lot te 
redden van de verwoesting van het 
vuur; naar Elia, toen hij van 
vermoeienis en honger dreigde om te 
komen in de woestijn; naar Eliza met 
vurige wagenen en paarden, het stadje 
omringende, waar hij door zijn 
vijanden ingesloten was; 
naar Daniël, toen hij Goddelike 
wijsheid zocht aan het hof van een 
heidens koning, of overgegeven was 
om aan de leeuwen ten prooi te 
worden; naar Petrus, toen hij ter dood 
veroordeeld lag in de kerker van 
Herodus; naar de gevangenen te 
Filippi; naar Paulus en zijn 
metgezellen in de nacht van de storm 
op de zee; om het hart van Cornelius 
te openen voor de ontvangst van het 
evangelie; om Petrus met een 
boodschap van zaligheid af te 
vaardigen naar een heidense 
vreemdeling,— aldus hebben heilige 
engelen alle eeuwen door Gods volk 
gediend. 



(11) WAT DOEN ENGELEN VOOR  
ONS PERSOONLIJK? 
 

De engel van de HEERE legert 
zich rondom hen die Hem vrezen, en 
redt hen (Psalm 34:8) 
 
 Voor iedere volgeling van Christus 
wordt een beschermengel aangesteld. 
Deze hemelse wachters beveiligen de 
rechtvaardigen voor de macht van de 
boze. Dit erkende Satan zelf, toen hij 
sprak: “Is het om niet, dat Job God 
vreest? Hebt Gij niet een betuining 
gemaakt voor hem, en voor zijn huis, en 
voor al wat hij heeft rondom?”1 Het 
werktuig, waardoor God Zijn volk 
beschermt, wordt in de woorden van de 
psalmist uitgedrukt: “De Engel des 
Heren legert zich rondom degenen, die 
Hem vrezen, en rukt hen uit.” De 
Heiland zei, sprekende van hen, die in 
Hem geloven: “Ziet toe, dat ge niet een 
van deze kleinen veracht; want Ik zeg 
ulieden, dat hun engelen in de hemelen 
altijd zien het aangezicht van Mijn 
Vader.” De engelen, welke aangesteld 
zijn om de kinderen Gods te dienen, 
hebben te allen tijde toegang tot Zijn 
tegenwoordigheid.  
 Aldus is Gods volk, dat aan de 
verleidende macht en de nimmer 
sluimerende kwaadaardigheid van de 
vorst der duisternis is blootge- 



steld, en de strijd te voeren heeft met 
al de machten van het boze, verzekerd 
van de onvermoeide waakzaamheid 
van hemelse engelen. 
 Ook wordt zodanige verzekering 
niet zonder oorzaak geschonken. 
Indien God Zijn kinderen een belofte 
van genade en bescherming gedaan 
heeft, is het omdat ze met machtige 
werktuigen van het kwaad te doen 
zullen hebben,— Satans deelgenoten, 
talrijk, vastberaden, en onvermoeid, 
aangaande wier kwaadaardigheid en 
macht niemand onwetend of 
onverschillig kan zijn, en zich veilig 
rekenen. 
 
(12) WAT HEEFT DE HEILIGE  
ENGELEN IN DEMONEN 
VERANDERD? 
 
Want als God de engelen die gezondigd 
hebben, niet gespaard heeft, maar hen 
in de hel geworpen en overgegeven 
heeft aan de ketenen van de duisternis 
om tot het oordeel bewaard te worden; 
(2 Petrus 2:4) 
 
De boze geesten, in het begin zonder 
zonde geschapen, waren wat natuur, 
macht en heerlikheid betreft, gelijk aan de 
heilige wezens, die nu Gods 
boodschappers zijn. Maar door zonde 
gevallen, hebben ze een onderling 



verbond ge-sloten om God te onteren, en 
de mensen in het verderf te storten. Met 
Satan verbonden in zijn opstand, en met 
hem uit de hemel geworpen, zijn ze door 
al de volgende eeuwen heen zijn 
medegenoten gebleven in zijn strijd tegen 
het Goddelik gezag. In de Schrift wordt 
ons melding gemaakt van hun 
samenzwering en regering, van hun 
verschillende orden, van hun verstand en 
geslepenheid, en van hun boosaardige 
plannen tegen de vrede en het geluk van 
de mensen. 
 
(13) WELKE METHODEN 
GEBRUIKT SATAN OM DE 
MENSHEID TE MISLEIDEN EN TE 
BEHEERSEN?  
 
Dit zijn namelijk de geesten van de 
demonen, die tekenen doen en die uitgaan 
naar de koningen van de aarde en van de 
hele wereld, om hen te verzamelen voor de 
oorlog van de grote dag van de almachtige 
God. (Openbaring 16:14) 
 
 De Oud-Testamentiese geschiedenis 
maakt hier en daar gewag van hun 
bestaan en handelingen; maar het was 
gedurende de tijd, dat Christus op aarde 
was, dat de boze geesten hun macht op 
de treffendste wijze openbaarden. 
Christus was gekomen om het plan ten 
uitvoer te brengen, dat tot redding van 
de mens was uitgedacht,en Satan was 



besloten, zijn recht op de heerschappij 
van de wereld te laten gelden.  
 
(14) WAAR ZULLEN DE KRACHTEN 
VAN HET KWAAD BLIJVEN ALS 
EEN ZONDIG MENS DIT 
TOESTAAT? 
 
Toen het nu avond geworden was, 
brachten ze velen die door demonen 
bezeten waren, bij Hem, en Hij dreef 
de boze geesten uit eteen enkel woord, 
en Hij genas allen die er slecht aan toe 
waren, (Mattheüs 8:16) 
 

 Het feit, dat mensen van duivelen 
bezeten Zijn geweest, wordt in het 
Nieuwe Testament duidelik gemeld. De 
personen, die aldus bezocht waren, leden 
niet alleen aan ziekte ten gevolge van 
natuurlike oorzaken. Christus verstond 
volkomen, waarmede Hij te doen had, en 
herkende de bepaalde tegenwoordigheid 
en het werk van boze geesten. 
 Een treffend voorbeeld van hun 
aantal, macht, en vijandigheid, zowel als 
van de macht en barmhartigheid van 
Christus wordt in het bijbelverhaal van de 
genezing van de bezetenen te Gadara 
aangegeven. Deze ellendige waanzin- 
ningen, alle banden afschuddende, 
zich verwringende, schuimende en 
razende, vervulden de lucht met hun 
kreten, deden zichzelven geweld aan, en 
waren gevaarlik voor allen, die in hun 



nabijheid kwamen. Hun bloedende en 
misvormde lichamen en hun razernij 
boden een schouwspel aan, dat aan de 
vorst der duisternis zeer welgevallig was. 
 
(15) HOEVEEL DEMONEN 
BEWOONDEN DE MAN UIT HET 
LAND VAN DE GADARENEN? 
 
En Hij vroeg hem: Wat is uw naam? 
En hij antwoordde: Mijn aam is Legio, 
want wij zijn met velen. (Markus 5:9) 
 
 Bij het Romeinse leger bestond een 
legioen uit drie tot vijf duizend man. 
Satans legerscharen zijn ook in troepen 
gerangschikt, en de biezondere afdeling, 
waartoe deze duivelen behoorden, 
telde niet minder dan een legioen. 
 

(16) DOOR DE KRACHT VAN 
WIENS NAAM MOETEN DE 
KRACHTEN VAN HET KWAAD 
VLUCHTEN? 
 
De zeventig zijn teruggekeerd met 
blijdschap en zeiden: “Heere, zelfs de 
demonen zijn in Uw Naam aan ons 
onderworpen”. (Lukas 10:17) 
 
Op Jezus’ bevel voeren de boze geesten 
uit hun slachtoffers, en lieten hen rustig 
zittende aan de voeten van de Heiland 
achter, onderworpen, verstandig, en 
zachtmoedig. 



. . . Ook wilde Hij, dat het volk uit die 
streek de macht zou aanschouwen, die 
Hij had om de banden van de Satan te 
verbreken, en zijn gevangenen in 
vrijheid te stellen. En ofschoon Jezus 
zelf vertrok, bleven de mannen, die Hij 
zo wonderdadig verlost had, achter, om 
de barmhartigheid van hun weldoener te 
verkondigen. 
 

(17) WAT WAS HET GEKOZEN 
BEROEP VAN ELYMAS DAT 
ONTHULDE DAT DUIVELSE 
BEZETENHEID DOOR KEUZE 
KAN ZIJN? 
 
Maar Elymas, de tovenaar (want zo wordt 
zijn naam vertaald), ging tegen hen in en 
probeerde de stadhouder van het geloof af 
te houden. (Handelingen 13:8) 
 
 Zij, die van duivel bezeten waren, 
worden gewoonlik voorgesteld als in 
zwaar lijden verkerende; toch waren er 
uitzonderingen op deze regel. Om 
bovennatuurlike macht te verkrijgen, 
stelden sommigen zich open voor de 
invloed van Satan. Natuurlik hadden die 
geen strijd te voeren met de duivelen. 
Tot deze klasse behoorden diegenen, die 
de geest van waarzeggerij hadden,— 
Simon Magus, Elymas de tovenaar, en 
de dienstmaagd, die Paulus en Silas te 
Filippi volgde. 
 



(18) HOE BESCHRIJFT DIT VERS DE 
FYSIEKE VERSCHIJNING VAN 
LUCIFER - NU SATAN GENAAMD -? 

 
Vanwege uw schoonheid werd uw hart 
hoogmoedig, u richtte uw wijsheid te 
gronde vanwege uw luister. Ik wierp u 
ter aarde, Ik stelde u voor koningen, 
opdat zij op u neer zouden zien. 
(Ezechiël 28:17) 
 
 Er is niets, waarvoor de grote 
bedrieger z— zeer vreest, dan dat wij 
bekend zullen worden met zijn lagen. 
Ten einde zijn ware karakter en 
bedoelingen beter te vermommen, heeft 
hij zich z— laten voorstellen, dat hij 
geen sterker gevoelen gaande maakt dan 
spot of verachting. Hij schept er 
behagen in, afgebeeld te worden als een 
bespottelik ofwal- gelik voorwerp, 
mismaakt, half dier en half mens. Hij 
hoort gaarne zijn naam in een grap of 
spot noemen door degenen, die 
zichzelven voor verstandige, 
welingelichte mensen houden. 
 
(19) WELKE ACTIE LEERT DE 
BIJBEL DIE WIJSHEID GEEFT 
OM MISLEIDING TE 
VOORKOMEN? 
 
Bekleed u met de hele wapenrusting van 
God, opdat u stand kunt houden tegen 



de listige verleidingen van de duivel. 
(Efeze 6:11) 
 
Beijver u om uzelf welbeproefd voor 
God te stellen, als een arbeider die zich 
niet hoeft te schamen en die het Woord 
van de waarheid recht snijdt. (2 
Timotheüs 2:15) 
 
 Het is omdat hij zich met zulk een 
volmaakte behendigheid vermomd heeft, 
dat de vraag zo algemeen gedaan wordt: 
“Bestaat er waarlik zulk een wezen?” Het 
is een bewijs van het welgelukken van 
zijn arbeid, dat theorieën, die het 
eenvoudigste getuigenis van de Schriften 
tot leugen maken, zo algemeen in de 
godsdienstige wereld aangenomen 
worden. Maar juist omdat Satan de harten 
van hen, die geen bewustzijn van zijn 
invloed hebben, het gemakkelikst kan 
beheersen, geeft Gods woord ons zoveel 
voorbeelden van zijn boosaardig werk, 
ontmaskert zijn geheime krachten voor 
ons, en stelt ons aldus op onze hoede 
tegen zijn aanvallen. 
 
(20) WELKE GROTE BELOFTE 
VAN BESCHERMING MOGEN WE 
CLAIMEN ALS WE WORDEN 
AANGEVALLEN DOOR DE 
KRACHTEN VAN HET KWAAD? 
 

U die de HEERE liefhebt, haat het 
kwade. Hij bewaart de ziel van Zijn 



gunstelingen, Hij redt hen uit de hand 
van de goddelozen. (Psalm 97:10) 
 
 De macht en kwaadwillendheid van 
Satan en zijn heir zouden ons met recht 
mogen verontrusten, was het niet, dat 
we heul en redding konden vinden door 
de kracht van onze Heiland, welke de 
zijne te boven gaat. We verzekeren onze 
huizen zorgvuldig met grendelen en 
sloten om ons eigendom en leven tegen 
boze mensen te beveiligen; maar we 
denken zelden aan de boze engelen, die 
voortdurend toegang tot ons zoeken te 
verkrijgen, en tegen wier aanvallen wij 
in eigen kracht geen middel tot 
verdediging hebben. Indien ze 
toegelaten worden, kunnen ze ons 
verstand verwarren, onze lichamen 
plagen en kwellen, onze bezittingen en 
ons leven vernielen. Hun enig vermaak 
ligt in ellende en verwoesting. Vreselik 
is de toestand van hen, die Gods eisen 
weerstaan, en toegeven aan Satans 
verleidingen, totdat God hen overgeeft 
aan de macht van boze geesten. Maar 
zij, die Christus volgen, zijn immer 
veilig onder Zijn wakende zorg. 
Engelen, uitnemend in kracht, worden 
van de hemel gezonden om hen te 
geschermen. De goddelozen kunnen niet 
door de wacht heenbreken, die God 
rondom Zijn volk heeft gesteld. 
 



Ik begrijp uit de Schrift dat ik gevangen 
zit in een kosmische strijd tussen goed 
en kwaad. Ik realiseer me dat de 
demonische krachten geen geesten van 
dode mensen zijn, maar eerder gevallen 
engelen die mijn vernietiging zoeken 
omdat ik aanspraak maak op Gods 
geschenk van genade. 
 
Ja   Onbeslist 
 
Ik ben dankbaar dat God zijn hemelse 
boodschappers stuurt om mijn te 
bedienen in mijn behoeften en om 
bescherming te bieden tijdens deze 
grote controverse.  
 
Ja   Onbeslist 
 
Ik realiseer me dat ik geen partij ben 
voor de intelligentie, de macht of de 
capaciteiten van Satan en zijn 
kwaadaardige agenten. Ik dank God 
dat ik de bovennatuurlijke kracht kan 
claimen in de naam van Christus voor 
de bevrijding van deze kwade krachten. 
 
Ja   Onbeslist 
 
Ik weet dat de krachten van de 
duisternis in de laatste dagen 
wonderbaarlijke tekens en wonderen 
zullen gebruiken om mij te misleiden. 
Ik bid voor de Heilige Geest om mijn 



studie van Gods Woord te begeleiden, 
zodat ik niet bedrogen wordt.  
 
Ja   Onbeslist 
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Les 4 
Strikken van de Satan  

 

(1) WAT IS HET UITEINDELIJKE 
DOEL VAN SATAN IN DEZE 
GROTE CONTROVERSE? 
 
..en wierp hem in de afgrond, en sloot hem 
daarin op en verzegelde die boven 
hem, opdat hij de volken niet meer zou 
misleiden, totdat de duizend jaar tot een 
einde gekomen zouden zijn. En daarna 
moet hij een korte tijd worden losgelaten 
(Openbaring 20:3) 
 
 De grote strijd tussen Christus en 
Satan, die al bijna zes duizend jaren lang 
gevoerd is, zal spoedig ten einde worden 
gebracht; en de boze verdubbelt zijn 
pogingen om het werk van Christus ten 



behoeve van de mens te verijdelen, en 
zielen in zijn strikken te vangen. 
Het doel, dat hij tracht te bereiken, is, de 
mensen in duisternis en 
onboetvaardigheid te houden, totdat het 
werk van de Heiland als Middelaar een 
einde neemt, en er geen verdere 
offerande voor de 
zonde zal zijn. 
 
(2) WELKE TWEEDELIGE 
INSTRUCTIE KRIJGEN WE OM 
ONS TE BESCHERMEN TEGEN 
HET BEDROG VAN DE SATAN? 
 
Onderwerp u dan aan God. Bied 
weerstand aan de duivel en hij zal van 
u wegvluchten. (Jakobus 4:7) 
 
 Wanneer er geen bepaalde poging in 
het werk gesteld wordt om zijn macht te 
weerstaan; wanneer er in de kerk en de 
wereld onverschilligheid heerst, is Satan 
gerust; want dan verkeert hij niet in 
gevaar van diegenen te verliezen, welke 
hij naar goedvinden gevangen houdt. 
Maar wanneer de aandacht gevestigd 
wordt op zaken, die de eeuwigheid 
betreffen, en er zielen zijn, die vragen: 
“Wat moet ik doen om zalig te worden 
?” dan is hij op het toneel, en zoekt zijn 
macht te meten met die van Christus, en 
de invloed van de Heilige Geest tegen te 
werken. 
 



(3) WELKE BIJBELSE ADVIEZEN 
ZAL ONS HELPEN DE LUSTEN 
VAN HET VLEES TE 
OVERWINNEN? 
 

Maar ik zeg: Wandel door de Geest en 
u zult zeker de begeerte van het vlees 
niet volbrengen. (Galaten 5:16) 
 

 Of anders ziet Satan de dienstknechten 
des Heren gebukt gaan onder de geestelike 
duisternis, waarin de mensen verkeren. Hij 
hoort hun ernstige gebeden om Goddelike 
genade en kracht, om de betoverende 
invloed van onverschilligheid, 
zorgeloosheid en traagheid te verbreken. 
Dan brengt hij met vernieuwde ijver zijn 
kunstgrepen in beoefening. Hij verleidt de 
mensen tot het toegeven aan hun eetlust, of 
enige andere wijze van zelfbevrediging, en 
verstompt op die wijze hun fijngevoeligheid, 
zodat ze juist die dingen, welke ze het meest 
nodig hebben te leren, niet horen. 
 
(4) WAT ZIJN DE DRIE 
BELANGRIJKSTE 
AFLEIDINGSMANOEUVRES DIE 
SATAN GEBRUIKT OM ONZE 
GEDACHTEN AF TE LEIDEN VAN 
EEUWIGE KWESTIES?  
 

maar de zorgen van deze wereld en de 
verleiding van de rijkdom en de 
begeerten naar al het andere komen 
erbij en verstikken het Woord, en het 
wordt onvruchtbaar. (Markus 4:19) 



 Satan weet goed, dat allen, die hij er 
toe brengen kan om het gebed en 
onderzoek van de Schrift te 
verwaarlozen, voor zijn aanvallen zullen 
zwichten. Daarom verzint hij alle 
mogelike plannen om het verstand te 
boeien. 
 
(5) HOE GEBRUIKT SATAN HEN 
DIE BEWEREN CHRISTENEN TE 
ZIJN MAAR DAT NIET ZIJN?  
 
En ik roep u ertoe op, broeders, hen in 
het oog te houden die onenigheden 
teweegbrengen en struikelblokken 
opwerpen tegen het onderricht dat u 
hebt ontvangen, en keer u van hen af. 
(Romeinen 16:17) 
 

 Er is altijd een klasse van mensen 
geweest, die zich godzalig voordoen, en 
die in plaats van de waarheid verder te 
onderzoeken, er hun godsdienst van  
maken, het een of andere gebrek in het 
karakter, of dwaling in het geloof op te 
sporen in degenen, van wie ze 
verschillen. Dezulken zijn Satans 
rechterhand in zijn werk. Er zijn niet 
weinig beschuldigers van de broederen; 
en ze zijn altijd in de weer, wanneer 
God werkt, en Zijn dienstknechten Hem 
ware hulde brengen. Ze stellen de 
woorden en handelingen van hen, die de 
waarheid liefhebben en gehoorzamen, in 
een vals licht. Ze doen de ernstigste, 



ijverigste, en meest zelfopofferende 
dienstknechten van Christus voorkomen 
als bedrogenen of bedriegers. Hun werk 
is, de beweegredenen van iedere 
wezenlik edele daad verkeerd voor te 
stellen, om toespelingen rond te 
strooien, en verdenking op te wekken in 
het hart van hen, die weinig 
ondervinding gehad hebben. 
Op iedere denkbare wijze trachten ze, 
wat rein en rechtvaardig is, te doen 
aanzien als besmet en bedriegelik. 
 
(6) HOE INDENTIFICEERT DE 
SCHRIFT DEZE BEDRIEGERS? 
 
Aan hun vruchten zult u hen herkennen. 
Men plukt toch geen druif van 
doornstruiken of vijgen van distels? 
(Mattheüs 7:16) 
 
 Doch niemand behoeft omtrent 
dezulken in twijfel te verkeren. 
Het laat zich gemakkelik zien, wiens 
kinderen ze zijn, wiens voorbeeld ze 
volgen, en wiens werk ze doen…. 
Hun handelwijze gelijkt op die van 
Satan, de giftige lasteraar, “de verklager 
van onze broederen.” Openbaring 12:10. 
 De grote bedrieger heeft veel 
handlangers, die gereed staan om elke 
en iedere soort van dwaling in omloop te 
brengen om zielen te vangen,— 
ketterijen, die bestemd zijn om de 



verschillende smaken en bekwaamheden 
te passen van hen, die hij ten val wenst 
te brengen. 
 Het is zijn doel om onoprechte, boze 
elementen in de kerk te brengen, die 
twijfel en ongeloof bevorderen, en allen 
te hinderen, die Gods werk wensen te 
doen vooruit gaan, en er zelven mede 
wensen te vorderen. Velen, die niet 
waarlik in God of Zijn woord geloven, 
stemmen in de ene of andere grondregel 
van waarheid toe, gaan voor Christenen 
door, en worden aldus in de gelegenheid 
gesteld om hun dwalingen als schriftuur- 
like leer in te voeren. 
 
(7) WAT IS HET RESULTAAT VAN 
HET AANVAARDEN VAN DE 
WAARHEID? 
 
…en u zult de waarheid kennen, en 
de waarheid zal u vrijmaken” 
(Johannes 8:32) 
 
 De stelling, dat het er niet op aan 
komt, wat de mensen geloven, is een 
van Satans best gelukte bedriegerijen. 
Hij weet, dat de waarheid, in liefde 
aangenomen, de ziel van de ontvanger 
heiligt; vandaar dat hij voortdurend 
tracht om er valse theorieën en fabelen, 
een ander evangelie, voor in de plaats te 
stellen. Van het eerste begin aan hebben 
Gods dienstknechten gestreden tegen 



valse leraren, niet maar alleen als tegen 
boze mensen, maar als tegen 
inbrengervan leugenen, die de ziel 
doden. Elia, Jeremia en Paulus stelden 
zich vastberaden en onbevreesd tegen 
hen, die de mensen van Gods woord 
aftrokken. De vrijgeestigheid welke een 
juiste godsdienstige overtuiging als 
onbelangrijk beschouwt, vond geen 
genade bij die heilige verdedigers van 
de waarheid. 
 
(8) WAT ER ZAL GEBEUREN 
MET DEGENEN DIE DE SCHRIFT 
VERDRAAIEN OM TE PASSEN 
BIJ HUN OVERTUIGINGEN? 
 
…..zoals ook in alle brieven, wanneer 
hij deze dingen ter sprake brengt. 
Daaronder zijn sommige zaken die 
moeilijk te begrijpen zijn, die de 
onkundige en onstandvastige mensen 
verdraaien, tot hun eigen verderf, net 
als de andere Schriften. (2 Petrus 3:16) 
 
 De onbestemde en grillige 
uitleggingen van de Schrift, en de vele 
strijdige theorieën aangaande 
godsdienstige overtuiging, welke in de 
Christelike wereld gevonden worden, zijn 
het werk van onze grote vijand, om het 
verstand van de mensen z— te 
verzwakken, dat ze de waarheid niet 
zullen kunnen onderscheiden. En de 



tweedracht en onenigheid, welke onder 
de kerken van de Christenheid bestaan, 
zijn voor een groot deel te wijten aan de 
heersende gewoonte van de Schriften te 
verdraaien, ten einde een fondament te 
vinden voor een geliefkoosde theorie. In 
plaats van Gods woord met zorg te 
ontdekken. 
 
(9) WELKE WAARSCHUWING 
WORDT GEGEVEN AAN 
DEGENEN DIE OVERWEGEN OM 
DE BETEKENIS VAN GODS 
WOORD TE VERANDEREN? 
 

Want ik getuig aan ieder die de 
woorden van de profetie van dit boek 
hoort: Als iemand iets aan deze dingen 
toevoegt, zal God hem de plagen 
toevoegen die in dit boek geschreven zijn. 
En als iemand afdoet van de woorden 
van het boek van deze profetie, zal God 
zijn deel afdoen van het boek des levens, 
en van de heilige stad, van de dingen die 
in dit boek geschreven zijn. (Openbaring 
22:18-19 ) 
 
 Tot steun van dwaalleer of 
onchristelike handelingen beroepen 
sommigen zich op schriftuurplaatsen, die 
uit hun verband gerukt zijn, ja, men haalt 
soms slechts de helft van een enkel vers 
aan om zijn punt te bewijzen, wanneer het 



overige deel zou aantonen, dat de betekenis 
geheel en al het tegenovergestelde is. Listig 
als de slang verschuilt men zich achter 
onsamenhangende gezegden, samengeraapt 
om aan de vleselike begeerten te voldoen. 
Aldus verdraaien velen opzettelik Gods 
woord. Anderen, die een levendige 
verbeelding hebben, nemen de beelden en 
symbolen uit de Heilige Schrift, en leggen 
ze uit naar hun wijze van denken, zonder 
veel acht te slaan op het getuigenis van de 
Bijbel, dat hij zichzelf verklaart; en geven 
dan hun grillige voorstellingen als 
bijbelleer uit. Wanneer men de Schrift 
onderzoekt zonder een biddende, 
eenvoudige, en voor lering vatbare geest, 
missen de duidelikste en eenvoudigste 
even goed als de moelikste teksten hun 
ware betekenis. 
 
(10) WAT ZAL HET GETUIGENIS 
VAN DE HERE DOEN VOOR DE 
EENVOUDIGSTE GEEST? 
 

De wet van de HEERE is volmaakt, 
zij bekeert de ziel; de getuigenis van 
de HEERE is betrouwbaar, zij geeft de 
eenvoudige wijsheid. (Psalm 19:8) 
 
     De Bijbel is bedoeld om een gids te 
zijn voor allen, die de wil van hun 
Schepper wensen te leren kennen. God 
gaf de mens het vaste woord van de 
profetie; engelen en zelfs Christus in 



eigen persoon kwamen om aan Daniël 
en Johannes de dingen te openbaren, 
welke binnen kort moeten plaats 
hebben. Die belangrijke zaken, welke 
tot onze zaligheid dienen, zijn niet 
verborgen gelaten. Ze zijn niet op zulk 
een wijze geopenbaard, dat ze de 
eerlike navorser van de waarheid 
zouden verwarren of misleiden. De 
Heer zegt bij monde van de profeet 
Habakuk: “Schrijf het gezicht, en stel 
het duidelik op tafelen, . . . opdat 
daarin leze die voorbijloopt.” Habakuk 
2:2.  Gods Woord “Het licht is voor de 
rechtvaardige gezaaid.” Psalm 97:11.  
 
(11) HOE ZIET GOD DE  
WIJSHEID VAN DEZE WERELD? 
 
Want de wijsheid van deze wereld is 
dwaasheid bij God, want er staat 
geschreven: Hij vangt de wijzen in hun 
sluwheid (1 Korinthe 3:19) 
 
 Voor velen zijn wetenschappelike 
nasporingen een vloek geworden. God 
heeft toegelaten, dat er een vloed van licht 
over de wereld is uitgestort door de 
ontdekkingen op het gebied van 
wetenschap en kunst; maar zelfs de 
grootste geesten komen tot verwarring in 
hun pogen om de onderlinge verhouding 
van wetenschap en openbaring te 



doorgronden, zo ze niet door het woord 
van God in hun onderzoek worden geleid. 
 
(12) HOE WORDT DE SECULIERE 
WETENSCHAP IN DE SCHRIFTEN 
OPNIEUW GEGRAVEERD? 
 
O Timotheüs, bewaar 
het u toevertrouwde pand, wend u af 
van onheilige, inhoudsloze praat en 
tegenstellingen van de ten onrechte zo 
genoemde kennis. (1 Timotheüs 6:20) 
 

 Menselike kennis zowel van 
stoffelike als van geestelike dingen is 
eenzijdig en onvolmaakt; daarom zijn er 
velen niet in staat om hun inzichten over 
de wetenschap te rijmen met verklaringen 
in deSchrift. Velen nemen blote theorieën 
en gissingen als wetenschappelike feiten 
aan, en denken, dat Gods woord beproefd 
kan worden door de leerstellingen van de 
“wetenschap, die valselik zo genoemd 
wordt.” De Schepper en Zijn werken 
gaan hun begrip te boven; en omdat ze 
die niet volgens natuurlike wetten kunnen 
verklaren, wordt de bijbelgeschiedenis 
als onbetrouwbaar beschouwd. Dege-
nen, welke de betrouwbaarheid van de 
oorkonden van het Oude en Nieuwe 
Testament betwijfelen, gaan maar al te 
dikwels een stap verder, beginnen te 
twijfelen aan het bestaan van God, en 
schrijven oneindige macht aan de natuur 
toe. Daar ze hun anker hebben laten 



glippen, zwalken ze rond tussen de rotsen 
van het ongeloof. 
 
(13) WAAROM ZAL DE MENS 
NOOIT GOD VOLLEDIG 
BEGRIJPEN? 
 
O, diepte van rijkdom, zowel van 
wijsheid als van kennis van God, hoe 
ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen 
en onnaspeurlijk Zijn wegen! 
(Romeinen 11:33 ) 
 
 Aldus dwalen er velen van het geloof 
af, en worden door de duivel verleid. De 
mens heeft getracht, wijzer te zijn dan 
zijn Schepper; de menselike wijsbegeerte 
heeft geheimen, welke de eeuwen door 
nimmer geopenbaard zullen worden, 
pogen uit te vorsen en te verklaren. 
Indien de mensen slechts wilden 
onderzoeken en verstaan wat God van 
Zichzelf en Zijn raadsbesluiten heeft 
bekend gemaakt, zouden ze zoveel van 
de heerlikheid, de majesteit, en de macht 
van Jehova aanschouwen, dat ze hun 
eigen nietigheid leerden beseffen, en 
tevreden zouden zijn met hetgeen ten 
nutte van hen en hun kinderen 
geopenbaard is. 
 De slimste van Satans bedriegelike 
omleidingen is, dat hij de mens 
aanhoudend doet zoeken en gissen naar 
hetgeen God niet bekend gemaakt heeft, 



en dat niet in Zijn voornemen ligt dat door 
ons verstaan zal worden. Op die wijze 
verloor Lucifer zijn plaats in de Hemel. Hij 
werd ontevreden, omdat al de geheimen 
van Gods raad hem niet werden 
toevertrouwd, en hij sloeg volstrekt geen 
acht meer op hetgeen geopenbaard was 
betreffende zijn eigen werk in de verheven 
plaats, welke hem was toegewezen. Door 
gelijke ontevredenheid bij de engelen, die 
onder zijn bevel stonden, op te wekken, 
veroorzaakte hij hun val. Nu tracht hij de 
harten van de mensen van dezelfde geest te 
laten doordringen, en er hen toe te 
brengen, ook de direkte bevelen Gods te 
minachten. 
 

(14) WIE LOOPT HET GEVAAR 
STERKE WAANIDEEËN TE 
GELOVEN? 
 
en met allerlei misleiding van de 
ongerechtigheid in hen die verloren gaan, 
omdat zij de liefde voor de waarheid niet 
aangenomen hebben om zalig te worden. 
En daarom zal God hun een krachtige 
dwaling zenden, zodat zij de leugen 
geloven, opdat zij allen veroordeeld 
worden die de waarheid niet geloofd 
hebben, maar een behagen hebben gehad 
in de ongerechtigheid.    

(2 Thessalonicenzen 2:10-12 ) 
 
 Zij, die ongewillig zijn om de 
duidelike, scherpe waarheden van de 



Bijbel aan te nemen, zoeken 
voortdurend naar schoonklinkende 
fabelen, welke het geweten tot zwijgen 
brengen. Hoe minder geestelik, 
zelfverloochenend, en verootmoedigend 
de leerstellingen zijn, die gepredikt 
worden, des te meer vallen ze in de 
gunst. Zulke personen verlagen hun 
verstandelike vermogens om hun 
vleselike lusten te dienen. Te wijs in 
eigen ogen om de Schrift met 
verslagenheid van ziel, en ernstig gebed 
om Goddelike leiding te onderzoeken, 
hebben ze niets om zich tegen 
dwalingen te beveiligen. Satan is gereed 
om aan de wens van het hart te voldoen, 
en weet het zo te schikken, dat zijn 
drogredenen in de plaats van de 
waarheid ontvangen worden. . . .  Al 
degenen, welke het onderzoek van Gods 
woord verwaarlozen uit gemakzucht en 
politiek, om niet van de wereld te 
verschillen, zullen aan zichzelven 
overgelaten worden, en schandelike 
ketterij voor godsdienstige waarheid 
aannemen. Iedere denkbare vorm van 
dwaling zal aanvaard worden door hen, 
die met opzet de waarheid verwerpen. 
Wie met afschuw op de ene vorm van 
bedrog neerziet, zal geredelik in een 
andere vallen.  



 Tot de dingen, waar de grote bedrieger 
het best mede slaagt, behoren de 
bedriegelike leringen en leugenachtige 
wonderen van het Spiritualisme. Vermond 
als een engel des lichts, spreidt hij zijn 
netten waar die het minst vermoed worden. 
Indien de mensen Gods Boek maar wilden 
onderzoeken met ernstig gebed, om het te 
mogen verstaan, zouden ze niet in het 
duister gelaten worden, en geen valse 
leerstellingen aannemen. Maar omdat ze de 
waarheid verwerpen, vallen ze ten prooi 
aan bedrog. 
 
(15) WAT MOETEN WE 
VERMIJDEN? 
 
…..en zo maakt u Gods Woord 
krachteloos door uw overlevering die u 
overgeleverd hebt; en veel van dergelijke 
dingen doet u. (Markus 7:13) 
 
 Ontelbaar zijn de dwaalleringen en 
grillige denkbeelden, welke in de kerken 
van de Christenheid aangetroffen 
worden. Het is onmogelik om de kwade 
gevolgen te schatten van het wegnemen 
van een van de bakens, die Gods woord 
gesteld heeft. Weinigen van hen, die dat 
wagen, houden bij de eerste verworpen 
waarheid op. De meesten gaan verder, en 
stellen het ene beginsel van de waarheid 
na het andere ter zijde, totdat ze 
wezenlike ongelovigen worden. 
 De dwalingen van de algemeen 
aangenomen godgeleerdheid hebben 



menig een ziel tot twijfelzucht gedreven, 
die anders wellicht in de Schrift zou 
hebben geloofd. Het is zo iemand 
onmogelik, leerstellingen aan te nemen, 
die zijn gevoelens over rechtvaardigheid, 
barmhartigheid, en milddadigheid 
geweld aandoen; en daar deze als de 
leer van de Bijbel voorgesteld 
worden, weigert hij hem als Gods 
woord aan te nemen. 
 
(16) WAT IS HET GEVAAR DAT 
DE TRADITIES VAN DE MENS IN 
HOOG AANZIEN STAAN? 
 
En Hij zei tegen hen: U stelt Gods gebod 
op een mooie manier terzijde om u aan 
uw overlevering te houden!(Markus7:9) 
 
 Dit is juist het doel, dat Satan zoekt 
te bereiken. Hij verlangt niets zozeer als 
het vertrouwen op God en Zijn woord te 
niet te doen. Satan staat aan het hoofd 
van het grote leger van twijfelaars, 
en gebruikt al zijn macht, om zielen in 
zijn gelederen te lokken. 
 Twijfelen komt in de mode. Er is 
een grote klasse van mensen, die Gods 
woord met wantrouwen aanziet, en dat 
om dezelfde reden als ze het de 
Schrijver ervan doen — omdat het de 
zonde bestraft en veroordeelt. Zij, die 
onwillig zijn om te doen wat het vraagt, 
trachten het gezag ervan omver te 



werpen. Ze lezen de Bijbel, of luisteren 
naar zijn leer, zoals die van de gewijde 
kansel wordt gepredikt, eenvoudig om 
aanmerkingen te maken op de Schrift of 
de preek. Niet weinigen worden 
ongelovigen, om zich wegens 
plichtverzuim te rechtvaardigen en te 
verontschuldigen. Anderen nemen 
twijfelzuchtige beginselen aan uit trots 
of traagheid. Te veel op hun gemak 
gesteld om zich te onderscheiden door 
iets te doen, dat eer waardig is, en dat 
inspanning vraagt, of zelfverloochening 
eist, streven ze ernaar om zich de naam 
te verwerven van biezondere wijsheid te 
bezitten door de Bijbel te kritiseren. Er 
is veel, dat het eindige menseverstand, 
hetwelk niet door Goddelike wijsheid 
wordt verlicht, niet bij machte is te 
verstaan; daardoor vinden ze aanleiding 
tot kritiek. Velen schijnen te denken, 
dat het een deugd is om zich aan de 
zijde van ongeloof, twijfelzucht, en 
goddeloosheid te stellen. Maar men zal 
bevinden, dat zulke personen onder een 
schijn van oprechtheid door 
zelfvertrouwen en trots gedreven 
worden. Velen scheppen er behagen in, 
iets in de Schrift te vinden om het 
verstand van anderen te verwarren. In 
het eerst kritiseren en redeneren 
sommigen aan de verkeerde kant, 
eenvoudig uit lust om te strijden. Ze 
beseffen niet, dat ze zich, aldus in de 



strikken van de vogelvanger 
verwikkelen. Maar daar ze openlik aan 
hun ongeloof uitdrukking hebben 
gegeven, gevoelen ze, dat ze hun 
ingenomen stelling moeten handhaven. 
Op die wijze verenigen ze zich met de 
goddelozen, en sluiten de poorten van 
het Paradijs voor zich toe. 
 

(17) WIE ZAL WORDEN 
TOEGEKEND DE HULP VAN DE 
HEILIGE GEEST? 
 
Als u die slecht bent, uw kinderen dus 
goede gaven weet te geven, hoeveel te 
meer zal de hemelse Vader de Heilige 
Geest geven aan hen die tot Hem 
bidden? (Lukas 11:13 ) 
 
 God heeft in Zijn woord 
genoegzaam bewijs gegeven van het 
Goddelik karakter ervan. De grote 
waarheden, welke op onze verlos- 
sing betrekking hebben, worden 
duidelik voorgesteld. Met de hulp van 
de Heilige Geest, die beloofd is aan 
allen, die hem in oprechtheid zoeken, 
kan een iegelik die waarheden voor 
zichzelf verstaan. God heeft de 
mensen een sterk fondament gegeven, 
waarop ze hun geloof kunnen gronden. 
 
(18) WAT EEN GROTE BELOFTE 
IN DIT VERS MOGEN WE 
CLAIMEN? 



Het is beter tot de HEERE de toevlucht te 
nemen dan op de mensen te vertrouwen. 
(Psalm 118:8) 
 
 Toch is het eindige verstand van de 
mens niet toereikend om de plannen en 
bedoelingen van de Oneindige ten 
volle te verstaan. We kunnen God 
nimmer leren kennen door onderzoek. 
We moeten niet trachten, met een 
aanmatigende hand het gordijn weg te 
schuiven, waarachter Hij Zijn majesteit 
verbergt.. . . . We kunnen Zijn 
handelingen met ons, en de 
beweegredenen, die Hem dringen, in zo 
verre verstaan, dat wij grenzeloze liefde en 
barmhartigheid kunnen ontdekken, 
verbonden met oneindige macht.  
 Onze Vader in de hemel regelt 
alles in wijsheid en gerechtigheid, en 
we moeten niet ontevreden of 
wantrouwend zijn, maar ons in 
eerbiedige onderwerping buigen. Hij 
zal ons zoveel van Zijn voornemens 
openbaren als ons goed is te weten, en 
voor wat daarboven gaat, moeten we 
vertrouwen op de Hand, die almachtig, 
en het Hart, dat vol liefde is. 
 
(19) WAT WAARSCHUWT DIT 
SCHRIFTGEDEELTE VOOR HET 
GEVAARLIJKE RESULTAAT VAN 
ZONDE EN ONGELOOF? 
 



Zie erop toe, broeders, dat er nooit in 
iemand van u een verdorven hart zal 
zijn, vol ongeloof, om daardoor  
afvallig te worden van de levende God; 
maar vermaan elkaar elke dag, zolang 
men van een heden kan spreken, opdat 
niemand van u verhard zal worden 
door de verleiding van de zonde. 
(Hebreeën 3:12-13) 
 
 Terwijl God ruimschoots bewijs 
gegeven heeft om te geloven, neemt Hij 
nimmer alle verontschuldiging voor onge- 
loofweg. Allen, die aanknopingspunten 
voor twijfel zoeken, zullen ze vinden. En 
zij, die Gods woord weigeren aan te nemen 
en te gehoorzamen, voordat iedere 
tegenwerping uit de weg geruimd is, en er 
geen gelegenheid tot twijfelen meer 
overblijft, zullen nooit tot het licht komen. 
 
(20) WAT IS DE NATUURLIJKE 
REACTIE VAN EEN VLESELIJKE 
GEEST? 
 
Jezus stak meteen Zijn hand uit, greep 
hem vast en zei tegen hem: 
Kleingelovige, waarom hebt u 
getwijfeld? (Mattheüs 14:31 ) 
 
 Wantrouwen aan God is de 
natuurlike uitkomst van het hart, dat niet 
wedergeboren, en met zichzelf in strijd 
is. Maar geloof wordt door de Heilige 



Geest gewerkt, en kan slechts bloeien 
naarmate het gekoesterd wordt. 
Niemand kan sterk in het geloof worden 
zonder een vastberaden poging daartoe 
te doen. Het ongeloof neemt toe in 
kracht, naar mate het aangemoedigd 
wordt; en indien de mensen, in plaats 
van de bewijzen te bepeinzen, welke 
God tot schraging van hun geloof 
gegeven heeft, aan wantrouwen 
toegeven, en uitvluchten zoeken, zullen 
ze onvervinden, dat hun twijfelingen 
hoe langer hoe meer bevestigd worden. 
 
(21) WELK BIJBELS PRINCIPE 
ZAL VOLGEN OP HEN DIE 
TWIJFELEN EN GOD 
WANTROUWEN? 
 
Dwaal niet: God laat niet met Zich 
spotten, want wat de mens zaait, zal hij 
ook oogsten. (Galaten 6:7 ) 
 
 Maar zij, die aan Gods beloften 
twijfelen, en de verzekeringen van Zijn 
genade wantrouwen, onteren Hem; en in 
plaats van anderen tot Christus te 
trekken, leidt hun invloed hen van Hem 
af. Ze zijn onvruchtbare bomen, die hun 
donkere takken ver uitstrekken, en, 
terwijl ze het zonlicht van andere 
planten wegkeren, die doen kwijnen en 
sterven in de koude van hun schaduw. 
Het levenswerk van die mensen zal 



immer tegen hen blijven getuigen. Ze 
zaaien zaden van twijfel en ongeloof, 
die een zekere oogst zullen opbrengen. 
 

(22) WAT IS DE EERSTE STAP  
NAAR VRIJHEID VAN TWIJFEL 
AAN DE DOCTRINE? 
 

Als iemand de wil heeft om Zijn wil te 
doen, zal hij van dit onderricht weten 
of het uit God is, of dat Ik vanuit 
Mijzelf spreek. (Johannes 7:17 ) 
 
 Er is slechts één weg open voor hen, 
die in oprechtheid wensen van twijfel 
bevrijd te worden. Laat hen in plaats van 
dingen, die ze niet verstaan, te 
betwijfelen, en uitvluchten te zoeken, 
acht geven op het licht, hetwelk hen 
reeds beschijnt, en ze zullen groter licht 
ontvangen. Laat hen iedere plicht 
vervullen, die voor hun verstand 
duidelik is gemaakt, en ze zullen in staat 
gesteld worden om die, over welke ze 
tans in twijfel verkeren, te begrijpen en 
te volvoeren. 
 

(23) WELKE TWEE SLEUTELS 
STAAN ONS TER BESCHIKKING 
VOOR HET ONTVANGEN VAN 
EEN STERKER GELOOF? 
 

Zo is dan het geloof uit het gehoor en 
het gehoor door het Woord van God. 
(Romeinen 10:17 ) 



En meteen riep de vader van het kind 
onder tranen: Ik geloof, Heere! Kom 
mijn ongeloof te hulp. (Markus 9:24 ) 
 

(24) WAT WORDT ER BELOOFD 
AAN HEN DIE ZOEKEN? 
 

“Bid, en u zal gegeven worden; zoek, 
en u zult vinden; klop, en er zal voor u 
opengedaan worden. (Mattheüs 7:7 ) 
 

 Satan kan een tegenbeeld geven, 
dat zo nauwkeurig op de waarheid 
gelijkt, dat het diegenen bedriegt, 
welke gewillig zijn om bedrogen te 
worden, en de zelfverloochening en 
opoffering, welke door de waarheid 
geëist worden, wensen te vermijden; 
maar het is hem onmogelik om één 
ziel onder zijn macht te houden, die 
eerlik en tot elke prijs de waar-heid 
wenst te leren kennen. Christus is de 
waarheid, en het “licht, hetwelk 
verlicht een iegelik mens, komende in 
de wereld.” 
 

(25) WAAROM STAAT GOD ONS 
TOE OM VERLEIDING TE 
ONDERGAAN? 

Maar Hij kent de weg die ik ga. 
Laat Hij mij beproeven – ik zal er als 
goud uitkomen. (Job 23:10 ) 
 
 De volgelingen van Christus weten 
weinig van de aanslagen, welke Satan en 



zijn heiren tegen hen smeden. Maar Hij, 
die in de hemel troont, zal op deze listige 
aanslagen beslag leggen om Zijn 
verborgen bedoelingen ten uitvoer te 
brengen. De Heer laat toe dat Zijn volk 
aan dè vuurproef van verleiding 
onderworpen wordt, niet omdat Hij in 
hun nood en beproeving behagen schept, 
maar omdat die proef ten slotte tot hun 
overwinning nodig is. Hen voor 
verleiding te beveiligen zou niet 
bestaanbaar zijn met Zijn eigen 
heerlikheid; want het doel van de 
beproeving is juist om hen in staat te 
stellen, al de verlokkingen van het kwaad 
te weerstaan. 
 

(26) VAN WIE ZAL DE MACHT 
KOMEN OM VERLEIDING TE 
WEERSTAAN? 
 

Daarop antwoordde Hij en zei tegen 
mij: Dit is het woord vande HEERE tot 
Zerubbabel: Niet door kracht en niet 
door geweld, maar door Mijn Geest, 
zegt de HEERE van de legermachten. 
 (Zacharia 4:6 ) 
 
 Noch boze mensen, noch duivelen 
kunnen Gods werk verhinderen, of Zijn 
tegenwoordigheid van Zijn volk 
wegnemen, Indien dezen met 
ootmoedige en verbroken harten hun 
zonden belijden en afleggen, en zich in 
het geloof Zijn beloften willen 



toeëigenen. Iedere verleiding, iedere 
tegenstrijdige invloed, hetzij openlik of 
in het geheim, kan met goed gevolg 
wederstaan worden...  
 
(27) WAAROM HOEVEN WE NIET 
TE VREZEN VOOR DE KRACHTEN 
VAN HET KWAAD? 
 
Zie, Ik geef u de macht om op slangen 
en schorpioenen te trappen en de 
macht over alle kracht van de vijand; 
en niets zal u schade toebrengen.  
(Lukas 10:19 ) 
 

 Satan weet zeer goed, dat de 
zwakste ziel, die in Christus blijft, 
zich meten kan met de legerscharen 
der duisternis, en dat hij, indien hij 
zich openlik zou openbaren, 
tegengegaan en wederstaan zou 
worden. Daarom tracht hij de strijders 
van het kruis uit hun sterke vesting te 
lokken, terwijl hij met zijn macht in 
hinderlaag ligt, gereed om een iegelik, 
die zich op zijn grond waagt, om te 
brengen. We kunnen alleen veilig zijn 
in ootmoedig vertrouwen op God, en 
gehoorzaamheid aan al Zijn geboden. 
 
(28) WELKE TWEE BEPALINGEN 
HEEFT JEZUS GEGEVEN OM TE 
VOORKOMEN DAT WE IN 
VERLEIDING KOMEN? 



Waak en bid, opdat u niet in verzoeking 
komt; de geest is wel gewillig, maar het 
vlees is zwak. (Mattheüs 26:41) 
 

 Niemand is een dag of uur veilig 
zonder gebed. Voornamelik behoren 
we de Heer te smeken om wijsheid om 
Zijn woord te verstaan. Daar worden 
de listen van de verleider in 
geopenbaard, en de middelen 
aangegeven, waardoor hij met goed 
gevolg wederstaan kan worden. Satan 
is geslepen in het aanhalen van de 
woorden van de Schrift, en geeft zijn 
eigen verklaring aan teksten, waardoor 
hij hoopt ons te kunnen laten 
struikelen. We behoren de Bijbel met 
een nederig hart te onderzoeken, en 
daarbij nimmer onze afhankelikheid 
van God uit het oog te verliezen. 
Voortdurend wakende tegen Satans 
aanslagen, behoren we zonder 
ophouden in het geloof te bidden: 
“Leid ons niet in ver-zoeking.” 
  
Ik realiseer me dat het doel van Satan is 
om de wereld te misleiden en hij zal elke 
methode in zijn macht gebruiken om 
mijn ondergang tot stand te brengen. Ik 
ben dankbaar voor de belofte dat als ik 
zondig op zoek ga naar wijsheid en 
waarheid, ik die zal vinden en niet zal 
vallen voor zijn bedrog.  
 



Ja   Onbeslist 
 
Ik begrijp dat Satan zowel gelovigen als 
niet-gelovigen gebruikt als zijn 
gereedschap om mij op een dwaalspoor 
te brengen. Mijn gebed is: "Heer, geef 
me alstublieft wijsheid om deze 
satanische invloeden te ontkennen."  
 
Ja   Onbeslist 
 
Ik bid voor vastberadenheid om de 
waarschuwing van Christus 
voortdurend te volgen en niet toe te 
geven aan de verleiding van de liefde 
voor geld die me zou wegtrekken uit 
mijn relatie met Hem.  
 
Ja   Onbeslist 
 
Ik ben dankbaar voor de beloften dat 
God ons macht zal geven over het 
kwaad en me nooit zal laten verleiden 
boven wat ik kan verdragen. Ik bid dat 
ik door geloof en Zijn genade kan 
overwinnen en Zijn naam kan 
verheerlijken.   
 
Ja   Onbeslist 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 



 

 

Les 5 
Het Eerste Grote Bedrog 

 
 Bij het eerste begin van de 
geschiedenis van de mensheid stelde de 
Satan zich reeds te werk om ons 
geslacht te bedriegen. Hij, die oproer 
gesticht had in de hemel, wenste er de 
aardbewoners toe te brengen, zich met 
hem te verbinden in de strijd tegen de 
Godsregering. Adam en Eva waren 
volmaakt gelukkig geweest in 
gehoorzaamheid aan de wet Gods, en 
dit feit was een gedurig getuigenis 
tegen Satans bewering in de hemel, dat 
Gods wet drukkend, en tegen 
het welzijn van Zijn schepselen was. 
Ook werd Satans ijverzucht opgewekt, 
toen hij de schone woonplaats 
aanschouwde, die voor het zondeloze 
mensepaar in gereedheid was gebracht. 



Hij besloot, hun val teweeg te brengen, 
opdat hij, na hen van God gescheiden 
en onder zijn eigen macht gebracht te 
hebben, bezit zou erlangen van de 
aarde, en hier zijn koninkrijk zou 
kunnen oprichten, in oppositie tegen de 
Allerhoogste. 
 
(1) WAAROM IS ONMIDDELLIJKE, 
ONVERZETTELIJKE 
GEHOORZAAMHEID AAN GODS 
WIL ESSENTIEEL? 
 
Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf 
ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, 
u slaaf bent van wie u gehoorzaamt: óf 
van de zonde, tot de dood, óf van de 
gehoorzaamheid, tot gerechtigheid? 
(Romeinen 6:16) 
 
 Had Satan zich in zijn ware 
karakter vertoond, hij zou dadelik 
afgewezen zijn, want Adam en Eva 
waren gewaarschuwd tegen deze 
gevaarlike vijand; maar hij deed zijn 
werk in het donker, verbergende wat 
hij voorhad, om zekerder te zijn dat hij 
zijn doel bereiken zou. Zich van de 
slang als tussenpersoon bedienende, 
welk dier toen een aantrekkelik uiterlik 
had, sprak hij aldus tot Eva: “Is het 
ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden 
zult niet eten van alle boom van deze 
hof?” Genesis 3:1.  



 Indien Eva niet met de verleider 
geredeneerd had, zo zou ze veilig 
geweest zijn; maar ze waagde zich met 
hem in een gesprek, en werd het 
slachtoffer van zijn list. Op diezelfde 
wijze worden er nog velen in de val 
gelokt. Ze twijfelen en redeneren over 
de eisen, die God hun stelt, en in stede 
van de geboden Gods te gehoorzamen, 
nemen ze menselike theorieën aan, die 
niet anders zijn dan de vermomde 
strikken van de duivel. 
 
(2) WELKE EEN GROTE 
MISLEIDING HEBBEN ADAM EN 
EVA ERVOOR GEKOZEN OM TE 
GELOVEN? 
 
Toen zei de slang tegen de vrouw: U 
zult zeker niet sterven. (Genesis 3:4 ) 
 
 “De vrouw zei tot de slang: van de 
vrucht van de bomen van deze hof zullen 
we eten; maar van de vrucht van de boom 
die in het midden van de hof is, heeft God 
gezegd: Gij zult van die niet eten, noch 
die aanroeren, opdat ge niet sterft. Toen 
zei de slang tot de vrouw: Gijlieden zult 
de dood niet sterven; maar God weet, dat 
ten dage als ge daarvan eet, zo zullen uw 
ogen geopend worden, en ge zult als God 
wezen, kennende het goed en het kwaad.” 
Hij betuigde, dat ze Gode gelijk zouden 
worden, groter wijsheid dan tevoren 
zouden bezitten, en tot een hogere staat 



van bestaan zouden kunnen opklimmen. 
Eva bezweek voor de verleiding, en door 
haarinvloed werd ook Adam tot zonde 
gebracht. Ze namen de woorden van de 
slang aan, dat God niet meende, wat Hij 
gezegd had; ze wantrouwden hun 
Schepper, en beeldden zich in, dat Hij 
hun in hun vrijheid te kort deed, en dat ze 
hogere wijsheid en een verhevener 
stelling zouden verkrijgen door Zijn wet 
te overtreden.  
 
(3) WAT WAS HET ONMIDDELLIJKE 
RESULTAAT VAN HUN 
OVERTREDING? 
 

Maar uw ongerechtigheden maken 
scheiding tussen u en uw God, uw 
zonden doen Zijn aangezicht voor u 
verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort. 
(Jesaja 59:2) 
 

Toen zei de HEERE God: Zie, de 
mens is geworden als één van Ons, 
omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, 
laat hij zijn hand niet uitsteken en ook 
van de boom des levens nemen en eten, 
zodat hij eeuwig zou leven! Daarom 
zond de HEERE God hem weg uit de 
hof van Eden, om de aardbodem te 
bewerken, waaruit hij genomen was. 
(Genesis 3:22-23) 
 
(4)  WAT IS ZONDE? 



Ieder die de zonde doet, doet ook de 
wetteloosheid; want de zonde is de 
wetteloosheid. (1 Johannes 3:4) 
 
(5) WAT IS HET UITEINDELIJKE 
RESULTAAT VAN DE ZONDE? 
 
For the wages of sin is death, but the 
gift of God is eternal life in Christ 
Jesus our Lord. (Romeinen 6:23) 
 
 Maar wat bevond Adam na zijn 
zonde de betekenis te zijn van de 
woorden: “Ten dage als ge daarvan 
eet, zult ge de dood sterven?” 
Bevond hij, dat ze betekenden, wat 
Satan hem had wijs gemaakt, dat 
hij tot een hogere staat van bestaan 
zou opklimmen? Dan was er in- 
derdaad veel te winnen door de 
overtreding, en was Satan bewezen, 
een weldoener van het mensegeslacht 
te zijn. Doch Adam bevond, dat dit 
geenszins de betekenis van de 
Goddelike uitdrukking was. 
God had verklaard, dat de mens, als 
straf voor zijn zonde, terugkeren 
zou tot de aarde, waaruit hij genomen 
was: “Stof zijt ge, en tot stof zult ge 
wederkeren.” Satans woorden, “Uw 
ogen zullen geopend worden,” werden 
bewezen alleen in die zin waar te zijn, 
dat, nadat Adam en Eva God 
ongehoorzaam waren geworden, hun 



ogen geopend werden voor hun 
dwaasheid; dat ze het kwaad kenden, 
en de bittere vrucht van overtreding 
proefden. 
 In het midden van Eden groeide de 
boom des levens, de vruchten waarvan 
de kracht hadden, het leven te 
verlengen. Was Adam aan God 
gehoorzaam gebleven, zo zou hij 
voortdurend vrije toegang tot deze boom 
hebben gehad, en eeuwig geleefd 
hebben. Maar toen hij zondigde, werd 
hem het gebruik van de vrucht van de 
levensboom ontzegd, en werd hij aan de 
dood onderworpen. Het Goddelik 
woord: “Stof zijt ge, en tot stof zult ge 
wederkeren,” wijst heen op een algeheel 
ophouden van het leven. 
 
(6) WAT IS DE ENIGE HOOP VAN DE 
MENS VOOR HET HERWINNEN 
VAN ONSTERFELIJKHEID? 
 
…maar nu is geopenbaard door de 
verschijning van onze Zaligmaker, 
Jezus Christus, Die de dood 
tenietgedaan heeft, en het leven en de 
onvergankelijkheid aan het licht 
gebracht door het Evangelie, (2 
Timotheüs 1:10) 
 

 De onsterfelikheid, welke de mens 
beloofd was, op voorwaarde van 
gehoorzaamheid, heeft hij door 
overtreding verbeurd. Adam kon niet op 



zijn nakomelingen overdragen, wat 
hijzelf niet bezat; en er zou geen hoop 
geweest zijn voor het gevallen 
mensegeslacht, had God niet door het 
offer van Zijn Zoon de onsterfelikheid 
binnen hun bereik gebracht. Terwijl “de 
dood tot alle mensen doorgegaan is, in 
welke allen gezondigd hebben,” heeft 
Christus “het leven en de 
onverderfelikheid aan het licht gebracht 
door het evangelie.” Romeinen 5:12. En 
alleen door Christus is de onsterfelikheid 
te verkrijgen. Jezus heeft gezegd: “Die in 
de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige 
leven; maar die de Zoon ongehoorzaam 
is, die zal het leven niet zien.” Joh. 3:36. 
Iedere mens kan deze onberekenbare 
zegen deelachtig worden, indien hij aan 
de voorwaarden wil voldoen. Allen “die 
met volharding in goeddoen, heerlikheid, 
en eer, en onverderfelikheid zoeken,” 
zullen “het eeuwige leven” ontvangen. 
Romeinen 2:7. 
 

(7) WAT GEBEURT ER MET DE 
ZIEL VAN EEN ZONDAAR? 
 

maar van de boom van de kennis van 
goed en kwaad, daarvan mag u niet 
eten, want op de dag dat u daarvan eet, 
zult u zeker sterven.” (Genesis 2:17) 
 
 De enige, die Adam het leven 
beloofde door ongehoorzaamheid, 
was de grote verleider. En de verklaring 
van de slang aan Eva in het 



paradijs,—“Gijlieden zult de dood niet 
sterven”,— was de eerste preek, die ooit 
over de onsterfelikheid van de ziel 
gehouden is. Toch weerklinkt die 
verklaring, welke uitsluitend op het 
gezag van Satan berust, van de 
preekstoelen van de Christenen, en 
wordt door de meerderheid van de 
mensen even gretig aangenomen, als 
onze eerste ouders die ontvingen. De 
woorden Gods: “De ziel, die zondigt, die 
zal sterven,“ 2 Tim. 1:10, worden 
verklaard als te betekenen: De ziel, die 
zondigt, die zal niet sterven, maar eeuwig 
leven. Wij kunnen niet dan verwonderd 
staan over de vreemdsoortige verblinding, 
welke de mensen de woorden van Satan 
zo licht doet geloven, en hen zo 
ongelovig maakt ten opzichte van de 
woorden Gods. 
 
(8) HOE HEEFT GOD DE 
VEREEUWIGING VAN DE ZONDE 
EN DE ZONDAARS VOORKOMEN? 
 
Hij verdreef de mens, en plaatste ten 
oosten van de hof van Eden de cherubs 
met een vlammend zwaard, dat heen en 
weer bewoog, om de weg naar de boom 
des levens te bewaken. (Genesis 3:24) 
 
 Had de mens na zijn val vrije toegang 
gehad tot de boom des levens, hij zou 
eeuwig hebben geleefd, en met hem zou 
de zonde tot in eeuwigheid bestaan 



hebben. Doch cherubim on een vlammig 
lemmer van een zwaard bewaarden “de 
weg van de boom des levens,“ en geen 
enkele van het geslacht van Adam heeft 
die slagboom mogen  overschrijden en 
eten van de levengevende vrucht. 
Dientengevolge bestaat er geen 
onsterfelike zondaar. 
 
(9) WAT GEBEURT ER MET HET 
LICHAAM EN DE ZIEL VAN DE 
GODDELOZEN NA HET 
EINDOORDEEL? 
 
En wees niet bevreesd voor hen die het 
lichaam doden en de ziel niet kunnen 
doden, maar wees veeleer bevreesd voor 
Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde 
kan richten in de hel. (Mattheüs 10:28) 
 
(10) HOE VOELT DE HERE ZICH OVER 
DE VERNIETIGING VAN HEN DIE HET 
HEIL VERWERPEN? 
 

Zeg tegen hen: Zo waar Ik leef, spreekt 
de Heere HEERE, Ik vind geen 
vreugde in de dood van de goddeloze, 
maar daarin dat de goddeloze zich 
bekeert van zijn weg en leeft! Bekeer u, 
bekeer u van uw slechte wegen, want 
waarom zou u sterven, huis van Israël? 
(Ezechiël 33:11) 
 
De Heere vertraagt de belofte 
niet (zoals sommigen dat als traagheid 



beschouwen), maar Hij heeft geduld 
met ons en wil niet dat enigen verloren 
gaan, maar dat allen tot bekering 
komen. (2 Petrus 3:9) 
 
 Na de val echter beval Satan zijn 
engelen, buitengewone pogingen te doen, 
om het geloof aan de natuurlike onster- 
felikheid van de mens in te scherpen, en, 
na de mensen tot die dwaling te hebben 
overgehaald, er hen toe te brengen, 
daaruit te besluiten, dat de zondaar 
eeuwig in ellende voortleven zou. Nu 
stelt de vorst der duisternis door zijn 
handlangers God voor als een 
wraakzuchtige tiran, verkondigende, dat 
Hij allen in de hel werpt, in wie Hij geen 
behagen heeft, on hen daar eeuwig Zijn 
toorn doet gevoelen; en dat, terwijl ze 
onuitsprekelike smarten lijden, en in het 
onuitblusselik vuur liggen te krimpen, 
hun Schepper met voldoening op hen 
nederblikt. Aldus bekleedt de aartsvijand 
de Schepper en Weldoener van de 
mensheid met zijn eigen hoedanigheden. 
Wreedheid is uit de duivel. God is liefde; 
en alles, wat Hij schiep, was rein, heilig 
en liefelik, tot op de tijd, toen de eerste 
grote opstandeling de zonde invoerde. 
Satan zelf is de vijand, die de mens eerst 
tot zonde verleidt, en hem daarna 
vernietigt, als hij kan; en wanneer hij zich 
van zijn slachtoffer verzekerd heeft, dan 
verheugt hij zich over het verderf, dat hij 



heeft teweeggebracht. Stond het aan hem, 
hij zou het gehele mensegeslacht in zijn 
net trekken. En was het niet door de 
tussenkomst van de Goddelike macht, 
geen enkele zoon of dochter Adams zou 
ontkomen. 
 
(11) WELKE VIER KENMERKEN  
BESCHRIJVEN HET WARE 
KARAKTER EN DE REGERING 
VAN GOD?  
 

‘k zal uw nakomelingen tot in 
eeuwigheid stand doen houden, uw 
troon bouwen van generatie op 
generatie.” Selah (Psalm 89:5 ) 
 
 Ook nog in deze tijd zoekt Satan 
mensen ten val te brengen, gelijk hij het ons 
eerste ouderpaar deed, door hun vertrouwen 
in hun Schepper te schokken, en hen tot 
twijfeling te brengen aangaande de wijsheid 
van Zijn bestuur en de rechtvaardigheid van 
Zijn wetten. Satan en zijn boden stellen God 
voor als nog erger dan zijzelven zijn, om 
alzo hun eigen boosheid en opstand te 
rechtvaardigen. De grote bedrieger beproeft, 
de gruwelike wreedheid van zijn eigen 
karakter op onze hemelse Vader te 
schuiven, ten einde het te laten voorkomen, 
als was hij groteliks verongelijkt geworden 
door zijn uitsluiting uit de hemel, omdat hij 
zich niet wilde onderwerpen aan zulk een 
onrechtvaardige heerser. Hij stelt de wereld 
de vrijheid voor ogen, welke die onder zijn 



weldadig bestuur kan genieten, in 
tegenstelling van het slavejuk, hem door de 
harde bevelen van Jehova opgelegd. Aldus 
gelukt het hem, zielen van hun getrouwheid 
aan God af te trekken. 
 
(12) WAT BLIJFT ER OVER VAN 
DE GODDELOZEN ALS ZE DE 
STRAF KRIJGEN? 
 

U zult de goddelozen vertrappen. 
Voorzeker, stof zullen zij worden 
onder uw voetzolen op die dag die Ik 
bereiden zal, zegt de HEERE van de 
legermachten. (Maleachi 4:3) 
 
 Hoe terugstotend voor alle gevoel 
van liefde en genade en zelfs voor onze 
rechtvaardigheidszin is de leerstelling, 
dat de goddeloze doden met vuur en 
sulfer in een eeuwigbran- dende hel 
gepijnigd worden; dat ze, wegens de 
zonden van een kortstondig leven op 
aarde, smarten moeten lijden, zolang 
God zal bestaan. Toch is deze leer in 
wijde kring verkondigd, en maakt tot op 
heden een deel uit van vele Christelike 
geloofsbelijdenissen. 
 
(13) HOE KOMT SATAN AAN ZIJN 
EINDE?   
 

Vanwege de overvloed van uw 
ongerechtigheden door uw oneerlijke 



handel ontheiligde u uw heiligdommen. 
Daarom deed Ik een vuur uit uw 
midden oplaaien, en dat verteerde u. Ik 
maakte u tot een hoop as op de grond 
voor de ogen van allen die naar u 
keken. (Ezechiël 28:18) 

 

 Wat baat zou er voor God in zijn, 
indien we toegaven, dat Hij behagen 
schept in het aanschouwen van nimmer-
eindigende martelingen; dat Hij zich 
vermaakt over het kermen en 
schreeuwen en vloeken van de lijdende 
schepselen, die Hij in de hellevlammen 

houdt? Zouden die schrikkelike tonen 
muziek kunnen zijn in het oor van de 
Oneindige Liefde? Men beweert, dat de 
straf van eeuwige ellende over de 
goddelozen Gods haat aan het licht zal 
stellen tegende zonde als een kwaad, dat 
de vrede en de orde van het heelal 
verstoort. O, schrikkelike godslastering! 
Als was Gods haat tegen de zonde de 
reden, waarom Hij de zonde laat 
voortbestaan. Want, volgens de leer van 
deze godgeleerden, maakt de 
aanhoudende pijniging zonder hoop op 
genade de ongelukkige slachtoffers 
kwaadaardig, en wordt de last van hun 
schuld nog immer verzwaard door het 
uiten van hun woede in vervloekingen 



en godslastering. Gods glorie wordt niet 
verhoogd door de verlenging van 
gedurig aangroeiende zonden de 
eindeloze eeuwen door! 
 Het ligt buiten het vermogen van 
het menselik verstand, het kwaad te 
berekenen, dat door de dwaalleer van 
de eeuwige pijnigingis gewrocht. De 
godsdienst van de Bijbel, vol liefde en 
goedheid, en overvloeiende van 
mededogen, wordt door bijgeloof 
verduisterd en met schrik omkleed. 
Wanneer we in aanmerking nemen, 
met wat valse kleuren Satan het 
karakter Gods heeft geschilderd, 
kunnen we er ons dan over 
verwonderen, dat onze genadige 
Schepper wordt gevreesd, als een 
schrikbeeld beschouwd, en zelfs 
gehaat? De terugstotènde 
voorstellingen van God, waarmede 
het onderwijs van de kansel de wereld 
heeft vervuld, hebben duizenden, ja 
miljoenen mensen twijfelaars en 
ongelovigen gemaakt. 
 
(14) WAT IS DE BESCHRIJVING IN 
DIT VERS DIE DE VALSE LEER 
BESCHRIJFT? 
 
En een andere engel volgde, die zei: Zij 
is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de 
grote stad, omdat zij alle volken van de 



wijn van de toorn van haar hoererij 
heeft laten drinken. (Openbaring 14:8) 
 
 De theorie van de eeuwige pijniging is 
een van de valse leerstellingen, die de wijn 
van de gruwelen van Babylon 
samenstellen, waarvan het alle natieën 
drinken laat.1 Dat er dienstknechten van 
Christus kunnen zijn, die deze ketterij 
aangenomen hebben en van de kansel af 
verkondigen, is inderdaad onverstaanbaar. 
 Indien we ons van het getuigenis 
van Gods woord afkeren, en valse 
leerstellingen aannemen, omdat onze 
vaderen die geleerd hebben, vallen we 
onder het oordeel, dat over Babylon 
uitgesproken is, en drinken van de wijn 
van zijn gruwelen. 
 
(15) WAT ZAL DE HEER AAN 
ZOWEL DE RECHTVAARDIGE ALS 
DE ZONDAAR GEVEN? 
 
En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is 
bij Mij om aan ieder te vergelden zoals 
zijn werk zal zijn. (Openbaring 22:12)  
 
 Een grote klasse van degenen, wier 
gevoel opkomt tegen de leer van de 
eeuwige pijniging, wordt tot de 
tegenoverge- 1 Openb. 14:8; 17:2. stelde 
dwaling gedreven. Ze zien in, dat de 
Schrift God voorstelt als een wezen vol 
liefde en barmhartigheid, en kunnen niet 
aannemen, dat Hij Zijn schepselen naar 



het vuur van een eeuwig brandende hel 
zal verwijzen. Aannemende echter, dat 
de ziel van nature onsterfelik is, zien ze 
geen andere uitweg dan te besluiten, dat 
het ganse mensdom ten laatste zalig zal 
worden. Velen beschouwen de be-
dreigingen van de Bijbel als eenvoudig 
bedoeld, om de mens door schrik tot 
gehoorzaamheid te dringen, en niet om 
letterlik vervuld te worden. Aldus kan 
de zondaar in zelfzuchtig genot leven, 
de eisen Gods in de wind slaan, en toch 
verwachten, ten laatste in gunst 
aangenomen te worden. Zulk een leer, 
die alles in Gods barmhartigheid zoekt, 
en Zijn rechtvaardigheid wegcijfert, is 
het vleselike hart aangenaam, en stijft de 
zondaren in hun goddeloosheid. 
 God heeft in Zijn woord bepaalde 
aanwijzingen gegeven, dat Hij de 
overtreders van Zijn wet straffen zal. Zij, 
die zich vleien, dat Hij te barmhartig is 
om straf te oefenen over de zondaar, 
hebben slechts naar het kruis van 
Golgotha te zien. De dood van de 
vlekkeloze Zoon van God getuigt dat “de 
bezoldiging van de zonde de dood is,” en 
dat op iedere schending van Gods wet 
rechtvaardige straf moet volgen. Christus, 
de zondeloze, werd tot zonde gemaakt 
voor de mens. Hij droeg de schuld van de 
overtreding, en verdroeg het verbergen 
van Zijns Vaders aangezicht, totdat Zijn 
hart gebroken, en Zijn leven vernietigd 



was. Dit gehele offer werd gebracht, 
opdat zondaren gered zouden kunnen 
worden. Op geen andere wijze kon de 
mens van de straf op de zonde worden 
bevrijd. En iedere ziel, die weigert deel te 
hebben aan de verzoening, welke tot zulk 
een prijs is aangebracht, moet in eigen 
persoon de schuld en straf van de 
overtreding dragen.  
 
(16) AAN WELKE ESSENTIËLE 
EISEN MOET WORDEN 
VOLDAAN VOORDAT HET HEIL 
IS VERZEKERD? 
 

En Hij zei tegen mij: “Het is geschied”. Ik 
ben de Alfa en de Omega, het Begin en 
het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor 
niets te drinken geven uit de bron van het 
water des levens. Wie overwint, zal alles 
beërven, en Ik zal voor hem een God zijn 
en hij zal voor Mij een zoon zijn. 
(Openbaring 21:6-7) 
 
 Deze belofte is alleen voor hen, die 
dorsten. Niemand dan hij, die behoefte 
gevoelt aan het water des levens, en het 
ten koste van alle andere dingen zoekt, 
zal het ontvangen. ... Ten einde alles te 
beërven, moeten we de zonde 
wederstaan en overwinnen. 
 De Heer verklaart bij monde van de 
profeet Jesaja: “Zeg aan de rechtvaardige, 
dat het hem welgaan zal.” “Wee de 



goddeloze, het zal hem kwalik gaan! want 
de vergelding van zijn handen zal 
hem geschieden.”1 “Hoewel een zondaar 
honderd maal kwaad doet,” zegt de 
Prediker, “en God hem de dagen verlengt, 
zo weet ik toch, dat het die zal welgaan 
die God vrezen; maar de goddeloze zal 
het niet welgaan.” En Paulus betuigt, dat 
de zondaar “zichzelf toorn vergadert als 
een schat in de dag van de toorn en 
openbaring van het rechtvaardig oordeel 
Gods, welke een iegelik vergelden zal 
naar zijn werken;” “verdrukking en 
benauwdheid over alle ziel van de mens, 
die het kwade doet.” Romeinen 2:5, 6, 9. 
 

(17) HOE ZAL GOD OMGAAN 
MET REBELLIE EN ZONDE? 
 
Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, 
riep Hij: HEERE, HEERE, God, 
barmhartig en genadig, geduldig en rijk 
aan goedertierenheid en trouw, Die 
goedertierenheid blijft bewijzen aan 
duizenden, Die ongerechtigheid, 
overtreding en zonde vergeeft, maar 
Die de schuldige zeker niet voor 
onschuldig houdt en de ongerechtigheid 
van de vaders vergeldt aan de kinderen en 
kleinkinderen, tot in het derde en 
vierde geslacht. (Exodus 34:6-7 ) 
 

De HEERE bewaart allen die Hem 
liefhebben, maar alle goddelozen vaagt 
Hij weg. (Psalm 145:20) 
 



 God heeft aan de mensen een 
verklaring geschonken van Zijn 
karakter, en van de wijze, waarop Hij 
met de zonde handelt.. ... De macht en 
het gezag van de Goddelike regering 
worden in werking gesteld om opstand 
te onderdrukken; toch zullen alle 
openbaringen van de straffende 
gerechtigheid volkomen bestaanbaar 
zijn met het karakter Gods als een 
barmhartig, lankmoedig en weldadig 
wezen. 
 
(18) WAT IS GODS PLEIDOOI 
VOOR ELKE ZONDAAR?  
 

Kom nu, laten wij samen een 
rechtszaak voeren, zegt de HEERE. Al 
waren uw zonden als scharlaken, ze 
zullen wit worden als sneeuw; al waren 
ze rood als karmozijn, ze zullen worden 
als witte wol. (Jesaja 1:18) 
 
 God verkracht niemands wil of 
oordeel. Hij schept geen behagen in 
slaafse gehoorzaamheid. Hij wil, dat de 
schep- selen van Zijn handen Hem 
zullen liefhebben, omdat Hij hun liefde 
waardig is. Hij wil door hen 
gehoorzaamd worden, omdat ze Zijn 
wijsheid, rechtvaardigheid en 
weldadigheid met verstand op prijs 
stellen. En allen, die een waar begrip 



hebben van deze hoedanigheden, 
zullen Hem liefhebben, omdat 
bewondering van Zijn eigenschappen 
hen tot Hem trekt. De beginselen van 
vriendelikheid, barmhartigheid en 
liefde, door onze Heiland geleerd en in 
Zijn leven ten toon gespreid, zijn een 
afbeeldsel van de wil en het karakter 
van God. 
 Christus verklaarde dat Hij niets 
leerde, dan wat Hij van Zijn Vader had 
ontvangen. De beginselen van de 
Goddelike regering zijn in volkomen 
overeenstemming met het voorschrift 
van de Heiland: “Hebt uw vijanden 
lief.” God oefent rechtvaardige straf 
over de goddelozen ten goede van het 
heelal, en zelfs ten goede van degenen, 
die Hij met Zijn oordelen bezoekt. Hij 
zou hen gelukkig maken, indien Hij het 
kon volgens de wetten van Zijn 
bestuur, en de rechtvaardigheid van 
Zijn karakter. Hij omringt hen met de 
tekenen van Zijn liefde; Hij deelt hun 
de kennis van Zijn wet mede, en gaat 
hen na met aanbiedingen van Zijn 
barmhartigheid; doch ze verachten Zijn 
liefde, doen Zijn wet te niet, en 
verwerpen Zijn genade. Terwijl ze 
voortdurend Zijn gaven ontvangen, 
onteren ze de Gever; ze haten God, 
omdat ze weten, dat Hij hun zonden 
verfoeit. De Heer is lankmoedig over 



hun verkeerdheden; maar het 
beslissende uur moet eindelik komen, 
wanneer hun lot bepaald zal worden. 
Zal Hij die opstandelingen dan met 
ketenen aan Zich verbinden? Zal Hij 
hen dwingen, Zijn wil te doen? 
 
(19) WELKE SCHREEUW ZAL ER 
VAN DE GODDELOZEN KOMEN 
ALS ZE DE AANWEZIGHEID VAN 
DE HEER ERVAREN? 
 
En zij zeiden tegen de bergen en de 
rotsen: Val op ons en verberg ons voor 
het aangezicht van Hem Die op de 
troon zit, en voor de toorn van het Lam. 
(Openbaring 6:16) 
 
 Zij, die Satan tot hun leider gekozen 
hebben, en onder Zijn macht hebben 
gestaan, zijn niet bereid om in de tegen-
woordigheid Gods te verschijnen. Trots, 
bedrog, losbandigheid, wreedheid 
hebben zich met hun karakter 
samengeweven. Kunnen zij de hemel 
binnengaan, om eeuwiglik te wonen met 
degenen, die ze op aarde veracht en 
gehaat hebben ? De waarheid zal een 
leugenaar nimmer aanstaan; 
nederigheid voldoet niet aan eigendunk 
en trots; reinheid is voor de verdorvene 
niet aannemelik; belangeloze liefde 
heeft voor de eigenzuchtige geen 
aantrekkelikheid. Welke bron van genot 



zou de hemel aan dezulken kunnen 
aanbieden, die gans en al verdiept zijn in 
hun aardse en zelfzuchtige belangen? 
 Zouden zij, die een leven 
doorgebracht hebben in opstand tegen 
God, plotseling in de hemel kunnen 
worden overgeplaatst, en de verheven, 
heilige staat van volmaaktheid 
aanschouwen, die daar eeuwig 
heerst,— elke ziel van liefde vol; ieder 
gelaat stralend van vreugde; 
bezielende tonen van welklinkende 
liederen opstijgend tot eer van God en 
van het Lam, en onafgebroken 
lichtstromen neerdalende op 
de verlosten van het aangezicht 
Desgenen, die op de troon zit,— 
zouden zij, wier harten vervuld zijn 
van haat tegen God en waarheid en 
heiligheid, zich kunnen mengen met 
de hemelse scharen, en met hun 
lofliederen instemmen? Zouden zij de 
heerlikheid Gods en van het Lam 
kunnen verdragen ?— Gewis neen; 
een proeftijd van jaren is hun 
toegestaan om een karakter te kunnen 
verkrijgen, dat voor de hemel past; 
maar ze hebben hun geest niet aan de 
liefde tot reinheid gewend; ze hebben 
de sprake des hemels niet geleerd, en 
nu is het te laat. Een leven van opstand 
tegen God heeft hen voor de hemel 
ongeschikt gemaakt. Zijn reinheid, 
heiligheid en vrede zouden hen 



folteren; de heerlikheid Gods zou hun 
een verterend vuur wezen. Ze zouden 
die heilige plaats wensen te 
ontvluchten. Ze zouden naar 
vernietiging verlangen, om verborgen 
te worden van het aangezicht van 
Hem, die stierf om hen te verlossen. 
Het lot van de goddelozen wordt door 
hun eigen keus bepaald. Hun 
uitsluiting uit de hemel is vrijwillig 
van hun kant, en rechtvaardig en 
barmhartig aan de zijde Gods. 
 
 

(20) WELKE VERKLARING  
VAN GOD ZAL HET LOT VAN DE 
HELE MENSHEID BEZEGELEN 
VOOR DE EEUWIGHEID? 
 

Wie onrecht doet, laat hij nog meer  
onrecht doen. En wie vuil is, laat hij 
nog vuiler worden. En wie 
rechtvaardig is, laat hij nog meer  
gerechtvaardigd worden. En wie 
heilig is, laat hij nog meer geheiligd 
worden. (Openbaring 22:11) 
 
 Gelijk de wateren van de zondvloed, 
zo verkondigt het vuur van de grote dag 
Gods oordeel, dat de goddelozen on- 
geneeslik zijn. Ze hebben geen lust, om 
zich aan hemels gezag te onderwerpen. 
Ze hebben hun wilskracht geoefend in 
opstand; en wanneer het einde van het 
leven dáár is, is het te laat om de 



richting van hun gedachten te 
veranderen,— te laat om van 
overtreding te komen tot 
gehoorzaamheid, van haat tot liefde. 
 
(21) WAT WAS HET RESULTAAT 
VAN HET FEIT DAT GOD DE 
KAÏN SPAARDE NA DE MOORD 
OP ABEL? 
 
En de HEERE zag dat de slechtheid 
van de mens op de aarde groot was, 
en dat al de gedachtespinsels van zijn 
hart elke dag alleen maar slecht waren. 
(Genesis 6:5) 
 

 Door het leven van Kaïn, de 
moordenaar, te sparen, gaf God aan de 
wereld een voorbeeld van wat het gevolg 
zou wezen van de zondaar het leven te 
verlengen, en hem voort te laten gaan op 
de baan van teugelloze verkeerdheden. 
Door de invloed van Kaïns onderwijs en 
voorbeeld werden er een menigte van 
zijn nakomelingen tot zonde geleid, 
totdat “de boosheid van de mensen 
menigvuldig was op de aarde,” en “al het 
gedichtsel van de gedachten van zijn hart 
te allen dage alleenlik boos was.” “De 
aarde was verdorven voor Gods 
aangezicht; en de aarde was vervuld met 
wrevel.”Genesis 6:5, 11. 
 Uit genade over de wereld 
vernietigde de Heer de goddeloze 
aardbewoners in Noachs tijd. Uit 



barmhartigheid deed Hij de boze 
inwoners van Sodom weg. Door Satans 
bedriegelike macht verwerven zich de 
werkers der ongerech- tigheid 
medegevoel en bewondering, en 
brengen op die wijze voortdurend 
anderen tot opstand. Z— was het in de 
dagen van Kaïn en Noach, en ten tijde 
van Abraham en Lot; en z— is het ook 
in onze tijd. Het is uit barmhartigheid 
over het heelal, dat God in het eind 
vernietigen zal, die Zijn genade 
verwerpen. 
 

(22) HOE KAN HET OFFER  
VAN CHRISTUS ALLE 
BEROUWVOLLE ZONDAARS TE 
VERLOSSEN? 
 
Want als door de overtreding van de 
ene de dood geregeerd heeft door de 
ene, veel meer zullen zij die de 
overvloed van de genade en van de 
gave van de gerechtigheid ontvangen, 
in het leven regeren door de 
Ene, namelijk Jezus Christus. Zoals 
dus door één overtreding de 
veroordeling gekomen is over alle 
mensen tot verdoemenis, zo komt ook 
door één rechtvaardigheid de 
genade over alle mensen tot 
rechtvaardiging van het leven. Want 
zoals door de ongehoorzaamheid van 
de ene mens velen als zondaars 
aangemerkt worden, zo zullen ook door 



de gehoorzaamheid van de Ene velen 
als rechtvaardigen aangemerkt worden. 
De wet echter kwam er nog bij opdat de 
overtreding zou toenemen, maar waar 
de zonde is toegenomen, daar is de 
genade meer dan overvloedig geweest, 
(Romeinen 5:17-20) 
 
 Als gevolg van Adams zonde is de 
dood tot het gehele mensegeslacht 
doorgegaan. Allen tezamen gaan ze ten 
grave. En ten gevolge van de bepalingen 
van het heilsplan zullen allen weder uit 
hun graven worden voortgebracht. 
 
(23) WAT BEPAALT DE MATE 
VAN DE STRAF DIE DE 
GODDELOZEN ZULLEN 
KRIJGEN? 
 
Want de Zoon des mensen zal komen in 
de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn 
engelen, en dan zal Hij ieder vergelden 
naar zijn daden. (Mattheüs 16:27) 
 
 “Er zal een opstanding van de doden 
wezen, beide van de rechtvaardigen en 
van de onrechtvaardigen;” “want 
gelijkerwijs ze allen in Adam sterven, 
alzo zullen ze ook in Christus allen 
levend gemaakt worden.” Maar er wordt 
onderscheid gemaakt tussen de twee 
klassen, die uit de graven zullen worden 
voortgebracht. “Allen, die in de graven 



zijn, zullen Zijn stem horen; en zullen 
uitgaan, die het goede gedaan hebben, 
tot de opstanding van het leven, en die 
het kwade gedaan hebben, tot de. 
Opstanding van de verdoemenis.”3 Zij, 
die “waardig geacht” zijn om deel te 
hebben aan de opstanding van het leven, 
zijn “zalig en heilig.” “Over dezen heeft 
de tweede dood geen macht.”4 Maar zij, 
die zich niet door berouw en geloof van 
vergiffenis verzekerd hebben, moeten de 
straf van hun overtreding,—“de 
bezoldiging van de zonde,“—dragen. Ze 
lijden straf, verschillend in duur en 
hevigheid, “naar hun werken,” maar die 
ten slotte op de tweede dood uitloopt. 
Daar het Gode in Zijn rechtvaardigheid 
en barmhartigheid onmogelik is om de 
zondaar in zijn zonden te redden, 
ontneemt Hij hem het bestaan, dat zijn 
overtredingen hebben verbeurd, en dat 
hij zich onwaardig betoond heeft. 
 

(24) WAT IS DE EINDTOESTAND  
VAN DE ZIEL DIE ZONDIGT? 
 
Want het loon van de zonde  
is de dood, maar de genadegave van 
God is eeuwig leven, door Jezus 
Christus, onze Heere. (Romeinen 6:23) 
 

Want zoals u op Mijn heilige berg 
gedronken hebt, zullen alle 
heidenvolken voortdurend drinken; zij 
zullen drinken en slurpen; mzij zullen 



worden alsof zij er niet geweest waren! 
(Obadja 1:16 ) 
 
 Aldus zal er een einde gemaakt 
worden aan de zonde, met al het wee 
en de verwoesting, die eruit ontstaan 
zijn. De psalmist zegt: “Gij hebt de 
goddelozen verdaan, hun naam 
uitgedelgd tot in eeuwigheid en altoos. 
O vijand, zijn de verwoestingen in 
eeuwigheid?” Wanneer Johannes in de 
Openbaring vooruitblikt op de eeuwige 
staat, hoort hij van het ganse heelal een 
lofzang oprijzen, waarin geen enkele 
wanklank zich mengt. Hij hoorde ieder 
schepsel in de hemel en op de aarde 
Gode heerlikheid toebrengen. Dan 
zullen er geen verloren zielen zijn, die 
God lasteren, terwijl ze gefolterd 
worden door nimmer eindigende 
pijniging; geen ellendige wezens in de 
hel zullen hun gekerm mengen met de 
liederen van de gezaligden. 
 
(25) WAT IS DE VOORWAARDE  
VAN AL DIEGENEN DIE 
STERVEN?  
 
Want de levenden weten dat zij sterven 
zullen, maar de doden weten helemaal 
niets. Zij hebben ook geen loon meer, 
maar hun nagedachtenis is vergeten. 
(Prediker 9:5) 



 Op de dwaling van de natuurlike 
onsterfelikheid als grondslag berust de 
leer van het bewustzijn in de dood,— 
welke leer, even als die van de 
eeuwigheid van de straf, tegen het 
onderwijs van de Schrift, de stem van de 
rede, en ons menselik gevoel ingaat. 
Volgens het algemeen aangenomen 
geloof dragen de verlosten in de hemel 
kennis aan alles, wat op aarde plaats 
heeft, en in het biezonder aan het leven 
van de vrienden, die ze achtergelaten 
hebben. Maar hoe zou het een bron van 
geluk voor de doden kunnen wezen, op 
de hoogte te blijven van de moeite van 
de levenden, getuigen te zijn van de 
zonden, die hun eigen dierbaren 
bedrijven, en hen al de 
verdrietelikheden, teleurstellingen en 
angsten van het leven te zien doorstaan? 
Hoeveel van de zaligheid des hemels 
zou er genoten worden door degenen, 
die om hun vrienden op aarde 
rondzweven? En hoe schrikkelik 
tegenstrijdig is het geloof, dat zodra de 
adem het lichaam verlaat, de ziel van de 
onbekeerde naar de helse vlammen 
verwezen wordt! In welk een afgrond 
van angst moeten diegenen gedompeld 
worden, die hun vrienden onvoorbereid 
ten grave zien dalen, een eeuwigheid 
van zonde en smart tegemoet! Velen 
zijn er, welke deze folterende gedachte 
tot waanzin gedreven heeft. 



 Wat zegt de Schrift aangaande deze 
dingen? David verklaart, dat de mens in 
de dood geen bewustzijn heeft. “Zijn 
geest gaat uit; hij keert weder tot zijn 
aarde, te diezelfde dage vergaan zijn 
aanslagen (gedachten).” Psalm 146:4.  
 

(26) WAT KUNNEN DE LEVENDEN 
DOEN WAT DE DODEN NIET 
KUNNEN? 
 

Immers, het graf zal U niet loven, 
de dood U niet prijzen; wie in de kuil 
neerdalen, zullen op Uw waarheid niet 
hopen. De levende, de levende, die zal 
U loven, zoals ik vandaag. (Jesaja 
38:18-19 ) 
 
 Toen Hiskia’s leven vijftien jaren 
verlengd was als antwoord op zijn 
gebed, bracht de dankbare koning Gode 
een dankoffer voor Zijn grote 
barmhartigheid. In dit lied spreekt hij de 
reden uit, waarom hij zich alzo verheugt: 
“Het graf zal U niet loven, de dood zal 
U niet prijzen; die in de kuil nederdalen, 
zullen op Uw waarheid niet hopen. De 
levende, de levende, die zal U loven, 
gelijk ik heden doe.” De godgeleerdheid, 
die algemeen bijval vindt, plaatst de 
rechtvaardige doden in de hemel, 
ingegaan tot de gelukzaligheid, en God 
met onsterfelike tong lovende; doch 
Hiskia kon geen zodanig heerlik 



vooruitzicht in de dood ontwaren. Met 
zijn woorden stemt het getuigenis van 
de psalmist overeen: “In de dood is van 
U geen gedachtenis; wie zal U loven in 
het graf?” “De doden zullen de Heer niet 
prijzen, noch die in de stilte 
nedergedaald zijn.” Psalm 6:5; 115:17. 
 

(27) WAAR IS KONING DAVID 
VANDAAG? 
 

Mannenbroeders, het is mij 
toegestaan over de aartsvader David 
vrijuit tegen u te zeggen dat hij én 
gestorven én begraven is, en dat zijn 
graf tot op deze dag bij ons is. 
(Handelingen 2:29) 
 

 Het feit, dat David in het graf vertoeft 
tot de dag van de opstanding, bewijst, dat 
de rechtvaardigen niet bij de dood naar de 
hemel gaan. Het is alleen door de 
opstanding, en krachtens het feit, dat 
Christus is opgestaan, dat David ten laatste 
aan de rechterhand Gods zitten kan. 
 
(28) VAN WAAR ZULLEN DE  
DODEN KOMEN OP DE DAG VAN 
DE OPSTANDING? 
 

Verwonder u daar niet over, want 
de tijd komt waarin allen die in de 
graven zijn, Zijn stem zullen 
horen,en zij zullen eruitgaan: zij die 
het goede gedaan hebben, tot de 
opstanding ten leven, maar zij die 



het kwade gedaan hebben, tot de 
opstanding ter verdoemenis. 
(Johannes 5:28-29) 
 
(29) WAT ZAL CHRISTUS BIJ ZIJN 
KOMST VERLOSSEN DAT 
BETEKENT DAT HET NIET 
LOGISCH IS VOOR HEN DIE 
GESTORVEN ZIJN OM NAAR DE 
HEMEL OF DE HEL TE GAAN 
VOORDAT HIJ TERUGKEERT? 
 
En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is 
bij Mij om aan ieder te vergelden zoals 
zijn werk zal zijn. (Openbaring 22:12) 
 
 En Paulus zegt: “Indien de doden 
niet opgewekt worden, zo is ook 
Christus niet opgewekt. En indien 
Christus niet opgewekt is, zo is ook uw 
geloof tevergeefs, zo zijt ge nog in uw 
zonden. Zo zijn dan ook verloren, die in 
Christus ontslapen zijn.” Indien de 
rechtvaardigen vier duizend jaren lang 
onmiddellik bij de dood-naar de hemel 
waren gegaan, hoe zou Paulus hebben 
kunnen zeggen, dat, indien er geen 
opstanding was, “degenen verloren zijn, 
die in Christus zijn ontslapen?” Er zou 
dan toch geen opstanding nodig wezen. 
 
(30) BIJ DE HEMELVAART VAN 
CHRISTUS, WAT EEN KOSTBARE 
BELOFTE DEED HIJ VERTREKT 



VOOR DEGENEN DIE NAAR ZIJN 
TERUGKEER VERLANGEN? 
 

In het huis van Mijn Vader zijn 
veel woningen; als dat niet zo was, 
zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga 
heen om een plaats voor u gereed te 
maken. En als Ik heengegaan ben 
en plaats voor u gereedgemaakt heb, 
kom Ik terug en zal u tot Mij 
nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik 
ben. (Johannes 14:2-3 ) 
 
 Maar toen Hij op het punt stond van 
Zijn discipelen te verlaten, zei Jezus niet 
tot hen, dat ze spoedig tot Hem zouden 
gaan.. . . En Paulus deelt ons 
daarenboven mede, dat “de Heer zelf 
met een geroep, met de stem van de 
archangel en met de bazuin van God zal 
nederdalen van de hemel; en die in 
Christus gestorven zijn, zullen eerst 
opstaan; daarna wij, die levend 
overgebleven zijn, zullen tezamen met 
hen opgenomen worden in de wolken, 
de Heer tegemoet, in de lucht; en alzo 
zullen we altijd met de Heer wezen.” 
En hij voegt erbij: “Vertroost elkander 
met deze woorden.”  
I Thessalonicenzen 4:16-18.  
 Paulus verwijst zijn broederen naar 
de wederkomst des Heren, wanneer 
deboeien van het graf zullen worden 



verbroken, en “die in Christus gestorven 
zijn”, opgewekt zullen worden ten 
eeuwigen leven. 
 
(31) WELKE GROTE EN PLECHTIGE 
GEBEURTENIS MOET 
PLAATSVINDEN VOORDAT DE 
RECHTVAARDIGEN EN DE 
GODDELOZEN HUN BELONING 
ONTVANGEN? 
 
… En hij zei met een luide stem: Vrees 
God en geef Hem eer, want het uur van 
Zijn oordeel is gekomen. En aanbid 
Hem Die de hemel, de aarde, de zee en 
de waterbronnen gemaakt heeft.” 
(Openbaring 14:7) 
 
 Alvorens iemand de woningen van 
de gezaligden kan binnengaan, moet 
ieders zaak onderzocht, en zijn karakter 
met zijn daden v——r de rechtbank 
Gods beproefd worden. Allen zullen 
geoordeeld worden volgens hetgeen in 
de boeken geschreven is, en beloond 
naar hun werken. Dit oordeel grijpt niet 
bij de dood plaats. Let op de woorden 
van Paulus: “Hij heeft een dag gesteld, 
op welke Hij de aardbodem 
rechtvaardiglik zal oordelen door een 
man, die Hij daartoe verordend heeft, 
verzekering daarvan doende aan allen, 
dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt 
heeft. Hier heeft de apostel in duidelike 
bewoordingen aangegeven, dat er een 



bepaalde, toen nog toekomstige tijd was 
vastgesteld voor het oordeel van de 
wereld. Judas verwijst naar datzelfde 
tijdperk: “De engelen, die hun beginsel 
niet bewaard hebben, maar hun eigen 
woon- stede verlaten hebben, heeft Hij 
tot het oordeel van de grote dag met 
eeuwige banden onder de duisternis 
bewaard.” En wederom haalt hij de 
woorden van Henoch aan: “Ziet, de 
Heer is gekomen (is aan het komen) met 
Zijn vele duizenden heiligen om gericht 
te houden tegen allen.”1 Johannes 
verklaart: “Ik zag de doden, klein en 
groot, staande voor God; en de boeken 
werden geopend;” “en de doden werden 
geoordeeld uit hetgeen in de boeken 
geschreven was. “ Doch indien de doden 
alreeds de gelukzaligheid van de hemel 
smaken, of anders alreeds smarten lijden 
in de vlammen van de hel, wat heeft dan 
het toekomende oordeel te betekenen? 
Het onderwijs van Gods woord op deze 
belangrijke punten is duister, noch 
verward; een gewoon verstand kan het 
begrijpen. Maar welk eerlik hart kan 
wijsheid of rechtvaardigheid zien in de 
algemeen aangenomen leer? Zullen de 
rechtvaardigen, nadat hun geval in het 
gericht onderzocht is, het goedkeurende 
getuigenis horen: “Wel, gij goede en ge- 
trouwe dienstknecht,” “ga in tot de 
vreugde van uw Heer,“3 wanneer ze 
wellicht eeuwen lang reeds in Zijn 



tegenwoordigheid verblijf hebben  
gehouden? Worden de goddelozen uit de 
plaats der pijniging opgeroepen, om het 
oordeel van de Rechter van de ganse 
aarde te vernemen: “Gaat weg van Mij, 
gij vervloekten, in het eeuwige vuur?” 
O, wat plechtige spotternij! wat 
schandelike beschuldiging van Gods 
wijsheid en rechtvaardigheid! 
 
(32) IN WELKE STAAT VERBLIJVEN 
DE DODEN TOT DE VERRIJZENIS? 
 

En velen van hen die slapen in het stof 
van de aarde, zullen ontwaken, sommigen 
tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot 
eeuwig afgrijzen. (Daniël 12:2) 
 
 Nergens wordt in de Heilige Schrift 
de verklaring gevonden, dat de 
rechtvaardigen hun beloning of de 
goddelozen hun straf bij de dood 
erlangen. De patriarchen en profeten 
hebben geen zodanige verzekering 
achtergelaten. Christus en Zijn apostelen 
hebben er zelfs niet op gedoeld. De Bijbel 
leert duidelik, dat de doden niet rechtuit 
naar de hemel gaan. Ze worden 
voorgesteld als slapende tot de 
opstandingsdag. Diezelfde dag, wanneer 
de zilveren koord ontketend, en de gulden 
schaal in stukken gestoten wordt, vergaan 
de gedachten van de mens. Zij, die in de 
groeve nederdalen, gaan in de stilte. Ze 
weten van niets, dat onder de zon 



geschiedt. Zalige rust voor de vermoeide 
rechtvaardigen! De tijd, hetzij hij lang zij 
of kort, is voor hen slechts een ogenblik. 
Ze slapen, en de bazuin Gods wekt hen 
op tot een heerlike onsterfelikheid. “Want 
de bazuin zal slaan, en de doden zullen 
onverderfelik opgewekt worden. . . . En 
wanneer dit verderfelike zal 
onverderfelikheid aangedaan hebben, en 
dit sterfelike zal onsterfelikheid 
aangedaan hebben, alsdan zal het woord 
geschieden, dat ge-schreven is: De dood 
is verslonden tot overwinning.” I 
Korinthe 15:52-54.  
 
(33) WAT ZAL DE 
OVERWINNINGSKREET VAN DE 
HERREZEN RECHTSCHAPENEN 
ZIJN? 
 
DOOD, WAAR IS UW PRIKKEL? 
GRAF, WAAR IS UW 
OVERWINNING? (1 Korinthe 15:55) 
 
 Terwijl ze uit hun diepe slaap 
worden opgeroepen, beginnen ze te 
denken juist van het punt af, waar ze 
opgehouden zijn. Hun laatste gevoel 
was de smart van de dood, hun laatste 
gedachte, dat ze ten prooi werden aan 
het geweld van het graf. Wanneer ze uit 
de groeve te voorschijn treden, zal hun 
eerste blijde gedachte in de zegekreet 
weerklinken: “Dood, waar is uw 
prikkel? Graf, waar is uw overwinning?” 



Ik realiseer me dat de eerste 
misleiding van de mensheid was, "Gij 
zult zeker niet sterven."  Het is 
duidelijk dat de Bijbel leert dat het 
uiteindelijke resultaat van 
onberouwvolle zonde de uiteindelijke 
dood brengt aan zowel het lichaam 
als de ziel.  
 
Ja   Onbeslist 
 
Ik heb in Gods Woord ontdekt dat 
onze enige hoop op onsterfelijkheid 
het aanvaarden van het 
verzoeningsoffer van Christus is. 
 
Ja   Onbeslist 
 
Ik zie het bewijs van de grote 
controverse en de poging van Satan 
om de wereld ervan te overtuigen dat 
Gods regering streng en oneerlijk is. 
Maar het is duidelijk in de Schrift dat 
alle oordelen van God rechtvaardig, 
rechtvaardig en barmhartig zijn.    
 
Ja   Onbeslist 
 

Ik zie Gods genade in het feit dat de 
goddelozen, nadat ze hun 
rechtvaardige beloning hebben 
ontvangen, zullen worden vernietigd 
in het vuur van de hel. Noch hun 
lichaam, noch hun ziel zal voor 
eindeloze eeuwen moeten lijden.  



Ja   Onbeslist 
 
Ik heb in de Schrift gevonden dat de 
doden niet in de hemel zijn om God te 
prijzen. Ze hebben geen enkele 
emotie, geen enkele gedachte, geen 
enkel bewustzijn, maar slapen in hun 
graf in afwachting van de opstanding.  
 

Ja   Onbeslist 
 
Het geeft me rust om te weten dat ze 
hun geliefden die lijden onder het 
onrecht van deze wereld niet 
observeren. Ze slapen in hun graf in 
afwachting van de opstanding bij de 
tweede komst van Christus.  
 

Ja   Onbeslist 
 
Het is mijn gebed dat ik tot die trouwe 
volgelingen zal behoren die roepen: 
"O dood, waar is uw angel? O graf, 
waar is de overwinning?"  
 
Ja   Onbeslist 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 



 

Les 6 
Spiritualisme 

 

 De bediening van heilige engelen, 
zoals die in de Schrift wordt geleerd, 
is een hoogst troostvolle en kostbare 
waarheid voor iedere volgeling van 
Christus. Doch de leer van de Bijbel 
op dit punt is verduisterd en verdraaid 
geworden door de dwalingen van de 
algemeen aangenomen theologie. De 
leerstelling van de natuurlike 
onsterfelikheid, oorspronkelik aan de 
heidense wijsbegeerte ontleend, en in 
de duisternis van de grote afval in het 
Christelike geloof opgenomen, heeft 
de waarheid vervangen, welke zo 
duidelik in de Schrift aan het licht 
wordt gebracht: “De doden weten niet 
met al.” 



 Scharen van mensen zijn begonnen 
te geloven, dat de geesten van de doden 
de “gedienstige geesten” zijn, “die tot 
dienst uitgezonden worden, om 
dergenen wil, die de zaligheid beërven 
zullen.” En dat niettegenstaande het 
bewijs in de Schrift omtrent het bestaan 
van engelen in de hemel, en hun 
verhouding tot de geschiedenis van de 
mens, v——r de dood van een enkel 
menselik wezen. 
 
(1) WAT ZULLEN DE DODEN NIET  
DOEN NA HET BETREDEN VAN 
HET GRAF? 
 

Een wolk vergaat en verdwijnt; zo komt 
degene die in het graf neerdaalt, er 
niet weer uit omhoog. (Job 7:9) 
 
 De leer van het bewustzijn van de 
mens in de dood, en voornamelik het 
geloof, dat de geesten van de doden 
terugkomen om de levenden te dienen, 
heeft de weg gebaand voor het 
hedendaagse Spiritualisme. Indien de 
doden tot de tegenwoordigheid van God 
en de heilige engelen toegelaten worden, 
en met kennis worden bevoorrecht, verre 
te bovengaande wat ze bezeten hebben, 
waarom zouden ze dan niet naar de aarde 
terugkeren om de levenden te verlichten 
en te onderwijzen? Indien, zoals door 
populaire godgeleerden gepredikt wordt, 



de geesten van de doden om hun 
vrienden op aarde heenzweven, waarom 
zou het hun dan niet vrijstaan zich met 
hen te onderhouden, om hen te 
waarschuwen tegen kwaad, of te troosten 
in verdriet? Hoe kunnen zij, die geloven 
in het bewustzijn van de mens in de 
dood, verwerpen wat als Goddelik licht 
tot hen komt, door verheerlikte geesten 
medegedeeld ? Hier is een middel van ge 
meenschapsoefening, dat als heilig 
beschouwd wordt, en waardoor Satan 
zijn doeleinden weet te bereiken. De 
gevallen engelen, die zijn wil doen, 
verschijnen als boodschappers uit de 
geestewereld. De vorst van het kwaad 
brengt het verstand van de levenden 
onder zijn betoverende invloed, 
voorgevende, hen in gemeenschap met 
de doden te stellen. 
 
(2) WELK VERMOGEN BEZITTEN 
DE KRACHTEN VAN HET KWAAD 
EN GEBRUIKEN ZE IN EEN 
POGING OM DE WERELD TE 
MISLEIDEN? 
 
Dit zijn namelijk de geesten van de 
demonen, die tekenen doen en die 
 uitgaan naar de koningen van de 
aarde en van de hele wereld, om hen te 
verzamelen voor de oorlog van de grote 
dag van de almachtige God. 
(Openbaring 16:14) 
 



Dit zijn namelijk de geesten van de 
demonen, die tekenen doen en die 
 uitgaan naar de koningen van de 
aarde en van de hele wereld, om hen te 
verzamelen voor de oorlog van de grote 
dag van de almachtige God. 
(Openbaring 16:14) 
 
 Hij heeft de macht om de uiterlike 
gedaante van hun overleden vrienden aan 
de mensen te doen verschijnen. De 
nagemaakte gelijkenis is volmaakt; de 
bekende blik, de woorden, de toon 
worden met verbazende nauwkeurigheid 
weergegeven. Velen laten zich troos- 
ten met de verzekering, dat hun geliefden 
de zaligheid des hemels genieten; en 
zonder op gevaar bedacht te zijn, lenen ze 
het oor aan “verleidende geesten en 
leringen van duivelen.” Wanneer ze 
eenmaal hebben leren geloven, dat de 
doden wezenlik terugkomen om zich met 
hen te onderhouden, laat Satan diegenen 
verschijnen, welke onvoorbereid in het 
graf zijn gedaald. Ze beweren gelukkig te 
zijn in de hemel, en daar zelfs hoge 
plaatsen in te nemen; en op die wijze 
wordt de dwaling, dat er geen 
onderscheid gemaakt wordt tussen de 
rechtvaardigen en de goddelozen, alge- 
meen gepredikt. De voorgewende 
bezoekers uit de geestewereld manen 
somtijds tot omzichtigheid, en geven 
waarschuwingen, die menigmaal juist 
blijken te zijn. Nadat op die wijze het 



vertrouwen dan gewonnen is, komen ze 
met leringen voor de dag, die het geloof 
in de Schrift direkt ondermijnen. Onder 
de schijn van de diepste belangstelling in 
het welzijn van hun vrienden op aarde 
doen ze de gevaarlikste dwalingen aan de 
hand. Het feit, dat ze sommige waar- 
heden kunnen aangeven, en bij wijlen in 
staat zijn om toekomstige gebeurtenissen 
te voorspellen, geeft aan hun gezegden 
een schijn van betrouwbaarheid; en hun 
valse leer wordt door de scharen even 
geredelik aangenomen, en even 
onbepaald geloofd, als bevatte hij de 
heiligste waarheden van de Bijbel. De 
wet Gods wordt op zijde gesteld, de Geest 
der genade veracht, en het bloed des 
verbonds als een onheilige zaak 
beschouwd. De geesten ontkennen de 
Godheid van Christus, en plaatsen zelfs 
de Schepper op gelijke lijn met zichzel- 
ven. Aldus zet de grote opstandeling 
onder een nieuwe vermomming zijn 
krijg tegen God nog steeds voort, welke 
krijg in de hemel een aanvang nam, en 
bijna zes duizend jaren lang op aarde 
heeft gewoed. 
 
(3) IN DIT BIJBELSE 
VOORBEELD, WIE WAS HET DIE 
DE BOZE GEESTEN 
IMITEERDEN? 
 
Hij zei tegen haar: Wat is zijn gestalte? 
Zij zei: Er komt een oude man op, en 



hij heeft een mantel om. Toen wist Saul 
dat het Samuel was. Hij knielde 
met zijn gezicht ter aarde en hij boog 
zich neer. (1 Samuel 28:14 ) 
 
 Velen trachten openbaringen van de 
geesten te verklaren, door ze geheel en 
al aan bedrog en kunstgrepen van de 
kant van het medium toe te schrijven. 
Maar terwijl het waar is, dat 
bedriegerijen menigmaal doorgegaan zijn 
voor echte openbaringen, is het 
eveneens waar, dat een boven- 
natuurlike kracht zich opvallend heeft 
geopenbaard. Het geheimzinnige 
kloppen, waarmede het hedendaagse 
Spiritualisme begon, was niet het gevolg 
van menselike bedriegerij of list, maar 
bepaald het werk van boze engelen, die 
aldus een van de bestgelukte 
zielverdervende verleidingen invoerden. 
Velen zullen verstrikt worden door dit 
geloof, dat het Spiritualisme eenvoudig 
een menselike leugen is; want, wanneer 
ze met openbaringen te doen krijgen, die 
ze niet anders dan als bovennatuurlik 
kunnen beschouwen, zullen ze bedrogen 
staan, en gedwongen worden om die aan 
te nemen als de grote kracht Gods. 
 
(4) WELKE DRIE CATEGORIEËN 
BESCHRIJVEN DE 
MANIFESTATIE VAN 
SATANISCHE KRACHTEN? 



……wiens komst overeenkomstig de 
werking van de satan is, met allerlei 
kracht, tekenen en wonderen van de 
leugen, en met allerlei misleiding van de 
ongerechtigheid in hen die verloren gaan, 
omdat zij de liefde voor de waarheid niet 
aangenomen hebben om zalig te worden. 
(2 Thessalonicenzen 2:9-10) 
 
 Deze personen slaan geen acht op 
het getuigenis van de Schriftaangaande 
de wonderen, die gedaan zullen worden 
door Satan en zijn medegenoten. Het 
was door de hulp van Satan, dat de 
tovenaars van Faraö in staat waren om 
Gods werk te doen. Paulus getuigt, dat 
er v——r de wederkomst van Christus 
gelijksoortige openbaringen van sata- 
niese kracht zijn zullen. . . . En de 
apostel Johannes verklaart, de 
wonderdoende macht beschrijvende, die 
in het laatste der dagen geopenbaard zal 
worden: “En het doet grote tekenen, 
zodat het ook vuur uit de hemel doet 
afkomen op de aarde voor de mensen, 
en verleidt degenen, die op de aarde 
wonen door te tekenen, die aan hetzelve 
te doen gegeven zijn.” Hier worden geen 
eenvoudige bedriegerijen voorspeld. De 
mensen worden bedrogen door de 
wonderen, welke Satans handlangers 
macht hebben te doen, niet door die, 
welke ze voorgeven te doen. 
 



(5) WAT ZAL SATAN'S 
MEESTERWERK VAN BEDROG 
ZIJN? 
 

Want zulke lieden zijn valse 
apostelen, bedrieglijke arbeiders, die 
zich voordoen als apostelen van 
Christus. En geen wonder, want de 
satan zelf doet zich voor als een engel 
van het licht. (2 Korinthe 11:13-14) 
 
 De vorst der duisternis, die reeds zo 
lang al de kracht van zijn grote geest 
bepaald heeft tot het werk van bedriegen, 
richt zijn verleidingen z— in, dat ze voor 
mensen van allerlei klassen en allerlei 
omstandigheden passen. Aan personen 
van opvoeding en beschaving toont hij de 
meer verfijnde en verstandelike zijde van 
het Spiritualisme, en slaagt er aldus in om 
velen in zijn strikken te vangen. De 
wijsheid, welke het Spiritualisme 
mededeelt, is die, welke door de apostel 
Jakobus beschreven wordt als die “niet 
van boven afkomt, maar aards is, 
natuurlik, duivels.” Dit verbergt de grote 
bedrieger echter, wanneer bedekking 
hem beter past. Hij, die in de woestijn 
van de verzoeking aan Christus kon 
verschijnen, met de glans van de 
hemelse serafs bekleed, vertoont zich 
aan de mensen op de aantrekkelikste 
wijze als een engel des lichts. Hij doet 
een beroep op het verstand door 



voorlegging van verheven onderwerpen; 
hij bekoort de verbeelding met 
betoverende tonelen, en maakt zich van 
de genegenheden meester door 
welsprekende schilderingen van liefde 
en milddadigheid. Hij wekt de 
verbeelding op tot een hoge vlucht, en 
brengt er de mensen toe, zich z— te 
verheffen op eigen wijsheid, dat ze in 
hun hart de Eeuwige verachten. Dat 
machtige wezen, dat de Verlosser van de 
wereld op een zeer hoge berg kon 
voeren, en Hem al de koninkrijken met 
hun heerlikheid kon tonen, zal door zijn 
verleidingen de zinnen verwarren van 
allen, die niet door Goddelike macht 
worden beschut. 
 

(6) WAT IS DE BRON VAN DE 
VERBODEN KENNIS EN DE 
ZELFVERHEFFING DIE DE 
BOOSAARDIGE MENS WENST?  
 
Dat is niet de wijsheid die van boven 
komt, maar ze is aards, natuurlijk, 
duivels. (Jakobus 3:15) 
 
 Satan verleidt de mensen tans, gelijk 
hij Eva in het paradijs bedroog, door 
vleierij, door een verlangen aan te 
wakkeren om verboden kennis te 
verkrijgen, door lust tot zelfverheffing 
op te wekken. Het koesteren van deze 
euvels veroorzaakte zijn val, en door 
hetzelfde middel tracht hij de ondergang 



van de mens te bewerken. “Gij zult als 
God wezen,” zegt hij, “kennende het 
goed en het kwaad.” Het Spiritualisme 
leert, “dat de mens het schepsel van 
voortuitgang is; dat het zijn bestemming 
van zijn geboorte aan, en tot in 
eeuwigheid is, op te klimmen tot de 
Godheid.” 
 Aldus heeft Satan in de plaats van 
de gerechtigheid en de volmaaktheid 
van de eeuwige God, het ware voorwerp 
van aanbidding, in de plaats van de 
volmaakte rechtvaardigheid van Zijn 
wet, de ware standaard van menselike 
ontwikkeling, de zondige en dwaal- 
zieke natuur van de mens zelf gesteld als 
het enige voorwerp van verering, de 
enige standaard van oordeel, of maatstaf 
van karakter. Dit is vooruitgang, niet 
naar omhoog, maar naar omlaag. 
 
(7) HOE ALLEEN KAN DE 
MENSHEID WORDEN 
VERHOOGD? 
 
Hij echter geeft des te meer genade. 
Daarom zegt de Schrift: God keert 
Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan 
de nederigen geeft Hij genade.” 
(Jakobus 4:6) 
 
 Het is een wet zowel van de 
verstandelike als de geestelike natuur, 
dat we veranderd worden door 



aanschouwen. De geest schikt zich van 
lieverlede naar de onderwerpen, 
waarmede men hem laat bezig zijn. Hij 
lost zich op in hetgeen hij gewoon is lief 
te hebben en te eren. De mens kan 
nimmer hoger klimmen dan zijn 
standaard van reinheid, of goedheid, of 
waarheid gesteld is. Indien het eigen ik 
zijn hoogste ideaal is, zal hij nooit tot 
iets verheveners geraken. Hij zal eerder 
gedurig lager en lager zinken. De 
genade Gods alleen heeft macht om de 
mens te verhogen. Aan zichzelf 
overgelaten, moet zijn pad onvermijdelik 
naar omlaag voeren. 
 
(8) WAT IS DE ROL VAN DE MENS 
IN DE SAMENWERKING MET 
GOD TEGEN DE 
ZELFGENOEGZAAMHEID? 
 
Hebben wij niet het recht om een zuster 
als vrouw mee te nemen, zoals ook de 
andere apostelen, en de broers van de 
Heere, en Kefas? (1 Korinthe 9:5) 
 
 Aan diegenen, die aan hun lusten 
toegeven, aan de genotzuchtigen en 
zinneliken, doet het Spiritualisme zich 
voor onder een minder sluwe 
vermomming dan aan de meer 
beschaafden en verstandigen; zij vinden 
in de grovere vormen wat met hun 
neigingen overeenstemt. De Satan 



bespiedt ieder teken van zwakheid in de 
menselike natuur; hij let op de zonden, 
die elkeen geneigd is te doen, en draagt 
er dan zorg voor, dat er geen gebrek is 
aan gelegenheden om aan deze neiging 
tot kwaad toe te geven. Hij verleidt de 
mensen tot overdaad in wat op zichzelf 
genomen gewettigd is, en laat hen door 
onmatigheid hun lichamelike, geestelike, 
en zedelike kracht verzwakken. Hij heeft 
duizenden in het verderf gestort, en doet 
het nog steeds, door toegeven aan hun 
hartstochten, die de gehele menselike 
natuur verdier- liken. En om zijn werk te 
voltooien, verklaart hij door de geesten, 
dat “ware kennis de mens boven alle wet 
stelt;” dat “wat ook bestaat, goed is;” en 
dat “God niet veroordelen kan;” en dat 
“alle zonden, die gedaan worden, 
onschuldig zijn.” Wanneer de mensen 
aldus tot het geloof gebracht worden, dat 
begeerte de hoogste wet, dat vrijheid 
losbandigheid, is, en dat de mens alleen 
verantwoordelik is aan zichzelf, wie kan er 
zich dan over verwonderen, dat 
verdorvenheid en loszinnigheid aan alle 
kanten de overhand nemen? Scharen van 
mensen nemen begerig een leer aan, die 
hen vrij laat om te doen, wat hun 
vleselik hart hun ingeeft. De teugels der 
zelfbeheersing, die de lusten binden, 
worden losgelaten; de krachten van 
verstand en ziel worden ondergeschikt 
gemaakt aan de dierlike neigingen; en 



Satan sleept triomferend duizenden in 
zijn net, die belijden, volgelingen van 
Christus te zijn. 
 
(9) WELKE WAARSCHUWING 
GEEFT DE SCHRIFT ONS MET 
BETREKKING TOT 
BETROKKENHEID BIJ HET 
SPIRITUALISME? 
 
‘U mag u niet wenden tot de 
dodenbezweerders en tot de 
waarzeggers. U mag hen niet 
raadplegen, zodat u zich met hen 
verontreinigt. Ik ben de HEERE, uw 
God. (Leviticus 19:31) 
 
 Toch behoeft niemand bedrogen te 
worden door de leugenachtige 
beweringen van het Spiritualisme. God 
heeft aan de wereld voldoende licht 
geschonken om ons in staat te stellen, de 
valstrik te ontdekken. Gelijk reeds 
aangetoond is, is de theorie, welke het 
fondament van het Spiritualisme 
uitmaakt, in strijd met de duidelikste 
verklaringen van de Schrift. De Bijbel 
zegt dat de doden niet met al weten, dat 
hun gedachten vergaan zijn; dat ze geen 
deel hebben aan iets, dat onder de zon 
geschiedt; dat ze niets weten van de 
vreugde of het verdriet van degenen, die 
hun op aarde het liefst geweest zijn. 
[Prediker 9:5]. 



(10) OM DE ERNST VAN DE 
KWESTIE VAN HET 
SPIRITUALISME TE 
ONTHULLEN, WELKE STRAF 
HEEFT GOD OPGELEGD AAN 
HEN DIE BETROKKEN RAKEN? 
 
Wanneer een man of een vrouw in 
verbinding staat met de geest van een 
dode, of een waarzegger is, moeten zij 
zeker ter dood gebracht worden. Men 
moet hen met stenen stenigen. Hun 
bloed rust op henzelf. (Leviticus 20:27) 
 
 Verder heeft God alle voorgegeven 
gemeenschap met de geesten van 
afgestorvenen verboden. In de tijd van 
de Hebreën bestond er een klasse van 
mensen, die evenals de hedendaagse 
Spiritualisten beweerden, dat ze 
gemeenschap hielden met de doden. 
Maar de “waarzeggende geesten”, zoals 
deze bezoekers uit andere werelden 
genoemd werden, worden in de Bijbel 
verklaard te zijn de “geesten van 
duivelen.”1 Met waarzeggende geesten 
te doen te hebben, werd een gruwel voor 
de Heer genoemd, en was plechtig 
verboden op straffe des doods. Het 
woord toverij alleen wekt reeds 
verachting op in onze tijd. De bewering 
dat de mensen zich met boze geesten 
kunnen onderhouden, wordt aangezien 
voor een fabel uit de Middeleeuwen. 



Maar het Spiritualisme, dat zijn 
bekeerlingen bij honderdduizenden, ja, 
bij miljoenen telt, dat zich een weg 
gebaand heeft tot wetenschappelike 
kringen, dat tot de kerken doorgedrongen 
is, en genade gevonden heeft bij 
wetgevende lichamen, en zelfs aan de 
hoven van koningen — deze ontzaglike 
verleiding is slechts een herleving in een 
nieuwe vorm van de toverij, die vanouds 
veroordeeld en verboden werd. Indien er 
al geen ander bewijs was van het 
wezenlike karakter van het Spiritualisme, 
behoorde het genoeg te zijn voor de 
Christen, dat de geesten geen verschil 
maken tussen gerechtigheid en zonde, 
tussen de edelste en reinste onder de 
apostelen van Christus en de 
verdorvenste dienstknechten van Satan. 
Door de laagste mensen voor te stellen 
als in de hemel zijnde, en daar hoge 
plaatsen bekledende, zegt Satan tot de 
wereld: “Het doet er niets toe, hoe slecht 
ge zijt; het komt er niet op aan, of ge in 
God en de Bijbel gelooft, of niet gelooft. 
 Leeft zoals het u behaagt; de hemel 
is uw tehuis.” De Spiritualistiese leraars 
verklaren in werkelikheid: “Al wie 
Kwaad doet, is goed in de ogen des 
Heren, en Hij heeft lust aan de 
zodanigen; of, Waar is de God van het 
oordeel?” Gods woord zegt: “Wee aan 
degenen, die het kwade goed heten en het 
goede kwaad; die duisternis tot licht 
stellen, en licht tot duisternis.” Jesaja 5:20. 



(11) WAAROM IS DE BIJBEL DE 
ENIGE BETROUWBARE BRON 
VAN ADVIES OVER 
SPIRITUALISME? 
 
Heilig hen door Uw waarheid; Uw 
woord is de waarheid.. (Johannes 
17:17) 
 

 Men laat de apostelen, door deze 
leugenachtige geesten verpersoonlikt, 
tegenspreken, wat ze door ingeving van 
de Heilige Geest geschreven hebben, 
toen ze op aarde waren. Ze ontkennen de 
Goddelike oorsprong van de Bijbel, 
breken aldus het fondament van de hoop 
van de Christen aan stukken, en doven 
het licht uit, dat de weg naar de hemel 
openbaart. Satan doet de wereld geloven, 
dat de Bijbel slechts een verdichtsel is, of 
altans een boek, dat geschikt was voor 
het mensdom in zijn kindsheid, maar dat 
nu licht geacht, of als verouderd ter zijde 
gelegd behoort te worden. En om de 
plaats van Gods woord in te nemen, 
schenkt hij openbaringen van de geesten. 
Hier is een kanaal van invloed, dat geheel 
en al onder zijn macht staat; door dit 
middel kan hij de wereld laten geloven, 
wat hij wil. Het Boek, dat hem en zijn 
volgelingen zal veroordelen, stelt hij in 
de schaduw, juist waar hij het hebben 
wil; de Heiland van de wereld maakt hij 
uit niet meer te zijn dan een gewoon 
mens. En gelijk de Romeinse wacht, die 



het graf van Jezus bewaakte, het 
leugenachtig gerucht verspreidde, dat de 
priesters en ouderlingen hun in de mond 
hadden gelegd om Zijn opstanding te 
loochenen, zo trachten zij, die in 
openbaringen van geesten geloven, het te 
doen voorkomen, alsof er niets 
wonderdadigs was in de omstandigheden 
van het leven van onze Heiland. Na op 
die wijze getracht te hebben, Jezus op de 
achtergrond te plaatsen, vestigen ze de 
aandacht op hun eigen wonderen, en 
verklaren, dat die de werken van Christus 
verre te boven gaan. 
 
(12) WELKE ENERGIEBRON  
BEWEERT HET SPIRITUALISME? 
 
En een zeker man, van wie de 
naam Simon was, bedreef reeds 
hiervoor in de stad toverij en deed 
het volk van Samaria versteld 
staan, terwijl hij van zichzelf zei 
dat hij een groot man was. 
 
Allen, van klein tot groot, hingen 
hem aan en zeiden: Deze man is de 
grote kracht van God. 
(Handelingen 8:9-10 ) 
 
 Het is waar, dat het Spiritualisme tans 
zijn vorm aan het veranderen is, en met 
verberging van enkele van zijn meer 



afstotelike karaktertrekken zich onder een 
Christelike schijn voordoet. Maar zijn 
uitspraken van de kansel en uit de 
dagbladpers heeft het publiek bijna vijftig 
jaren v——r zich gehad, en daarin ligt 
zijn wezenlike karakter geopenbaard. Wat 
daarin geleerd is, kan niet ontkend of 
verborgen worden. Zelfs in zijn 
tegenwoordige vorm, verre van meer 
verdraagzaamheid waardig te zijn dan 
vroeger, is het inderdaad gevaarliker, 
omdat het bedrog fijner is. Terwijl het 
vroeger Christus en de Bijbel verwierp, 
geeft het nu voor, die beide aan te nemen. 
Maar de Bijbel wordt verklaard op een 
wijze, waarin het onwedergeboren hart 
behagen schept; terwijl aan de ernstige 
hoofdwaarheden ervan alle kracht 
ontnomen wordt. Men handelt over de 
liefde als de voornaamste karaktertrek 
Gods, maar verlaagt die tot een zwakke 
overgevoeligheid, welke weinig 
onderscheid maakt tussen goed en kwaad. 
Gods rechtvaardigheid, Zijn veroordeling 
van de zonde, de eis van Zijn heilige wet, 
worden alle achter- gehouden. Aan de 
mensen wordt geleerd, de Tien Geboden te 
beschouwen als een dode letter. 
Aangename, betoverende fabelen boeien de 
zinnen, en leiden de mensen tot verwerping 
van de Bijbel als het fondament van hun 
geloof. Christus wordt even wezenlik 
verloochend als vroeger; maar Satan 
heeft de ogen van de mensen z— 
verblind, dat het bedrog niet wordt 
ontdekt. 



(13) WELKE RICHTLIJN GEEFT DE 
SCHRIFT ONS VOOR 
BESCHERMING TEGEN 
MISLEIDING?  
 
Beijver u om uzelf welbeproefd voor 
God te stellen, als een arbeider die zich 
niet hoeft te schamen en die het Woord 
van de waarheid recht snijdt.(2 
Timotheüs 2:15 ) 
 
 Slechts weinigen hebben een juist 
begrip van de verleidende kracht van 
het Spiritualisme, en het gevaar van 
onder de invloed ervan te vallen. Velen 
geven er zich alleen mede af om hun 
nieuws- gierigheid te bevredigen. Ze 
geloven er niet wezenlik in, en zouden 
met ontzetting terugschrikken voor het 
denkbeeld van zich aan de macht van 
de geesten over te geven. Maar ze 
wagen zich op verboden grond, en de 
machtige verwoester oefent zijn kracht 
over hen uit tegen hun wil. Laat hen er 
eenmaal toe gebracht worden om hun 
verstand aan zijn leiding te 
onderwerpen, en hij houdt hen 
gevangen. Het is hun onmogelik om in 
eigen kracht zich los te rukken uit de 
omstrengelende, verlokkende 
betovering. Alleen de kracht Gods, in 
antwoord op het ernstig gebed des 
geloofs geschonken, kan deze 
verstrikte zielen redden. 



(14) WAT IS HET RESULTAAT 
VAN TOEGEEFLIJKHEID IN EEN 
BEKENDE ZONDE? 
 

Maar uw ongerechtigheden maken 
scheiding tussen u en uw God, 
uw zonden doen Zijn aangezicht voor u 
verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort 
(Jesaja 59:2 ) 
 
 Al diegenen, welke aan zondige 
karaktertrekken toegeven, of moedwillig 
een bekende zonde koesteren, roepen de 
verleidingen van Satan over zich in. Ze 
scheiden zich van God en de wakende 
zorg van Zijn engelen; wanneer de boze 
met zijn verleidingen tot hen komt, 
vinden ze geen bescherming, en vallen 
hem gemakkelik ten prooi. Zij, die zich 
aldus aan zijn macht overgeven, 
beseffen weinig, waar hun handelwijze 
hen toe voeren zal. Na hun ondergang te 
hebben, zal de verleider hen gebruiken 
als zijn handlangers om anderen in het 
verderf te lokken. 
 
(15) WAAROM ZULLEN VELEN 
"STERKE WAANIDEEËN" 
GELOVEN? 
 

….en met allerlei misleiding van de 
ongerechtigheid in hen die verloren 
gaan, omdat zij de liefde voor de 
waarheid niet aangenomen hebben om 



zalig te worden. mEn daarom zal God 
hun een krachtige dwaling zenden, 
 zodat zij de leugen geloven, (2 
Thessalonicenzen 2:10-11 ) 
 
 De profeet Jesaja zegt: “Wanneer ze 
dan tot ulieden zeggen zullen: Vraagt de 
waarzeggers en duivelskunstenaars, die 
daar piepen, en binnensmonds 
mompelen, zo zegt: Zal niet een volk 
zijn God vragen? Zal men voor de 
levenden de doden vragen? tot de wet en 
tot de getuigenis! zo ze niet spreken naar 
dit woord, het zal zijn, dat ze geen 
dageraad (licht) zullen hebben.” Indien 
de mensen gewillig geweest waren om 
de waarheid aan te nemen, zo duidelik 
in de Schrift verklaard, aangaande de 
natuur van de mens, en de doden, ze 
zouden in de beweringen en 
openbaringen van het Spiritualisme de 
werking van Satan gezien hebben, in 
alle kracht en tekenen en wonderen der 
leugen. Maar liever dan de vrijheid op te 
geven, die aan het vleselik hart zo 
aangenaam is, en de zonden vaarwel te 
zeggen, die ze liefhebben, sluiten 
scharen van mensen hun ogen voor het 
licht, ‘en gaan recht door, zonder op 
waarschuwingen te letten, terwijl Satan 
zijn strikken om hen spant, en ze hem 
ten prooi worden. “Daarvoor, dat ze de 
liefde van de waarheid niet aangenomen 
hebben, om zalig te worden, zal God 



hun zenden een kracht der dwaling, dat 
ze de leugen zouden geloven.” 
 
(16) ALS WE OP DE WAARHEID 
VAN GODS WOORD STAAN, WIE 
ZIJN WE DAN TEGEN? 
 

Want ik ben ervan overtuigd dat noch 
dood, noch leven, noch engelen, noch 
overheden, noch krachten, noch 
tegenwoordige, noch toekomstige dingen, 
noch hoogte, noch diepte, noch enig 
ander schepsel ons zal kunnen scheiden 
van de liefde van God in Christus Jezus, 
onze Heere. (Romeinen 8:38-39) 
 
 Diegenen, welke zich tegen de leer 
van het Spiritualisme stellen, vallen niet 
alleen de mensen aan, maar Satan en 
zijn engelen. Ze hebben een strijd 
begonnen tegen de overheden, tegen de 
machten, tegen boze geesten in hoge 
plaatsen. Satan zal geen voet van zijn 
grond opgeven, tenzij hij teruggedreven 
wordt door de macht van hemelse 
boodschappers. Gods volk behoorde in 
staat te zijn, hem te ontmoeten, gelijk 
onze Zaligmaker deed, met de woorden: 
“Er staat geschreven.” Satan kan nu de 
Schrift even goed aanhalen als in de 
dagen van Christus, en zal de leer 
ervan verdraaien om zijn bedriegerijen 
te staven. Wie in deze tijd van gevaar 



staande wenst te blijven, moet voor 
zichzelf het getuigenis van de Schriften 
verstaan.  
 
(17) ALS WE GECONFRONTEERD 
WORDEN MET BOZE GEESTEN 
DIE ZICH VOORDOEN ALS DE 
DODEN, WELKE WAARHEID ZAL 
ONS DAN BESCHERMEN TEGEN 
MISLEIDING? 
 

Want de levenden weten dat zij 
sterven zullen, maar de doden weten 
helemaal niets. Zij hebben ook geen 
loon meer, maar hun nagedachtenis is 
vergeten. (Prediker 9:5 ) 
 
 Velen zullen het hoofd moeten 
bieden aan geesten van duivelen, die 
geliefde betrekkingen of vrienden 
voorstellen, en de gevaarlikste ketterijen 
verkondigen. Deze bezoekers zullen ons 
tederst medegevoel gaande maken, en 
wonderen doen om wat ze voorwenden 
te staven. We moeten klaar staan om 
hen te ontmoeten met de bijbelse 
waarheid, dat de doden niet met al 
weten, en dat zij, die aldus verschijnen, 
geesten van duivelen zijn. 
 
(18) ALS WE HET WOORD VAN 
GOD HEBBEN GEVOLGD, WELKE 
GROTE BELOFTE MOGEN WE 



DAN NOG CLAIMEN TIJDENS 
ONS "UUR VAN DE VERLEIDING"? 
  
Omdat u het woord van Mijn 
volharding hebt bewaard, zal Ik ook u 
bewaren voor het uur van de 
verzoeking, die over heel de wereld 
komen zal, om hen die op de aarde 
wonen te verzoeken. (Openbaring 3:10) 
 
 Vlak v——r ons ligt “de ure der 
verzoeking, die over de gehelewereld 
komen zal, om te verzoeken, die op de 
aarde wonen.” Al degenen, wier geloof 
niet hecht gegrond staat op het woord 
Gods, zullen bedrogen en overwonnen 
worden. Satan “werkt in alle verleiding 
der onrechtvaardigheid,” om macht over 
de kinderen der mensen te erlangen; en 
zijn bedriegerijen zullen steeds 
toenemen. Doch hij kan zijn doel alleen 
dan bereiken, wanneer de mensen zich 
vrijwillig aan zijn verleidingen 
overgeven. Zij, die ernstig naar kennis 
van de waarheid zoeken, en hun zielen 
door gehoorzaamheid trachten te 
reinigen, zullen, zich aldus naar hun 
beste vermogen voor de strijd 
toebereidende, een zekere bescherming 
vinden in de God der waarheid. “Omdat 
gij het woord van Mijn lijdzaamheid 
bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren 
in de ure der verzoeking,“ heeft de 
Heiland beloofd. Hij zal eerder iedere 



engel uit de hemel zenden om Zijn volk 
te beschermen, dan dat Hij één ziel, die 
op Hem vertrouwt, door Satan zou laten 
overwinnen. 
 
(19) WELK GEVAAR SCHUILT ER 
IN DE BLINDE AANVAARDING VAN 
GEMEENSCHAPPELIJKE 
OVERTUIGINGEN ZONDER DAT 
WE DE WAARHEID VOOR 
ONSZELF ZOEKEN EN 
AANVAARDEN? 
 

Mijn volk is uitgeroeid, omdat het 
zonder kennis is. Omdat ú de kennis 
verworpen hebt, heb Ik u verworpen 
om als priester voor Mij te dienen. 
Omdat u de wet van uw God hebt  
vergeten, zal Ik ook uw kinderen 
vergeten. (Hosea 4:6 ) 
 
 De profeet Jesaja toont de vreselike 
misleiding aan, die over de goddelozen 
komen zal, en waardoor ze zich veilig 
zullen rekenen tegen de oordelen Gods: 
“We hebben een verbond met de dood 
gemaakt, en met de hel hebben we een 
voorzichtig verdrag gemaakt; wanneer de 
overvloeiende gesel doortrekken zal, zal 
hij tot ons niet komen; want we hebben 
de leugen ons tot een toevlucht gesteld, 
en onder de valsheid hebben we ons 
verborgen.” Onder de klasse, welke hier 
omschreven wordt, zijn zij begrepen, die 
zich in hun stijfhoofdige 



nboetvaardigheid troosten met de 
verzekering, dat er geen straf is voor de 
zondaar; dat de gehele mensheid, hoe 
verdorven ook, de hemel zal binnengaan, 
en aan de engelen Gods gelijk worden. 
Maar nog beslister maken zij een 
verbond met de dood en een voorzichtig 
verdrag met de hel, die de waarheden 
verwerpen, welke de Hemel geopenbaard 
heeft tot bescherming van de 
rechtvaardigen in de ure van het gevaar, 
en die zich van de toevlucht der leugen 
bedienen, welke Satan in plaats daarvan 
aanbiedt,— de misleidende 
voorwendselen van het Spiritualisme. 
 

(20) WELKE LEUGEN DIE DOOR 
SATAN IN DE TUIN WORDT 
VERTELD IS DE BASIS VOOR 
ALLE SPIRITUALISME? 
 

Toen zei de slang tegen de vrouw: “U 
zult zeker niet sterven”. (Genesis 3:4) 
 
 Satan heeft zich lange tijd 
voorbereid op zijn laatste poging om de 
wereld te verleiden. Het fondament van 
zijn werk werd gelegd met de 
verzekering, die in het paradijs aan Eva 
gegeven werd: “Gijlieden zult de dood 
niet sterven.” “Ten dage als ge daarvan 
eet, zo zullen uw ogen geopend worden, 
en ge zult als God wezen, kennende het 
goed en het kwaad.” Langzamerhand 
heeft hij de weg gebaandvoor zijn 



meesterstuk van misleiding, door de 
ontwikkeling van het Spiritualisme. De 
volkomen uitwerking van zijn plannen 
heefthij nog niet bereikt; maar hij zal er 
toe komen in het allerlaatste van de tijd. 
De profeet zegt: “En ik zag . . . drie 
onreine geesten gaan, aan vorsen gelijk; 
. . . tot de koningen van de aarde en de 
gehele wereld, om die te vergaderen tot 
de krijg van die grote dag van de 
almachtige God.” Behalve degenen, die 
in de kracht Gods door geloof aan Zijn 
woord worden staande gehouden, zal de 
gehele wereld in de gelederen van deze 
misleiding opgenomen worden. De 
mensen worden snel in een noodlottige 
zekerheid gesust, waaruit ze eerst zullen 
ontwaken door het uitgieten van de 
toorn Gods. 
 
(21) ALS DEZE GROTE 
CONTROVERSE WORDT 
GESLOTEN, WAT ZAL ER DAN 
GEBEUREN MET SATANS 
"TOEVLUCHTSOORD VAN 
LEUGENS"? 
 
Ook zal ik gerechtigheid de maatstreep 
maken, en gerechtigheid de keldering; 
de hagel zal de schuilplaats van leugens 
wegvegen, en het water zal de 
schuilplaats overstromen. (Jesaja 28:17) 
 
Door mijn studie ben ik me ervan 
bewust dat de prins van het kwaad in 



de laatste dagen zal proberen zijn 
betoverende invloed op onze geest uit te 
oefenen door te belijden dat er 
communicatie bestaat tussen de 
levenden en de doden.  
 
Ja   Onbeslist 
 
Ik ben God dankbaar voor het 
blootleggen van Satan's twee grote 
misleidingen - onsterfelijkheid van de 
ziel en gewetensvolheid in de dood, zodat 
ik door Zijn Woord niet bedrogen wordt. 
 
Ja   Onbeslist 
 
Ik zie het belang in van de studie van 
Gods Woord. Ik claim Gods belofte om 
de waarheid aan mij te onthullen 
terwijl ik die zoek, zodat ik niet ten 
prooi val aan Satan's bedrog. 
 
Ja   Onbeslist 
 
Ik realiseer me dat de Bijbel ons 
waarschuwt voor de gevaarlijke tijden 
die we aan het einde van de 
geschiedenis van de aarde zullen 
meemaken en ik ben zo dankbaar voor 
de belofte dat als ik me aan Zijn Woord 
houd, Hij me zal houden. Door Zijn 
kracht zal ik de belofte van het eeuwige 
leven ontvangen. 
 
Ja   Onbeslist 



 

Les 7 
De Naderende Strijd 

 
(1) WAT IS DE IMPLICATIE  
VAN HET BREKEN VAN EEN VAN  
GOD'S WETTEN? 
 

Want wie de hele wet in acht neemt, 
maar op één punt struikelt, die is 
schuldig geworden aan alle geboden. 
(Jakobus 2:10 ) 
 
 Sedert het begin van de grote strijd 
in de hemel is het Satans toeleg geweest, 
de wet Gods te niet te doen. Om dit ten 
uitvoer te brengen, stond hij tegen de 
Schepper op; en ofschoon hij uit de 
hemel geworpen werd, heeft hij dezelfde 
strijd op aarde voortgezet. Mensen te 
bedriegen, en hen aldus tot overtreding 
van Gods wet te brengen, is het doel, 
waarnaar hij volhardend heeft gestreefd. 
Hetzij dit doel bereikt wordt door de wet 
in zijn geheel op zijde te zetten, of door 



een van de voorschriften ervan te niet te 
doen, de uitkomst zal ten slotte dezelfde 
zijn. Wie “in één punt” overtreedt, 
bewijst daardoor, dat hij de gehele wet 
veracht; zijn invloed en voorbeeld zijn 
aan de zijde van de ongerechtigheid; hij 
wordt “schuldig aan alle.” 
 

(2) WAT IS SATAN'S DOEL  
IN DE AFBREKENING VAN DE 
WETTEN VAN GOD? 
 

Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet 
zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de 
zonde niet hebben leren kennen dan 
door de wet. Ik zou immers ook niet 
geweten hebben dat begeerte zonde 
was, als de wet...” (Romeinen 7:7 ) 
 

 In zijn zoeken om de Goddelike 
inzettingen in verachting te brengen 
heeft Satan de leerstellingen van de 
Bijbel verdraaid, en op die wijze zijn er 
dwalingen gemengd met het geloof van 
duizenden, die de Schrift belijden aan 
te nemen. Het eind van de grote strijd 
tussen waarheid en dwaling is niet 
anders dan het laatste toneel in de 
langdurige twist over de wet Gods. 
Deze strijd is heden ten dage aan het 
beginnen — een strijd tussen de wetten 
van de mensen en de voorschriften van 
Jehova, tussen de godsdienst van de 
Bijbel en die van fabelen en 
overleveringen. 



(3) WAT IS HET DOEL VAN GODS 
WOORD EN DE WET DIE HET 
BEVAT? 
 

Uw woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. (Psalm 
119:105) 
 

 De krachten, welke zich in deze strijd 
zullen verenigen tegen waarheid en 
gerechtigheid, zijn reeds ijverig aan het 
werk. Gods heilig woord, dat in ons bezit is 
gekomen ten koste van zoveel lijden en 
bloed, wordt slechts van weinig waarde 
geacht. De Bijbel is binnen ieders bereik, 
maar er zijn er slechts weinigen, die hem 
wezenlik aannemen als gids voor het leven. 
 
(4) WAT IS DE HOOFDOORZAAK  
VAN INFIDELITEIT? 
 

De wijzen zullen beschaamd staan, 
ontsteld zijn en gevangen worden. 
Zie, zij hebben het woord van 
de HEERE verworpen, wat voor 
wijsheid zouden zij dan hebben?  
(Jeremia 8:9 ) 
 
 Er heerst ongeloof tot op een 
schrikbarende hoogte, en niet alleen in 
de wereld, maar ook in de kerk. Velen 
zijn zo ver gekomen, dat ze 
leerstellingen ontkennen, die de ware 
pilaren van het Christelik geloof 
vormen. De grote feiten van de 



schepping, gelijk die door de mannen 
Gods onder ingeving aangegeven zijn, de 
val van de mens, het zoenoffer, en de 
onveranderlikheid van de wet Gods, 
worden inderdaad, hetzij geheel of 
gedeeltelik, door een groot deel van de 
belijdende Christelike wereld verworpen. 
Duizenden, die zich op hun wijsheid en 
onafhankelikheid verheffen, beschouwen 
het als een teken van zwakheid, on- 
voorwaardelik geloof aan de Bijbel te 
hechten; ze achten het een bewijs van 
groter talent en geleerdheid om aan de 
Schrift te tornen, en de belangrijkste 
waarheden ervan te vergeesteliken en 
weg te redeneren. Veel predikanten 
leren hun hoorders, en veel professoren 
en onderwijzers hun studenten, dat de 
wet Gods veranderd of weggedaan is; 
en degenen, die denken, dat de 
vereisten ervan nog geldig zijn, en 
letterlik gehoorzaamd moeten worden, 
worden alleen spot en verachting 
waardig geacht. 
 
(5) WELK GEVAAR SCHUILT IN 
DE AFWIJZING VAN DE 
WAARHEID?  
 
... Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor 
ben Ik in de wereld gekomen: om voor 
de waarheid te getuigen. Iedereen die 
uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem 
gehoor.” (Johannes 18:37 ) 



 Door de waarheid te verwerpen, 
verwerpen de mensen Hem, die de 
waarheid heeft geopenbaard. Door 
Gods wet te vertreden, ontkennen ze 
het gezag van de Wetgever. Het is even 
gemakkelik om een afgod te maken 
van valse leerstellingen en theorieën, 
als een afgod te vervaardigen uit hout 
of steen. Door Gods eigenschappen 
verkeerd voor te stellen, brengt Satan 
er de mensen toe, zich een vals begrip 
van God te vormen. Velen plaatsen een 
filosofiese afgod in de plaats van 
Jehova op de troon; terwijl de levende 
God, zoals Hij zich in Zijn Woord, in 
Christus, en in de werken van de 
schepping openbaart, slechts door 
weinigen wordt aangebeden. 
Duizenden vergoden de natuur, terwijl 
ze toch de God van de natuur 
ontkennen. Ofschoon onder een andere 
vorm bestaat er in de Christelike wereld 
van heden even wezenlike afgoderij, als 
onder oud-Israël in de dagen van Elia. 
De god van vele zogenaamde wijze 
mannen, van filosofen, dichters, 
staatkundigen, dagbladschrijvers, — de 
god van de beschaafde kringen, die met 
de mode medegaan, de god van Veel 
hogere scholen en universiteiten, ja zelfs 
van sommige theologiese inrichtingen, 
is weinig beter dan Baäl, de zonnegod 
van de Pheniciërs. 
 



(6) HOE LANG ZAL DE WET VAN 
GOD IN WERKING BLIJVEN? 
  

 Vanaf het begin is Uw woord 
waarachtig, al Uw rechtvaardige 
bepalingen zijn voor eeuwig. (Psalm 
119:160 ) 
 
 Geen dwaling, die de Christelike 
wereld aannemen kan, kant zich stouter 
tegen het gezag van de Hemel; geen is 
er meer bepaald in tegenstelling met 
hetgeen de rede ingeeft; geen 
verderfeliker in zijn uitwerking, dan de 
leer, die in onze nieuwere tijd zo snel 
veld wint, dat Gods wet niet langer 
bindend is voor de mens. Ieder volk 
heeft zijn wetten, die eerbied en 
gehoorzaamheid eisen; geen regering 
zou zonder die kunnen bestaan; hoe kan 
men zich dan indenken, dat de Schepper 
van hemel en aarde geen wet heeft om 
de wezens, die Hij heeft geschapen, naar 
te regeren? Verondersteld, dat predikers 
van naam in het openbaar zouden leren, 
dat de wetten, volgens welke hun land 
geregeerd wordt, en die de rechten van 
de burgers beschermen, niet 
verplichtend waren,— dat ze de 
vrijheden van het volk beperkten, en 
daarom niet gehoorzaamd behoorden te 
worden; hoe lang zouden zulke mannen 
op de kansel geduld worden? Maar is 
het een grotere overtreding, de wetten 



van staten en volken te minachten, dan 
die Goddelike voorschriften te 
vertreden, welke ten grondslag liggen 
aan alle regering? 
 
(7) WAT IS WETTELOOSHEID? 
 
Ieder die de zonde doet, doet ook de 
wetteloosheid; want de zonde is de 
wetteloosheid. (1 Johannes 3:4) 
 
 Veel eerder zouden de natieën hun 
wetten kunnen afschaffen, en het volk 
laten doen wat het begeert, dan dat de 
Heerser van het heelal Zijn wet zou 
kunnen vernietigen, en de wereld zonder 
standaard laten, volgens welke de 
schuldigen veroordeeld, en de 
gehoorzamen gerechtvaardigd moeten 
worden. Wil men weten wat het gevolg 
is van het vernietigd verklaren van Gods 
wet? De proef is genomen. Vreselik 
waren de tonelen, die zich in Frankrijk 
afspeelden, toen het atheïsme de macht 
in handen kreeg. Toen werd aan de 
wereld getoond, dat het omverwerpen 
van de grenspalen, die God heeft 
gesteld, het aannemen van de 
heerschappij van de wreedste tirannen 
betekent. Wanneer de standaard van 
recht ter zijde wordt gesteld, staat de 
weg voor de vorst van het kwaad open, 
om zijn macht op de aarde te vestigen. 
Waar de Goddelike voorschriften 



worden verworpen, houdt zonde op, 
zondig te schijnen, en gerechtigheid, 
begeerlik te zijn. 
 Wie weigeren, zich aan Gods 
heerschappij te onderwerpen, zijn geheel 
en al ongeschikt om zichzelven te 
beheersen. Door hun verderfelike 
leringen wordt de geest van opstand 
ingeplant in de harten van kinderen en 
jongelieden, die van nature geen gezag 
willen dulden; en het gevolg is een 
tuchteloze, losbandige toestand van de 
maatschappij. Terwijl scharen van 
mensen spotten met de lichtgelovigheid 
van hen, die gehoorzaam zijn aan Gods 
eisen, nemen ze gretig de 
begoochelingen van Satan aan. Ze 
vieren de vrije teugel aan hun wellust, 
en bedrijven die zonden, welke oordelen 
over de heidenen hebben gebracht. 
 
(8) WELK BIJBELS PRINCIPE ZAL 
ER ONTSTAAN ALS DE WETTEN 
VAN GOD TERZIJDE WORDEN 
GESCHOVEN? 
 
Dwaal niet: God laat niet met Zich 
spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook 
oogsten. (Galaten 6:7) 
 
 Zij, die de mensen leren, de geboden 
Gods licht te achten, zaaien 
ongehoorzaamheid, en zullen 
ongehoorzaamheid oogsten. Laat de 



weerhoudende macht, die de Goddelike 
wet uitoefent, geheel en al op zijde gezet 
worden, en er zal al spoedig evenmin 
acht worden geslagen op menselike 
wetten. Omdat God oneerlike 
handelingen, begeren, liegen en 
bedriegen verbiedt, zijn de mensen 
gereed. Zijn wetten te vertreden, als 
zijnde een struikelblok voor hun aardse 
welvaart ; maar het gevolg van het 
afschaffen van deze voorschriften is 
erger, dan ze zich kunnen indenken. 
Indien de wet niet bindend was, waarom 
zou iemand dan bevreesd zijn, hem te 
overtreden? 
 Eigendom zou niet langer veilig zijn. 
De mensen zouden zich met geweld 
meester maken van de bezittingen van 
hun naasten; en de sterkste man zou de 
rijkste worden. Het leven zelf zou niet 
meer worden geacht. De huweliksgelofte 
zou niet langer als een heilig bolwerk 
bestaan om het huisgezin te beschermen. 
Wie er de macht toe had, en het wenste, 
zou de vrouw van zijn buurman met 
geweld kunnen nemen. Het vijfde gebod 
zou met het vierde worden afgeschaft. 
Kinderen zouden er niet voor 
terugschrikken, hun ouders het leven te 
benemen, indien ze door dat te doen de 
begeerte van hun bedorven harten konden 
bevredigen. De beschaafde wereld zou 
een bende rovers en moordenaars worden; 
en vrede, rust, en geluk zouden van de 
aarde gebannen zijn. 



(9) WELKE ZEGEN GAAT VERLOREN 
DOOR ONGEHOORZAAMHEID AAN 
GODS GEBODEN? 
 

Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet, 
en laat je hart mijn geboden in acht 
nemen, want lengte van dagen en jaren 
van leven en vrede zullen ze voor jou 
vermeerderen. (Spreuken 3:1-2) 
 
 Reeds heeft de leer, dat de mensen 
ontheven zijn van de gehoorzaamheid aan 
wat God eist, de kracht van zedelike 
verplichting verzwakt, en de sluizen der 
ongerechtigheid over de wereld openge-
zet. Bandeloosheid, uitspatting en bederf 
storten als een watervloed op ons neer. In 
het huisgezin doet Satan zijn werk. Zijn 
banier wappert zelfs in belijdende 
Christelike gezinnen. Er bestaat nijd, 
kwaaddenkendheid, schijnheiligheid, 
vervreemding, ijverzucht, strijd, verzaking 
van heilige plichten, toegeven aan wellust. 
Het gehele stelsel van godsdienstige 
grondregels en leerstellingen, die het 
fondament en geraamte van het 
maatschappelike leven behoren te 
vormen, schijnt een wankelende massa 
te zijn, gereed om in te storten.  
 
(10) WAT IS HET RESULTAAT 
ALS DE WETTELOOSHEID 
DEGENEN CONTROLEERT DIE 
HET VOLK BESTUREN? 
 



…..het overtreden en het liegen tegen 
de HEERE en het zich afkeren bij onze 
God vandaan, het spreken van 
onderdrukking en afvalligheid, het 
zwanger zijn en melding maken van 
leugenachtige woorden vanuit het hart. 
(Jesaja 59:13) 
 
 De gerechtshoven zijn bedorven. 
Heersers worden gedreven door 
winstbejag en liefde tot zinnelik genot. 
Onmatigheid heeft de vermogens van 
velen beneveld, zodat Satan bijna 
volkomen macht over hen heeft. De 
mannen van de wet gaan met kuiperijen 
om, worden omgekocht en verleid. 
Dronkenschap en brasserij, hartstocht, 
nijd, en allerlei oneerlikheid tonen zich 
onder hen, die de landswetten uitvoeren. 
“De gerechtigheid staat van verre; want 
de waarheid struikelt op de straat, en 
wat recht is, kan er niet doorgaan.  
 
(11) WAT IS HET RESULTAAT ALS 
HET GELOOF IN GODS WOORD 
VERLOREN GAAT? 
 

Hun hart is zo ongevoelig als vet, 
maar ík verblijd mij in Uw wet. 
(Psalm 119:70) 
 
 De ongerechtigheid en geestelike 
duisternis, welke onder het oppergezag 
van Rome heersten, waren de 



onvermijdelike gevolgen van het 
onderdrukken van de Schriften; maar 
waar moet de oorzaak gevonden worden 
van het algemene ongeloof, het 
verwerpen van Gods wet, en het daaruit 
voortspruitende bederf, onder de volle 
glans van het licht van het evangelie in 
een eeuw van godsdienstvrijheid? Nu 
Satan de wereld niet langer onder zijn 
heerschappij kan houden door 
onderdrukking van de Schriften, neemt 
hij de toevlucht tot andere middelen, om 
hetzelfde doel te bereiken. Het geloof in 
de Bijbel weg te nemen dient zijn 
plannen even goed als het onderdrukken 
van de Bijbel zelf. Door de mensen wijs 
te maken, dat Gods wet niet bindend is, 
leidt hij hen even doeltreffend tot 
overtreden, als waren ze geheel en al 
onwetend aangaande de voorschriften 
van die wet. En nu, evenals in vroegere 
eeuwen, gebruikt hij de kerk om zijn 
plannen te bevorderen. De bestaande 
godsdienstige organisaties hebben 
geweigerd, te luisteren naar waarheden, 
welke niet in de smaak vallen, maar die 
in de Schrift duidelik aan het licht 
worden gebracht; en door die te 
bestrijden, hebben ze uitleggingen 
aanvaard en stellingen ingenomen, die 
de zaden van twijfel wijd en zijd 
hebben verspreid.  
 
(12) WELKE GODDELIJKE 
BELOFTE WORDT GEDAAN 



MET BETREKKING TOT DE 
STABILITEIT VAN GOD’S WET? 
 

Denk niet dat Ik gekomen ben om de 
Wet of de Profeten af te schaffen; Ik 
ben niet gekomen om die af te 
schaffen, maar te vervullen.  
(Mattheüs 5:17 ) 
 
(13) WAT ZAL HET BELANGRIJKSTE 
KENMERK ZIJN VAN HEN DIE GOD 
LIEFHEBBEN EN DE MENSEN VAN 
DE LAATSTE DAGEN ZIJN?  
 
Hier zien we de volharding van de 
heiligen. Hier komen openbaar die de 
geboden van God en het geloof in Jezus 
in acht nemen. (Openbaring 14:12 ) 
 
(14) HOEWEL VERWAARLOOSD 
DOOR DE MEERDERHEID, 
WELKE DAG HEEFT GOD ONS 
GEVRAAGD TE OBSERVEREN 
ALS ZIJN SABBAT? 
 

“Gedenk de sabbatdag, dat u die 
heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en 
al uw werk doen, maar de zevende dag 
is de sabbat van de HEERE, u 
God. Dan zult u geen enkel werk 
doen, u, noch uw zoon, noch uw 
dochter, noch uw dienaar, noch uw 
dienares, noch uw vee, noch uw 



vreemdeling die binnen uw poorten is. 
Want in zes dagen heeft de HEERE  
de hemel en de aarde gemaakt, de zee, 
en al wat erin is, en Hij rustte op de 
zevende dag. Daarom zegende 
de HEERE de sabbatdag, en heiligde 
die. (Exodus 20:8-11 ) 
 
 Wanneer de eisen van het vierde 
gebod de mensen worden voorgehouden, 
zien ze in, dat het vieren van de zevende 
dag als Sabbat bevolen wordt; maar als 
enige uitweg om zich te ontheffen van 
een plicht, welke ze niet willen 
nakomen, wordt door vele leraren, die 
ze zich gekozen hebben, verklaard, dat 
de wet Gods niet langer bindend is. 
Aldus verwerpen ze de wet en de Sabbat 
beide. Naarmate het werk van de 
Sabbatshervorming zich uitbreidt, zal 
deze verwerping van de Goddelike wet, 
ten einde de eisen van het vierde gebod 
te ontduiken, zo goed als algemeen 
worden. De leringen van de 
godsdienstige leidslieden hebben de 
deur geopend voor ongeloof, voor 
Spiritualisme, en voor verachting van 
Gods heilige wet; en op die leidslieden 
rust een vreselike verantwoordelikheid 
voor de ongerechtigheid, welke er in de 
Christelike wereld heerst. 
 
(15) WAT VOORSPELT DE 
SCHRIFT DAT DE MACHT VAN 



HET BEEST ZOU PROBEREN TE 
VERANDEREN? 
 

Woorden tegen de Allerhoogste zal hij 
spreken, de heiligen van de Allerhoogste 
zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit 
zijn bepaalde tijden en de wet te 
veranderen, en zij zullen in zijn hand 
worden overgegeven voor een tijd, tijden 
en een halve tijd. (Daniël 7:25 ) 
 
(16) VOOR WELKE SUBTIELE 
ONWAARHEDEN DIE DE PLAATS 
VAN DE WAARHEID INNEMEN 
ZIJN WE GEWAARSCHUWD? 
 

Pas op dat niemand u als buit meesleept 
door de filosofie en inhoudsloze 
verleiding, volgens de overlevering van 
de mensen, volgens de grondbeginselen 
van de wereld, maar niet volgens 
Christus. (Kolossenzen 2:8) 
 
 Toch is het juist deze klasse, die 
beweert, dat het zich snel uitbreidende 
bederf grotendeels moet toegeschreven 
worden aan de ontheiliging van de 
zogenaamde “Christelike Sabbat,” en 
dat het verplichtend maken van 
Zondagsviering de maatschappelike 
zeden zeer zou verheffen. Voornamelik 
in Amerika wordt dit aangevoerd, waar 
de leer van de ware Sabbat het meest 
algemeen gepredikt is. Hier wordt het 
afschaffingswerk, een van de 



voornaamste en belangrijkste van alle 
zedelike hervormingen, dikwels 
verbonden met de Zon- dagsbeweging, 
de voorstanders van laatstgenoemde 
voorgevende, dat ze arbeiden tot 
bevordering van de hoogste belangen 
van de maatschappij; en diegenen, 
welke weigeren zich met hen te 
verbinden, worden uitgemaakt als 
vijanden van afschaffing en hervorming. 
Maar het feit, dat een beweging tot 
staving van een dwaling verbonden is 
met een werk, dat op zichzelf goed is, is 
geen bewijsgrond ten gunste van de 
dwaling. We mogen gift onzichtbaar 
maken door het met gezond voedsel te 
vermengen, maar we kunnen de natuur 
ervan niet veranderen. Integendeel, het 
wordt ge- vaarliker, daar het dan eerder 
onverhoeds genomen wordt. Het is een 
van Satans kunstgrepen om de leugen 
met zoveel waarheid samen te vlechten, 
dat hij aannemelik wordt. De leiders van 
de Zondagsbeweging mogen 
hervormingen voorstaan, die nodig zijn 
voor het volk, grondregels, die in over-
eenstemming zijn met de Bijbel; doch 
Gods dienstknechten kunnen geen 
gemene zaak met hen maken, zo lang  er 
nevens deze regels iets gevraagd wordt, 
dat tegen Zijn wet strijdt. 
 Niets kan hen rechtvaardigen in het 
op zijde steilen van de geboden Gods ter 
wille van de voorschriften van mensen. 



(17) WAT IS HET UITEINDELIJKE 
RESULTAAT VAN GEDEELTELIJKE 
GEHOORZAAMHEID? 
 
Zij hebben een schijn van godsvrucht, 
maar hebben de kracht ervan 
verloochend. Keer u ook van hen af.! 
(2 Timotheüs 3:5 ) 

 
“En schrijf aan de engel van de 
gemeente in Laodicea: Dit zegt de 
Amen, de getrouwe en waarachtige 
Getuige, het begin van Gods 
schepping: Ik ken uw werken, en 
weet dat u niet koud en niet heet bent. 
Was u maar koud of heet! Maar omdat 
u lauw bent en niet koud en ook niet 
heet, zal Ik u uit Mijn mond 
spuwen.”(Openbaring 3:14-16 ) 
 
 De scheidingslinie tussen belijdende 
Christenen en goddelozen is tans bijna 
niet te onderscheiden. De leden van de 
kerk hebben lief, wat de wereld 
liefheeft, en zijn bereid, zich met 
wereldlingen te verbinden; en Satan is 
besloten, hen tot één lichaam te 
verzamelen, en alzo zijn zaak te 
versterken door allen te dringen, zich in 
de gelederen van het Spiritualisme te 
stellen. Pausgezinden, die zich op 
wonderen als een zeker teken van de 
ware kerk verheffen, zullen geredelik 
bedrogen worden door deze 



bovennatuurlike macht; en Protestanten, 
die het schild van de waarheid hebben 
weggeworpen, zullen eveneens worden 
misleid. Pausgezinden, Protestanten en 
wereldlingen zullen allen tezamen de 
vorm van godzaligheid zonder de kracht 
ervan aannemen, en in dit verbond 
een grote beweging erkennen tot bekering 
van de wereld, en het begin van het 
langverwachte duizendjarige rijk. 
 
(18) WAT ZAL HET UITEINDELIJKE 
RESULTAAT ZIJN VAN DE 
VERWERPING VAN DE WET VAN 
GOD DOOR DE MENSHEID? 
 

Het treurt, verwelkt – dat land; 
hij verkommert, verwelkt – 
de bewoonde wereld; zij 
verkommeren – de voornaamsten van 
de bevolking van het land. Want het 
land is ontheiligd door zijn inwoners: 
zij overtreden de wetten, zij 
veranderen elke verordening, zij 
verbreken het eeuwige verbond. 
(Jesaja 24:4-5) 
 
    Satan werkt evenzeer door de 

elementen, om zijn oogst van 
onvoorbereide zielen in te zamelen. Hij 
heeft de geheimen van de laboratoriums 
van de natuur onderzocht, en doet zijn 
uiterste best om de elementen te 



beheersen, voor zover God hem dit 
toelaat. Met welk een snelheid werden 
kudden groot en klein vee, 
dienstknechten, huizen en kinderen 
weggevaagd, toen het hem vergund 
werd, Job te bezoeken; het ene ongeluk 
volgde als in een oogwenk op het 
andere. God is het, die Zijn schepselen 
behoedt, en hen beschut tegen de macht 
van de vernieler. Maar de Christen-
wereld heeft verachting betoond van de 
wet van Jehova; en de Heer zal juist 
doen, wat Hij gezegd heeft, dat 
geschieden zou: — Hij zal Zijn 
zegeningen van de aarde terugtrekken, 
en Zijn beschermende zorg wegnemen 
van hen, die tegen Zijn wet zijn 
opgestaan, en anderen leren en dwingen, 
hetzelfde te doen. Satan heeft allen 
onder zich, die niet biezonder door God 
worden bewaakt. Hij zal sommigen 
begunstigen en voorspoedig maken, om 
zijn eigen plannen te bevorderen, en 
over anderen zal hij moeite brengen, en 
de mensen doen geloven, dat het God is, 
die hen bezoekt. Terwijl hij zich aan de 
mensen voordoet als de grote 
heelmeester, die al hun krankheden kan 
genezen, zal hij ziekte en onheil over 
hen uitstorten, totdat dichtbevolkte 
steden tot ondergang en verwoesting 



worden gebracht. Reeds nu is hij aan het 
werk. Satan oefent zijn macht uit in 
ongelukken en rampen op zee en op het 
land, in grote branden, hevige 
wervelwinden en vreselike hagelstormen, 

in orkanen, overstromingen, cyklonen, 
vloedgolven en aarbevingen op allerlei 
plaatsen, en in duizenderlei vormen. Hij 
verteert de rijpende oogst, en 
hongersnood en ellende volgen. Hij 
besmet de lucht met dodelik gift, en 
duizenden sterven aan de pest. Deze 
bezoekingen zullen voortdurend meer 
voorkomen en noodlot tiger worden. 
Verwoesting zal komen over mens en 
beest. “Het land treurt, het verwelkt,” 
“de hoogsten. . . . kwijnen. Want het 
land is bevlekt wegens zijn inwoners; 
want ze overtreden de wetten, ze 
veranderen de inzettingen, ze vernietigen 
het eeuwig verbond.”Jesaja 24:5].  
 
(19) WAT IS HET VRESELIJKE 
RESULTAAT ALS ZIJ DIE 
MISLEID ZIJN HANDELEN IN 
OVEREENSTEMMING MET DE 
PLANNEN VAN SATAN? 
 
Ze zullen u uit de synagoge werpen; 
ja, de tijd komt dat ieder die u 
doodt, denkt God een dienst te 
bewijzen. (Johannes 16:2 ) 
 



 En dan zal de grote bedrieger de 
mensen doen geloven, dat zij, die God 
dienen, deze onheilen veroorzaken. De 
klasse, die het misnoegen van de Hemel 
heeft uitgelokt, zal al hun moeite 
toeschrijven aan hen, wier 
gehoorzaamheid aan Gods geboden een 
voortdurend verwijt is voor de 
overtreders. Er zal gezegd worden, dat 
de mensen God beledigen door 
ontheiliging van de Zondagsabbat; dat 
deze zonde onheilen veroorzaakt heeft, 
die niet zullen ophouden, tot de 
Zondagsviering stipt verplichtend 
gemaakt wordt; en dat degenen, 
die de eisen van het vierde gebod 
prediken, en op die wijze de eerbied 
voor de Zondag te niet doen, de be- 
roerders van het volk zijn, en herstelling 
tot de gunst van God en tijdelike 
welvaart onmogelik maken. Aldus zal 
de aanklacht, van ouds tegen de 
dienstknecht Gods ingebracht, herhaald 
worden, en dat om even welgegronde 
redenen. “En het geschiedde, als Achab 
Elia zag, dat Achab tot hem zei: Zijt gij 
die beroerder in Israël ? Toen zei hij: Ik 
heb Israël niet beroerd, maar gij en uw 
vaders huis, daarmede, dat gijlieden de 
geboden des Heren verlaten hebt, en de 
Baäls nagevolgd zijt.” Wanneer de 
volkswoede door valse aanklachten zal 
opgewekt zijn, zullen ze met Gods 
gezanten op een wijze handelen, zeer 



veel gelijkend op die, waarop het 
afvallige Israël met Elia handelde. 
 
 

(20) WELKE KRACHTIGE BRON  
VAN DE MISLEIDING ZAL SATAN 
IN DE LAATSTE DAGEN 
GEBRUIKEN DE MEERDERHEID 
VOOR ZIJN ZAAK  TE 
BEDRIEGEN? 
 

Dit zijn namelijk de geesten van de 
demonen, die tekenen doen en die 
uitgaan naar de koningen van de aarde 
en van de hele wereld, om hen te 
verzamelen voor de oorlog van de grote 
dag van de almachtige God.  
(Openbaring 16:14 ) 
 

…want er zullen valse christussen en 
valse profeten opstaan en zij zullen 
grote tekenen en wonderen doen, zó dat 
zij – als het mogelijk zou zijn – ook de 
uitverkorenen zouden misleiden. 
(Mattheüs 24:24 ) 
 
 De wonderwerkende macht, door 
het Spiritualisme geopenbaard, zal zijn 
invloed doen gelden over degenen, die 
God verkiezen te gehoorzamen in plaats 
van mensen. Mededelingen van de 
geesten zullen verklaren, dat God hen 
gezonden heeft om hen, die de Zondag 
verwerpen, van hun dwaling te 
overtuigen, door hun onder het oog te 
brengen, dat de wetten van de staat even 



goed moeten gehoorzaamd worden als 
de wet Gods. Ze zullen de grote 
zondigheid van de wereld betreuren, en 
de betuigingen van de godsdienstleraars 
steunen, dat de ontaarde staat van zeden 
veroorzaakt wordt door 
Zondagsontheiliging. Groot zal de 
verontwaardiging zijn, opgewekt tegen 
al degenen, die hun getuigenis weigeren 
aan te nemen. 
 De politiek, die Satan in deze laatste 
strijd met Gods volk volgt, is dezelfde, 
waarvan hij zich bediende aan het begin 
van de grote strijd in de hemel. Hij gaf 
toen voor, te trachten, de bestendigheid 
van de Goddelike regering te 
bevorderen, terwijl hij in het geheim alle 
pogingen in het werk stelde om de 
ondergang ervan te verkrijgen. 
 

(21) MET BEHULP VAN ZIJN 
METHODEN VAN VERLEIDING 
EN BEHEERSING, WAT IS HET 
ONDERLIGGENDE DOEL VAN 
SATAN IN DIT DREIGENDE 
CONFLICT? 
 

Wees nuchter en waakzaam; want uw 
tegenpartij, de duivel, gaat rond als een 
brullende leeuw, op zoek naar wie hij 
zou kunnen verslinden. (1 Petrus 5:8) 
 

 God oefent nimmer dwang uit over 
de wil, of het geweten ; maar Satan neemt 
gedurig de toevlucht — om heer-schappij 
te krijgen over degenen, die hij op geen 



andere wijze verleiden kan — tot dwang 
door wreedheid. Hij tracht door vrees of 
geweld het geweten te beheersen, en 
zichzelf hulde te verzekeren. Om dit ten 
uitvoer te brengen werkt hij door 
godsdienstige en wereldlike overheden 
beide, en beweegt hen tot het opleggen 
van menselike wetten in tegenstelling van 
de wet van God. 
 
(22) WELK KENMERK  
VAN GOD’S LAATSTE 
OVERBLIJFSEL ZAL DE HAAT 
VAN SATAN EN ZIJN 
VOLGELINGEN 
AANWAKKEREN? 
 
En de draak werd boos op de vrouw, en 
ging heen om oorlog te voeren tegen de 
overigen van haar nageslacht, die de 
geboden van God in acht nemen en het 
getuigenis van Jezus Christus hebben. 
(Openbaring 12:17 ) 
 
 Zij, die de Sabbat van de Bijbel 
heiligen, zullen gebrandmerkt worden als 
vijanden van wet en orde, als de zedelike 
beperkingen van de maatschappij 
afbrekende, daardoor regeringloosheid en 
bederf veroorzakende, en Gods oordelen 
over de aarde inroepende. Hun 
gemoedsbezwaren zullen 
stijfhoofdigheid, hardnekkigheid, en 
verachting van de overheid genoemd 
worden. 



 Predikanten, die de verplichting van de 
Goddelike wet ontkennen, zullen van de 
kansel af de plicht op de harten binden van 
gehoorzaamheid te bewijzen aan de 
wereldlike overheden, als door God 
verordend. In raad- en gerechtszalen zullen 
de zaken van degenen, die de geboden 
houden, verkeerd worden voorgesteld, en 
zijzelven veroordeeld. Hun woorden zullen 
in een vals licht gesteld, en de ongunstigste 
verklaring aan hun beweegredenen 
gegeven worden. 
 
(23) WELKE MAATREGELEN 
ZULLEN DOOR DE 
BURGERLIJKE AUTORITEITEN 
WORDEN GENOMEN EN DOOR 
DE RELIGIEUZE MEERDERHEID 
WORDEN GOEDGEKEURD IN 
EEN POGING OM GOD'S 
GEBODHOUDERS TE DWINGEN 
HUN GEWETEN TE SCHENDEN? 
 

….en het maakt dat niemand kan 
kopen of verkopen, behalve hij die dat 
merkteken heeft, of de naam van het 
beest of het getal van zijn naam. 
(Openbaring 13:17 ) 
 

 Wanneer de Protestantse kerken de 
duidelike, schriftuurlike bewijsgronden 
ter verdediging van Gods wet 
verwerpen, zal het hun begeerte zijn, 
hen tot zwijgen te brengen, wier geloof 
ze niet door de Bijbel kunnen doen 
wankelen. Ofschoon ze hun eigen ogen 



voor het feit sluiten, slaan ze tans een 
weg in, welke leiden zal tot de 
vervolging van hen, die volgens hun 
geweten weigeren te doen, wat de rest 
van de Christelik? wereld doet, de eisen 
van de pause- like Sabbat erkennende. 
 De waardigheidsbekleders in kerk 
en staat zullen zich verenigen om alle 
klassen om te kopen, te bewegen, of te 
dwingen, de Zondag te vieren. Het gemis 
aan Goddelik gezag zal vergoed worden 
door drukkende wetsverordeningen. 
Staatkundig bederf is bezig, de liefde tot 
het recht en het ontzag voor de waarheid 
te niet te doen; en zelfs in het vrije 
Amerika zullen overheden en wetgevers 
toegeven aan de algemene eis van het 
volk om een wet voor het verplichtend 
maken van Zondagsviering, ten einde 
zich aldus van de volksgunst te 
verzekeren. De vrijheid van geweten, 
waarvoor zulke grote opofferingen 
gemaakt zijn, zal niet langer 
geëerbiedigd worden. In de strijd, die 
spoedig uitbreken moet, zullen we de 
woorden van de profeet bewaarheid 
zien: “De draak vergrimde op de vrouw, 
en ging heen om krijg te voeren tegen de 
overigen van haar zaad, die de geboden 
Gods bewaren, en het getuigenis van 
Jezus Christus hebben.” 
 

Ik ben me er nu van bewust dat de 
Schrift duidelijk een dreigend conflict 
"als nooit tevoren" beschrijft, dat zal 



beginnen als we het einde van de 
geschiedenis van deze wereld naderen.    
 
Ja   Onbeslist 
 
Ik realiseer me dat sinds de conceptie 
van de zonde de focus van Satan's 
aanval in deze grote controverse Gods 
eeuwig heilige wetten - de basis van Zijn 
heerschappij - is geweest. ment. 
 
Ja   Onbeslist 
 
Openbaring 12:17 onthult dat het 
uiteindelijke doel van Satan het belasteren 
van God's wetten is met als doel het 
veroorzaken van de uiteindelijke afwijzing 
van deze heilige principes. 
 
Ja   Onbeslist 
 
Ik weet nu dat de Schrift openbaart dat 
Gods geboden heilig en eeuwig zijn, 
ondanks de poging van Satan en de 
mens om "te denken aan het veranderen 
van tijden en wetten". Daniël 7:25. 
 
Ja   Onbeslist 
 
Ik zie nu dat de Bijbel leert hoe belangrijk 
het is om alle heilige geboden van God in 
acht te nemen en om er een te breken is om 
ze allemaal te breken. Jakobus 2:10. 
 
Ja   Onbeslist 



Ik kies ervoor om te behoren tot het 
trouwe restvolk van God dat Zijn 
geboden gehoorzaamt en trouw blijft 
aan Jezus. Openbaring 14:12.  
 
Ja   Onbeslist 
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Les 8 
De Schriften een Bron van 

Veiligheid 
 
(1) WAT ZAL ONZE 
BESCHERMING ZIJN TEGEN DE 
WAANIDEEËN VAN SATAN? 
 
Maar Jezus antwoordde hem: Er staat 
geschreven dat de mens van brood 
alleen niet zal leven, maar van elk 
woord van God. (Lukas 4:4 ) 
 
Terug naar de wet en het getuigenis! 
Als zij niet overeenkomstig dit woord 
spreken, zal er voor hen geen 
dageraad zijn. (Jesaja 8:20 ) 
 
 Gods volk wordt op de Schrift 
gewezen als een beveiliging tegen de 



invloed van valse leraars en de 
verleidende macht van de geesten der 
duisternis. Satan gebruikt alle mogelike 
middelen om de mensen te verhinderen, 
de Schriften te leren kennen; omdat de 
duidelike uitspraken ervan zijn 
bedriegerijen openbaren. Bij iedere 
herleving van Gods werk wordt de vorst 
van het kwaad tot vuriger ijver aangezet; 
tans spant hij zijn uiterste krachten in 
voor een laatste strijd tegen Christus en 
Zijn volgelingen. De laatste, grote 
verleiding zal binnen kort over ons 
komen. De antichrist zal zijn 
wonderdaden voor onze ogen verrichten. 
Z— volkomen zal het tegenbeeld op het 
ware gelijken, dat het onmogelik zal zijn, 
er tussen te onderscheiden, dan door 
middel van de Heilige Schrift. Aan wat de 
Schrift zegt moet iedere verklaring en 
ieder wonder getoetst worden. 
 
(2) VAN WELKE BRON KOMT 
ONZE KRACHT OM GOD TE 
GEHOORZAMEN OVER DE 
MENS?  
 
De God nu van alle genade, Die ons 
geroepen heeft tot Zijn eeuwige 
heerlijkheid in Christus Jezus, Hij 
Zelf moge u – na een korte tijd van 
lijden – toerusten, bevestigen, 
versterken en funderen. (1 Petrus 5:10) 
 



 Zij, die al de geboden Gods trachten 
te gehoorzamen, zullen tegengewerkt en 
bespot worden. Ze kunnen alleen in God 
staandeblijven. Om de beproeving, die 
v——r hen ligt, te verdragen, moeten 
ze de wil van God verstaan, zoals die in 
Zijn woord is geopenbaard; ze kunnen 
Hem dan alleen eren, wanneer ze het 
rechte begrip hebben van Zijn karakter, 
Zijn regering en doeleinden, en in 
overeenstemming daarmede handelen. 
Niemand behalve zij, die hun verstand 
versterkt hebben met de waarheden van 
de Bijbel, zal staande blijven gedurende 
de laatste, grote strijd. Iedere ziel moet 
voor zichzelf de proef doorstaan: Zal ik 
God meer gehoorzamen dan de mensen 
? Het beslissende uur staat tans v——r 
de deur. Zijn onze voeten geplant op de 
rots van Gods onveranderlik Woord? 
Zijn we bereid om pal te staan ter 
verdediging van de geboden Gods en het 
geloof van Jezus? 
 
(3) WAAROM HEEFT GOD IN ZIJN 
WOORD PROFETIE GEGEVEN?  
 
Want alles wat eertijds geschreven is, is 
tot onze onderwijzing eerder 
geschreven, opdat wij in de weg 
van volharding en vertroosting door de 
Schriften de hoop zouden behouden. 
(Romeinen 15:4) 



“De verborgen dingen zijn voor 
de HEERE, onze God, maar de 
geopenbaarde dingen zijn voor ons en 
onze kinderen, tot in eeuwigheid, om al 
de woorden van deze wet te doen.  
(Deuteronomium 29:29) 
 
 V——r Zijn kruisiging verklaarde 
de Heiland aan Zijn discipelen, dat Hij 
ter dood gebracht moest worden, en 
weder uit het graf zou opstaan; en er 
waren engelen tegenwoordig om Zijn 
woorden in de hoofden en harten van de 
mensen in te prenten. Maar de discipelen 
zagen uit naar tijdelike verlossing van 
het Romeinse juk, en konden de 
gedachte niet verdragen, dat Hij, op Wie 
al hun verwachtingen gebouwd waren, 
een smadelike dood zou sterven. De 
woorden, welke ze zich nodig moesten 
herinneren, werden uit hun harten 
gebannen; en toen de tijd van 
beproeving aanbrak, vond die hen 
onvoorbereid. Jezus’ dood maakte even 
volkomen een einde aan hun 
verwachtingen, alsof Hij hen niet van 
tevoren gewaarschuwd had. Op dezelfde 
wijze wordt de toekomst v——r ons 
opengelegd in de profetieën, en dat wel 
even duidelik, als hij aan de discipelen 
door de woorden van Christus werd 
geopenbaard. De gebeurtenissen in 
verband met het sluiten van de 
genadetijd en de voorbereiding op de 



tijd van benauwdheid worden duidelik 
aangewezen. Toch hebben de mensen in 
het algemeen niet meer begrip van deze 
belangrijke waarheden, dan of ze nooit 
waren geopenbaard. Satan waakt om 
iedere indruk weg te nemen, die hen 
wijs zou kunnen maken tot zaligheid; en 
de tijd van benauwdheid zal hen 
onvoorbereid vinden. 
 

(4) WELKE DRIE LAATSTE 
DAGWAARSCHUWINGEN ZIJN 
ONZE WAKEUP CALL NAAR 
DE WEG VAN DE 
VERLOSSING? 
 

En ik zag een andere engel, die hoog 
aan de hemel vloog. En hij had het 
eeuwige Evangelie, om dat te 
verkondigen aan hen die op de aarde 
wonen, en aan elke natie, stam, taal en 
volk. En hij zei met een luide stem: 
Vrees God en geef Hem eer, want het 
uur van Zijn oordeel is gekomen. En 
aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de 
zee en de waterbronnen gemaakt heeft. 
En een andere engel volgde, die zei: Zij 
is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de 
grote stad, omdat zij alle volken van de 
wijn van de toorn van haar hoererij 
heeft laten drinken. En een derde engel 
volgde hen, die met een luide stem zei: 
Als iemand het beest en zijn beeld 
aanbidt, en het merkteken op zijn 
voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 



dan zal hij ook drinken van de wijn van 
de toorn van God, die onvermengd  
is ingeschonken in de drinkbeker van 
Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur 
en zwavel voor het oog van de heilige 
engelen en van het Lam. (Openbaring 
14:6-10 ) 
 
 Wanneer God de mensen zulke 
gewichtige boodschappen zendt, dat die 
gezegd worden verkondigd te worden door 
heilige engelen, die in het midden van de 
hemel vliegen, verlangt Hij van elk een, die 
gezond verstand ontvangen heeft, dat hij er 
acht op zal geven. De vreselike oordelen, die 
over de dienst van het beest en zijn beeld 
uitgesproken worden,1 behoorden er iedereen 
toe te leiden, de profetieën ijverig te 
onderzoeken, ten einde te ontdekken, wat het 
merkteken van het beest is, en hoe men 
het ontvangen ervan kan ontgaan. Maar de 
grote menigte van de mensen keert het oor 
af van de woorden der waarheid, en wendt 
zich tot fabelen. 
 
 

(5) HOE OMSCHREEF PAUL  
DE HOUDING VAN DE LUST 
GEDREVEN MEERDERHEID TEN 
OPZICHTE VAN DE 
LEERSTELLENDE WAARHEID? 
 

Want er zal een tijd komen dat zij de 
gezonde leer niet zullen verdragen, 
maar dat zij zullen zoeken wat het 
gehoor streelt, en voor zichzelf leraars 



zullen verzamelen overeenkomstig hun 
eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor 
van de waarheid afkeren en zich keren 
tot verzinsels. (2 Timotheüs 4:3-4) 
 
 Die tijd is nu geheel en al daar. 
Scharen van mensen zijn er, die geen 
bijbelse waarheid wensen, omdat die de 
begeerten van het zondige hart, dat de 
wereld liefheeft, tegengaat, en Satan 
voorziet hen van de misleidingen, die 
ze liefhebben. 
 
(6) HOE BEPALEN DE WARE 
VOLGELINGEN VAN CHRISTUS 
DE LEERSTELLENDE 
WAARHEID? 
 
Terug naar de wet en het getuigenis! 
Als zij niet overeenkomstig dit woord 
spreken, zal er voor hen geen dageraad 
zijn. (Jesaja 8:20) 
 
 Maar God wil een volk op aarde 
hebben, dat de Bijbel, en de Bijbel 
alleen, zal handhaven als standaard 
van alle leerstellingen, en 
grondslag van alle hervormingen. 
De meningen van geleerde mannen, 
de gevolgtrekkingen van de 
wetenschap, de geloofsbelijdenissen 
of besluiten van geestelike koncilies, 
even talrijk en evenzeer in 
tegenspraak met elkander, als de 



kerken, welke ze vertegenwoordigen, 
de stem der meerderheid,— geen van 
deze zaken behoort beschouwd te 
worden als een bewijs v——r of tegen 
punten van godsdienstige overtuiging. 
V——r we een leerstelling of 
voorschrift aannemen, moeten we een 
duidelik “alzo spreekt de Heer” eisen 
om het te steunen. 
 

(7) WAT HEEFT ONZE 
VERANTWOORDELIJKHEID TE 
MAKEN MET DE LEER VAN DE 
MENSEN? 
   

En dezen waren edeler van gezindheid 
dan die in Thessalonica, want zij 
ontvingen het Woord met grote 
bereidwilligheid en onderzochten 
dagelijks de Schriften om te zien of die 
dingen zo waren. (Handelingen 17:11) 
 
 Satan tracht onophoudelik de 
aandacht op de mens in plaats van 
op God te vestigen. Hij leidt er de 
mensen toe om op bisschoppen, 
predikanten en theologiese professoren 
te zien als hun gidsen, in plaats van de 
Schriften te onderzoeken, om voor 
zichzelven te leren, wat hun plicht is. 
Dan kan hij, door de harten van deze 
leiders te beheersen, invloed op de 
menigte uitoefenen naar zijn wil. 
 

(8) WAT WAS HET RESULTAAT  
VAN DE AFHANKELIJKHEID 



 VAN DE JOODSE NATIE VAN 
HUN LEIDERS VOOR HET 
BEGRIJPEN VAN DE SCHRIFT?   
 
Hij was veracht, de onwaardigste 
onder de mensen, een Man van 
smarten, bekend met ziekte, en 
als iemand voor wie men het gezicht 
verbergt; Hij was veracht en wij 
hebben Hem niet geacht. 
(Jesaja 53:3) 
 
 Toen Christus kwam om de 
woorden des levens te spreken, hoorde 
het gewone volk Hem gaarne; en velen, 
zelfs onder de priesters en oversten, 
geloofden in Hem. Maar de voor- 
naamsten onder de priesters en 
voorgangers van het volk waren vast 
besloten om Zijn leer te veroordelen en 
te verwerpen. Ofschoon al hun pogingen 
om beschuldigingen tegen Hem te 
vinden, verijdeld werden, en ze huns 
ondanks de invloed moesten gevoelen 
van de Goddelike macht en wijsheid, die 
zich aan Zijn woorden paarde, bleven ze 
toch bij hun vooroordeel; ze verwierpen 
de duidelikste bewijzen dat Hij de 
Messias was, om niet gedwongen te 
worden, Zijn discipelen te zijn. Deze 
tegenstanders van Jezus waren mannen, 
welke het volk van kindsbeen aan 
geleerd had te eerbiedigen, en voor wier 
gezag het gewoon geweest was, zich 



onvoorwaardelik te buigen. “Hoe komt 
het,” vroegen ze, “dat onze overheden en 
schriftgeleerden niet in Jezus geloven? 
Zouden deze vrome mannen Hem niet 
aannemen, indien Hij de Christus was?” 
Het was de invloed van zulke leraars, die 
er het Joodse volk toe bracht, hun 
Verlosser te verwerpen. De geest, die 
deze priesters en overheden bezielde, 
openbaart zich nog in velen, die zich op 
grote vroomheid laten voorstaan. Ze 
weigeren om het getuigenis van de Schrift 
aangaande de biezondere waarheden voor 
deze tijd te onderzoeken. Ze wijzen op 
hun eigen aantal, rijkdom, en volksgunst, 
en zien met verachting neder op de 
voorstanders van de waarheid als klein in 
getal, arm, en niet in de gunst staande, en 
die een geloof hebben, dat hen van de 
wereld scheidt. 
 
(9) WAT IS DE ENIGE BRON VAN 
PREVENTIE TEGEN 
MISLEIDING? 
 
Beijver u om uzelf welbeproefd voor 
God te stellen, als een arbeider die zich 
niet hoeft te schamen en die het Woord 
van de waarheid recht snijdt. (2 
Timotheüs 2:15) 
 
 Christus voorzag, dat de 
onbehoorlike aanmatiging van gezag, 
die de schriftgeleerden en Farizeën zich 
voroorloofden, niet zou ophouden met 



de verstrooiing van de Joden. Hij had 
een profeties inzicht in het werk van de 
verhoging van menselik gezag over het 
geweten, dat door al de eeuwen heen 
zulk een schrikkelike vloek voor de kerk 
geweest is. En Zijn vreselike 
veroordeling van de Schriftgeleerden en 
Farizeën, en Zijn waarschuwingen aan 
het volk om die blinde leidslieden niet te 
volgen, staan opgetekend als een 
vermaning voor de volgende geslachten. 
 
(10) VOLGENS DE SCHRIFT, WIE 
ZAL ER ONDER ONS ZIJN DIE 
EEN VALSE DOCTRINE ZAAIT? 
 
Maar er zijn ook valse profeten onder 
het volk geweest, zoals er ook onder u 
valse leraars zullen zijn, die heimelijk 
verderfelijke afwijkingen in de leer 
zullen invoeren. Daarmee verloochenen 
zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, 
en brengen zij een snel verderf over 
zichzelf. (2 Petrus 2:1) 
 
 Niettegenstaande de Bijbel vol is 
van waarschuwingen tegen valse leraars, 
zijn er velen bereid om hun zielen op die 
wijze aan de zorg van de geestelikheid 
toe te vertrouwen. Er zijn heden ten 
dageduizenden belijders, die geen 
andere reden kunnen geven voor de 
geloofspunten, welke ze belijden, dan 
dat ze aldus door hun godsdienstige 
voorgangers onderwezen zijn. Ze gaan 



hetgeen de Heiland geleerd heeft bijna 
onopgemerkt voorbij, en stellen 
onvoorwaardelik vertrouwen in de 
woorden van predikanten. Maar zijn 
predikanten dan onfeilbaar? Hoe kunnen 
we onze zielen aan hun leiding toever- 
trouwen, tenzij we uit Gods woord 
weten, dat ze lichtdragers zijn? Gebrek 
aan zedelike moed om af te wijken van 
het spoor, dat de wereld gebaand heeft, 
leidt er velen toe, te volgen in de 
voetstappen van geleerden; en door hun 
weerzin om voor zichzelven te 
onderzoeken, raken ze hopeloos verward 
in de ketenen der dwaling. Ze zien, dat 
de waarheid voor deze tijd in de Bijbel 
duidelik aan het licht wordt gebracht, en 
gevoelen, dat de kracht van de Heilige 
Geest zich aan de verkondiging ervan 
paart; toch laten ze zich door de 
tegenstand van de geestelikheid van het 
licht afkeren. Ofschoon rede en geweten 
overtuigd zijn, durven deze misleide 
zielen niet verschillend van de predikant 
denken; en hun eigen oordeel en eeuwige 
belangen worden opgeofferd aan het 
ongeloof, de trots, en het vooroordeel van 
een ander. 
 
(11) OP WIE RUST DE 
VERANTWOORDELIJKHEID 
VOOR HET ZOEKEN NAAR  
DE WAARHEDEN VAN DE 
VERLOSSING? 



Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd 
gehoorzaam geweest bent, niet alleen 
zoals in mijn aanwezigheid, maar nu 
veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan 
uw eigen zaligheid met vrees en 
beven,…. (Filippenzen 2:12) 
 
 De waarheid en de heerlikheid Gods 
kunnen niet gescheiden worden; het is 
ons onmogelik, met de Bijbel binnen 
ons bereik, God te eren door verkeerde 
meningen. Velen beweren, dat het er 
niet op aan komt, wat de mens gelooft, 
zo lang zijn levenswijze maar goed 
is. Doch het leven vormt zich door het 
geloof. Indien er licht en waarheid 
binnen ons bereik liggen, en we nalaten, 
gebruik te maken van het voorrecht van 
ze te horen en te zien, doen we niet 
anders dan ze verwerpen; we verkiezen 
de duisternis boven het licht. 
 
(12) WAAROM IS 
ONWETENDHEID OVER DE 
SCHRIFTEN GEVAARLIJK? 
 
Er is soms een weg die iemand recht 
schijnt, maar het einde ervan zijn 
wegen van de dood. (Spreuken 16:25 ) 
 
 Onwetendheid is geen 
verontschuldiging voor dwaling of 
zonde, wanneer men alle gelegenheid 
heeft om Gods wil te kennen. Iemand is 



op reis, en komt aan een plaats, waar 
onderscheidene wegen uit elkander 
gaan, en er is een wegwijzer, die 
aantoont, waarheen elk van die wegen 
leidt. Indien hij geen acht slaat op de 
wegwijzer, en eenvoudig het pad inslaat, 
dat hem het rechte toeschijnt, zal hij met 
al zijn oprechtheid waarschijnlik 
bevinden, dat hij dwaalt. 
 God heeft ons Zijn woord gegeven, 
opdat we met de leer ervan bekend 
worden, en voor onszelven 
onderzoeken zouden, wat Hij van ons 
verlangt. Toen de wetgeleerde tot Jezus 
kwam met de vraag: “Wat zal ik doen, 
opdat ik het eeuwige leven beërve?” 
verwees de Heiland hem naar de Schrift, 
zeggende: “Wat staat er geschreven 
in de wet? hoe leest ge?” Onwetendheid 
zal jong noch oud verontschuldigen, 
noch hen ontheffen van de straf, die de 
overtreding van Gods wet na zich sleept; 
wijl er een getrouwe voorstelling van 
die wet, en van zijn grondregels en 
vereisten in hun handen gevonden 
wordt. Het is niet genoeg om goede 
voornemens te hebben; het is niet 
genoeg om te doen, wat de mensen goed 
achten, of wat de predikant goed noemt. 
De zaligheid van de ziel staat op het 
spel, en men behoort de Schrift voor 
zichzelf te onderzoeken. Hoe sterk 
iemands overtuigingen ook zijn mogen, 
hoe zeer hij ook vertrouwt, dat de 



predikant weet, wat de waarheid is, dat 
is geen fondament voor hem. Hij heeft 
een kaart, die elk teken op de reis naar 
de hemel aangeeft, en hij behoeft naar 
niets te gissen. 
 
(13) HOE WERKT DE SCHRIFT IN  
HET WEGWIJZEN NAAR DE 
STUDIE PAGINA’S?  
 
Want het is gebod op gebod, gebod op 
gebod, regel op regel, regel op regel, 
hier een beetje, daar een beetje. (Jesaja 
28:10) 
 
 Het is de eerste en hoogste plicht 
van ieder redelik wezen, uit de Schriften 
te leren wat waarheid is, en dan in het 
licht te wandelen, en anderen aan te 
moedigen om zijn voorbeeld te volgen. 
We behoren de Bijbel dageliks ijverig te 
onderzoeken, iedere gedachte 
overwegende, en schriftuurplaats met 
schriftuurplaats vergelijkend. Met hulp 
van Boven moeten we zelfstandige 
opinies vormen, daar we ons persoonlik 
voor God zullen moeten verantwoorden. 
 

(14) ALS WE DE BIJBEL 
DOORZOEKEN OM GODS WIL TE 
DOEN, WELKE BELOFTE MOGEN 
WE DAN CLAIMEN? 
 
Als iemand de wil heeft om Zijn wil te 
doen, zal hij van dit onderricht weten 



of het uit God is, of dat Ik vanuit 
Mijzelf spreek. (Johannes 7:17) 
 
 De waarheden, welke in de Bijbel 
het duidelikst worden geopenbaard, zijn 
in twijfel en duisternis gehuld door 
geleerden, die, voorgevende grote 
wijsheid te bezitten, leren, dat de 
Schriften een verborgene, geheime en 
geestelike betekenis hebben, welke niet 
duidelik is uit de woorden, die gebruikt 
zijn. Die mannen zijn valse leraars. Het 
was van zulk een klasse dat Jezus 
verklaarde: “Gij weet de Schriften niet, 
noch de kracht Gods.” Markus 12:24.  
 De bijbeltaal behoort uitgelegd te 
worden volgens zijn klaarblijkelike 
betekenis, tenzij er een symbool of beeld 
gebruikt is. Christus heeft de belofte 
gegeven: “Zo iemand wil Zijn wil doen, 
die zal van deze leer bekennen (zal 
daaromtrent duidelik- heid hebben).” 
Indien de mensen de Bijbel maar 
wilden nemen, zoals men hem leest, en 
er geen valse leraars waren om hun 
verstand te misleiden en te verbijsteren, 
er zou een werk gedaan kunnen 
worden, dat engelen verblijden zou, en 
dat duizenden bij duizenden, die nu in 
dwaling omdolen, in de schaapskooi 
van Christus zou brengen. 
 
(15) WELKE STAPPEN ZULLEN 
DE BELOOFDE RESULTATEN 
VAN CHRISTUS OPLEVEREN? 



Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, 
u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u 
luisteren. U zult Mij zoeken en vinden, 
wanneer u naar Mij zult vragen met 
heel uw hart. (Jeremia 29:12-13) 
 
 We behoren al de kracht van ons 
verstand in te spannen bij het 
onderzoek van de Schrift, en onze 
bevatting te scherpen, ten einde de 
verborgen dingen Gods te verstaan, zo 
verre dit voor stervelingen mogelik is: 
tegelijkertijd niet vergetende, dat de 
leerzaamheid en onderwerping van een 
kind de ware geest is van hem, die 
leren wil. 
 Geestelike moeilikheden kunnen 
nooit door dezelfde middelen te boven 
gekomen worden, die men gebruikt bij 
het naspeuren van filosofiese 
vraagstukken. We behoren ons niet tot 
het onderzoek van de Bijbel te begeven 
met dat zelfvertrouwen, waarmede zo 
velen het rijk van de wetenschap 
binnengaan, maar met een biddende 
afhankelikheid van God, en een 
oprechte begeerte om Zijn wil te leren 
kennen. Wij moeten met een nederige 
en leerzame geest komen, om kennis te 
verkrijgen van de grote “IK BEN, Die 
Ik zijn zal.” Anders zullen boze 
engelen ons verstand verblinden en 
onze harten z— verharden, dat de 
waarheid geen indruk op ons maakt.  



(16) AAN WIE IS BIJBELSE  
WIJSHEID BELOOFD? 
 
Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem 
geloofden: Als u in Mijn woord blijft, 
bent u werkelijk Mijn discipelen, en u 
zult de waarheid kennen, en de 
waarheid zal u vrijmaken. (Johannes 
8:31-32 ) 
 
De wet van de HEERE is volmaakt, 
zij bekeert de ziel; de getuigenis van 
de HEERE is betrouwbaar, zij geeft de 
eenvoudige wijsheid. (Psalm 19:8) 
 
 Menig gedeelte van de Schrift, dat 
door geleerden een verborgenheid 
genoemd, of als onbelangrijk ter zijde 
gesteld wordt, is vol troost en lering 
voor iemand, die onderwezen is in de 
school van Christus. Eén reden, waarom 
veel godgeleerden geen duideliker 
begrip hebben van Gods woord, is, dat 
ze hun ogen sluiten voor waarheden, die 
ze niet in beoefening wensen te brengen. 
Het verstaan van de bijbelse waarheid 
hangt niet zozeer af van de kracht van 
verstand, die aan het onderzoek besteed 
wordt, als van de oprechtheid van de 
bedoeling, en het ernstig verlangen naar 
gerechtigheid. 
 
(17) HOE WORDEN SPIRITUELE 
WAARHEDEN BEGREPEN?  



But the natural man does not receive 
the things of the Spirit of God, for they 
are foolishness to him; nor can he 
know them, because they are spiritually 
discerned. (1 Korinthe 2:14 ) 
 

 De Bijbel behoort niet zonder gebed 
onderzocht te worden. De Heilige Geest 
alleen kan ons het gewicht doen gevoelen 
van die dingen, welke gemakkelik te 
verstaan zijn, of ons verhinderen, 
waarheden te verdraaien, die zich moeilik 
laten begrijpen. Het is het werk van 
engelen uit de hemel, het hart voor te 
bereiden, om alzo het woord Gods te 
verstaan, dat we bekoord worden door de 
schoonheid,  vermaand door de 
waarschuwingen, of bezield en versterkt 
door de beloften ervan. We behoren de 
bede van de psalmist tot de onze te 
maken: “Ontdek mijn ogen, dat ik 
aanschouwe de wonderen van Uw wet.” 
Psalm 119:18. Verzoekingen schijnen 
dikwels onweerstaanbaar, omdat hij, die 
verleid wordt, door traagheid in bidden en 
schriftonderzoek zich Gods beloften niet 
dadelik herinnert, en Satan daarom niet 
ontmoeten kan met de wapenen van de 
Schrift. Doch engelen omringen 
degenen, die gewillig zijn om 
onderwezen te wo den in Goddelike 
zaken; en in de tijden van grote nood 
zullen die hun juist de waarheden, 
waaraan ze behoefte hebben, voor de 
geest brengen. Aldus: “als de vijand zal 
komen gelijk een stroom, zal de Geest des 



Heren de banier tegen hem oprichten.” 
Jesaja 59:19. 
 
(18) IN GEVAARLIJKE TIJDEN 
HOE ZULLEN WE ONS DE 
SPIRITUELE WAARHEDEN 
HERINNEREN? 
 
Maar de Trooster, de Heilige Geest, 
Die de Vader zenden zal in Mijn 
Naam, Die zal u in alles onderwijzen 
en u in herinnering brengen alles wat 
Ik u gezegd heb. (Johannes 14:26 ) 
 

 Maar Christus’onderwijs moet van 
tevoren in het hart opgenomen zijn, zal 
de Geest Gods het ons indachtig kunnen 
maken in de tijd van het gevaar. Ik heb 
“Uw rede in mijn hart verborgen,” zei 
David, “opdat ik tegen U niet zondigen 
zou.” Psalm 119:11. 
 

(19) WAT IS HET TRAGISCHE 
RESULTAAT VAN HET 
SCEPTICISME VAN GODS 
WOORD? 
 

En omdat het hun niet goeddacht God 
te erkennen, heeft God hen 
overgegeven aan verwerpelijk denken, 
om dingen te doen die niet passen. 
(Romeinen 1:28) 

 

Zie erop toe, broeders, dat er nooit in 
iemand van u een verdorven hart zal 
zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig 



te worden van de levende God; 
(Hebreeën 3:12) 
 
 Allen, die hun eeuwige belangen op 
prijs stellen, behoren te waken tegen 
aanvallen van twijfel. De grondvesten 
zelfs van de waarheid zullen aangevallen 
worden. Het is onmogelik om buiten het 
bereik te blijven van de spot en de 
drogredenen, de valse en verderfelke 
leringen van het hedendaagse ongeloof. 
Satan maakt zijn verleidingen passend 
voor alle klassen. Hij valt de 
ongeleerden aan met scherts en een 
spotlach, terwijl hij de welopgevoeden 
tegentreedt met wetenschappelike 
tegenwerpingen en filosofiese 
redeneringen, beide berekend om 
wantrouwen of verdenking van de 
Schrift levendig te maken. Jongelieden 
zelfs van luttele ondervinding matigen 
zich het recht aan om te twijfelen 
aangaande de grondregels van het 
Christendom. En dit ongeloof van de 
jeugd, oppervlakkig als het is, heeft toch 
zijn invloed. Velen worden er aldus toe 
gebracht om te spotten met het geloof 
van hun vaderen, of de geest der genade 
te verachten. Hebreeën 10:29.  
 Menig leven, dat een eer voor God 
en een zegen voor de wereld beloofde te 
zijn, is door de adem van het ongeloof 
vergiftigd. Allen die vertrouwen op de 
pochende gevolgtrekkingen van de 



menselike rede, en zich inbeelden, dat ze 
Goddelike verborgenheden verklaren, en 
tot de waarheid komen kunnen zonder 
behulp van de wijsheid Gods, worden in 
de strik van Satan gevangen. 
 
(20) ALS WE HET WOORD VAN 
GOD TOT ONS BOLWERK 
HEBBEN GEMAAKT, WAT ZAL 
DAN HET RESULTAAT ZIJN VAN 
ONZE BEPROEVINGEN? 
 

Ik zal dat derde deel in het vuur 
brengen en het louteren, zoals men 
zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals 
men goud beproeft. Het zal Mijn Naam 
aanroepen en Ík zal het verhoren. Ik zal 
zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen 
zeggen: De HEERE is mijn God.  
(Zacharia 13:9 ) 
 
“Gezegend is de man die op 
de HEERE vertrouwt, mwiens 
vertrouwen de HEERE is. Hij zal zijn 
als een boom, die bij water geplant is, 
en die zijn wortels laat uitlopen bij een 
waterloop. Hij merkt het niet als er 
hitte komt, zijn blad blijft groen. Een 
jaar van droogte deert hem niet, en hij 
houdt niet op vrucht te dragen. 
(Jeremia 17:7-8 ) 
 



 Wanneer de tijd van toetsing komen 
zal, zullen allen, die Gods woord tot hun 
leefregel gemaakt hebben, openbaar 
worden. In de zomer is er geen 
merkbaar verschil tussen altijd groene en 
andere bomen; maar wanneer de 
rukwinden van de winter waaien, blijven 
de altijd groene onveranderd, terwijl 
andere bomen van hun bladeren worden 
beroofd. Evenzo kan de belijder, wiens 
hart vals is, nu misschien niet 
onderscheiden worden van de ware 
Christen, maar de tijd is zeer nabij, 
wanneer het verschil uitkomen zal. Laat 
er tegenstand ontstaan, laten 
bijgelovigheid en onverdraagzaamheid 
weer de boventoon voeren, laat 
vervolging weer losbarsten, en de 
halfhartigen en schijnheiligen zullen 
wankelen, en het geloof opgeven maar de 
ware Christen zal pal staan als een rots, 
met sterker geloof en levendiger hoop dan 
in de dagen van voorspoed. 
 
Ik realiseer me dat Satan in de laatste 
dagen van de geschiedenis van de aarde 
alle mogelijke middelen aanwendt om te 
voorkomen dat de mensheid kennis krijgt 
van Gods heilige Woord. 
 
Ja   Onbeslist 
 
Ik begrijp dat degenen die zich inspannen 
om alle geboden van God te gehoorzamen, 
tegengewerkt en bespot zullen worden en 



alleen kunnen staan voor de kracht die uit 
Gods Woord voortkomt.   
 
Ja   Onbeslist 
 
Ik realiseer me dat dit de dag is waarop 
de door lust gedreven meerderheid de 
Bijbelse waarheid niet wil, omdat deze de 
verlangens van hun zondige, 
wereldliefhebbende harten verstoort. Ze 
accepteren graag het bedrog van Satan 
waar ze van houden. 
 
Ja   Onbeslist 
 
Ik zie in God's Woord dat er in de laatste 
dagen veel valse leraren zullen zijn die 
valse leerstellingen beweren. Ik ben de 
Heer dankbaar dat hij ons de profetieën 
heeft gegeven om ons wijs te maken tot 
de verlossing.  
 
Ja   Onbeslist 
 
Het is mijn vastberadenheid dat ik met 
Gods hulp mijn eigen dagelijkse studie 
van Gods Woord zal hebben en niet 
afhankelijk zal zijn van anderen voor de 
interpretatie ervan.  
 
Ja   Onbeslist 
 
Ik dank God voor het leveren van de 
kracht van Zijn Woord in deze tijden van 



beproeving en door Zijn genade zal ik 
onder hen zijn die gehoorzaam zijn aan 
Zijn Woord en standvastig zijn op de dag 
van Zijn komst.  
 
Ja   Onbeslist 
________________________________
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Les 9 
De Laatste Waarschuwing 

 
(1) WELK LAATSTE 
DAGBERICHT VAN 
WAARSCHUWING WORDT 
VERKONDIGD DOOR DE 
"ENGEL" VAN OPENBARING 14:8 
 
En een andere engel volgde, die zei: Zij 
is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de 
grote stad, omdat zij alle volken van de 
wijn van de toorn van haar hoererij 
heeft laten drinken.” (Openbaring 14:8) 
 
Hierna zag ik een andere engel 
neerdalen uit de hemel. Hij had grote 
macht, en de aarde werd verlicht 
door zijn heerlijkheid. En hij riep uit 
met krachtige stem: Zij is gevallen, 
zij is gevallen, het grote Babylon, en 
een woonplaats van demonen 
geworden, een schuilplaats voor 



allerlei onreine geesten en een 
schuilplaats voor allerlei onreine en 
weerzinwekkende vogels. 
 (Openbaring 18:1-2) 
 
(2) ALS DEZE WAARSCHUWING 
DOOR JOHANNES IN 
OPENBARING 18 WORDT 
HERHAALD, WELK PLEIDOOI 
WORDT DAN GEGEVEN AAN 
GODS TROUWE 
VOLGELINGEN? 
 
En ik hoorde een andere stem uit de 
hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn 
volk, opdat u geen deelhebt aan haar 
zonden, en opdat u niet van haar plagen 
zult ontvangen. (Openbaring 18:4) 
 
 Deze tekst wijst heen naar een tijd, 
wanneer de aankondiging van de val van 
Babylon, gelijk die door de tweede 
engel2 van Openbaring 14 gedaan is, 
herhaald zal worden, met verdere 
vermelding van het bederf, dat, sedert 
die boodschap voor het eerst in de 
zomer van 1844 gegeven werd, 
binnengeslopen is in de verschillende 
kerkgenootschappen, waaruit Babylon 
bestaat. Hier wordt een vreselike 
toestand van de godsdienstige wereld 
beschreven. Met iedere verwerping van 
de waarheid zal het verstand van de 
mensen meer verduisterd, en zullen hun 



harten meer verhard worden, totdat ze 
verstrikt zullen zijn in de 
onverschrokkenheid van het ongeloof. 
Ondanks de waarschuwingen, die God 
gegeven heeft, zullen ze voortgaan met 
één van de voorschriften van de tien 
geboden te vertreden, totdat ze ertoe 
komen om hen, die het heilig houden, te 
vervolgen. De verachting, waaraan Zijn 
woord en Zijn volk blootstaan, doet 
Christus schande aan.   
 Hoe meer de leringen van het 
Spiritualisme door de kerken worden 
aangenomen, wordt de weerhoudende 
macht, waaronder het vleselike hart 
staat, weggenomen, en godsdienstige 
belijdenis zal een mantel worden ter 
bedekking van de laagste 
ongerechtigheden. Geloof in 
spiritualistiese openbaringen opent de 
deur voor verleidende geesten en 
leringen der duivelen, en aldus zal de 
invloed van boze engelen in de kerken 
worden gevoeld. 
 
(3) TOT WELK NIVEAU 
ESCALEERT DE  "ZONDEN" VAN 
BABYLON? 
 
Want haar zonden hebben zich 
opgestapeld tot aan de hemel, en God 
herinnerde Zich haar 
ongerechtigheden.  
(Openbaring 18:5 ) 



 Ze heeft de mate van haar schuld vol 
gemaakt, en verwoesting zal haar snellik 
overkomen. Maar God heeft nog een 
volk in Babylon; en voordat Zijn 
oordelen erover uitgegoten worden, 
moeten deze getrouwen worden 
uitgeroepen, opdat ze “aan haar zonden 
geen gemeenschap hebben, en opdat ze 
van haar plagen niet ontvangen. ” 
Vandaar de beweging, afgebeeld door 
de engel, die uit de hemel komt, de 
aarde met zijn heerlikheid verlicht, en, 
met sterke stem krachtig roepende, de 
zonden van Babylon verkondigt. In 
verband met zijn boodschap wordt de 
kreet vernomen: “Gaat uit van haar, 
mijn volk.” Deze aankondigingen, 
samen gaande met de boodschap van 
de derde engel, maken de laatste 
boodschap uit, die aan de 
aardbewoners gegeven zal worden. 
 

(4) WELKE SANCTIES ZULLEN  
HET BEESTACHTIGE 
MACHTSBEELD TOEBRENGEN 
AAN GODS OVERBLIJFSELEN 
DIE WEIGEREN DEEL TE NEMEN 
AAN HAAR VALSE DOCTRINES? 
  
en het maakt dat niemand kan kopen of 
verkopen, behalve hij die dat 
merkteken heeft, of de naam van het 
beest of het getal van zijn naam. 
(Openbaring 13:17 ) 



En hem werd macht gegeven om een 
geest te geven aan het beeld van het 
beest, opdat het beeld van het beest 
zelfs zou spreken, en zou maken dat 
allen die het beeld van het beest niet 
zouden aanbidden, gedood zouden 
worden. (Openbaring 13:15 ) 
 
 Schrikkelik is de gebeurtenis, 
waartoe de wereld moet worden 
gebracht. De machten van de aarde, 
verbonden om krijg te voeren tegen de 
geboden Gods, zullen een bevel 
uitvaardigen, dat allen, “kleinen en 
groten, rijken en armen, en vrijen en 
dienstknechten,“ zich moeten schikken 
naar de gebruiken van de kerk door het 
houden van de valse Sabbat. Aan al 
degenen, die weigeren zich te 
onderwerpen, zullen burgerlike straffen 
opgelegd worden, en ten slotte zal er 
worden verklaard, dat ze des doods 
schuldig zijn. 
 
(5) WELKE 
WAARSCHUWINGSBOODSCHAP 
VERKONDIGT GOD VIA DE 
DERDE ENGEL AAN HEN DIE 
ERVOOR KIEZEN HET OMBEEST 
TE AANBIDDEN? 
 
En een derde engel volgde hen, die met 
een luide stem zei: Als iemand het beest 
en zijn beeld aanbidt, en het merkteken 



op zijn voorhoofd of op zijn hand 
ontvangt, dan zal hij ook drinken van de 
wijn van de toorn van God, die 
onvermengd is ingeschonken in de 
drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd 
worden in vuur en zwavel voor het oog 
van de heilige engelen en van het Lam. 
 (Openbaring 14:9-10 ) 
 
 Aan de andere kant eist de wet 
Gods, die de rustdag van de Schepper 
bindend maakt, gehoorzaamheid, en 
bedreigt met toorn al degenen, die de 
voorschriften ervan overtreden. 
Wie met het oog op de uitkomst, die 
hem aldus duidelik voorgesteld is, Gods 
wet zal blijven vertreden, en een 
menselike inzetting gehoorzamen, 
ontvangt het merkteken van het beest; 
hij neemt het teken aan van trouw aan 
de macht, welke hij verkiest te 
gehoorzamen in de plaats van God. 
 Maar niemand zal de toorn Gods 
moeten verduren, v——rdat de 
waarheid aan zijn verstand en geweten 
duidelik geworden, en verworpen is. Er 
zijn er velen, die nimmer gelegenheid 
gehad hebben om de biezondere 
waarheden voor deze tijd te horen. De 
verplichting van het vierde gebod is hun 
nooit in het ware licht voorgesteld. Hij, 
die in ieder hart leest, en iedere 
beweegreden proeft, zal niemand, die de 
waarheid begeert te kennen, laten 



bedrogen worden omtrent de betekenis 
van de strijd. Het dekreet zal de mensen 
niet blindelings treffen. Iedereen zal 
voldoende licht hebben om met 
bewustheid zijn besluit te nemen. 
 

(6) WAT STELT DE SABBAT VAN 
HET VIERDE GEBOD VOOR 
VOLGENS DE SCHRIFT? 
 

Heilig Mijn sabbatten, zodat ze tot een 
teken zijn tussen Mij en u, zodat u weet 
dat Ik, de HEERE, uw God ben.’ 
(Ezechiël 20:20) 
 
Ook heb Ik hun Mijn sabbatten 
gegeven, om een teken te zijn tussen 
Mij en hen, zodat zij zouden weten dat 
Ik de HEERE ben Die hen heiligt. 
(Ezechiël 20.:12) 
 

Laat de Israëlieten dan de sabbat in 
acht nemen, door de sabbat te 
houden, al hun generaties door, als een 
eeuwig verbond. Hij zal tussen Mij en 
de Israëlieten voor eeuwig een teken 
zijn, want de HEERE heeft in zes 
dagen de hemel en de aarde gemaakt, 
en op de zevende dag heeft Hij gerust 
en Zich verkwikt. (Exodus 31:16-17 ) 
 
 De Sabbat zal de grote toets van 
getrouwheid zijn, want hij vormt het 
punt der waarheid, waarover in het 
biezonder gestreden wordt. Wanneer de 
mensen deze laatste toets hebben 



ondergaan, dan zal de onderscheidingslijn 
worden getrokken tussen hen, die God 
dienen en hen, die Hem niet dienen. 
Gelijk het houden van de valse Sabbat, in 
onderwerping aan de wet van de staat, en 
in tegenstelling met het vierde gebod, een 
erkentenis van trouw zal zijn aan een 
macht, die in opstand is tegen God, zo is 
het houden van de ware Sabbat, in 
gehoorzaamheid aan Gods wet, een 
bewijs van trouw aan de Schepper. 
Terwijl de ene klasse het merkteken van 
het beest ontvangt, door het teken van 
onder-werping aan aardse machten aan te 
nemen, ontvangt de andere het zegel 
Gods, door het teken van trouw aan het 
Goddelik gezag te verkiezen. 
 Tot hiertoe zijn zij, die de waarheden 
van de boodschap van de derde engel 
predikten, menigmaal eenvoudig als 
rustverstoorders aangezien. Hun 
voorspellingen, dat godsdienstige 
onverdraagzaamheid de overhand zou 
krijgen in de Verenigde Staten, en kerk 
en staat zich zouden verenigen om 
degenen te vervolgen, die de geboden 
Gods bewaren, zijn ongegrond en 
bespottelik genoemd. Er is in goed 
vertrouwen gezegd, dat Amerika nooit 
iets anders zou worden dan het geweest 
is, de verdediger van godsdienstvrijheid. 
Doch wanneer de vraag van verplichte 
Zondagsviering algemeen de mensen 
bezighoudt, ziet men de gebeurtenis, 
waaraan zo lang getwijfeld en waaraan 



geen geloof geslagen is, naderkomen, en 
zal de derde boodschap een uitwerking 
hebben, die hij tevoren niet hebben kon. 
 
(7) WIE ZIJN VOOR GOD DE 
"KINDEREN VAN ISRAEL"? 
 

Ik zeg dit niet alsof het Woord van God 
vervallen is, want niet allen die uit 
Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. 
Ook niet omdat zij Abrahams 
nageslacht zijn, zijn zij allen 
kinderen. Maar: Alleen dat van Izak 
zal uw nageslacht genoemd worden. 
Dat is: niet de kinderen van het vlees 
zijn kinderen van God, maar de 
kinderen van de belofte worden als 
nageslacht gerekend. (Romeinen 9:6-8 ) 
 
Zoals Hij ook in Hosea zegt: Ik zal 
Niet-Mijn-volk noemen: Mijn volk, en 
de Niet-geliefde: Geliefde. 
En het zal zijn dat op de plaats waar 
tegen hen gezegd was: U bent Niet-
Mijn-volk, daar zullen zij kinderen 
van de levende God genoemd worden. 
En Jesaja roept over Israël uit: Al zou 
het getal van de Israëlieten zijn als het 
zand van de zee, slechts het 
overblijfsel zal behouden worden. 
(Romeinen 9:25-27) 
 
(8) TOT WIE ZAL DE 
LUSTZOEKENDE 
MEERDERHEID ZICH WENDEN 



VOOR SPIRITUEEL 
LEIDERSCHAP? 
 
Want er zal een tijd komen dat zij de 
gezonde leer niet zullen verdragen, 
maar dat zij zullen zoeken wat het 
gehoor streelt, en voor zichzelf leraars 
zullen verzamelen overeenkomstig hun 
eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor 
van de waarheid afkeren en zich keren 
tot verzinsels. (2 Timotheüs 4:3-4) 
 
(9) HOE MOET DE 
EINDTIJDBOODSCHAP VAN 
GOD WORDEN AFGELEVERD? 
 
…..predik het Woord. Volhard daarin, 
gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, 
vermaan, en dat met alle geduld en 
onderricht. (2 Timotheüs 4:2 ) 
 
 In ieder geslacht heeft God Zijn 
dienstknechten gezonden om de zonde 
te bestraffen, zowel in de wereld als in 
de kerk. Maar de mensen begeren zachte 
dingen te horen, en de reine, 
onopgesmukte waarheid is niet 
aannemelik. Vele hervormers besloten 
bij het begin van hun werk, grote 
voorzichtigheid te gebruiken in het 
aanvallen van de zonden van kerk en 
volk. Ze hoopten de mensen tot de leer 
van de Bijbel terug te leiden door het 
voorbeeld van een rein, Christelik leven.  



 Doch de Geest Gods kwam over hen 
als over Elia, die bewogen werd, om de 
zonden van een goddeloze koning en een 
afvallig volk te bestraffen; ze konden zich 
niet weerhouden van de duidelike 
uitspraken van de Bijbel te prediken,— 
leerstellingen, welke ze geaarzeld hadden 
aan het licht te brengen. Ze werden 
gedrongen, met ijver de waarheid te 
verkondigen, en het gevaar, dat de 
zielen bedreigde. De woorden, welke 
de Heer hun gaf, spraken ze, 
onbevreesd voor de gevolgen, en de 
mensen werden genoodzaakt,de 
waarschuwing aan te horen. 
 
(10) WIE ZAL GOD GEBRUIKEN 
OM DE BOODSCHAPPEN VAN DE 
DRIE ENGELEN VAN 
OPENBARING 14 AAN DE 
WERELD TE BRENGEN? 
 
U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik 
u gebied. Ik noem u niet meer 
dienaren, want een dienaar weet niet 
wat zijn heer doet, maar Ik heb u 
vrienden genoemd, omdat Ik u alles 
wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, 
bekendgemaakt heb. Niet u hebt Mij 
uitverkoren, maar Ik heb u 
uitverkoren, en Ik heb u ertoe 
bestemd dat u zou heengaan en vrucht 
dragen, en dat uw vrucht zou blijven, 
opdat wat u ook maar van de Vader 



vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft. 
(Johannes 15:14-16 ) 
 
Als Ik tegen de goddeloze zeg: U zult 
zeker sterven, en u hebt hem niet 
gewaarschuwd en u hebt niet 
gesproken om de goddeloze voor zijn 
goddeloze weg te waarschuwen om hem 
in het leven te behouden: die goddeloze 
zal in zijn ongerechtigheid sterven, 
maar Ik zal zijn bloed van uw hand 
eisen. Maar u, als u de goddeloze 
waarschuwt en hij zich niet van zijn 
goddeloosheid en van zijn goddeloze 
weg bekeert, zal hij in zijn 
ongerechtigheid sterven, maar u hebt 
uw leven gered. (Ezechiël 3:18-19) 
 
Want wij kunnen niet nalaten te 
spreken over wat wij gezien en gehoord 
hebben.” (Handelingen 4:20 ) 
 
 Op gelijke wijze zal de boodschap 
van de derde engel verkondigd worden. 
Wanneer de tijd komt, dat die met de 
grootste kracht weerklinken zal, zal de 
Heer werken door eenvoudige werktuigen, 
en de harten dergenen leiden, die zich aan 
Zijn dienst toewijden. De arbeiders zullen 
meer geschikt gemaakt worden door de 
zalving van Zijn Geest dan door 
opleiding aan letterkundige inrichtingen. 
Mannen van geloof en gebed zullen 
gedwongen worden om met heilige ijver 



voorwaarts te gaan, en de woorden te 
spreken, welke God hun geeft.  
 
(11) ALS DE VALSE DOCTRINES 
VAN BABYLON WORDEN 
GEOPENBAARD, WELKE BELOFTE 
KUNNEN ZIJ DIE SERIEUS 
PROBEREN DE WARE DOCTRINES 
VAN CHRISTUS TE VOLGEN DAN 
CLAIMEN? 
 
Jezus dan zei tegen de Joden 
die in Hem geloofden: Als u in Mijn 
woord blijft, bent u werkelijk Mijn 
discipelen, en u zult de waarheid 
kenen, en de waarheid zal u 
vrijmaken.” (Johannes 8:31-32 ) 
 
 De zonden van Babylon zullen 
worden geopenbaard. De vreselike 
uitkomst van het verplichtend maken 
van de gebruiken van de kerk door 
burgerlik gezag, de krachtige inwerking 
van het Spiritualisme, de trapsgewijze 
maar snelle vooruitgang van de 
pauselike macht,— dit alles zal worden 
ontmaskerd. De mensen zullen Mdoor 
deze plechtige waarschuwingen 
bewogen worden. Duizenden en 
duizenden, die zulke woorden nooit 
gehoord hebben, zullen luisteren. Met 
verbazing zullen ze de verklaringen 
horen, dat Babylon, de kerk, gevallen is 
ten gevolge van dwaalleer en zonden en 



van het verwerpen van do waarheid, 
haar uit de Hemel toegezonden. 
 Wanneer de mensen naar hun vorige 
leraars gaan zullen met de dringende 
vraag: Zijn die dingen alzo? zullen de 
predikanten fabelen opdissen, en zachte 
dingen voorspellen, om hun vrees te 
stillen, en het ontwaakte geweten tot rust 
te brengen. Maar daar velen weigeren 
zullen, tevreden te zijn met het gezag van 
mensen alleen, en een duidelik “Aldus 
spreekt de Heer” verlangen, zullen de 
geestelike volksleiders, gelijk de Farizeën 
van ouds, met toorn vervuld worden, 
omdat hun gezag in twijfel wordt 
getrokken; zullen verklaren, dat de 
boodschap uit de duivel is; en zullen de 
scharen, die de zonde liefhebben, 
ophitsen om degenen, die zulke dingen 
verkondigen, te honen en te vervolgen. 
 
(12) WELKE PROFETIE IN DIT 
VERS ZAL IN VERVULLING GAAN 
TEGEN HEN DIE KIEZEN VOOR 
GEHOORZAAMHEID AAN GODS 
GEBODEN BOVEN DE VALSE 
DOCTRINES VAN BABYLON?  
 

En de draak werd boos op de vrouw, en 
ging heen om oorlog te voeren tegen de 
overigen van haar nageslacht, die de 
geboden van God in acht nemen en het 
getuigenis van Jezus Christus hebben. 
(Openbaring 12:17) 
 



Past u op uzelf; want ze zullen u 
overleveren aan raadsvergaderingen, 
en in de synagogen zult u geslagen 
worden; en u zult voor stadhouders en 
koningen geplaatst worden omwille van 
Mij, tot een getuigenis voor hen. En het 
Evangelie moet eerst gepredikt worden 
aan alle volken. En wanneer ze u 
zullen wegleiden om u over te leveren, 
wees dan van tevoren niet bezorgd wat 
u spreken moet, en bedenk het niet; 
maar wat u op dat moment gegeven zal 
worden, spreek dat, want u bent het 
niet die spreekt, maar de Heilige Geest. 
(Markus 13:9-11) 
 
 Naarmate de strijd zich naar nieuwe 
velden uitstrekt, en de harten van de 
mensen bepaald worden bij Gods 
vertreden wet, ontwaakt Satans ijver. De 
kracht, die zich aan de boodschap paart, 
zal degenen, die er zich tegen verzetten, 
slechts tot razernij drijven. De 
geestelikheid zal bijna bovenmenselike 
pogingen in het werk stellen om het licht 
uit te sluiten, zodat het niet op hun 
gemeenten schijnen zal. Door alle 
middelen, die hun ten dienste staan, 
zullen ze de bespreking van deze 
strijdvragen trachten te onderdrukken. 
De kerk zal een beroep doen op de 
sterke arm van de wereldlike macht, en 
Katholieken en Protestanten zullen zich 
tot dat werk verenigen. Wanneer de 



beweging voor verplichte 
Zondagsviering meer openlik en beslist 
wordt, zal de wet op hen, die de 
geboden houden, worden toegepast. Ze 
zullen worden bedreigd met boeten en 
gevangenisstraf, en aan sommigen 
zullen invloedrijke betrekkingen, aan 
anderen beloningen en voordelen 
aangeboden worden, om hen te 
bewegen, hun geloof te verzaken. Maar 
hun standvastig antwoord zal zijn: 
“Toont ons onze dwaling uit het woord 
van God,“—dezelfde pleitgrond, waarop 
Luther zich onder gelijke 
omstandigheden stelde. Degenen, die 
voor de rechtbanken gedaagd worden, 
zullen de waarheid met kracht 
handhaven, en sommigen, die hen 
aanhoren, zullen tot het besluit komen 
om al de geboden Gods te houden. 
Aldus zal er licht aan duizenden opgaan, 
die anders niets van deze waarheden 
weten zouden. 
 

(13) WAT ZAL ER GEBEUREN, 
ZELFS TUSSEN FAMILIELEDEN, 
OMDAT SOMMIGEN KIEZEN 
VOOR GEHOORZAAMHEID AAN 
DE WAARHEID? 
 
En de ene broer zal de andere 
overleveren tot de dood en de vader het 
kind; en de kinderen zullen opstaan 
tegen de ouders en zullen hen doden. 
(Markus 13:12) 



 Stipte gehoorzaamheid aan Gods 
woord zal als rebellie behandeld 
worden. Door Satan verblind, zal de 
ouder hardheid en gestrengheid 
uitoefenen tegen het gelovige kind; de 
huisheer of huisvrouw zal de bediende, 
die de geboden houdt, verdrukken. De 
liefde zal vervreemden; kinderen zullen 
worden onterfd, en uit hun tehuis 
verdreven. De woorden van Paulus 
zullen letterlik vervuld worden: “Allen, 
die godzaliglik willen leven in Christus 
Jezus, die zullen vervolgd worden.” 
Wanneer de verdedigers van de 
waarheid weigeren om de Zondagsabbat 
te eren, zullen er sommigen van hen in 
de gevangenis geworpen, anderen 
verbannen, en weder anderen als slaven 
behandeld worden. Aan de menselike 
wijsheid schijnt dit alles tans onmogelik 
toe; maar als de weerhoudende Geest 
van God van de mensen geweken zal 
zijn, en ze onder de heerschappij van 
Satan staan zullen, die de Goddelike 
voorschriften haat, zullen er vreemde 
dingen gebeuren. Het hart kan zeer 
wreed worden, als de vreze en liefde 
Gods eruit verwijderd zijn. 
 

(14) WAT MOET ER MET ONZE 
KENNIS VAN DE WAARHEID 
GEPAARD GAAN OM TE 
VOORKOMEN DAT WE DE 
GROOTSTE TEGENSTANDER 
ERVAN WORDEN? 



Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden 
niet in acht neemt, is een leugenaar en 
in hem is de waarheid niet. Maar ieder 
die Zijn woord in acht neemt, in hem is 
werkelijk de liefde van God volmaakt 
geworden. Hierdoor weten wij dat wij in 
Hem zijn. (1 Johannes 2:4-5 ) 
 

 Wanneer de storm nadert, zal er een 
grote klasse van hen, die beleden hebben 
in de boodschap van de derde engel te 
geloven, maar niet geheiligd zijn door 
de gehoorzaamheid der waarheid, hun 
plaats opgeven, en overgaan tot de 
gelederen van de tegenpartij. Door zich 
met de wereld te verbinden en zijn geest 
deelachtig te worden, zijn ze er toe 
gekomen, om de zaken in bijna 
hetzelfde licht te beschouwen; en 
wanneer ze getoetst worden, zijn ze 
bereid om de gemakkelike, populaire 
weg te kiezen. Mannen van talent en die 
zich aangenaam weten voor te doen, 
welke zich eenmaal in de waarheid 
verheugd hebben, zullen hun gaven 
gebruiken, om zielen te bedriegen en te 
misleiden. Ze worden de bitterste 
vijanden van hun vroegere broederen. 
Wanneer Sabbathouders voor de 
gerechtshoven gebracht worden, om 
verantwoording van hun geloof te doen, 
zijn deze afvalligen Satans krachtigste 
medehelpers, om hen in een verkeerd 
licht te stellen en te beschuldigen, en om 



door valse geruchten en toespelingen de 
overheid tegen hen op te zetten. 
 
(15) WAT ZAL, NET ALS PETRUS 
EN JOHANNES, DE BESLISSING 
ZIJN VAN DEGENEN DIE 
VERVOLGD WORDEN BIJ HET 
VERKONDIGEN VAN DE 
WAARHEID? 
 
Maar Petrus en Johannes antwoordden 
en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het 
juist is in Gods ogen, meer naar u te 
luisteren dan naar God. Want wij 
kunnen niet nalaten te spreken over 
wat wij gezien en gehoord hebben. 
(Handelingen 4:19-20 ) 
 
 In deze tijd van vervolging zal het 
geloof van de dienstknechten des Heren 
op de proef gesteld worden. Ze hebben 
de waarschuwing met getrouwheid 
gegeven, alleen ziende op God en op 
Zijn woord. Gods Geest heeft, door hun 
harten te bewerken, hen gedwongen 
te spreken. Aangevuurd door heilige 
ijver, en onder de machtige invloed van 
Goddelike drijfveren, hebben ze hun 
plicht vervuld, zonder koel te berekenen, 
wat de gevolgen zijn zouden van het 
spreken tot het volk van het woord, dat 
de Heer hun gegeven had.  
 Ze hebben met hun tijdelike belangen 
geen rekening gehouden, noch ook hun 



goede naam of leven trachten te 
behouden. Toch, wanneer de storm van 
tegenstand en verwijt over hen losbarst, 
zullen er sommigen, door ontzetting 
overstelpt, uitroepen: “Indien we de 
gevolgen van onze woorden hadden 
kunnen voorzien, we zouden ons stil 
gehouden hebben.” Ze zijn omringd door 
moeilikheden. 
 Satan valt hen aan met hevige 
verleidingen. Het werk, dat ze op zich 
genomen hebben, schijnt veel meer dan 
ze kunnen ten uit voer brengen. Ze 
worden met ondergang bedreigd. De 
geestdrift, die hen bezielde, is 
verdwenen; toch kunnen ze niet terug. 
Dan vluchten ze,in het gevoel van hun 
volkomen hulpeloosheid, tot de 
Almachtige om kracht. Ze herinneren 
zich, dat de woorden, welke ze gesproken 
hebben, niet de hunne waren, maar de 
woorden van Hem, die hun gelast had de 
waarschuwing te geven. God had hun de 
waarheid in het hart gelegd, en ze konden 
niet nalaten die te verkondigen. 
 
(16) IN DEZE MOMENTEN VAN  
GEVAAR VAN WIE KUNNEN WE  
VERKRIJGEN? 
 
Weet u het niet? Hebt u het niet 
gehoord? De eeuwige God, de HEERE, 
de Schepper van de einden der aarde, 
wordt niet moe en niet afgemat. 



Er is geen doorgronding van Zijn 
inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht 
en Hij vermeerdert de sterkte van wie 
geen krachten heeft. Jongeren zullen 
moe en afgemat worden, jonge mannen 
zullen zeker struikelen; maar wie 
de HEERE verwachten,zullen hun krac
ht vernieuwen, zij zullen hun vleugels 
uitslaan als arenden, zij zullen snel 
lopen en niet afgemat worden, zij 
zullen lopen en niet moe worden. 
(Jesaja 40:28-31) 
 
 Wanneer de vervolging heviger 
wordt, worden de dienstknechten Gods 
opnieuw ontsteld; want het schijnt hun 
toe, alsof zij de krisis hebben 
veroorzaakt. Doch hun geweten en Gods 
woord verzekeren hun, dat hun wijze 
van handelen goed is; en hoewel de 
beproevingen aanhouden, worden ze 
gesterkt om ze te dragen. De strijd komt 
al nader en wordt al zwaarder, maar hun 
geloof en moed nemen toe met de 
aangroeiende nood. Hun getuigenis is: 
“We durven niet aan Gods woord tornen 
door Zijn heilige wet te verdelen, en het 
ene deel nodig en het andere onnodig te 
noemen, om de gunst van de wereld te 
verwerven. De Heer, Die we dienen, is 
machtig om ons te verlossen. Christus heeft 
de machten van de aarde overwonnen; 
zullen wij dan een wereld vrezen, waarover 
de zege reeds behaald is?” 
 



(17) WELKE BEHANDELING 
KAN MEN VERWACHTEN ALS 
WE CHRISTUS ZONDER 
VOORBEHOUD DIENEN? 
 

“Dan zullen zij u overleveren aan 
verdrukking en u doden, en u zult door 
alle volken gehaat worden omwille van 
Mijn Naam. (Mattheüs 24:9) 
 

 Vervolging in zijn onderscheidene 
vormen is de ontwikkeling van een 
beginsel, dat bestaan zal, zo lang Satan 
bestaat, en het Christendom levenskracht 
heeft. Niemand kan God dienen, zonder 
de tegenkanting van het heir der 
duisternis tegen zich gaande te maken. 
Boze engelen zullen hem aanvallen, 
verontrust dat zijn invloed de prooi aan 
hun handen ontnemen zal. Boze mensen 
zullen zich, door zijn voorbeeld bestraft, 
met hen verenigen, om te trachten hem 
door aantrekkelike verleidingen van God 
te scheiden. En wanneer die niet 
gelukken, wordt er dwang gebruikt om 
het geweten te verkrachten. 
 
(18) ZELFS IN DEZE 
GEVAARLIJKE TIJDEN, WIE 
CONTROLEERT UITEINDELIJK 
DE AARDSE HEERSERS? 
 
Het hart van een koning is in de hand 
van de HEERE als waterbeken, Hij 
neigt het tot alles wat Hem behaagt. 
(Spreuken 21:1) 



Ieder mens moet zich onderwerpen aan 
de gezagsdragers die over hem gesteld 
zijn, want er is geen gezag dan van God, 
en de gezagsdragers die er zijn, zijn door 
God ingesteld, (Romeinen 13:1 ) 
 
 Maar zo lang Jezus de voorspraak 
voor de mens blijft in het heiligdom 
daarboven, wordt de weerhoudende 
invloed van de Heilige Geest door de 
overheid zowel als het volk gevoeld. Hij 
beheerst nog tot op zekere hoogte de 
landswetten. Waren die wetten er niet, de 
toestand van de wereld zou veel erger zijn 
dan hij nu is. Terwijl velen van onze 
overheidspersonen ijverige handlangers 
van Satan zijn, heeft God ook Zijn 
werktuigen onder de voormannen van de 
natie. De vijand beweegt zijn 
dienstknechten om maatregelen voor te 
stellen, die Gods werk zeer in de weg 
zouden staan, maar staatsmannen, die de 
Heer vrezen, worden door heilige engelen 
gedreven, om zodanige voorstellen tegen 
te staan met argumenten, die niet kunnen 
worden wederlegd. Aldus zullen enkele 
mannen een machtige stroom van het 
kwaad in toom houden. De tegenstand van 
de vijanden van de waarheid zal 
tegengehouden worden, dat de boodschap 
van de derde engel zijn werk kan 
volbrengen. Wanneer de laatste 
waarschuwing gegeven zal worden, zal 
dat werk de aandacht van deze 



voorgangers trekken, door wie de Heer nu 
werkt, en sommigen onder hen zullen hem 
aannemen, en door de tijd van 
benauwdheid heen aan de zijde van het 
volk van God staan. 
 
(19) WIE ZAL GOD STUREN OM 
DE HARTEN VAN DE MENSEN 
TE BEWEGEN OM ZIJN 
WAARSCHUWINGSBOODSCHA
P VOOR DE LAATSTE DER 
DAGEN TE AANVAARDEN? 
 
Daarna zal het geschieden dat Ik 
Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: 
uw zonen en uw dochters zullen 
profeteren, uw ouderen zullen dromen 
dromen, uw jongemannen zullen 
visioenen zien. (Joël 2:28 ) 
 
 Het werk zal op de Pinksterdag 
gelijken. Gelijk de “vroege regen” 
gegeven werd bij de uitstorting van de 
Heilige Geest aan het begin van het 
evangeliewerk, ten einde het kostbare 
zaad te doen uitspruiten, zo zal de 
“spade regen” bij het einde worden 
geschonken, om de oogst te laten rijpen. 
“Dan zullen wij kennen; we zullen 
vervolgen om de Heer te kennen; Zijn 
uitgang is bereid als de dageraad, en Hij 
zal tot ons komen als een regen, als de 
spade regen en vroege regen van het 
land.” “En gij, kinderen van Zion! 



Verheugt u en zijt blijde in de Heer, uw 
God, want Hij zal u geven die leraar der 
gerechtigheid; en Hij zal voor u de regen 
doen nederdalen, de vroege en de spade 
regen. “En het zal zijn in de laatste 
dagen, zegt God, Ik zal uitstorten van 
Mijn Geest op alle vlees.” “En het zal 
zijn, dat een iegelik, die de naam des 
Heren zal aanroepen, zalig zal 
worden.” Het grote werk van het 
evangelie zal niet sluiten met een 
geringer openbaring van Gods macht, 
dan die het begin ervan heeft 
gekenmerkt. De profetieën, welke 
vervuld zijn door de uitstorting van de 
vroege regen bij de aanvang van de 
evangelieverkondiging, zullen 
wederom vervuld worden in de spade 
regen aan het einde ervan. Hier zijn “de 
tijden van de verkoeling,” waarnaar de 
apostel Petrus uitzag, toen hij zei: 
“Betert u dan, en bekeert u, opdat uw 
zonden mogen uitgewist worden, 
wanneer de tijden van de verkoeling 
zullen gekomen zijn van het aangezicht 
des Heren, en Hij gezonden zal hebben 
Jezus.” Handelingen 3:19, 20. 
 
(20) ALS TEKENEN EN WONDEREN 
VAN GOD UITGAAN OM ZIJN 
WAARSCHUWINGSBOODSCHAP 
TE BEÏNVLOEDEN, WAT ZAL 
SATAN DAN OOK DOEN VIA ZIJN 
AGENTEN IN EEN POGING OM DE 
KRACHT VAN GODS GEEST TE 



WEERLEGGEN EN DE MENIGTE 
TE MISLEIDEN? 
 
En het doet grote tekenen, zodat het 
zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen 
op de aarde, voor de ogen van de 
mensen. (Openbaring 13:13 ) 
 
 De dienstknechten Gods zullen zich 
van plaats tot plaats haasten, om met 
aangezichten, verlicht en blinkend van 
heilige toewijding, de boodschap uit de 
hemel te verkondigen. De waarschuwing 
zal door duizenden stemmen over de 
gehele aarde gegeven worden. Wonderen 
zullen gewrocht, de zieken zullen 
geheeld worden, en tekenen en 
wonderen zullen de gelovigen volgen. 
Satan zal ook met leugenachtige 
wonderen werken, en zelfs vuur van de 
hemel voor de mensen doen nederdalen. 
Aldus zullen de aardbewoners tot 
beslissing worden gebracht. 
 

(21) WAT ZAL HET RESULTAAT 
ZIJN VAN GODS GEEST DIE DE 
HARTEN MET DE LAATSTE 
WAARSCHUWINGSBOODSCHAP 
OVERTUIGT? 
 
En het zal zijn in de laatste dagen, 
zegt God, dat Ik zal uitstorten van 
Mijn Geest op alle vlees; en uw 
zonen en uw dochters zullen 
profeteren, uw jongemannen zullen 



visioenen zien en uw ouderen zullen 
dromen dromen. En ook op Mijn 
dienaren en op Mijn dienaressen zal 
Ik in die dagen van Mijn Geest 
uitstorten en zij zullen profeteren. En 
Ik zal wonderen geven in de hemel 
boven en tekenen op de aarde 
beneden: bloed, vuur en rookwalm. 
De zon zal veranderd worden in 
duisternis en de maan in bloed, 
voordat de grote en ontzagwekkende 
dag van de Heere komt. En het 
zal zo zijn dat ieder die de Naam van 
de Heere zal aanroepen, zalig zal 
worden.’ (Handelingen 2:17-21) 
 
 De boodschap zal niet zo zeer door 
argumenten als wel door een diepe 
overtuiging van Gods Geest verspreid 
worden. De bewijsgronden zijn reeds 
tevoren gegeven. Het zaad is gezaaid, en 
zal nu opschieten en vruchten dragen. 
De geschriften, die door zendelingen 
zijn verspreid, hebben hun invloed 
uitgeoefend; toch waren er velen, wier 
hart getroffen was, verhinderd geworden 
om de waarheid ten volle te verstaan, of 
om te gehoorzamen. Tans dringen de 
lichtstralen overal door, de waarheid 
wordt in al zijn helderheid ingezien, en 
de oprechte kinderen Gods verbreken de 
banden, die hen gekluisterd hebben 
gehouden. Familiebanden en 



kerkgemeenschap zijn machteloos om 
hen nu tegen te houden. De waarheid is 
hun boven alles kostbaar. 
Niettegenstaande alles wat zich tegen de 
waarheid verbonden heeft, stelt zich een 
groot aantal aan de zijde des Heren. 
 

Ik ben de Heer dankbaar dat hij ons de 
waarschuwingsboodschappen van 
Openbaring 14 heeft gegeven om ons 
voor te bereiden op misleiding.  
 
Ja   Onbeslist 
 
Ik bid voor de Heilige Geest om mij te 
leiden en alle vooropgezette ideeën te 
verwijderen die mijn acceptatie van de 
waarheid kunnen belemmeren. 
 
Ja   Onbeslist 
 
Deze waarschuwingsboodschappen 
onthullen dat deze grote controverse 
gaat over loyaliteit aan God. Ik bid 
voor kracht en moed om Zijn geboden 
te volgen, wat er ook gebeurt.  
 
Ja   Onbeslist 
 
Nu ik deze waarheden leer, besef ik dat 
het mijn verantwoordelijkheid is om 
deze levengevende boodschap met 
anderen te delen.  
 
Ja   Onbeslist 



 

Les 10 
“De Tijd der Benauwdheid” 

 

(1) WELKE PROCLAMATIE VAN 
CHRISTUS UIT HET HEMELSE 
HEILIGDOM ZAL HET EINDE 
VAN DE BEPROEVINGEN VOOR 
DE MENSHEID MARKEREN? 
 

Wie onrecht doet, laat hij 
nog meer onrecht doen. En wie vuil is, 
laat hij nog vuiler worden. En wie 
rechtvaardig is, laat hij 
nog meer gerechtvaardigd worden. En 
wie heilig is, laat hij 
nog meer geheiligd worden.” 
(Openbaring 22:11 ) 
 

 Wanneer de boodschap van de 
derde engel sluit, pleit de 
barmhartigheid niet langer voor de 
schuldige bewoners van de aarde. Het 
werk van Gods volk is geëindigd. Ze 
hebben “de spade regen”, “de 



verkoeling van het aangezicht des 
Heren,” ontvangen, en zijn bereid 
voor de ure van beproeving, die 
aanstaande is. Engelen haasten zich 
in de hemel heen en weder. Een engel, 
van de aarde terugkerende, verklaart dat 
zijn werk afgedaan is; de wereld is voor 
het laatst getoetst, en allen, die zich 
getrouw betoond hebben aan de 
Goddelike voorschriften, hebben “het 
zegel van de levende God” ontvangen. 
Dan heeft Jezus’ mid-delaarschap in het 
heiligdom daarboven een einde. Hij heft 
Zijn handen op, en spreekt met luider 
stem: “Het is volbracht;” en al de 
engelscharen leggen hun kronen af, 
terwijl Hij de plechtige aankondiging 
doet: “Die onrecht doet, dat hij nog 
onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog 
vuil worde; en die rechtvaardig is, dat 
hij nog gerechtvaardigd worde; en die 
heilig is, dat hij nog geheiligd worde.” 
Ieder geval is beslist voor leven of 
dood. Christus heeft verzoening voor 
Zijn volk gedaan, en hun zonden 
uitgewist. Het getal van Zijn 
onderdanen is volledig; “het 
koninkrijk, en de heerschappij en de 
grootheid van het koninkrijk onder de 
ganse hemel,” staan gegeven te worden 
aan de erfgenamen der zaligheid, en 
Jezus moet heersen als Koning der 
koningen en Heer der heren. 
[Openbaring 17:14]. 



(2) WELKE RAMPZALIGE  
GEBEURTENIS ZAL ZICH 
VOORDOEN TUSSEN HET 
SLUITEN VAN DE PROEFTIJD EN  
DE EERSTE VERRIJZENIS? 
 

In die tijd zal Michaël opstaan, de grote 
vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. 
Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er 
niet geweest is sinds er een volk is 
geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw 
volk ontkomen: ieder die gevonden 
wordt, opgeschreven in het boek. 
(Daniel 12:1 ) 
 
 Wanneer Hij het heiligdom verlaat, 
bedekt duisternis de aardbewoners. In die 
schrikkelike tijd moeten de 
rechtvaardigen zonder middelaar voor 
Gods aangezicht leven. De weerhoudende 
macht, die de goddelozen beheerst heeft, 
wordt weggenomen, en Satan heeft vol 
gezag over die onboetvaardig gebleven 
zijn tot het einde toe. Gods 
lankmoedigheid is ten einde. De wereld 
heeft Zijn genade verworpen, Zijn liefde 
veracht, en Zijn wet met voeten getreden. 
De goddelozen hebben de grenslijn van 
hun proeftijd overschreden; Gods Geest, 
halsstarrig weerstaan, is eindelik 
geweken. Onbeschermd door de 
Goddelike genade, ondervinden ze 
evenmin bescherming van de boze. Satan 
zal alsdan een laatste grote benauwdheid 
over de aardbewoners brengen. 
 



(3) WELKE GODDELIJKE 
INSTANTIE HOUDT OP DIT 
MOMENT DEZE GEVREESDE 
STRIJDWINDEN TEGEN TOT DE 
VERZEGELING VAN GODS VOLK? 
 

Hierna zag ik vier engelen staan op de 
vier hoeken van de aarde. Zij hielden 
de vier winden van de aarde tegen, 
opdat er geen wind zou waaien op de 
aarde, of op de zee of tegen enige 
boom. (Openbaring 7:1 ) 
 

 Terwijl de engelen Gods de ruwe 
winden van menselike hartstocht niet 
langer in bedwang houden, zullen al 
de elementen van strijd losgelaten 
worden. De gehele wereld zal in een 
verwoesting worden gedompeld, 
vreseliker dan die, welke over Jeruzalem 
van ouds gekomen is. Eén enkele engel 
sloeg al de eerstgeborenen van de 
Egyptenaren en vervulde het land met 
rouwklage. Toen David tegen God 
zondigde, door het volk te tellen, 
veroorzaakte één engel dat ijselike 
verderf, waardoor zijn zonde bestraft 
werd. Dezelfde vernielende macht, door 
heilige engelen uitgeoefend, wanneer 
God het gebiedt, zal door boze engelen 
uitgeoefend worden, wanneer Hij het 
toelaat. Er zijn krachten, nu gereed, die 
slechts op Goddelike toestemming 
wachten, om overal heen verwoesting te 
verspreiden. 
 



(4) WELKE TWEE KENMERKEN 
VAN GODS VOLK ZULLEN 
ONGEPASTE WOEDE EN 
VERVOLGING IN DE HARTEN 
VAN DE GODDELOZEN 
AANWAKKEREN? 
 

Hier zien we de volharding van de 
heiligen. Hier komen openbaar die de 
geboden van God en het geloof in Jezus 
in acht nemen. (Openbaring 14:12 ) 
 
 Degenen, die de wet van God eren, 
zijn beschuldigd geworden van oordelen 
over de wereld te brengen, en zullen 
beschouwd worden, de oorzaak te zijn 
van de vreselike schokkingen van de 
natuur, en de strijd en bloedstorting 
onder de mensen, die de aarde met wee 
vervullen. De kracht, waarmede de 
laatste waarschuwing gepaard gaat, 
heeft de woede van de goddelozen 
opgewekt; hun toorn is ontstoken tegen 
allen, die de boodschap ontvangen 
hebben, en Satan zal in nog heviger 
graad de geest van haat en vervolging 
doen ontwaken. 
 

(5) WELKE DEZELFDE 
GEESTELIJKE  STAAT ZAL DE 
ZELFVERKLAARDE 
GEESTELIJKE MEERDERHEID 
BEZITTEN ZOALS IN DE 
LAATSTE DER DAGEN, ALS IN DE 
TIJD VAN CHRISTUS? 



DIT VOLK NADERT TOT MIJ MET 
HUN MOND EN EERT MIJ MET DE 
LIPPEN, MAAR HUN HART HOUDT 
ZICH VER BIJ MIJ VANDAAN; 
MAAR TEVERGEEFS EREN ZIJ MIJ, 
OMDAT ZIJ LERINGEN 
ONDERWIJZEN DIE GEBODEN VAN 
MENSEN ZIJN. (Mattheüs 15:8-9 ) 
 
 Toen Gods tegenwoordigheid ten 
laatste van het Joodse volk weggenomen 
werd, waren de priesters en het volk er 
zich niet van bewust. Ofschoon Satan 
over hen heerste, en ze door de 
afschuwelikste en boosaardigste 
hartstochten werden aangezet, 
beschouwden ze zich nog altijd als de 
uitverkorenen Gods. De dienst in de 
tempel werd voortgezet; offeranden 
werden gebracht op zijn bezoedelde 
altaren; en dageliks werd de Goddelike 
zegen afgesmeekt over een volk, dat 
zich schuldig gemaakt had aan het bloed 
van Gods geliefde Zoon, en dat Zijn 
dienaren en apostelen zocht te doden. 
Aldus ook, wanneer het onherroepelike 
besluit van het heiligdom aangekondigd, 
en het lot van de wereld voor altijd 
vastgesteld is, zullen de aardbewoners er 
geen kennis aan dragen. De 
godsdienstvormen zullen waargenomen 
worden door een volk, van hetwelk de 
Geest Gods voor goed geweken is; en de 
sataniese ijver, waarmede de vorst van 
het kwaad hen bezielen zal tot uitwerking 



van zijn boze plannen, zal de schijn 
dragen van ijver voor God. 
 

(6) WAT ZULLEN DE 
GODDELOZEN PROBEREN TE 
DOEN, DENKEND DAT HET EEN 
DIENST VOOR GOD IS? 
 
Ze zullen u uit de synagoge werpen; ja, de 
tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God 
een dienst te bewijzen. (Johannes 16:2 ) 
 

En hem werd macht gegeven om een 
geest te geven aan het beeld van het 
beest, opdat het beeld van het beest 
zelfs zou spreken, en zou maken dat 
allen die het beeld van het beest niet 
zouden aanbidden, gedood zouden 
worden. (Openbaring 13:15) 
 
 Daar de Sabbat het grote punt van 
verdeeldheid onder de Christenheid 
geworden is, en godsdienstige en 
wereldlike machten samengespannen 
hebben om het houden van de Zondag 
verplichtend te maken, zal de 
voortdurende weigering van een kleine 
minderheid om aan de algemene eis te 
voldoen, hen tot voorwerpen maken van 
verfoeiing bij iedereen. Men zal er op 
aandringen, dat de weinigen, die zich 
tegen een instelling van de kerk en wet 
van de staat kanten, niet behoren te 
worden geduld; dat het beter is, dat zij 
lijden, dan dat gehele volken in 
verwarring en wetteloosheid gedompeld 



worden. Hetzelfde argument werd 
achttien hon derd jaren geleden tegen 
Christus door de “oversten van het volk” 
aangevoerd. “Het is ons nut,” zei de 
sluwe Kajafas, “dat één mens sterve voor 
het volk, en niet het gehele volk verloren 
ga.”Johannes 11:50.  
 Deze bewijsgrond zal als beslis- 
send worden aangezien, en ten slotte zal 
er een gebod uitgevaardigd worden 
tegen degenen, die de Sabbat van het 
vierde gebod heiligen, hen schuldig 
verklarende aan de zwaarste straf, en de 
mensen vrijheid gevende, hen na een 
zekere tijd ter dood te brengen. Het 
Romanisme in de oude wereld, en het 
afvallige Protestantisme in de nieuwe, 
zullen éénzelfde weg inslaan met 
betrekking tot degenen, die al de 
geboden Gods onderhouden. 
 

(7) TOT WELKE GEBEURTENIS 
WORDT DEZE VRESELIJKE 
LAATSTE DAG HOLOCAUST 
TEGEN HET VOLK VAN GOD 
VERGELEKEN? 
 

Wee! Want die dag is groot, er is er 
geen als hij. Het is een tijd van 
benauwdheid voor Jakob, toch zal hij 
daaruit verlost worden.  (Jeremia 30:7 ) 
 
 Het volk Gods zal alsdan in die 
tonelen van droefheid en nood gestort 
worden, welke door de profeet als de 



tijd van Jakobs benauwdheid worden 
beschreven. “Want zo zegt de Heer: We 
horen een stem van verschrikking, daar 
is vrees en geen vrede.  
 Alle aangezichten zijn veranderd 
in bleekheid. O wee, want die is z— 
groot, dat zijns gelijke niet geweest is, 
en het is een tijd van benauwdheid 
voor Jakob, toch zal hij daaruit verlost 
worden.” Jeremia 30:5-7. . De nacht, 
die Jakob in angst doorbracht, toen hij 
in het gebed worstelde om verlossing 
uit Ezau’s hand,3 is een beeld van de 
ondervinding van Gods volk in de tijd 
van benauwdheid. 
 
(8) WIE IS DE DRAAK?   
 

En de grote draak werd 
neergeworpen, namelijk de oude 
slang, die duivel en satan genoemd 
wordt, die de hele wereld misleidt. 
Hij werd neergeworpen op de aarde 
en zijn engelen werden met hem 
neergeworpen. (Openbaring 12:9 ) 
 
(9) WAT IS DE REACTIE VAN DE 
DRAAK OP HEN DIE LOYAAL 
ZIJN AAN DE GEBODEN VAN 
GOD? 
 
En de draak werd boos op de vrouw, en 
ging heen om oorlog te voeren tegen de 
overigen van haar nageslacht, die de 



geboden van God in acht nemen en het 
getuigenis van Jezus Christus hebben. 
(Openbaring 12:17 ) 
 
 Evenals Satan Ezau aanzette, om 
tegen Jakob op te trekken, zo zal hij de 
goddelozen aanporren, om Gods volk in 
de tijd van benauwdheid te verdelgen. 
En evenals hij Jakob beschuldigde, zal 
hij zijn beschuldigingen inbrengen tegen 
Gods volk. Hij telt de mensen van deze 
wereld als zijn onderdanen; doch het 
kleine getal van degenen, die de 
geboden Gods bewaren, wederstaat zijn 
opperheerschappij. Kon hij hen van de 
aarde verdoen, zijn overwinning zou 
volkomen zijn. Hij ziet hen door heilige 
engelen beschermd, en leidt daaruit af, 
dat hun zonden vergeven zijn; doch hij 
weet niet, dat hun zaken in het 
heiligdom daarboven zijn beslist. Hij 
bezit een nauwkeurige kennis van de 
zonden, waartoe hij hen heeft verleid, en 
legt die aan God voor in het 
overdrevenste licht, dit volk 
voorstellende, alsof ze het verlies van 
Gods gunst evenzeer verdiend hebben 
als hijzelf. Hij verklaart, dat de Heer in 
rechtvaardigheid hun zonden niet kan 
vergeven, en toch hem en zijn engelen 
verdelgen. Hij maakt aanspraak op hen 
als zijn prooi, en eist, dat ze in zijn 
handen zullen worden overgegeven om 
vernietigd te worden. 



(10) WELK BELANGRIJK ASPECT 
VAN HET CHRISTELIJKE 
KARAKTER ZAL IN DEZE 
GEVAARLIJKE TIJD WORDEN 
GETEST? 
 

…opdat de beproeving van uw geloof – die 
van groter waarde is dan die van goud, dat 
vergaat en door het vuur beproefd wordt – 
mag blijken te zijn tot lof en eer en 
heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus 
Christus.   (1 Petrus 1:7) 
 
…want u weet dat de beproeving van 
uw geloof volharding teweegbrengt. 
(Jakobus 1:3) 
 
 Terwijl Satan het volk van God 
beschuldigt van wege hun zonden, laat 
de Heer hem toe, hen tot het uiterste te 
beproeven. Hun vertrouwen op God, 
hun geloof en standvastigheid zullen 
zwaar beproefd worden. Terwijl ze in 
gedachte het verleden nagaan, ontzinkt 
hun de hoop; want in hun gehele leven 
zien ze slechts weinig dat goed is. Ze 
zijn zich ten volle van hun zwakheid en 
onwaardigheid bewust. Satan tracht hen 
met de gedachte te verschrikken, dat hun 
zaak hopeloos staat, en de smet van hun 
verontreiniging nooit uitgewist zal 
worden. Hij hoopt hun geloof zo te 
kunnen schokken, dat ze aan zijn 
verzoekingen zullen toegeven, en hun 
getrouwheid aan God laten varen. 



(11) WELKE BELOFTE HEEFT 
GOD AAN ZIJN KINDEREN 
GEDAAN, DIE DOOR HET 
GELOOF VOLHARDEND ZIJN? 
 
Omdat u het woord van Mijn 
volharding hebt bewaard, zal Ik ook u 
bewaren voor het uur van de 
verzoeking, die over heel de wereld 
komen zal, om hen die op de aarde 
wonen te verzoeken. (Openbaring 3:10) 
 
En u zult door allen gehaat worden 
omwille van Mijn Naam; maar wie 
volharden zal tot het einde, die zal 
zalig worden. (Mattheüs 10:22 ) 
 
 Ofschoon Gods volk omringd zal 
zijn door vijanden, die er op uit 
zijn, hen te vernietigen, toch is de angst, 
die ze uitstaan, geen vrees 
voor vervolging terwille van de 
waarheid; ze vrezen, dat ze geen be- 
rouw hebben gehad over elke zonde, en 
dat ze door het ene of andere 
gebrek in zichzelven de vervulling 
onmogelik zullen maken van de 
belofte van de Heiland: “Ik zal u 
bewaren uit de ure der verzoeking, die 
over de gehele wereld komen zal.” 
Indien ze de verzekering van vergiffenis 
konden hebben, ze zouden niet 
terugdeinzen voor marteling of dood; 
maar zouden ze onwaardig bewezen 



worden, en hun leven verliezen ten 
gevolge van tekortkomingen in hun 
eigen karakter, zo zou Gods heilige 
naam worden gelasterd. 
 Aan alle kanten horen ze de 
samenzweringen tot verraad, en 
aanschouwen werkelike opstand; en in 
hun binnenste wordt een innige begeerte 
en ernstig zielsverlangen opgewekt, dat 
deze grote afval ten einde komen, en de 
goddeloos- heid van de goddelozen 
ophouden, zal. Doch terwijl ze met God 
pleiten om de opstand tegen te gaan, is 
het met een klaar bewustzijn van 
zelfverwijt, dat zijzelven niet meer 
kracht hebben, om de machtige vloed 
van het kwaad weerstand te bieden en 
terug te dringen. Ze gevoelen dat, 
hadden ze altijd al hun vermogen in de 
dienst van Christus besteed, en waren ze 
van kracht tot kracht voortgegaan, 
Satans strijdmachten minder tegen hen 
zouden vermogen. 
 Ze kastijden hun zielen voor God, 
Hem herinnerende aan hun berouw over 
de vele zonden van het verleden, en 
pleitende op de belofte van de Heiland: 
“Laat hem Mijn sterkte aangrijpen, dat 
hij vrede met Mij make, en hij zal vrede 
met Mij maken.” Hun geloof faalt niet, 
omdat hun gebeden niet onmiddellik 
worden beantwoord. Al hebben ze de 
grootste angst, vrees en ellende uit te 
staan, toch houden hun gebeden niet op.  



Ze grijpen de kracht Gods aan, gelijk 
Jakob de Engel aangreep, en de taal van 
hun zielen is: “Ik zal u niet laten gaan, 
tenzij dat ge me zegent. 
 

(12) HOE ZAL GOD BESCHOUWEN  
DE GEBEDEN VAN DEGENEN DIE 
ZIJN WETTEN BLIJVEN NEGEREN 
EN MET ONBELEDEN ZONDEN 
LEVEN? 
 

Van hem die zijn oor afkeert van het 
luisteren naar de wet, is zelfs zijn gebed 
een gruwel. (Spreuken 28:9) 
 
Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet 
een mens, maar God, Die ook Zijn 
Heilige Geest in ons heeft gegeven. (1 
Thessalonicenzen 4:8) 
 

 Had Jakob niet van tevoren berouw 
gehad over de zonde van het 
geboorterecht door bedrog te hebben 
bekomen, God zou zijn gebed niet 
verhoord, noch in genade zijn leven 
gespaard hebben. Aldus ook in de tijd 
van benauwdheid, als Gods volk 
onbeleden zonden had, die v——r hen 
zouden opkomen, terwijl zij door vrees 
en angst worden gefolterd, ze zouden 
overweldigd worden; wanhoop zou hun 
geloof te niet doen, en ze zouden geen 
vrijmoedigheid hebben om 
bij God om verlossing te pleiten. Doch 
terwijl ze onder diepe indruk van hun 
onwaardigheid verkeren, hebben ze geen 



verborgen kwaad te openbaren. Hun 
zonden zijn tevoren in het oordeel 
gekomen en uitgewist; en ze kunnen ze 
zich niet herinneren. 
 

(13) HOE BELOONT GOD HEN 
DIE IN KLEINE DINGEN TROUW 
ZIJN GEWEEST? 
 

Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, 
goede en trouwe dienaar, over weinig 
bent u trouw geweest, over veel zal ik u 
aanstellen; ga in, in de vreugde van uw 
heer. (Mattheüs 25:21) 
 

 Satan brengt er velen toe, te 
geloven, dat God hun ontrouw in de 
kleinere zaken van het leven over het 
hoofd zal zien; doch de Heer toont in 
Zijn behandeling van Jakob, dat Hij het 
kwaad op generlei wijze billiken of 
verdragen zal. Allen, die hun zonden 
trachten te verontschuldigen of te 
bedekken, en ze onbeleden en 
onvergeven in de hemel op de boeken 
laten, zullen door Satan overwonnen 
worden. Hoe verhevener hun ambt en 
eerwaardiger de positie is, die ze 
bekleden, des te grievend er is hun weg 
in Gods oog, en des te zekerder de 
overwinning van hun grote tegenstander. 
Zij, die hun voorbereiding op de dag des 
Heren uitstellen, kunnen die noch in de 
tijd van benauwdheid, noch daarna 
bekomen. De zaak van al de zodanigen 
is hopeloos. 



(14) WAT IS DE VRUCHT VAN 
ECHT BEROUW? 
 

Want ik maak U mijn ongerechtigheid 
bekend, ik ben bekommerd vanwege 
mijn zonde. (Psalm 38:19) 
 
U zult zich uw slechte wegen en uw 
daden die niet goed waren, herinneren. 
U zult walgen van uzelf om uw 
ongerechtigheden en om uw 
gruweldaden. (Ezechiël 36:31) 
 

 Die naamchristenen, welke 
onvoorbereid de laatste vrese- like strijd 
tegengaan, zullen in hun wanhoop hun 
zonden met uitdrukkingen van de 
bitterste zielsangst belijden, terwijl 
goddelozen zich over hun ellende vrolik 
maken. Die belijdenissen zijn van 
dezelfde aard als die van Ezau of Judas, 
welke hen het gevolg van de overtreding 
doen betreuren, doch niet de schuld. Ze 
gevoelen geen ware verslagenheid over 
of afkeer van het kwaad. Ze erkennen 
hun zonde uit vrees voor straf; doch, 
gelijk Faraö van ouds, zouden ze hun 
uitdagende houding tegenover de 
Heiland weer aannemen, indien de 
oordelen weggenomen werden. 
 

(15) ALS WE IN WARE BEROUW 
ZIJN TERUGGEKEERD NAAR DE 
HEER, WAT ZAL DAN HET 
RESULTAAT ZIJN VAN HET 
LIJDENSVUUR? 



….opdat de beproeving van uw geloof – 
die van groter waarde is dan die van 
goud, dat vergaat en door het vuur 
beproefd wordt – mag blijken te zijn tot 
lof en eer en heerlijkheid, bij de 
openbaring van Jezus Christus. Hoewel 
u Hem niet gezien hebt, hebt u 
Hem toch lief. Hoewel u (1 Petrus 1:7) 
 

 Jakobs geschiedenis is eveneens een 
verzekering, dat God de-zulken, die 
bedrogen, verzocht en tot zonde verleid 
zijn, doch die in waar berouw tot Hem 
zijn teruggekeerd, niet uitwerpen zal. 
Terwijl Satan deze klasse tracht te 
verdelgen, zal God Zijn engelen zenden, 
om hen in die tijd van groot gevaar te 
vertroosten en te beschermen. De 
aanvechtingen van Satan zijn hevig en 
beslist, zijn begoochelingen vreselik; 
maar des Heren oog is over Zijn volk, en 
Zijn oor luistert naar hun geroep. Hun 
droefenis is groot; de vlammen van het 
vuur schijnen op het punt van hen te 
verteren; maar de Louteraar zal hen 
voortbrengen als goud, beproefd 
komende uit het vuur. Gods liefde tot 
Zijn kinderen gedurende het tijdperk van 
hun zwaarste beproeving is even sterk 
en teder als in de dagen van hun grootste 
voorspoed; maar het is nodig, dat ze in 
de vurige oven geworpen worden; hun 
aardsgezindheid moet worden verteerd, 
zodat het beeld van Christus volkomen 
weerkaatst zal worden. 



(16) WAT VOOR SOORT 
GEBEDEN WERKEN VEEL UIT? 
 
Belijd elkaar de overtredingen en bid 
voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een 
krachtig gebed van een rechtvaardige 
brengt veel tot stand. (Jakobus 5:16 ) 
 

 Het tijdperk van ellende en angst, 
dat v——r ons ligt, zal een geloof 
vereisen, dat vermoeidheid, vertraging 
en honger verduren kan,— een geloof, 
dat niet verflauwen zal, al wordt het 
zwaar beproefd. Aan allen wordt een 
proeftijd gegeven, om zich op die tijd 
voor te bereiden. Jakob overwon, omdat 
hij volhardend en beslist was. Zijn 
overwinning is een bewijs van de kracht 
van het aanhoudend gebed. Allen, die 
Gods beloften aangrijpen, gelijk hij het 
deed, en ernstig volharden als hij, zullen 
slagen, gelijk hij slaagde. Zij, die 
onwillig zijn het eigen ik te verloochenen, 
met God te worstelen, en lang en ernstig 
om Zijn zegen te bidden, zullen die niet 
deelachtig worden. Met God te 
worstelen — hoe weinigen weten wat 
het is! Hoe weinigen hebben ooit hun 
zielen tot God laten uitgaan met ernstig 
begeren, tot alle krachten tot op het 
uiterste ingespannen zijn. Wanneer de 
golven van wanhoop, die geen woorden 
beschrijven kunnen, over de smekeling 
heengaan, hoe weinigen klemmen zich 



dan met een onwrikbaar geloof vast aan 
de belofte Gods. 
 
(17) WAT IS DE LEVENSADER 
VAN DE WARE CHRISTEN, 
ZOWEL NU ALS IN DE KOMENDE 
GEVAARLIJKE TIJDEN? 
 

Want de gerechtigheid van God wordt 
daarin geopenbaard uit geloof tot 
geloof, zoals geschreven is: Maar de 
rechtvaardige zal uit het geloof leven.” 
(Romeinen 1:17) 
 
En dat door de wet niemand 
gerechtvaardigd wordt voor God, is 
duidelijk, want de rechtvaardige zal uit 
het geloof leven. (Galaten 3:11) 
 
 Zij, die nu slechts weinig geloof 
oefenen, staan in het grootste gevaar 
van onder de macht van sataniese 
begoochelingen te vallen, en het 
gebod te gehoorzamen, dat het 
geweten aan handen zal leggen. En 
zelfs wanneer ze de toets doorstaan, 
zullen zij in dieper ellende en angst 
gedompeld worden in de tijd van 
benauwdheid, omdat ze er nooit een 
gewoonte van gemaakt hebben, God 
te vertrouwen. Delessen van geloof, 
die ze verwaarloosd hebben, zullen ze 
onder een schrikkelike drang van 
ontmoediging moeten leren. 



(18) WAT IS DE SLEUTEL TOT 
HET HANDHAVEN VAN ONZE 
LEVENSLIJN VAN HET GELOOF? 
 
Bid zonder ophouden. (1 
Thessalonicenzen 5:17) 
 
 Wij moeten tans met God in kennis 
komen, door Zijn beloften op de proef te 
stellen. De engelen houden aantekening 
van elk gebed, dat ernstig en oprecht is. 
We moeten liever zelfzuchtige 
genoegens nalaten, dan onze 
gemeenschap met God te verwaarlozen. 
De bitterste armoede, de grootste 
zelfverloochening, met Zijn 
goedkeuring, is beter dan rijkdom, eer, 
gemak en vriendschap zonder die. We 
moeten tijd nemen om te bidden. Als we 
ons gemoed door wereldse belangen 
laten innemen, zou het kunnen 
gebeuren, dat de Heer ons tijd gaf door 
ons onze gouden afgoden, onze huizen 
of vruchtbare landen te ontnemen.  
 
(19) WAAROM KUNNEN WE NIET 
VERTROUWEN OP FAMILIE, 
VRIENDEN OF ONZE RELIGIEUZE 
LEIDERS OM ONZE SPIRITUELE 
LEVENSLIJN IN STAND TE 
HOUDEN? 
 
Daarom, mijn geliefden, zoals u 
altijd gehoorzaam geweest bent, niet 



alleen zoals in mijn aanwezigheid, 
maar nu veelmeer in mijn 
afwezigheid, werk aan uw eigen 
zaligheid met vrees en beven,… 
(Fillipenzen 2:12) 
 
 “De tijd van benauwdheid, zoals 
er nog nooit geweest is,” zal spoedig 
over ons komen; we zullen een 
ondervinding behoeven, die we tans 
niet bezitten, en velen zijn te traag, 
om zich die te verwerven. Het is 
dikwels het geval, dat de voorsmaak 
van moeite groter is dan de 
werkelikheid; maar dat is niet alzo 
met de krisis, die v——r ons ligt. De 
levendigste voorstelling kan de 
omvang van het godsgericht niet 
bevatten. In de tijd van beproeving 
moet elke ziel op zichzelfv——r God 
staan. Ofschoon Noach, Daniël en Job 
in het land zouden zijn, “zo 
waarachtig als Ik leef, spreekt de Heer 
Heer, zo ze een zoon, of zo ze een 
dochter zouden bevrijden! ze zouden 
alleen hun ziel door hun gerechtigheid 
bevrijden.” Ezechiël 14:20. 
 
(20) ALS WE ONZE ZWAKHEID 
VERENIGEN MET DE KRACHT 
VAN GOD, WAT VOOR SOORT 
NATUUR KUNNEN WE DAN 
VERKRIJGEN? 



Daardoor heeft Hij ons de grootste 
en kostbare beloften geschonken, opdat 
u daardoor deel zou krijgen aan de 
Goddelijke natuur, nadat u het 
verderf, dat er door de begeerte in de 
wereld is, ontvlucht bent. (2 Petrus 1:4) 
 
 Het is in dit leven, dat wij ons van 
de zonde moeten losmaken door het 
geloof in het zoenbloed van Christus. 
Onze dierbare Heiland nodigt ons uit om 
ons met Hem te verbinden; onze 
zwakheid met Zijn kracht, onze onkunde 
met Zijn wijsheid, onze onwaardigheid 
met Zijn verdiensten één te maken. 
Gods voorzienigheid is de school, 
waarin wij de zachtmoedigheid en 
nederigheid van Jezus moeten leren. De 
Heer stelt ons gedurig voor, niet die 
weg, welke wij zouden verkiezen, en die 
ons gemakkeliker en aangenamer 
schijnt, maar de ware doeleinden van het 
leven. Het staat aan ons om met de 
werktuigen, welke de Hemel gebruikt, 
samen te werken, tot vorming van onze 
karakters naar het Goddelike voorbeeld. 
Niemand kan dit werk nalaten of 
uitstellen, dan op het vreselikste gevaar 
af van zijn ziel te verliezen. 
 
(21) WELKE DRIE STRATEGIEËN  
ZAL SATAN EN ZIJN KWAAD  
AGENTEN GEBRUIKEN OM DE 
MASSA TE MISLEIDEN? 



..wiens komst overeenkomstig de 
werking van de satan is, met allerlei 
kracht, tekenen en wonderen van de 
leugen, (2 Thessalonicenzen 2:9 ) 
 
 Schrikkelike tonelen van bovennatuurlike 
aard zullen weldra in de hemelen geopenbaard 
worden, als bewijs van de macht van 
wonderwerkende demonen. De geesten 
van duivelen zullen uitgaan tot de 
koningen van de aarde en tot de gehele 
wereld, om hen door bedrog te binden, 
en er bij hen op aan te dringen, zich met 
Satan te verenigen in zijn laatste strijd 
tegen de heerschappij des hemels. Door 
deze zijn handlangers zullen overheden 
en onderdanen tegelijk worden verleid. 
Er zullen personen opstaan, 
voorgevende Christus-zelf te zijn, en 
aanspraak makende op de titel en de 
eredienst, welke de Verlosser van de 
wereld toekomen. Ze zullen grote 
wonderen van gezondmaking 
verrichten, en voorgeven, 
openbaringen uit de hemel te bezitten, 
die het getuigenis van de Schrift 
wederspreken. 
 
(22) WAT ZAL DE BEKRONING 
VAN DE MISLEIDING ZIJN? 
…want er zullen valse christussen en 
valse profeten opstaan en zij zullen 
grote tekenen en wonderen doen, zó dat 
zij – als het mogelijk zou zijn – ook de 



uitverkorenen zouden misleiden. 
(Mattheüs 24:24 ) 
 
 Het alles overtreffende toneel in dit 
grote drama van bedrog zal wezen, dat 
Satan in persoon Christus-zelf zal 
voorstellen. De kerk heeft reeds lang 
betuigd, naar de komst van de 
Zaligmaker uit te zien als het toppunt 
van zijn hoop. Nu zal de grote bedrieger 
het doen voorkomen, alsof Christus 
gekomen was. In verschillende delen 
van de aarde zal Satan zich onder de 
mensen vertonen als een wezen vol 
majesteit en van verblindende glans, 
gelijkende op de beschrijving van de 
Zoon van God, door Johannes in de 
Openbaring gegeven. De heerlikheid, die 
hem omringt, gaat alles te boven, wat 
menseogen ooit hebben aanschouwd. De 
triomfkreet “Christus is gekomen! 
 Christus is gekomen !” weerklinkt 
door het luchtruim. De mensen 
werpen zich in aanbidding voor hem ter 
neder, als hij de handen opheft en een 
zegen over hen uitspreekt, gelijk 
Christus Zijn discipelen zegende, toen 
Hij op aarde was Zijn stem is zacht en 
gedempt, doch welluidend vol. Op 
vriendelike, medelijdende toon predikt 
hij sommige van dezelfde gena-devolle, 
hemelse waarheden, die de Heiland 
uitte; hij heelt de ziekten onder het 
volk, en in Zijn aangenomen karakter 
van Christus maakt hij aanspraak op de 



verandering van de Sabbat in de 
Zondag, en beveelt allen, de dag te 
heiligen, die hij heeft gezegend. Hij 
verklaart, dat degenen, die volhouden 
de zevende dag te vieren, zijn naam 
lasteren, door te weigeren naar zijn 
engelen te luisteren, die hij met licht 
en waarheid tot hen gezonden heeft. 
Dat is de sterke, bijna 
overmeesterende begoocheling. Gelijk 
de Samaritanen, die door Simon de 
Tovenaar bedrogen werden, geven de 
menigten, van de geringsten tot de 
grootsten, aan deze toverijen gehoor, 
zeggende: “Deze is de grote kracht 
Gods.”Handelingen 8:10. 
 
(23) WAT ZAL VOORKOMEN DAT 
GODS VOLK WORDT 
BEDROGEN? 
 
Terug naar de wet en het getuigenis! 
Als zij niet overeenkomstig dit woord 
spreken, zal er voor hen geen dageraad 
zijn. (Jesaja 8:20) 
 
 Maar het volk Gods zal niet misleid 
worden. De leringen van deze valse 
Christus zijn niet overeenkomstig de 
Schrift. Zijn zegen wordt uitgesproken 
over de aanbidders van het beest en zijn 
beeld — dezelfde klasse, waarop 
volgens de Bijbel Gods ongemengde 
toorn zal worden uitgestort. 



(24) OP WELKE MANIER ZAL DE 
WARE CHRISTUS TERUGKEREN? 
 
En dan zal aan de hemel het teken van 
de Zoon des mensen verschijnen; en 
dan zullen al de stammen van de 
aarde rouw bedrijven en zij zullen de 
Zoon des mensen zien, als Hij op de 
wolken van de hemel komt met grote 
kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn 
engelen uitzenden onder luid 
bazuingeschal, en zij zullen Zijn 
uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier 
windstreken, van het ene uiterste van 
de hemelen tot het andere uiterste 
ervan. (Mattheüs 24:30-31 ) 
 
 Dan ook wordt het Satan niet 
toegestaan, de wijze van Christus’ komst 
na te doen. De Heiland heeft Zijn volk 
gewaarschuwd tegen bedrog op dit punt, 
en duidelik de wijze van Zijn tweede 
komst voorzegd. “Daar zullen valse 
Christussen en valse profeten opstaan, en 
zullen grote tekenen en wonderheden 
doen, alzo dat ze (indien het mogelik 
was) ook de uitverkorenen zouden 
verleiden. . . . Zo ze dan tot u zullen 
zeggen: Zie, hij is in de woestijn, gaat 
niet uit; zie hij is in de binnenkamer, 
gelooft het niet. Want gelijk de bliksem 
uitgaat van het oosten en schijnt tot het 
westen, alzo zal ook de toekomst van de 
Zoon des mensen wezen.” Er is geen 
mogelikheid om deze komst na te 



bootsen. Hij zal overal bekend zijn — en 
door de gehele wereld worden 
waargenomen. 
 

(25) WAAROM ZAL DE 
MEERDERHEID  WORDEN 
BESLOTEN? 
 

…en met allerlei misleiding van de 
ongerechtigheid in hen die verloren 
gaan, omdat zij de liefde voor de 
waarheid niet aangenomen hebben 
om zalig te worden. (2 
Thessalonicenzen 2:10) 
 
 Alleen diegenen, die ijverige 
onderzoekers van de Schrift zijn 
geweest, en de liefde der waarheid 
hebben aangenomen, zullen beschermd 
worden tegen de machtige 
begoocheling, die de wereld in beslag 
neemt. Door het getuigenis van de 
Bijbel zullen dezen de bedrieger in zijn 
vermomming ontdekken.  
 
(26) WELKE DRIE STRIKKEN 
ZIJN WE VOOR 
GEWAARSCHUWD OM TE 
VERMIJDEN? 
 
Want al wat in de wereld is: de begeerte 
van het vlees, de begeerte van de ogen 
en de hoogmoed van het leven, is niet 
uit de Vader, maar is uit de wereld. (1 
Johannes 2:16 ) 



 De proeftijd zal tot allen komen. 
Door de zifting van de verzoeking zal de 
ware Christen geopenbaard worden. 
Staat het volk van God tans reeds z— 
vast op Zijn woord gefondeerd, dat ze 
niet zouden toegeven aan het getuigenis 
van hun zintuigen? Zullen ze in zulk een 
krisis zich aan de Bijbel en de Bijbel 
alleen vastklemmen? Satan zal, indien 
mogelik, hen verhinderen, een 
voorbereiding deelachtig te worden, 
voldoende om in die dag staande te 
blijven. Hij zal de zaken z— schikken 
dat hun pad wordt toegemuurd, dat ze 
door aardse schatten worden verstrikt; 
hij zal hun een zware, vermoeiende last 
te dragen geven, opdat hun harten 
bezwaard mogen worden door de zorgen 
van dit leven, en de dag der beproeving 
als een dief over hen kome. 
 
(27) WAAR ZULLEN VELEN VAN 
GODS GELOVIGEN HUN 
TOEVLUCHT ZOEKEN IN DEZE 
GROTE TIJD VAN PROBLEMEN? 
 

….die zal wonen op de hoogten; 
bergvestingen op de rotsen zullen zijn 
veilige vesting zijn, zijn brood 
wordt hem gegeven, van water is hij 
verzekerd. (Jesaja 33:16) 
 
 Daar het dekreet, door de 
verschillende vorsten van de 
Christenheid tegen de houders van de 



geboden uitgevaardigd, de bescherming 
van de regering intrekken zal, en hen 
overgeven aan dezulken, die hen wensen 
te verdoen, zal het volk van God uit de 
steden en dorpen vluchten, zich tot 
gezelschappen verenigen, en 
schuilplaats zoeken in de meest 
verlaten en eenzame plaatsen. Velen 
zullen een toevluchtsoord vinden in de 
spelonken van de bergen. Gelijk de 
Christenen in de valleien van Piedmont, 
zullen ze de hoge plaatsen van de aarde 
tot hun heiligdom maken, en God 
danken voor de “sterken der rotsen.” 
 
(28) AANGEZIEN VELEN EEN 
GEVANGENISSTRAF KRIJGEN 
VOOR HUN GELOOF, WELKE 
BELOFTE KUNNEN ZE DAN 
OPEISEN? 
 
Kan een vrouw haar zuigeling 
vergeten, zich niet ontfermen over het 
kind van haar schoot? Zelfs al zouden 
die het vergeten, Ík zal u niet vergeten. 
Zie, Ik heb u in beide handpalmen 
gegraveerd, uw muren zijn steeds vóór 
Mij.  (Jesaja 49:15-16) 
 
Daarom spreekt de HEERE, de God 
van Israël: Ik had duidelijk 
gezegd: Uw huis en uw familie 
zullen voor eeuwig voor Mijn 
aangezicht wandelen. Maar nu 



spreekt de HEERE: Er is bij Mij 
geen sprake van, want wie Mij eren, 
zal Ik eren, maar wie Mij verachten, 
zullen zelf veracht worden. (1 
Samuel 2:30) 
 
 Velen echter uit alle natieën en alle 
klassen, hogen en lagen, rijken en 
armen, blanken en zwarten, zullen tot de 
onrechtvaardigste en wreedste slavernij 
veroordeeld worden. De beminden des 
Heren zullen jammer- like dagen 
doorbrengen, met ketenen geboeid, 
achter gevangenistralies gesloten, 
gevonnisd om te worden gedood, 
sommigen schijnbaar verlaten om in 
donkere en akelige kerkerholen van 
honger om te komen. Geen menselik oor 
staat open voor hun gekerm; geen 
mensehand is gereed om hen te helpen. 
Zal de Heer Zijn volk in die ure van 
beproeving vergeten? Heeft Hij de 
getrouwe Noach vergeten, toen de 
oordelen de wereld troffen door de 
vloed? Heeft Hij Lot vergeten, toen het 
vuur van de hemel nederkwam om de 
steden van de vlakte te verteren? Heeft 
Hij Jozef vergeten, door afgodedienaars 
in Egypte omringd? Heeft Hij Elia 
vergeten, toen Izebels eed hem dreigde 
met het lot van de Baälspriesters ? Heeft 
Hij Jeremia vergeten in de donkere en 
sombere put van zijn gevangenhuis? 
Heeft Hij de drie jongelingen in de vurige 



oven vergeten, of Daniël in de 
leeuwekuil?  
 Vijanden mogen hen in de 
gevangenis werpen, toch kunnen de 
muren van de gevangenis de 
gemeenschap tussen hun zielen en 
Christus niet afsnijden. Hij, die al 
hun zwakheid ziet, en al hun 
beproevingen kent, staat boven alle 
aardse machten; en engelen zullen tot 
hen komen in eenzame kerkers, en hun 
licht en vrede uit de hemel brengen. 
De gevangenis zal als een paleis zijn, 
want de helden des geloofs wonen 
daar, en de sombere muren zullen 
verlicht worden door hemelse glans, 
gelijk in de kerker te Filippi, toen 
Paulus en Silas te middernacht baden 
en lofliederen zongen. 
 
(29) HOE BESCHRIJFT DIT VERS 
DE DAAD VAN GOD DIE EEN 
OORDEEL VELT OVER DE 
GODDELOZEN? 
 
Want de HEERE zal opstaan zoals op de 
berg Perazim. Hij zal woeden, zoals in het 
dal van Gibeon, om Zijn werk te doen – 
vreemd zal Zijn werk zijn – en om Zijn 
daad te verrichten – ongewoon zal Zijn 
daad zijn. (Jesaja 28:21) 
 
 Gods oordelen zullen diegenen 
treffen, die trachten Gods volk 



te verdrukken en te verdelgen. Zijn grote 
lankmoe-digheid over de goddelozen 
verstout hen in hun overtreding; doch hun 
straf is niet minder zeker en vreselik, 
omdat die lang is uitgesteld.. . . Voor 
onze genadige God is de daad van 
strafoefening een vreemde daad. “Zo 
waarachtig als Ik leef, spreekt de Heer, 
Heer, zo Ik lust heb in de dood van de 
goddeloze.” De Heer is “barmhartig en 
genadig, lankmoedig en groot van 
weldadigheid en waarheid, . . . die de 
ongerechtigheid en overtreding en zonde 
vergeeft.” Toch zal Hij “geenszins 
de schuldige onschuldig houden.” “De 
Heer is lankmoedig, doch van grote 
kracht, en Hij houdt de schuldige 
geenszins onschuldig.” ” Exodus 34:6, 7; 
Nahum 1:3.  
 Door vreselike dingen in 
gerechtigheid zal Hij het gezag van Zijn 
vertreden wet handhaven. De 
gestrengheid van de vergelding, die de 
overtreder wacht, laat zich beoordelen 
naar ‘s Heren huivering om het recht uit 
te voeren. Het volk, dat Hij zo lang 
verdraagt, en dat Hij niet slaan zal, 
totdat het de mate van zijn 
ongerechtigheid in Gods schatting 
gevuld heeft, zal eindelik de beker der 
wraak drinken, waar geen genade mede 
wordt gemengd. 
 
(30) WELKE ZEVEN VRESELIJKE 
PLAGEN VAN HET OORDEEL 



ZULLEN DEGENEN DIE HET 
MERKTEKEN VAN 
ONGEHOORZAAMHEID 
BEZITTEN ERVAREN? 
 
En de eerste ging en goot zijn schaal 
uit over de aarde, en er kwam een 
kwaadaardige en schadelijke zweer bij 
de mensen die het merkteken van het 
beest hadden en die zijn beeld 
aanbaden. (Openbaring 16:2) 
 
En de tweede engel goot zijn schaal uit 
in de zee, en die werd bloed, als van een 
dode. En elk levend wezen in de zee 
stierf. (Openbaring 16:3) 
 
En de derde engel goot zijn schaal uit in 
de rivieren en de waterbronnen, en 
het water werd bloed. (Openbaring 16:4 ) 
 
En de vierde engel goot zijn schaal uit 
over de zon, en haa werd macht  
gegeven de mensen te verzengen met 
vuur. (Openbaring 16:8 ) 
 
En de vijfde engel goot zijn schaal uit 
over de troon van het beest, en zijn 
koninkrijk werd verduisterd. En zij 
beten op hun tong van pijn. 
(Openbaring 16:10 ) 
 
En de zesde engel goot zijn schaal uit 
over de grote rivier, de Eufraat. En 



haar water droogde op, zodat de weg 
gereedgemaakt werd voor de koningen 
uit de richting waar de zon opgaat. 
(Openbaring 16:12 ) 
 
En er kwamen stemmen, donderslagen 
en bliksemstralen. En er kwam een 
grote aardbeving, zo een als er niet is 
geweest sinds er mensen op de aarde 
geweest zijn: zo'n aardbeving, zo groot! 
(Openbaring 16:18 ) 
 

 Wanneer Christus Zijn voorbidding 
in het heiligdom staakt, zal de 
ongemengde wraak, waarmede degenen 
bedreigd worden, die het beest en zijn 
beeld aanbidden en zijn merkteken 
ontvangen, worden uitgestort. De plagen 
van Egypte, toen God op het punt 
stond Israël te verlossen, waren in aard 
gelijk aan die vreseliker en uitgebreider 
oordelen, die juist v——r de laatste 
verlossing van het volk van God over de 
wereld komen zullen. 
 Hoe vreselik die kastijdingen ook 
zijn mogen, Gods oordeel is volkomen 
rechtvaardig. De engel Gods verklaart, 
“Gij zijt rechtvaardig, Heer!. . . dat Gij 
dit geoordeeld hebt; dewijl ze het bloed 
van de heiligen en van de profeten 
vergoten hebben, zo hebt Gij hun ook 
bloed te drinken gegeven; want ze zijn 
het waardig.” Door het volk van God 
ter dood te veroordelen, hebben ze even 
stellig de schuld van hun bloed over zich 



gebracht, alsof het door hun handen 
vergoten was geworden. Op dezelfde 
wijze verklaarde Christus de Joden van 
Zijn tijd schuldig aan al het bloed van de 
heilige mannen, dat vergoten was sedert 
de dagen van Abel; want ze waren met 
dezelfde geest bezield, en zochten 
hetzelfde werk te doen, dat deze 
moordenaars van de profeten gedaan 
hadden. Deze plagen zijn niet algemeen, 
anders zouden de aardbewoners geheel 
en al afgesneden worden. Echter zullen 
ze de vreselikste geselingen zijn, die de 
mensen ooit hebben aanschouwd. Al de 
oordelen over de mens v——r het einde 
van de proeftijd zijn met genade gemengd 
geweest. Het pleitende bloed van Christus 
heeft de zondaar beschermd tegen het 
ontvangen van de volle mate van zijn 
schuld; maar in het laatste oordeel wordt 
toorn uitgestort zonder genade. 
 
(31) ALS DE GODDELOZEN 
HONGER LIJDEN, WAT ZAL DE 
GELOVIGEN DAN IN STAND 
HOUDEN? 
 
Hij die wandelt in gerechtigheid en 
billijk spreekt, die winstbejag door 
afpersing verwerpt, die zijn handen 
afwerend schudt om geen geschenken 
aan te nemen, die zijn oor dichtstopt 
om niet van bloedvergieten te horen, 
die zijn ogen sluit om het kwaad niet te 
zien –die zal wonen op de hoogten; 



bergvestingen op de rotsen zullen zijn 
veilige vesting zijn, zijn brood 
wordt hem gegeven, van water is hij 
verzekerd. (Jesaja 33:15-16) 
 

 Het volk van God zal niet vrij zijn 
van lijden; maar terwijl ze vervolgd en 
benauwd worden, terwijl ze gebrek 
verduren en honger lijden, zal God hen 
niet laten vergaan. Die God, die voor 
Elia zorgde, zal niet één van Zijn 
zelfopofferende kinderen voorbijgaan. 
Hij, die de haren van bun hoofd telt, 
zal voor hen zorgen, en in tijden van 
hongersnood zullen ze verzadigd 
worden. Terwijl de goddelozen van 
honger en pest omkomen, zullen 
engelen de rechtvaardigen 
beschermen, en in hun behoeften 
voorzien. Voor hem, die “in 
gerechtigheid wandelt,” is de belofte: 
“Zijn brood wordt hem gegeven, zijn 
wateren zijn gewis.” 
 

(32) ALS ALLE HOOP VERLOREN 
LIJKT, ZOALS JACOB IN ZIJN TIJD 
VAN MOEILIJKHEDEN, WAT ZAL 
ZIJN HET PLEIDOOI VAN DE 
RECHTVAARDIGEN? 
 

En Hij zei: Laat Mij gaan, want de 
dageraad is aangebroken. Maar hij zei: 
Ik zal U niet laten gaan, tenzij U mij 
zegent. (Genesis 32:26) 
 



 Desniettemin zal het de mensen 
toeschijnen, alsof het volk Gods hun 
getuigenis binnen kort met hun bloed zal 
moeten bezegelen, gelijk de martelaren dat 
v——r hen hebben gedaan. Zijzelven 
beginnen te vrezen, dat de Heer hen 
verlaten heeft, en ze in de handen van hun 
vijanden zullen vallen. Het is een tijd van 
vreselike angst. Dag en nacht roepen ze tot 
God om verlossing. De goddelozen maken 
zich vrolik, en de spottende uitroep wordt 
gehoord: “Waar is nu uw geloof? Waarom 
verlost God u niet uit onze handen, indien 
ge waarlik Zijn volk zijt?”—Doch de 
wachtenden gedenken aan Jezus, stervende 
op het kruis van Golgotha, en de 
overpriesters en overheden, spottende 
uitroepend: “Anderen heeft Hij verlost, Hij 
kan Zichzelf niet verlossen. Indien Hij de 
Koning van Israël is, dat Hij nu afkome 
van het kruis, en we zullen Hem geloven.” 
Gelijk Jakob worstelen allen met God. 
Hun aangezichten tonen hun inwendige 
strijd. Bleekheid is op het gelaat van een 
ieder te lezen. Toch houden ze aan met 
ernstig smeken. 
 
(33) WIE HEEFT GOD OPDRACHT 
GEGEVEN VOOR DE 
BESCHERMING VAN ZIJN 
GELOVIGEN? 
 

Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel 
geven dat zij u bewaren op al uw 
wegen. (Psalm 91:11) 
 



 Indien de mensen hemelse 
visioenen konden ontwaren, ze zouden 
groepen engelen aanschouwen, 
uitnemend in kracht, als wachters 
gesteld rondom hen, die het woord van 
Christus’ lijdzaamheid bewaard 
hebben. Met medelijdende tederheid 
zijn die engelen getuigen geweest van 
hun ellende, en hebben naar hun 
gebeden geluisterd. Ze wachten op het 
woord van hun Gebieder om hen uit 
het gevaar weg te rukken. Maar ze 
moeten nog een wijl verbeiden. Het 
volk Gods moet de beker drinken, en 
met de doop gedoopt worden. Het 
uitstel zelf, zo pijnlik voor hen, is het 
beste antwoord op hun beden. Terwijl ze 
trachten om gelovig te wachten, totdat 
de Heer werken zal, worden ze er toe 
gebracht, geloof, hoop en geduld te 
beoefenen, die ze te weinig in 
beoefening gebracht hebben bij hun 
godsdienstige ondervinding. Echter zal 
ter wille van de uitverkorenen de tijd 
van benauwdheid worden verkort. “Zal 
God dan geen recht doen aan Zijn 
uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem 
roepen? .... Ik zeg u, dat Hij hun 
haastelik recht doen zal.” Het einde zal 
spoediger komen dan men verwacht. 
Het koren zal worden ingezameld en in 
schoven gebonden voor Gods 
voorraadschuur, en het onkruid in 
bundelen voor het vuur der vernietiging.  



(34) OP BEVEL VAN DE VADER, 
WELKE WONDERBAARLIJKE 
PROFETIE VAN DE BELOFTE 
ZAL IN VERVULLING GAAN? 
 
Al zullen er duizend vallen aan uw 
zijde en tienduizend aan uw 
rechterhand – bij u zal het onheil niet 
komen.  (Psalm 91:7) 
 
 De hemelse wachters, aan hun plicht 
getrouw, houden steeds de wacht. 
Ofschoon een algemene afkondiging de 
tijd vastgesteld heeft, waarop de houders 
van de geboden ter dood gebracht mo- 
gen worden, zullen hun vijanden in 
sommige gevallen het gebod 
vooruitlopen, en nog v——r de be-
stemde tijd trachten, hen van het leven te 
beroven. Doch niemand kan door de 
machtige beschermers heendringen, die 
rondom iedere getrouwe ziel geschaard 
staan. Sommigen worden aangevallen op 
hun vlucht uit de steden en dorpen; 
doch de zwaarden, die tegen hen worden 
opgeheven, breken, en blijken krachteloos 
als stro. Anderen worden door engelen in 
de gedaante van krijgslieden beschermd. 
 Gods oog, de eeuwen overziende, 
heeft zich gevestigd op de krisis, die 
Zijn volk tegemoet gaat, wanneer aardse 
machten tegen hen geschaard zullen 
staan. Gelijk de gevangen balling zullen 
ze in vreze des doods zijn door gebrek 
of door geweld. Doch de Heilige, die de 



Rode zee voor Israël gekliefd heeft, zal 
Zijn almacht tonen, en hun 
gevangenschap keren. “En ze zullen, 
zegt de Heer der Heirscharen, te dien 
dage, die Ik maken zal, Mij een 
eigendom zijn; en Ik zal hen verschonen, 
gelijk een man zijn zoon verschoont, die 
hem dient.” Maleachi 3:17.  
 Indien het bloed van Christus’ 
getrouwe getuigen in deze tijd vergoten 
werd, zou het niet, gelijk het bloed van 
de martelaren, als zaad zijn om een 
oogst voor God voort te brengen. Hun 
getrouwheid zou geen getuigenis zijn, 
dat anderen tot de waarheid kon leiden; 
want het verharde hart heeft de golven 
van de genade teruggeslagen, tot ze 
niet meer wederkeren. Indien de 
rechtvaardigen nu aan hun vijanden ten 
prooi gelaten werden, zou dat een 
overwinning betekenen voor de vorst 
der duisternis. De psalmist zegt: “Hij 
versteekt me in Zijn hut, ten dage van 
het kwaad; Hij verbergt me in het 
verborgene van Zijn tent.” Christus 
heeft gezegd: “Ga henen, mijn volk! ga 
in uw binnenste kamers, en sluit uw 
deuren na u toe; verberg u als een 
kleine ogenblik, totdat de gramschap 
overga. Want ziet, de Heer zal uit Zijn 
plaats uitgaan, om de ongerechtigheid 
van de inwoners van de aarde over hen 
te bezoeken.” Heerlik zal de verlossing 
zijn van degenen, die geduldig op Zijn 



komst hebben gewacht, en wier namen 
geschreven zijn in het boek des levens. 
 
Ik hou van de Heer met heel mijn hart. 
Ik bid dat ik aan zijn kant wordt geteld 
als Hij verkondigt: "Wie rechtvaardig 
is, laat hem toch rechtvaardig zijn". 
 
Ja   Onbeslist 
 
Ik realiseer me nu dat Satan, als een 
brullende leeuw, op zoek is naar wie hij 
mag verslinden. Ik bid voor wijsheid 
om God’s Woord te blijven bestuderen 
en accepteren om de misleidingen te 
vermijden die Satan in de laatste 
momenten van de geschiedenis van 
deze wereld zal manifesteren. 
 
Ja   Onbeslist 
 
Ik ben God dankbaar dat Hij ons heeft 
gewaarschuwd voor de grote "tijd van 
moeilijkheden" die zal komen voor 
degenen die Zijn goddelijke 
voorschriften eren.     
 
Ja   Onbeslist 
 
Ik bid dat God mijn karakter zal 
verfijnen en mijn geloof zal versterken 
zodat ik, door zijn genade, kan 
overwinnen voor zijn glorie. 
 
Ja   Onbeslist 



In liefde en geloof geef ik alles in 
vertrouwen aan God. Ik bid dat Hij 
door het wonderbaarlijke behoud van 
het leven of in de dood van een 
martelaar, mij zal gebruiken om te 
verheerlijken Zijn naam.    
 
Ja   Onbeslist 
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Les 11 
God’s Volk Verlost 

 
 Wanneer de bescherming van de 
menselike wetten onttrokken wordt aan 
hen, die de wet Gods eren, zal er in 
verschillende landen gelijktijdig een 
beweging ontstaan om hen uit te roeien. 
Wanneer de tijd nadert, die in het 
dekreet is vastgesteld, zullen de mensen 
samenspannen om de gehate sekte te 
slaan, die de stem van verschil en 
vermaning volkomen tot zwijgen zal 
brengen. 
 
(1) WELKE BELOFTE KUNNEN 
HEN DIE TROUW BLIJVEN 
AANSPRAAK OP MAKEN? 
 
Omdat u het woord van Mijn 
volharding hebt bewaard, zal Ik ook u 



bewaren voor het uur van de 
verzoeking, die over heel de wereld 
komen zal, om hen die op de aarde 
wonen te verzoeken. (Openbaring 
3:10 ) 
 
 Gods volk — sommigen in 
kerkercellen, en sommigen in eenzame 
schuilplaatsen in de wouden en bergen 
verborgen — pleiten nog om Goddelike 
bescherming, terwijl benden gewapende 
mannen, door scharen van boze engelen 
aangepord, zich overal voorbereiden 
om hen te doden. Maar dan juist, in de 
ure van de grootste nood, zal de God 
van Israël tussenbeide treden, en Zijn 
uitverkorenen verlossen. De Heer zegt: 
“Er zal een lofzang bij ulieden zijn, 
gelijk in de nacht wanneer het feest 
geheiligd wordt; en blijdschap van hart, 
gelijk van een die . . . wandelt, om te 
komen tot de berg des Heren, tot de 
Rotssteen van Israël. En de Heer zal 
Zijn heerlike stem doen horen, en de 
nederlating van Zijn arm doen zien, met 
grimmigheid van toorn, en een vlam van 
verterend vuur, stralen, en een vloed, en 
hagelstenen.” Jesaja 30:29, 30. 
 Met triomfkreten, spotredenen en 
verwensingen staan scharenboze mensen 
gereed om zich op hun prooi te werpen; 
plotseling valt er een dichte duisternis, 
zwarter dan het donker van de nacht, op 
de aarde. Dan omspant een regenboog, 



lichtend met de heerlikheid van de 
troon Gods, de hemelen, en schijnt 
ieder biddend gezelschap te omsluiten. 
De woedende menigten worden in een 
ogenblik tot staan gebracht. Hun 
spottende kreten sterven weg. De 
voorwerpen van hun moorddadige 
woede zijn vergeten. Met angstige 
voorgevoelens staren ze op het 
symbool van Gods verbond, en 
verlangen naar beschutting tegen de 
verblindende glans ervan. 
 
(2) WELKE WOORDEN VAN 
VREUGDE ZULLEN UIT DE 
LIPPEN VAN DE GELOVIGEN 
VOORTKOMEN? 
 
Op die dag zal men zeggen: Zie, Dit is 
onze God; wij hebben Hem verwacht, 
en Hij zal ons verlossen. Dit is 
de HEERE, wij hebben Hem verwacht, 
wij zullen ons verheugen en verblijden 
in Zijn heil.” (Jesaja 25:9) 
 
 Gods volk hoort een stem, duidelik 
en welluidend, die zegt: “Ziet naar 
boven;” en hun ogen opheffende naar de 
hemelen, aanschouwen ze de boog der 
belofte. De zwarte, grimmige wolken, 
die het firmament bedekten, zijn vaneen 
gescheiden, en gelijk Stefanus houden 
ze de ogen op de hemel geslagen, en 
zien de heerlikheid Gods, en de Zoon 



des mensen op Zijn troon gezeten. In 
Zijn Goddelike gedaante merken ze de 
tekenen op van Zijn vernedering, en van 
Zijn lippen horen ze het verzoek, dat Hij 
aan Zijn Vader en de heilige engelen 
doet: “Ik wil, dat waar Ik ben, ook die 
bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt.” 
Wederom wordt er een stem gehoord, 
welluidend en zegevierend, die zegt: “Ze 
komen! ze komen! heilig, onschuldig en 
onbesmet; ze hebben het woord van 
Mijn lijdzaamheid bewaard; ze zullen 
wandelen onder de engelen;” en de 
bleke, bevende lippen van hen, die zich 
aan hun geloof hebben vastgehouden, 
uiten een kreet van overwinning. 
 

(3) WELKE WOORDEN KOMEN 
VAN DE MOND VAN GOD? 
 
En de zevende engel goot zijn schaal 
uit over de lucht. En er klonk een luide 
stem uit de tempel in de hemel, vanaf 
de troon, die zei: Het is geschied. 
(Openbaring 16:17 ) 
 
 Het is om middernacht, dat God Zijn 
macht openbaart tot verlossing van Zijn 
volk. De zon komt op, schijnende in zijn 
kracht. Tekenen en wonderen volgen 
snel op elkander. De goddelozen aan- 
schouwen het toneel met schrik en 
verbazing, terwijl de rechtvaardigen met 
plechtige vreugde de tekenen van hun 
verlossing ontwaren. Alles in de natuur 



schijnt in zijn loop gestuit te zijn. De 
stromen houden op te vloeien. Er komen 
donkere, zware wolken op, die tegen 
elkander stoten. In het midden van het 
grimmige uitspansel is er een open 
ruimte van onbeschrijfelike heerlik- 
heid, waaruit Gods stem als het geruis 
van vele wateren klinkt, zeggende: “Het 
is geschied.” 
 
(4) WELKE GROTE 
GEBEURTENIS ZAL DE STEM 
VAN GOD VEROORZAKEN? 
 
En er kwamen stemmen, donderslagen 
en bliksemstralen. En er kwam een 
grote aardbeving, zo een als er niet is 
geweest sinds er mensen op de aarde 
geweest zijn: zo'n aardbeving, zo groot! 
(Openbaring 16:18) 
 
 Die stem doet de hemelen en de 
aarde beven.. . . De heerlikheid van de 
troon van God schijnt door het 
uitspansel heen te dringen. De bergen 
schudden als een riet in de wind, en 
ruwe rotsblokken worden naar alle 
zijden heen geslingerd. Er is een gedruis 
als van een komende storm. De zee 
wordt woedend opgezweept. Het loeien 
van de orkaan wordt gehoord, gelijk de 
stem van duivelen, die op verwoesting 
uit zijn. De ganse aarde zwoegt en heft 
zich op als de golven van de zee. Zijn 



oppervlak scheurt zich vaneen. Zelfs 
zijn fondamenten schijnen te wankelen. 
Bergketenen zinken weg. Bewoonde 
eilanden verdwijnen. De zeehavens, die 
aan Sodom gelijk zijn geworden door 
hun goddeloosheid, worden door de 
boze wateren verzwolgen. Het grote 
Babylon is in gedachtenis opgekomen 
v——r God “om haar te geven de 
drinkbeker van de wijn van de toorn van 
Zijn granschap.” Grote hagelstenen, “elk 
van een talentpond zwaar,” doen hun 
vernielend werk. De prachtigste steden 
van de aarde worden vernield. De trotse 
paleizen, waarin de groten van de aarde 
hun schatten hebben verkwist tot hun 
eigen verheerliking, vallen voor hun 
ogen in puin. Kerkermuren worden 
vaneen gereten, en Gods volk, dat in 
banden gelegen heeft om hun geloof, 
wordt in vrijheid gesteld.  
 
(5) WIE ZAL GETUIGE ZIJN VAN 
DE TWEEDE KOMST VAN 
CHRISTUS? 
 

Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog 
zal Hem zien, ook zij die Hem 
doorstoken hebben. En alle stammen 
van de aarde zullen rouw over Hem 
bedrijven. Ja, amen. (Openbaring 1:7) 
 

 Graven openen zich, en “velen van 
die, die in het stof van de aarde slapen, 
zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen 



leven, en genen tot versmaadheden en 
tot eeuwige afgrijzing.”3 Al degenen, 
die gestorven zijn in het geloof aan de 
boodschap van de derde engel, komen 
verheerlikt uit het graf te voorschijn 
om Gods vredeverbond te horen met 
hen, die Zijn wet hebben onderhouden. 
“Ook degenen, die Hem doorstoken 
hebben,“ degenen, die Christus in Zijn 
doods angst gehoond en bespot 
hebben, en de hevigste tegenstanders 
van Zijn waarheid en van Zijn volk, 
worden opgewekt om Hem in Zijn 
heerlikheid te aanschouwen, en de eer 
te zien, die aan de getrouwen en 
gehoorzamen wordt bewezen. 
 

(6) WAT ZAL HET ANTWOORD 
VAN DE GODDELOZEN ZIJN ALS 
ZE ZICH REALISEREN DAT ZE 
OP HET PUNT STAAN GETUIGE 
TE ZIJN VAN DE TWEEDE 
KOMST VAN CHRISTUS? 
 
En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val 
op ons en verberg ons voor het aangezicht van 
Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van 
het Lam. (Openbaring 6:16) 
 
 De hemel is nog altijd met dichte 
wolken bedekt; toch breekt de zon nu en 
dan door, in het aanzien gelijk aan het 
wrekend oog des Heren. Felle 
bliksemstralen schieten uit de hemelen 
neer, en hullen het aardrijk in een 



vlammig kleed. Boven het vreselik 
geratel van de donder verkondigen 
stemmen, geheimzinnig en 
ontzagwekkend, de ondergang van de 
goddelozen. De gesproken woorden 
worden niet door allen begrepen; maar ze 
worden duidelik door de valse leraren 
verstaan. Zij, die kort geleden zo 
roekeloos waren, en zich pochend en 
uitdagend beroemden over hun wreedheid 
jegens Gods volk, dat de geboden 
bewaart, zijn nu overstelpt door 
ontzetting, en sidderen van angst. Hun 
klaagtonen worden boven de donder van 
de elementen gehoord. Duivelen erkennen 
de Godheid van Christus, en beven voor 
Zijn macht, terwijl de mensen om genade 
smeken, en in de angst der wanhoop in 
het stof liggen te kruipen. 
 
(7) WELK LIED VAN 
TRIOMFANTELIJKE REACTIE 
ZAL VAN DE RECHTVAARDIGEN 
WEERKLINKEN? 
 
Een lied op Alamoth, voor de koorleider, 
van de zonen van Korach. God is ons een 
toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate 
een hulp gebleken in benauwdheden. 
Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al 
veranderde de aarde van plaats en werden 
de bergen verzet naar het hart van de 
zeeën. Laat haar water bruisen, laat het 
schuimen, laat de bergen beven door haar 
onstuimigheid. Selah (Psalm 46:1-4 ) 
 



 Door een spleet in de wolken glanst 
er een ster, het schitterend licht waarvan 
viervoudig in sterkte toeneemt door de 
tegenstelling met de duisternis. Die 
spreekt van hoop en vreugde voor de 
getrouwen, maar gestrengheid en toorn 
voor de overtreders van Gods wet. 
Degenen, die alles voor Christus hebben 
opgeofferd, zijn nu, veilig, als in het 
verborgene van des Heren tent bedekt. 
Ze zijn op de proef gesteld, en hebben 
v——r de wereld en de verachters van 
de waarheid hun trouw bewezen aan 
Hem, die voor hen gestorven is. Een 
wonderdadige verandering is over hen 
gekomen, die oprecht van hart gebleven 
zijn, zelfs met de dood in het aangezicht. 
Ze zijn plotseling verlost geworden van 
de duistere en vreselike overheersing van 
in duivelen verkeerde mensen. Hun 
aangezichten, zo pas nog bleek, angstig 
en vervallen, stralen nu van 
verwondering, geloof en liefde. Hun 
stemmen verheffen zich in het triomflied. 
 
(8) WAT WORDT ER IN DE 
HEMEL VERKLAARD? 
 
De hemel verkondigt Zijn 
gerechtigheid; want God Zelf is 
Rechter. Selah (Psalm 50:6 ) 
 
 Terwijl deze woorden van heilig 
vertrouwen tot God opstijgen, trekken 
de wolken op, en wordt de sterrehemel 



gezien, onbeschrijflik luisterrijk in 
tegenstelling met het zwarte en 
grimmige hemelgewelf aan beide zijden. 
De heerlikheid van de hemelstad 
stroomt door open poorten. Tegen het 
luchtgewelf verschijnt er een hand, die 
twee toegevouwen stenen tafelen 
omklemt. De profeet zegt: “De hemelen 
verkondigen Zijn gerechtigheid; want 
God Zelf is rechter.” 
 Die heilige wet, Gods gerechtigheid, 
die temidden van donder en vlammen 
van Sinai’s kruin verkondigd werd als 
de levensgids, wordt nu aan de mensen 
als de maatstaf van het oordeel 
geopenbaard. De hand opent de tafelen, 
en daar worden de voorschriften van de 
tien geboden gezien, als met een vurige 
pen geschreven. De woorden zijn z— 
dui- delik, dat iedereen ze lezen kan. Het 
geheugen wordt wakker geschud, de 
duisternis van bijgeloof en ketterij wordt 
van ieder brein weggevaagd, en Gods 
tien woorden, kort, bevattelik, en 
gezaghebbend, worden aan al de 
aardbewoners voorgehouden. 
 
(9) WELKE WAARHEID OVER 
GOD’S GEBODEN ZAL DE 
HARTEN VAN DE GODDELOZEN 
SCHRIK AANJAGEN? 
 
Vanaf het begin is Uw woord 
waarachtig, al Uw rechtvaardige 



bepalingen zijn voor eeuwig. (Psalm 
119:160 ) 
 
 Het is onmogelik om de ontzetting en 
wanhoop van degenen, die Gods heilige 
eisen vertreden hebben, te beschrijven. 
De Heer gaf hun Zijn wet; ze hadden er 
hun karakter aan kunnen toetsen, en hun 
gebreken kunnen leren kennen, terwijl er 
nog gelegenheid was voor berouw en 
hervorming; maar om zich van de gunst 
van de wereld te verzekeren, hebben ze 
de voorschriften ervan ter zijde gezet, en 
anderen geleerd, die te overtreden. Ze 
hebben Gods volk trachten te noodzaken, 
Zijn Sabbat te ontheiligen. Nu gevoelen 
ze zich veroordeeld door die wet, welke 
ze veracht hebben. Met vreselike 
duidelikheid ontwaren ze, dat er geen 
verontschuldiging voor hen is. Ze hebben 
gekozen, wie ze dienen en aanbidden 
wilden. “Dan zult gijlieden wederom zien 
het onderscheid tussen de rechtvaardige 
en de goddeloze, tussen die, die God 
dient, en die, die Hem niet dient.” 
Maleachi 3:18. 
 
(10) WAT IS HET RESULTAAT 
VAN HET KENNEN VAN DE 
WAARHEID EN HET NIET DELEN 
VAN DEZE KENNIS MET DE 
VERLORENEN? 
 
Als Ik tegen de goddeloze zeg: U zult 
zeker sterven, en u hebt hem niet 



gewaarschuwd en u hebt niet 
gesproken om de goddeloze voor zijn 
goddeloze weg te waarschuwen om hem 
in het leven te behouden: die goddeloze 
zal in zijn ongerechtigheid sterven, 
maar Ik zal zijn bloed van uw hand 
eisen. Maar u, als u de goddeloze 
waarschuwt en hij zich niet van zijn 
goddeloosheid en van zijn goddeloze 
weg bekeert, zal hij in zijn 
ongerechtigheid sterven, maar u hebt 
uw leven gered.  (Ezechiël 3:18-19 ) 
 

 De vijanden van Gods wet, van de 
predikanten tot de geringste onder hen, 
hebben een nieuwe opvatting van 
waarheid en plicht. Te laat zien ze in, 
dat de Sabbat van het vierde gebod het 
zegel van de levende God is. Te laat 
zien ze de ware aard van hun valse 
Sabbat, en de zandgrond, waarop ze 
gebouwd hebben. Ze bevinden, dat ze 
tegen God hebben gestreden. 
Godsdienstonderwijzers hebben zielen 
in het verderf geleid, terwijl ze 
voorgaven, hen naar de poorten van het 
Paradijs te brengen. Eerst op de dag van 
de afrekening zal er  geweten worden, 
hoe groot de verantwoordelikheid van 
mannen in de heilige bediening is, en 
hoe vreselik de gevolgen van hun 
ontrouw zijn. Eerst in de eeuwigheid 
zullen we het verlies van een enkele 
ziel naar waarde kunnen schatten. 
Schrikkelik zal het lot zijn van hem, tot 



wie God zeggen zal: Ga uit, gij boze 
dienstknecht. 
 
(11) WAAR ZAL CHRISTUS 
GEZIEN WORDEN BIJ ZIJN 
KOMST? 
 

Jezus zei tegen hem: U hebt het 
gezegd. Maar Ik zeg u: Van nu aan zult 
u de Zoon des mensen zien zitten aan 
de rechterhand van de kracht van 
God en zien komen op de wolken van 
de hemel.” (Mattheüs 26:64 ) 
 

 Spoedig verschijnt er in het oosten 
een kleine zwarte wolk, ongeveer half 
zo groot als de hand van een man. Het is 
de wolk, die de Heiland omhult, en die 
in de verte in duisternis gewikkeld 
schijnt. Gods volk weet, dat dit het teken 
van de Zoon des mensen is. In plechtige 
stilte staren ze erop, terwijl hij de aarde 
nadert, lichter en heerliker wordt, en 
aangroeit tot een grote, witte wolk, 
rustend op een stralekrans, een verterend 
vuur gelijk en overdekt met de 
regenboog van het verbond. Jezus rijdt 
erop als een machtige overwinnaar. 
Ditmaal komt Hij niet als een “man van 
smarten,” om de bittere beker van 
schande en ellende te drinken; Hij komt 
als overwinnaar in hemel en op aarde, 
om de levenden en doden te richten. 
“Getrouw en waarachtig,” “oordeelt Hij, 
en voert krijg in gerechtigheid.” En “de 



heirlegers in de hemel volgen Hem.” De 
heilige engelen, een grote, ontelbare 
schare, vergezellen Hem op Zijn weg 
met lofgezangen van hemelse melodie. 
Het luchtruim schijnt gevuld te zijn met 
blinkende gedaanten — 
“tienduizendmaal tienduizenden, en 
duizendmaal duizen-den.” 
 

(12) HOE OMSCHRIJFT DE 
PROFEET HABAKKUK DE 
TWEEDE KOMST VAN 
CHRISTUS? 
 
God kwam van Teman, de Heilige van het 
gebergte Paran.Sela Zijn majesteit 
bedekte de hemel, de aarde was vol van 
Zijn lof. Er was een glans als van 
het zonlicht; lichtstralen kwamen uit Zijn 
hand, daarin ging Zijn macht schuil. 
 (Habakuk 3:3-4 ) 
 

 Geen mensepen vermag het toneel 
te beschrijven; geen eindig verstand is 
in staat om de heerlikheid ervan 
te bevatten. . . . Terwijl de levende 
wolk al nader komt, aanschouwt ieder 
oog de Vorst des diadeem van glorie 
drukt Zijn Goddelike slapen. Het licht 
van Zijn aangezicht doet de 
verblindende glans van de middagzon 
verbleken. “En Hij heeft op Zijn kleed 
en op Zijn dij deze naam geschreven: 
Koning der koningen en Heer der 
heren. Openbaring 19:16. 



(13) HOE OMSCHRIJFT DE 
PROFEET JEREMIA DE REACTIE 
VAN DE MENSHEID OP DEZE 
GROTE GEBEURTENIS? 
 

Vraag toch en zie of een man baren 
kan? Waarom heb Ik dan iedere man 
gezien met zijn handen op zijn heupen 
als een barende vrouw, en waarom zijn 
alle gezichten lijkbleek weggetrokken? 
Wee! Want die dag is groot, er is er geen 
als hij. Het is een tijd van benauwdheid 
voor Jakob, toch zal hij daaruit verlost 
worden. (Jeremia 30:6-7) 
 

 In Zijn tegenwoordigheid 
“veranderen alle aangezichten in 
bleekheid;” op hen, die Gods genade 
verworpen hebben, valt de verschrikking 
van eeuwige wanhoop. “Hun hart 
versmelt, en de knieën schudden,” “en 
hun aller aangezichten betrekken.” De 
rechtvaardigen roepen bevend uit: “Wie 
kan bestaan?” Het gezang van de engelen 
verstomt, en er heerst een korte, 
ontzagwekkende stilte. Dan wordt Jezus’ 
stem gehoord, zeggende: “Mijn genade is 
u genoeg.” De aangezichten van de 
rechtvaardigen klaren op, en vreugde 
vervult ieder hart. En de engelen slaan 
een hogere toon aan, en zingen opnieuw, 
terwijl ze nog dichter bij de aarde komen. 
 

(14) WELKE PROFETIE GEGEVEN  
DOOR CHRISTUS, DIE DE 
VERANTWOORDELIJKEN VOOR 



ZIJN KRUISIGING ERBIJ 
BETREKT, ZAL IN VERVULLING 
ZAL GAAN? 
 

Jezus zei tegen hem: U hebt het 
gezegd. Maar Ik zeg u: Van nu aan zult 
u de Zoon des mensen zien zitten aan 
de rechterhand van de kracht van 
God en zien komen op de wolken van 
de hemel. (Mattheüs 26:64) 
 
 Sommigen zijn daar, die Christus in 
Zijn vernedering hebben bespot. Met 
schokkende kracht komen hun de 
woorden van de Lijder voor de geest, 
toen Hij, door de hogepriester bezworen, 
plechtig verklaarde: “Van nu aan zult ge 
zien de Zoon des mensen, zittende 
aan de rechterhand van de kracht Gods, 
en komende op de wolken des hemels.” 
Nu zien ze Hem in Zijn heerlikheid, en 
ze zullen Hem nog moeten 
aanschouwen, zittende aan de 
rechterhand van de kracht Gods. 
Degenen, die met Zijn aanspraak van 
Gods Zoon te zijn de spotgedreven 
hebben, staan nu sprakeloos. Daar is de 
hoogmoedige Herodes, die schimpte op 
Zijn koninklike titel, en de spottende 
soldaten gelastte, Hem als koning te 
kronen. Daar zijn diezelfde mannen, 
wier goddeloze handen Hem het pur- 
peren kleed omgehangen hebben; die op 
Zijn heilig voorhoofd de doornekroon, 
en in Zijn hand, die geen weerstand 



bood, de nagemaakte septer gedrukt, en 
zich met gods- lasterlike hoon v—r Hem 
nedergebogen hebben. De mannen, die 
de vorst des Levens hebben geslagen en 
bespogen, keren zich nu af van Zijn 
doordringende blik, en trachten de 
overweldigende heerlikheid van Zijn 
tegenwoordigheid te ontvlieden. 
Degenen, die de nagels door Zijn 
handen en voeten hebben gedreven, de 
krijgsknecht, die Zijn zijde heeft 
doorstoken, aanschouwen die littekenen 
met schrik en zelfverwijt. Met 
ontzettende duidelikheid roepen de 
priesters en oversten zich de 
gebeurtenissen op Golgotha voor de 
geest. Sidderend van afgrijzen 
herinneren ze zich, hoe ze uitgeroepen 
hebben, het hoofd in duivelse 
vervoering schuddend: “Anderen heeft 
Hij verlost, Hij kan zichzelf niet 
verlossen. Indien Hij de Koning Israëls 
is, dat Hij nu afkome van het kruis, en 
we zullen Hem geloven. Hij heeft op 
God betrouwd; dat Hij Hem nu verlosse, 
indien Hij Hem wèl wil.” Spreuken 1:27. 
Degenen, die Christus en Zijn getrouwe 
volk hadden willen ombrengen, zijn nu 
getuigen van de heerlikheid, die op hen 
rust. Te midden van hun verschrikkingen 
horen ze de stemmen van de heiligen in 
vreugdevolle tonen uitroepen: “Ziet, deze 
is onze God; we hebben Hem verwacht, 
en Hij zal ons zalig maken.” Jesaja 25:9. 



(15)  WELKE SCHREEUW ZAL DE 
HEMEL VULLEN ZOALS 
CHRISTUS DE RECHTVAARDIGE 
DODEN TOT LEVEN ROEPT? 

 
Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar 
is uw overwinning? (1 Korinthe 15:55 ) 
 
 Onder het waggelen van de aarde, 
het flikkeren van de bliksem en het 
rollen van de donder, roept Gods Zoon 
de slapende heiligen op. Hij ziet neer op 
de graven van de rechtvaardigen, en 
roept dan uit, Zijn handen ten hemel 
heffende: “Ontwaakt, ontwaakt, 
ontwaakt, gij, die in het stof slaapt, en 
staat op!” Over de gehele lengte en 
breedte van de aarde zullen de doden die 
stem horen; en zij, die horen, zullen 
leven. En de gehele aarde zal dreunen 
van de tred van het zeer grote leger, uit 
iedere natie, geslacht, taal en volk. Uit 
de kerker van het graf komen ze te 
voorschijn, bekleed met onsterfelike 
heerlikheid, uitroepende: “Dood, waar is 
uw prikkel? Hel, waar is uw 
overwinning?” En de levende 
rechtvaardigen en de verrezen 
heiligen mengelen hun stemmen in een 
lange, blijde triomfkreet.  
 
(16) WELKE VERANDERING ZAL 
ZICH VOORDOEN IN DE 
RECHTVAARDIGE? 



….in een ondeelbaar ogenblik, in 
een oogwenk, bij de laatste bazuin. 
Immers, de bazuin zal klinken en de 
doden zullen als onvergankelijke  
mensen opgewekt worden, en ook wij 
zullen veranderd worden. Want dit 
vergankelijke moet zich met 
onvergankelijkheid bekleden en dit 
sterfelijke moet zich met 
onsterfelijkheid bekleden. (1 
Korinthe 15:52-53) 
 
 Allen verrijzen uit het graf met 
dezelfde, gedaante, waarin ze in het graf 
daalden. Adam, die onder de opgewekte 
schare staat, is groot van gestalte en van 
majestueuze vorm, in lengte slechts 
weinig minder dan Gods Zoon. Hij vormt 
een treffende tegenstelling met 
de mensen uit latere geslachten; in dit éne 
opzicht alleen reeds toont zich de grote 
achteruitgang van het geslacht. Maar 
allen verrijzen met de frisheid en kracht 
van een eeuwige jeugd. 
 In den beginnewerd de mens 
geschapen naar het beeld Gods, niet 
alleen in karakter, maar ook in vorm en 
gelaatstrekken. De zonde heeft het 
Goddelik beeld misvormd, en bijna 
uitgedelgd; maar Christus kwam om te 
herstellen wat verloren was gegaan. Hij 
zal onze vernederde lichamen veranderen, 
en ze gelijk maken aan Zijn heerlik 
lichaam. De sterfelike, vergankelike 



vorm, zonder aanvallige schoonheid, eens 
met zonde bevlekt, wordt volmaakt, 
schoon en onsterfelik. Alle smetten en 
onvolkomenheden worden achtergelaten 
in het graf. Tot de boom des levens in het 
lang verloren Eden teruggevoerd, zullen 
de verlosten “toenemen” tot de volle 
lengte van het geslacht in zijn eerste 
heerlikheid. De laatste nog overgebleven 
sporen van de vloek van de zonde zullen 
worden weggedaan, en Christus’ 
getrouwen zullen verschijnen “in de 
liefelikheid van de Heer, onze God,” in 
geest en ziel en lichaam het volmaakte 
beeld van hun Heer weerkaatsende. O, 
wonderbare verlossing! die wel lang is 
besproken geworden, waarop lang is 
gehoopt, en waarnaar in vurige 
afwachting is uitgezien, maar die nooit 
volkomen begrepen is. 
 
(17) WAAR GAAN DE 
UITVERKORENEN 
ONMIDDELLIJK NA DEZE 
VERANDERING HEEN? 
 
Daarna zullen wij, de levenden die 
overgebleven zijn, samen met hen 
opgenomen worden in de wolken, naar 
een ontmoeting met de Heere in de 
lucht. En zo zullen wij altijd bij de 
Heere zijn. (1 Thessalonicenzen 4:17 ) 
 
 De levende rechtvaardigen worden 
veranderd in “een punt des tijds, in een 



ogenblik.” Bij het horen van Gods stem 
zijn ze verheerlikt geworden; nu worden 
ze onsterfelik gemaakt, en met de 
verrezen heiligen opgenomen om hun 
Heer te ontmoeten in de lucht. Engelen 
“vergaderen Zijn uitverkorenen bijeen 
uit de vier winden, van het ene uiterste 
van de hemelen tot het andere uiterste 
ervan.” Kindertjes worden door de 
heilige engelen naar de armen van hun 
moeders gedragen. Vrienden, die lang 
gescheiden geweest zijn door de dood, 
worden verenigd, om nooit meer te 
scheiden, en stijgen tezamen met 
vreugdezangen op naar de stad Gods. 
 
(18) WAT ZAL CHRISTUS ONZE 
RECHTVAARDIGE RECHTER 
SCHENKEN AAN ELK VAN ZIJN 
VERLOSTEN? 
 
En als de Opperherder verschijnt, zult 
u de onverwelkbare krans van de 
heerlijkheid verkrijgen. (1 Petrus 5:4 ) 
 
 V——r ze de stad Gods 
binnentreden, schenkt de Heiland Zijn 
volgelingen de tekenen van hun 
overwinning, en deelt het 
onderscheidingsteken van hun koninklike 
staat onder hen uit. De blinkende 
gelederen scharen zich in de vorm van 
een open vierkant om hun Ko- 
ning, wiens gestalte zich ma- jesteitsvol 
verre boven die van heilige en engel 



verheft, en wiens aangezicht hen vol 
tedere liefde bestraalt.  
 Iedere blik van het talloze heir van 
verlosten is op Hem gericht, en 
aller oog aanschouwt de heerlikheid van 
Hem, wiens “gelaat z— verdorven was, 
meer dan van iemand, en Zijn gedaante, 
meer dan van andere mensekinderen.” Op 
de hoofden van de overwinnaars plaatst 
Jezus met Zijn eigen rechterhand de 
kroon der heerlikheid. Er is een kroon 
met zijn eigen “nieuwe naam,“ en het 
opschrift “Heiligheid des Heren” voor 
iedereen. Iedere hand ontvangt de 
palmtak en de blinkende harp van de 
overwinnaar. En als de gezagvoerende 
engelen de toon aangeven, glijdt iedere 
hand als die van een kunstenaar over de 
snaren van de harp, en ontlokt er rijke, 
volle akkoorden aan. 
 Onuitsprekelike verrukking trilt door 
ieder hart, en elke stem verheft 
zich in een dankbaar loflied: “Hem, die 
ons heeft liefgehad, en ons van onze 
zonden gewassen heeft in Zijn bloed, en 
die ons gemaakt heeft tot koningen en 
priesters voor God en Zijn Vader; Hem 
zij de heerlikheid en de kracht in alle 
eeuwigheid.” Openbaring 1:5, 6. 
 

(19) WELKE VREUGDEVOLLE 
UITNODIGING ZAL CHRISTUS 
AAN ZIJN VERLOSSER GEVEN? 
 
Dan zal de Koning zeggen tegen hen 
die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, 



gezegenden van Mijn Vader, beërf het 
Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf 
de grondlegging van de wereld. 
(Mattheüs 25:34 ) 
 

 V——r de vrijgekochte schare ligt de 
heilige stad. Jezus opent de paarlen 
poorten wijd, en de volken, die de 
waarheid bewaard hebben, gaan er 
binnen. Daar aanschouwen ze het Paradijs 
Gods, het tehuis van Adam in zijn 
onschuld. Dan wordt die stem vernomen, 
die voller klinkt dan enige muziek, ooit 
door stervelingen gehoord, zeggende: 
“Uw strijd is ten einde,” “komt, gij 
gezegenden van Mijn Vader! beërft het 
koninkrijk, hetwelk u bereid is van de 
grondlegging van de wereld.” 
Nu wordt het gebed, dat de Heiland voor 
Zijn discipelen opzond, vervuld: “lk wil, 
dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die 
Gij Me gegeven hebt.” “Onstraffelik voor 
Zijn heerlikheid in vreugde,“1 biedt 
Christus de Vader aan hetgeen Hij met 
Zijn bloed gekocht heeft, zeggende: “Hier 
ben Ik, en de kinderen, die Gij Me 
gegeven hebt.” “Die Gij Me gegeven 
hebt, heb Ik bewaard.” O, de wonderen 
van verlossende liefde! de verrukking van 
die ure, wanneer de eeuwige 
Vader, de vrijgekochten aanschouwende, 
Zijn beeld zal zien; wanneer de wanklank 
van de zonde gebannen, de verwoestende 
invloed ervan weggedaan, en het 
menselike weder in overeenstemming met 
het Goddlike gebracht zal zijn! 



 Met onuitsprekelike liefde 
verwelkomt Jezus Zijn getrouwen in de 
“vreugde van hun Heer.” De blijdschap 
van de Heiland bestaat daarin, dat Hij de 
zielen, die door Zijn angst en vernedering 
verlost zijn, in het koninkrijk der 
heerlikheid ziet. En de verlosten zullenin 
Zijn vreugde delen, wanneer ze onder de 
gezegenden diegenen zien, welke door 
hun gebeden, hun arbeid en hun 
liefdevolle opofferingen voor Christus 
gewonnen zijn. Wanneer ze zich om de 
grote, witte troon scharen, zal 
onuitsprekelike vreugde hun harten 
vervullen, als ze hen aanschouwen, die ze 
voor Christus ge-wonnen hebben, en 
bemerken, dat de een weder anderen heeft 
toegebracht, en dezen weder anderen, en 
die allen in de haven der ruste gebracht 
zijn, om daar hun kronen aan Jezus’ 
voeten neder te leggen, en Hem de nimmer 
eindigende eeuwigheid door te loven. 
 

(20) WELKE GROEP ZAL HET 
VOORRECHT HEBBEN OM EEN 
UNIEK LOFLIED TE ZINGEN 
VOOR HUN VERLOSSER? 
 

En zij zongen als een nieuw lied vóór de 
troon, vóór de vier dieren en de ouderlingen. 
En niemand kon dat lied leren behalve de 
honderdvierenveertigduizend, die van de 
aarde gekocht waren. (Openbaring 14:3 ) 
 
 Aan de kristallen zee v——r de 
troon, die zee van glas als het ware met 
vuur gemengd,— z— schittert hij van de 



heerlikheid Gods,— is de schare 
vergaderd, die “de overwinning hadden 
van het beest, en van zijn beeld, en van 
zijn merkteken, en van het getal van 
zijn naam.” Met het Lam op de Berg 
Zion staan de honderd vier en veertig 
duizend, die gekocht zijn uit de mensen, 
“hebbende de citers Gods;” en er wordt 
een stem gehoord als van vele wateren, 
en als een stem van een grote 
donderslag, de “stem van citerspelers, 
spelende op hun citers.” En ze zingen 
“een nieuw lied” v——r de troon, een 
lied, dat niemand leren kan dan de 
honderd vier en veertig duizend. Het is 
het lied van Mozes en het Lam,— een 
lied van verlossing. 
 Niemand, behalve de honderd vier 
en veertig duizend kan dat lied leren, 
want het is het lied van hun 
ondervinding,— een ondervinding zoals 
geen ander gezelschap ooit gehad heeft. 
“Deze zijn het, die het Lam volgen, 
waar het ook heen gaat.” Deze, 
overgebracht zijnde van de aarde uit de 
levenden, worden gerekend als “de 
eerstelingen voor God en het Lam.” 
Openbaring 15:2, 3; 14:1-5. 
 

(21) WAT ONDERSCHEIDT DEZE 
GROEP VAN DE MASSA  
VAN DE VERLOSTEN? 
 

En een van de ouderlingen antwoordde 
en zei tegen mij: Dezen, die bekleed 



zijn met witte gewaden, wie zijn zij en 
waar zijn zij vandaan gekomen? 
14En ik zei tegen hem: U weet het, 
mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen 
zijn het die uit de grote verdrukking 
komen; en zij hebben hun gewaden 
gewassen en ze hebben hun gewaden 
wit gemaakt in het bloed van het Lam. 
(Openbaring 7:13-14 ) 
 
Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt 
zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn 
het die het Lam volgen waar Het ook 
naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de 
mensen, als eerstelingen voor God en 
het Lam. (Openbaring 14:4 ) 
 
  Deze zijn het, die uit de grote 
verdrukking komen;” ze hebben de tijd 
van benauwdheid, als er niet geweest is, 
sinds dat er een volk geweest is, 
doorleefd; ze hebben de doodsangst van 
de tijd van Jakobs bezoeking doorstaan; 
ze zijn zonder Middelaar geweest tijdens 
de laatste uitgieting van Gods oordelen. 
Maar ze zijn verlost geworden, want “ze 
hebben hun lange klederen gewassen, en 
hebben hun lange klederen wit gemaakt 
in het bloed van het Lam.” “En in hun 
mond is geen bedrog gevonden; want ze 
zijn onberispelik” v——r God. 
“Daarom zijn ze v——r de troon van 
God, en dienen Hem dag en nacht in 
Zijn tempel; en Die op de troon zit, zal 
hen overschaduwen.” Ze hebben de 



aarde aanschouwd, door hongersnood en 
pestilentie verwoest, terwijl de zon 
macht had de mensen door grote hitte 
te verhitten, en zijzelven hebben lijden, 
honger en dorst doorstaan. Maar “ze 
zullen niet meer hongeren en zullen niet 
meer dorsten, en de zon zal op hen niet 
vallen, noch enige hitte; want het Lam, 
dat in het midden van de troon is, zal 
hen weiden, en zal hun een Leidsman 
zijn tot levende fonteinen van wateren; 
en God zal alle tranen van hun ogen 
afwissen.” Openbaring 7:14-17. 
 
(22) WELK PRINCIPE DAT IN DIT 
VERS WORDT BESCHREVEN ZAL 
DE INSPIRATIE ZIJN VOOR DE 
VERLOSTEN OM HUN 
GETUIGENIS VAN VERLOSSING 
DOOR HET HELE UNIVERSUM 
TE DELEN? 
 

Toen zij niets hadden om te betalen, 
schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan: 
Wie van hen zal hem meer liefhebben? 
43Simon antwoordde en zei: Ik denk dat 
hij het is aan wie hij het meeste 
kwijtgescholden heeft. Hij zei tegen hem: 
U hebt juist geoordeeld. (Lucas 7:42-43 ) 
 
 Door alle eeuwen heen zijn de 
uitverkorenen van de Heiland opgeleid 
en gehard geworden in de lijdenschool. 
Op aarde hebben ze nauwe paden 
bewandeld; ze zijn gereinigd in het vuur 



der beproeving. Om Jezus’ wil hebben 
ze tegenstand, haat en laster verdragen. 
Ze zijn Hem gevolgd door harde strijd 
heen; ze hebben zelfverloochening en 
bittere teleurstelling verduurd. Door hun 
eigen pijnlike ondervinding hebben ze 
het kwaad van de zonde, de kracht, de 
ongerechtigheid en de ellende ervan 
leren kennen; en ze zien er met afschuw 
op neer. Besef van het oneindige offer, 
dat tot. Uitdelging ervan gebracht is, 
vernedert hen in eigen oog, en vervult 
hun harten met dankbaarheid en lof, 
welke degenen, die nooit gevallen zijn, 
niet naar waarde kunnen schatten. Ze 
hebben veel lief, omdat hun veel 
vergeven is. Deel gehad hebbende aan 
het lijden van Christus, zijn ze geschikt 
om deel te hebben aan Zijn heerlikheid. 
 
 

(23) WELKE BERISPING ZAL 
WORDEN VERWIJDERD VAN DE 
RECHTVAARDIGEN? 
 
Hij zal de dood voor altijd verslinden, 
de Heere HEERE zal de tranen van 
alle gezichten afwissen en de smaad 
van Zijn volk wegnemen van heel de 
aarde, want de HEERE heeft 
gesproken. (Jesaja 25:8 ) 
 
 De erfgenamen Gods zijn gekomen 
van zolderkamertjes, uit ellendige 
hutten, uit kerkers, van schavotten, van 



bergen, uit woestijnen, uit de holen van 
de aarde en de grotten langs de zee. Op 
aarde waren ze “verlaten, verdrukt, en 
werden kwalik gehandeld.” Miljoenen 
daalden in het graf, als eerloos 
gebrandmerkt, omdat ze standvastig 
weigerden toe te geven aan de 
bedriegelike eisen van Satan. Door 
menselike rechtbanken werden ze als de 
ergste boosdoeners gevonnisd. Maar nu 
“is God-Zelf rechter.” Nu worden de 
aardse vonnissen omgekeerd. “De 
smaadheid van Zijn volk zal Hij 
wegnemen.” “Ze zullen hen noemen het 
heilige volk, de verlosten des Heren.” 
Hij heeft beschikt, “dat hun gegeven zal 
worden sieraad voor as, vreugdeolie 
voor treurigheid, het gewaad des lofs 
voor een benauwde geest.”2 Ze zijn niet 
langer zwakken, beproefden, 
verstrooiden, verdrukten. Van nu aan 
zullen ze altijd met de Heer wezen. Ze 
staan v——r de troon, gekleed met 
kostbaarder klederen, dan de meest 
geachten van deze wereld ooit gedragen 
hebben. Ze zijn met heerliker diademen 
gekroond, dan ooit de hoofden van 
aardse vorsten hebben gedrukt. De 
dagen van smart en geween zijn voor 
altoos voorbij. De Koning der 
heerlikheid heeft de tranen van alle 
aangezichten afgewist; iedere oorzaak 
van verdriet is weggenomen. Onder het 
wuiven van palmtakken doen ze een 



loflied weergalmen, helder van toon, 
liefelik en welluidend; iedereen stemt 
mede in, totdat de lofzang door de 
hemelse gewelven weergalmt: “De 
zaligheid zij aan onze God, die op de 
troon zit, en het Lam.” En al de 
hemelbewoners antwoorden met het 
lied: “Amen! De lof en de heerlikheid, 
en de wijsheid en de dankzegging en de 
eer en de kracht en de sterkte zij aan 
onze God in alle eeuwigheid.” 
Openbaring 7:10, 12. 
 
(24) HOE BESCHRIJFT DE BIJBEL 
HET VERLOSSINGSPLAN? 
 
En buiten alle twijfel, groot is het 
geheimenis van de godsvrucht: God is 
geopenbaard in het vlees, is 
gerechtvaardigd in de Geest, is 
verschenen aan de engelen, is 
gepredikt onder de heidenen, is geloofd 
in de wereld, is opgenomen in 
heerlijkheid. (1 Timotheüs 3:16 ) 
 
 In dit leven kunnen we het 
wondervolle onderwerp van de 
verlossing slechts beginnen te verstaan. 
Met onze eindige bevatting mogen we 
op het ernstigst nadenken over de 
schande en de heerlikheid, het leven en 
de dood, de rechtvaardigheid en de 
barmhartigheid, die zich in het kruis 
verenigen; toch kunnen we er de volle 



betekenis niet van inzien, ondanks de 
uiterste inspanning van onze 
verstandelike vermogens. De lengte en 
de breedte, de diepte en de hoogte van 
de verlossende liefde worden slechts 
flauw verstaan. Zelfs wanneer de 
vrijgekochten zien, gelijk ze gezien 
worden, zal het verlossingsplan toch nog 
niet volkomen worden begrepen ; maar 
de eeuwigheid door zullen zich gedurig 
nieuwe waarheden ontvouwen aan het 
verwonderde en verrukte gemoed. 
Ofschoon de smarten, pijnen en 
verzoekingen van de aarde een einde 
hebben genomen, en de oorzaak ervan is 
weggedaan, zal Gods volk altijd 
duidelik en levendig blijven beseffen, 
wat hun redding heeft gekost. 
 
(25) WAT IS HET VERLEDEN, HET 
HEDEN EN DE TOEKOMSTIGE 
WETENSCHAP VAN HET LIED 
VAN DE VERLOSTEN? 
 
opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, 
met alle heiligen, wat de breedte en 
lengte en diepte en hoogte is, en u de 
liefde van Christus zou kennen, die de 
kennis te boven gaat, opdat u vervuld 
zou worden tot heel de volheid van 
God. (Efeze 3:18-19 ) 
 
 Het kruis van Christus zal in alle 
eeuwigheid het voorwerp van onderzoek 



en het lied van de verlosten uitmaken. In 
de verheerlikte Christus zullen ze de 
gekruiste Christus aanschouwen. Nooit 
zal het vergeten worden, dat Hij, wiens 
macht de ontelbare werelden in het 
ganse grenzeloze luchtruim geschapen 
en onderhouden heeft, de Geliefde 
Gods, de Majesteit des hemels, wie te 
aanbidden het hoogste genot was van 
cherubs en blinkende serafs,— zich 
vernederde om de gevallen mens op te 
heffen; dat Hij de schuld en de smaad 
van de zonde, met de verberging van het 
aangezicht van Zijn Vader droeg, totdat 
de ellende van een verloren wereld Zijn 
hart brak, en Zijn leven uitbluste aan het 
kruis van Golgotha. Dat de Schepper 
van alle werelden, de Beslisser van 
ieders lot, Zijn heerlikheid ter zijde zou 
leggen, en zich zou vernederen uit liefde 
tot de mens, zal tot in eeuwigheid de 
verwondering en aanbidding van het 
heelal gaande houden. Wanneer de 
volken, die zalig worden, hun Heiland 
aanschouwen, en de eeuwige heerlikheid 
van de Vader uit Zijn aangezicht zien 
stralen; wanneer ze Zijn troon zien, die 
van eeuwigheid en tot in eeuwigheid 
bestaat, en beseffen, dat Zijn koninkrijk 
geen einde nemen zal, dan heffen ze met 
geestdrift het lied aan: “Waardig, 
waardig is het Lam, dat geslacht is, en 
ons Gode gekocht heeft met Zijn eigen, 
allerkostbaarst bloed.” De 



verborgenheid van het kruis verklaart 
alle andere verborgenheden. Bij het 
licht, dat van Golgotha afstraalt, 
schijnen ons de eigenschappen Gods, 
die ons met schrik en vrees vervuld 
hadden, schoon en aantrekkelik toe. We  
zien barmhartigheid, tederheid en 
vaderliefde samensmelten met 
heiligheid, gerechtigheid en macht. 
Terwijl we de majesteit van Zijn troon, 
hoog en verheven, aanschouwen, 
ontwaren we Zijn karakter in de 
genadige openbaringen ervan, en 
verstaan als nooit tevoren de betekenis 
van die liefelike naam, “Onze Vader.” 
We zullen inzien, dat Hij, die oneindig 
is in wijsheid, geen ander plan voor 
onze zaligheid had kunnen beramen dan 
het offer van Zijn eigen Zoon. De 
vergoeding voor dit offer is de vreugde, 
van de aarde met vrijgekochte, heilige, 
gelukzalige en onsterfelike wezens te 
bevolken. Het gevolg van de strijd van 
de Heiland met de machten van de 
duisternis is blijdschap voor de 
verlosten, die tot in eeuwigheid Gods 
heerlikheid zal verhogen. En z— groot 
is de waarde van de ziel, dat de Vader 
genoegen neemt met de betaaldeprijs; en 
Christus Zelf is voldaan, wanneer Hij de 
vruchten van Zijn grote offer aanschouwt. 
 
Ik kijk uit naar die grote dag waarop 
Christus in de wolken van de hemel 



komt om Zijn volk te verlossen van 
de goddeloosheid van deze aarde en 
de vreselijke tijd van nood die voor 
ons ligt. 
 
Ja   Onbeslist 
 
Ik kijk er met grote verwachting naar 
uit om de vreugdevolle uitnodiging van 
Christus aan te nemen: "Komt, gij 
gezegende van mijn Vader, erft het 
koninkrijk dat voor u is voorbereid 
vanaf de grondlegging van de wereld". 
 
Ja   Onbeslist 
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Les 12 
Verwoesting van de Aarde 

 
(1) WELKE BOODSCHAP VAN 
BARMHARTIGHEID 
VERKONDIGT DE HEMEL AAN 
HEN DIE ONBEWUST DE VALSE 
DOCTRINES VAN BABYLON 
VOLGEN? 
 

En ik hoorde een andere stem uit de 
hemel zeggen: Ga uit haar weg, 
Mijn volk, opdat u geen deelhebt 
aan haar zonden, en opdat u niet 
van haar plagen zult ontvangen. 
(Openbaring 18:4) 
 
(2) WELKE OORDELEN ZULLEN 
OP BABYLON VALLEN EN OP 
HEN DIE ZICH AAN HAAR LEER 
VASTKLAMPEN? 



Daarom zullen op één dag haar 
plagen komen: dood, rouw en honger, 
en met vuur zal zij verbrand worden, 
want sterk is de Heere God, Die haar 
oordeelt. (Openbaring 18:8)    
 
Dat zijn de oordelen, die over Babylon 
komen in de dag van debezoeking van 
Gods wraak. Ze heeft de maat van haar 
ongerechtigheden gevuld; haar tijd is 
gekomen; ze is rijp voor de verwoesting. 
Wanneer de stem des Heren de 
gevangenis van Zijn volk wendt,is het 
een vreselik ontwaken voor degenen, die 
alles verloren hebben in de grote strijd 
van het leven. Ter wijl de proeftijd nog 
voortduurde, verblindden hen de 
bedriegerijen van Satan, en 
rechtvaardigden ze hun zondige 
wandel. De rijken waren er trots op dat 
ze boven degenen stonden, die minder 
begunstigd waren; maar ze hadden hun 
rijkdommen verkregen door 
overtreding van de wet Gods. 
 
(3) WELK BASISPRINCIPE HEBBEN 
DEGENEN DIE OPZETTELIJK ZIJN 
OMGEKOMEN, GESCHONDEN? 
 
Ik was een vreemdeling en u hebt Mij 
niet gastvrij onthaald; naakt, en u hebt 
Mij niet gekleed; ziek en in de 
gevangenis, en u hebt Mij niet bezocht. 
Dan zullen ook die Hem antwoorden:  



Heere, wanneer hebben wij U hongerig 
gezien of dorstig of als een vreemdeling 
of naakt of ziek of in de gevangenis, en 
hebben U niet gediend? Dan zal Hij 
hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg 
u: voor zover u dit voor een van deze 
geringsten niet gedaan hebt, hebt u het 
ook niet voor Mij gedaan. (Mattheus 
25:43-45) 
 
 Ze hadden de hongerigen niet 
gevoed, de naakten niet gekleed, geen 
recht gedaan, en de weldadigheid niet 
liefgehad. Ze hadden ernaar gestreefd, 
zichzelven te verheffen, en de eer van 
hun medemensen te verwerven. Nu zijn 
ze ontdaan van alles wat hen groot 
maakte, en zijn behoeftig en onbeschut 
achtergebleven. Ze aanschouwen met 
verschrikking de verwoesting van de 
afgoden, die ze boven hun Maker 
verkozen hadden. Ze hebben hun zielen 
verkocht voor aardse rijkdommen en 
genietingen, en hebben er niet naar 
getracht rijk te worden in God. Het 
gevolg is, dat hun leven een mislukking 
is; hun genietingen zijn nu tot gal 
geworden, hun schatten tot verderving. 
De winst van een gehele levenstijd is in 
een ogenblik weggevaagd. De rijken 
bejammeren de verwoesting van hun 
deftige huizen, de verstrooiing van hun 
goud en zilver. Maar hun jammerklachten 
worden gestild door de vrees, dat 



zijzelven met hun afgoden zullen 
moeten vergaan. 
 
(4) WELKE VERANDERING DOET 
ZICH VOOR IN HET LEVEN VAN 
DE GODDELOZEN WANNEER  
ZE ZICH ECHT BEKEREN? 
 
….en Mijn volk, waarover Mijn Naam 
is uitgeroepen, in ootmoed buigt en 
bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en 
zij zich bekeren van hun slechte wegen, 
dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun 
zonden vergeven en hun land genezen. 
(2 Kronieken 7:14) 
 
 De bozen zijn vervuld met spijt, niet 
wegens hun zondige veronachtzaming 
van God en de medemens, maar omdat 
God overwonnen heeft. Ze bejammeren 
het, dat de uitkomst is, zoals die is; maar 
ze bekeren zich niet van hun boosheid. 
Ze zouden geen middelen onbeproefd 
laten om, als ze konden, te overwinnen. 
 
(5) WELKE PRACHTIGE 
BELOFTE WORDT AAN DE 
RECHTVAARDIGEN VERVULD? 
 
Want Híj zal u redden van de strik van 
de vogelvanger, van de zeer 
verderfelijke pest. Hij zal u beschutten 
met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels 
zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw 



is een schild en een pantser. (Psalm 
91:3-4 ) 
 
 De wereld ziet juist diegenen, welke 
men bespot en verguisd heeft, en heeft 
willen uitroeien, onbeschadigd te 
midden van pestilentie, orkaan en 
aardbeving. Hij, die voor de overtreders 
van Zijn wet een verterend vuur. is, is 
een veilige toevlucht voor Zijn volk. 
 
(6) WELK OORDEEL ZAL 
WORDEN UITGESPROKEN OVER 
DE GEESTELIJKE LEIDERS DIE 
DE WAARHEID HEBBEN 
GENEGEERD EN HUN KUDDE OP 
EEN DWAALSPOOR HEBBEN 
GEBRACHT? 
 

“Wee de herders die de schapen van 
Mijn weide ombrengen 
en overal verspreiden, spreekt 
de HEERE. Daarom, zo zegt 
de HEERE, de God van Israël, van de 
herders die Mijn volk weiden: Ú hebt 
Mijn schapen overal verspreid en 
verdreven, en u hebt niet naar ze 
omgezien. Zie, Ik ga u uw slechte 
daden vergelden, spreekt de HEERE. 
(Jeremia 23:1-2) 
 
 De predikant, die de waarheid 
opgeofferd heeft, om de gunst van 
mensen te verwerven, ontwaart nu het 
wezen en de invloed van zijn leer. Het 



blijkt, dat een alwetend oog hem gevolgd 
is, terwijl hij op de kansel stond, of op 
straat liep, of met de mensen te doen had 
in de verschillende wederwaardigheden 
van het leven. Elke aandoening van de 
ziel, elke regel schrift, elk uitgesproken 
woord, elke daad, die er de mensen toe 
geleid heeft, in een toevluchtsoord van 
leugen rust te zoeken, is het uitstrooien 
van zaad geweest; en in de ellendige 
verloren zielen rondom hem aanschouwt 
hij tans de oogst. 
 
(7) WAT HEBBEN DEZE 
ONTROUWE LEIDERS NIET 
ERKEND? 
 
Vanaf het begin is Uw woord 
waarachtig, al Uw rechtvaardige 
bepalingen zijn voor eeuwig. (Psalm 
119:160) 
 

Uw gerechtigheid is een gerechtigheid 
voor eeuwig en Uw wet is waarachtig. 
(Psalm 119:142) 
 

 De predikers en gemeenteleden zien 
in, dat ze niet recht tegenover God 
gestaan hebben. Ze zien het in, dat ze 
gerebelleerd hebben tegen de Maker van 
alle rechtvaardige en gerechte wetten. 
Het ter zijde stellen van de Goddelike 
voorschriften opende duizenden bronnen 
van kwaad, onenigheid, haat en 
ongerechtigheid, totdat de aarde één 



groot veld van strijd, één grote zinkput 
van bederfwas geworden. Dit is de 
beschouwing, die zich nu voordoet aan 
degenen, die de waarheid hebben 
verworpen, en verkozen de dwaling aan 
te hangen. Geen woorden kunnen het 
verlangen uitdrukken, dat de 
ongehoorzamen en ontrouwen tans 
koesteren naar datgene, dat ze nu voor 
altijd verloren hebben — het eeuwige 
leven. Mannen, die de wereld 
aangebeden heeft om hun talenten en 
welsprekendheid, zien deze dingen tans 
in het ware licht. Ze begrijpen, wat ze 
door overtreding hebben, verloren vallen 
aan de voeten van degenen, wier 
getrouwheid ze bespot en veracht 
hebben, en belijden dat God hen 
liefgehad heeft. 
 
(8) HOE ZULLEN DE 
VERLORENEN REAGEREN OP 
DEGENEN DIE HEN HEBBEN 
VERRADEN? 
 
Op die dag zal het geschieden dat er 
een grote, door de HEERE bewerkte, 
verwarring onder hen zal ontstaan, 
zodat zij elkaars hand zullen 
vastgrijpen en tegen elkaar de hand 
zullen opheffen. (Zacharia 14:13 ) 
 
 De mensen zien, dat ze bedrogen 
zijn geworden. De een beschuldigt de 
ander van hem in het verderf gestort te 



hebben, maar allen stemmen daarin 
overeen, dat hun bitterste veroordeling 
de predikanten geldt. Ontrouwe herders 
hebben zachte dingen geprofeteerd; ze 
hebben er hun hoorders toe geleid, de 
wet Gods van nul en gener waarde te 
maken, en degenen te vervolgen, die 
hem heilig wilden houden. Nu, in hun 
wanhoop, belijden deze leraars voor de 
wereld hun bedriegerij. De scharen zijn 
met woede vervuld. “We zijn verlo- 
ren!” roepen ze uit, “en gij zijt de 
oorzaak van ons verderf;” en ze vallen 
op de valse leraars aan. Juist diegenen, 
die hen eenmaal het meest bewonderd 
hebben, zullen de vreselikste 
vervloekingen tegen hen uitspreken. 
Dezelfde handen, die hen eenmaal met 
lauweren gekroond hebben, zullen 
opgeheven worden om hen te 
verderven.De zwaarden, die bedoeld 
waren om Gods volk te doden, worden 
nu gebruikt om hun vijanden om te 
brengen. Overal heerst strijd en 
bloedvergieting. 
 
9) NA HET EINDE VAN DE 
PROEFTIJD STREKT DE 
CONTROVERSE TUSSEN GOD EN 
SATAN ZICH UIT TOT WIE? 
 
Vreselijk gedruis zal komen tot aan het 
einde der aarde, want de HEERE heeft 
een rechtszaak met de volken; Híj zal  



een rechtszaak voeren met alle vlees. 
De goddelozen heeft Hij overgegeven 
aan het zwaard, spreekt de HEERE.” 
(Jeremia 25:31) 
 
 Zes duizend jaren lang is de grote 
strijd aan de gang geweest; de Zoon van 
God en Zijn hemelse dienaren zijn 
tegengestaan door de macht van de boze 
om de kinderen der mensen te 
waarschuwen, te verlichten, en te 
redden. Nu hebben allen hun besluit 
genomen : de bozen hebben zich 
volkomen aan de zijde van Satan 
geschaard is zijn kamp tegen God. De 
tijd is gekomen, dat God het gezag 
van Zijn vertreden wet handhaven zal. 
De twist is nu niet alleen met Satan, 
maar met de mensen. “De Heer heeft 
een twist met de volken,” “de 
goddelozen heeft Hij aan het zwaard 
overgegeven.” 
 

(10) WAT ZAL ER MET DE 
GODDELOZEN GEBEUREN ALS 
ZE CHRISTUS IN DE WOLKEN 
ZIEN KOMEN? 
 
En dan zal de wetteloze geopenbaard 
worden. De Heere zal hem verteren 
door de Geest van Zijn mond 
en hem tenietdoen door de 
verschijning bij Zijn komst; (2 
Thessalonicenzen 2:8) 



En zij zeiden tegen de bergen en de 
rotsen: Val op ons en verberg ons voor 
het aangezicht van Hem Die op de 
troon zit, en voor de toorn van het Lam. 
Want de grote dag van Zijn toorn is 
aangebroken en wie kan dan staande 
blijven?” (Openbaring 6:16-17) 
 
 Bij de komst van Christus zullen de 
bozen van de ganse aardbodem 
uitgeroeid worden,— verteerd door de 
geest van Zijn mond, en verdaan door 
de glans van Zijn heerlikheid. Christus 
brengt Zijn volk naar de stad Gods, en 
de aarde wordt ontledigd van zijn 
inwoners. “Ziet de Heer maakt het land 
ledig, en Hij maakt het woest; en Hij 
keert de gestaltenis ervan om, en Hij 
verstrooit zijn inwoners.” “Dat land zal 
gans ledig gemaakt worden, en het zal 
gans beroofd worden; want de Heer 
heeft dit woord gesproken.” Jesaja 
24:1, 3. 
 
(11) WAT IS DE FUNDAMENTELE 
OORZAAK VOOR DE 
VERNIETIGING VAN DE 
GODDELOZEN? 
 
Want het land is ontheiligd door zijn 
inwoners: zij overtreden de wetten, 
zij veranderen elke verordening, 
zij verbreken het eeuwige verbond. 
Daarom verteert de vervloeking het  



land en moeten zijn inwoners 
boeten. Daarom zullen de inwoners 
van het land verbrand worden, zodat 
er weinig stervelingen zullen 
overblijven. (Jesaja 24:5-6 ) 
 
“...Daarom verteert de vloek het land, en 
die daarin wonen, zullen verwoest 
worden; daarom zullen de inwoners van 
het land verbrand worden.” [Eeuwig 
verbond zie Exodus 31:16, 17; 20:8, 11; 
Ezechiël 20:12; Jesaja 66:22, 23].  
 
(12) WELK FYSIEK EFFECT  
ZAL DE KOMST VAN DE HERE 
OP DE AARDE HEBBEN? 
 
Maar de dag van de Heere zal komen als 
een dief in de nacht. Dan zullen de 
hemelen met gedruis voorbijgaan en de 
elementen brandend vergaan, en de 
aarde en de werken daarop zullen 
verbranden. (2 Petrus 3:10) 
 
 De gehele aarde heeft het voorkomen 
van een eenzame woestenij. De 
puinhopen van steden en dorpen, door de 
aardbeving verwoest, ontwortelde 
bomen, ruwe rotsen, door de zee 
uitgeworpen, of uit de aarde zelf 
losgescheurd, liggen over de oppervlakte 
verspreid, terwijl grote spelonken de 
plaats aanwijzen, waar de bergen van hun 
grondvesten afgerukt zijn. 
 



(13) WAT IS HET LOT VAN SATAN 
NA DE TWEEDE KOMST VAN 
CHRISTUS? 
 
En hij greep de draak, de oude 
slang, dat is de duivel en de satan, 
en bond hem voor duizend jaar, 
3en wierp hem in de afgrond, en 
sloot hem daarin op en 
verzegelde die boven hem, opdat hij 
de volken niet meer zou misleiden, 
totdat de duizend jaar tot een einde  
gekomen zouden zijn. En daarna 
moet hij een korte tijd worden 
losgelaten. (Openbaring 20:2-3) 
 
 Nu heeft het voorval plaats, 
voorafgeschaduwd in de laatste 
plechtige dienst van de grote 
verzoendag. Wanneer de dienst in het 
heilige der heiligen voltooid was, en de 
zonden van Israël uit het heiligdom 
weggedaan waren door middel van het 
bloed van het zondoffer, werd de 
zondebok levend aan de Heer 
voorgesteld; en in tegenwoordigheid van 
de verzamelde gemeente beleed de 
hogepriester over hem “al de 
ongerechtigheden van de kinderen 
Israëls, en al hun overtredingen, 
leggende die op het hoofd van de 
bok.”Leviticus 16:21.  
 Evenzo, als het verzoeningswerk in 
het hemelse heiligdom voltooid is, 



zullen in tegenwoordigheid van God, de 
engelen des hemels, en de scharen van 
de verlosten, de zonden van Gods volk 
op Satan worden gelegd; hij zal schuldig 
verklaard worden aan al het kwaad, dat 
hij hen heeft doen begaan. En evenals de 
zondebok weggezonden werd in een 
onbewoond land, zo zal Satan naar de 
verwoeste aarde, die dan een 
onbewoonde en treurige wildernis zal 
zijn, verbannen worden. 
 
(14) WELKE BEPERKING LEGT 
GOD OP AAN DE ACTIVITEITEN 
VAN SATAN GEDURENDE DE 1000 
JAREN VAN ZIJN 
GEVANGENSCHAP? 
 

…en wierp hem in de afgrond, en sloot 
hem daarin op en verzegelde die boven 
hem, opdat hij de volken niet meer zou 
misleiden, totdat de duizend jaar tot een 
einde gekomen zouden zijn. En daarna 
moet hij een korte tijd worden 
losgelaten. (Openbaring 20:3 ) 
 

 Hier moet de woonplaats van Satan 
met zijn boze engelen duizend jaren 
lang zijn. Tot de aarde beperkt, zal 
higeen toegang tot andere werelden 
hebben, om degenen, die nooit gevallen 
zijn, te verzoeken en te plagen. Het is in 
deze zin, dat hij gebonden is; er is 
niemand meer, waarover hij zijn macht 
kan uitoefenen. Hij is volkomen 



afgesneden van het werk van bedrog en 
verwoesting, dat zoveel eeuwen lang 
zijn enig genot geweest is. 
 Zes duizend jaren lang heeft Satans 
werk van opstand “de aarde beroerd.” 
Hij heeft “de wereld als een woestijn 
gesteld, en zijn steden verstoord.” En hij 
“liet zijn gevangenen niet los gaan naar 
huis toe.” Zes duizend jaren lang heeft 
hij Gods volk in zijn gevangenis 
besloten, en hij zou hen daar voor 
eeuwig gehouden hebben, had niet 
Christus zijn banden verbroken en de 
gevangenen losgelaten. 
 Zelfs de goddelozen zijn nu buiten 
het bereik van de macht van Satan; en 
alleen met zijn boze engelen blijft hij 
over om de uitwerking van de vloek, die 
de zonde aangebracht heeft, te 
aanschouwen. “Al de koningen van de 
heidenen, zij allen liggen neder met eer, 
een iegelik in zijn eigen huis (het graf). 
Maar gij zijt verworpen van uw graf, als 
een gruwelike scheut. . . . Gij zult bij 
hen niet gevoegd worden in de 
begrafenis: want ge hebt uw land 
verdorven, en uw volk gedood.” Jesaja 
14:18-20. 
 Duizend jaren lang zal de Satan op 
de verwoeste aarde heen en weer 
dwalen, om de gevolgen van zijn 
opstand tegen de wet van God te 
aanschouwen. Gedurende die tijd is zijn 
lijden ontzaglik groot.  Sedert zijn val 



heeft zijn leven van onafgebroken 
werkzaamheid alle nadenken verbannen; 
maar hij is nu van zijn macht beroofd, 
en heeft niets anders te doen dan de rol 
te overpeinzen, die hij gespeeld heeft, 
sedert hij zich voor het eerst tegen het 
bestuur des hemels verzette; en met 
angst en beving vooruit te zien naar de 
vreselike toekomst, wanneer hij lijden 
moet voor al het kwaad, dat hij gedaan 
heeft, en gestraft worden voor de 
zonden, die hij de mensen heeft 
doen begaan.  
 
(15) WAT ZAL DE ACTIVITEIT 
VAN DE VERLOSTEN ZIJN 
GEDURENDE DE 1.000 JAREN? 
 
En ik zag tronen, en zij gingen daarop 
zitten, en het oordeel werd hun gegeven. 
En ik zag de zielen van hen die onthoofd 
waren om het getuigenis van Jezus en 
om het Woord van God, en die het beest 
en zijn beeld niet hadden aanbeden, en 
die het merkteken niet ontvangen 
hadden op hun voorhoofd en op hun 
hand. En zij leefden en gingen als 
koningen regeren met Christus, duizend 
jaar lang. (Openbaring 20:4 ) 
 
 Gedurende de duizend jaren tussen 
de eerste en tweede opstanding heeft 
het oordeel over de goddelozen plaats. 
De apostel Paulus wijst op dit oordeel 



als een gebeurtenis, die op de 
wederkomst volgt. “Zo dan, oordeelt 
niet v——r dc tijd, totdat de Heer 
gekomen zal zijn, welke ook in het licht 
zal brengen hetgeen in de duisternis 
verborgen is, en openbaren de 
raadslagen van de harten.”2 Daniël 
verklaart, dat, toen de Oude van dagen 
kwam, “het gericht gegeven werd aan 
de heiligen van de hoge plaatsen.” Op 
die tijd heersen de rechtvaardigen als 
koningen en priesters Gods.. . Het is 
gedurende deze tijd dat, zoals Paulus 
voorzegd heeft, “de heiligen de wereld 
oordelen zullen.” Tezamen met 
Christus oordelen ze de goddelozen, 
hun daden vergelijkende met het 
wetboek, de Bijbel, en elks geval 
beslisende volgens de dingen, die in het 
lichaam gedaan zijn. Dan wordt de 
straf, die de goddelozen lijden moeten, 
uitgemeten volgens hun werken, en 
tegenover hun namen opgetekend in het 
boek des doods. 
 

(16) WIE ZAL IN DIT OORDEEL 
WORDEN OPGENOMEN? 
 

Weet u niet dat de heiligen de wereld 
zullen oordelen? En als door u de 
wereld geoordeeld wordt, zou 
u dan ongeschikt zijn voor de meest 
onbeduidende rechtszaken? 
Weet u niet dat wij engelen zullen 
oordelen? Hoeveel te 



meer dan alledaagse dingen? (1 
Korinthe 6:2-3 ) 
 
 Ook de Satan en de boze engelen 
worden door Christus en Zijn volk 
geoordeeld. Paulus zegt: “Weet ge niet, 
dat wij de engelen oordelen zullen?” En 
Judas verklaart, dat “de engelen, die hun 
beginsel niet bewaard hebben, maar hun 
eigen woonstede verlaten hebben, tot het 
oordeel van de grote dag met eeuwige 
banden onder de duisternis bewaard 
worden.”. 
 

(17) WAT GEBEURT ER AAN HET 
EINDE VAN DE PERIODE VAN 
1000 JAAR? 
 

Maar de overigen van de doden werden 
niet weer levend, totdat de duizend jaar 
tot een einde gekomen waren. Dit is de 
eerste opstanding. (Openbaring 20:5 ) 
 

 Aan het einde van de duizend jaren 
zal de tweede opstanding plaats hebben. 
Dan zullen de goddelozen uit de doden 
worden opgewekt, en voor God 
verschijnen tot uitvoering van “het 
opgeschreven oordeel.” Aldus zegt de 
Ziener, na de opstanding van de 
rechtvaardigen beschreven te hebben: 
“De overigen van de doden werden niet 
weder levend, totdat de duizend jaren 
geëindigd waren.” En Jesaja verklaart 
betreffende de goddelozen: “Ze zullen 
samenvergaderd 



worden, gelijk de gevangenen in een 
put, en ze zullen besloten, worden in een 
gevangenis, maar na vele dagen weder 
bezocht worden.” Jesaja 24:22. 
 
De Schrift heeft mij de gedenkwaardige 
gebeurtenissen geopenbaard die een 
einde zullen maken aan deze grote 
controverse. Ik begrijp dat voor het 
einde van dit conflict ieder individu een 
beslissing zal hebben genomen over wie 
hij of zij loyaal zal zijn.  
 
Ja   Onbeslist 
 
Ik realiseer me dat Satan in zijn 
zoektocht naar mijn vernietiging elke 
methode die in zijn macht ligt zal 
gebruiken om mij te bedriegen en 
wanneer deze mislukken, kan er 
vervolging volgen.   
 
Ja   Onbeslist 
 
Ik ben dankbaar dat God in Zijn liefde 
en barmhartigheid Zijn volk uit de 
valse doctrines van Babylon roept en de 
waarheden onthult die bedrog zullen 
voorkomen. Ik bid voor leiding van de 
Heilige Geest om de waarheid te 
onderscheiden van de dwaling, zodat ik 
niet onder de bedrogenen zal zijn.   
 
Ja   Onbeslist 



Ik realiseer me dat de mensheid na de 
keuze van de loyaliteit Gods oordelen 
een troosteloosheid op deze aarde zal 
brengen. Ik kies ervoor om trouw te 
blijven aan Hem ongeacht de kosten en 
ben dankbaar voor Zijn beloften voor 
mijn bevrijding.   
 
Ja   Onbeslist 
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Les 13 
Het Einde van de Strijd 

 
 Aan het einde van de duizend jaren 
keert Christus weder naar de aarde 
terug. Hij is vergezeld van de scharen 
van de verlosten, en omstuwd door een 
lijfwacht van engelen. Terwijl Hij in 
vreselike majesteit nederdaalt, roept Hij 
de goddeloze doden op, om hun doem 
aan te horen. Ze komen te voorschijn als 
een machtige schare, talloos als het zand 
van de zee. Welk een tegenstelling met 
degenen, die bij de eerste opstanding 
opgewekt zijn! De rechtvaardigen waren 
met onsterfelike jeugd en schoonheid 
bekleed. De goddelozen dragen de 
sporen van krankheid en dood. 
 
(1) WELKE WOORDEN ZULLEN 
VOORTKOMEN UIT ONWILLIGE 
LIPPEN DIE GEDREVEN 



WORDEN DOOR DE KRACHT 
VAN DE WAARHEID? 
 
Zie, uw huis wordt als een woestenij 
voor u achtergelaten. Voorwaar, Ik zeg 
u dat u Mij niet zult zien, totdat de 
tijd zal gekomen zijn dat u zult 
zeggen: Gezegend is Hij Die komt in de 
Naam van de Heere. “ (Lucas 13:35) 
 

 Elk oog in die grote schare wendt 
zich, om de heerlikheid van de Zoon 
van God te aanschouwen. Eenstemmig 
roept de goddeloze menigte uit: 
“Gezegend is Hij, die daar komt in de 
naam des Heren!” Het is geen liefde tot 
Jezus, die deze uiting ingeeft. De 
kracht van de waarheid perst de 
woorden van onwillige lippen. Gelijk 
de goddelozen in hun graven gegaan 
zijn, zo komen ze eruit voort, met 
dezelfde vijandschap tegen Christus, en 
dezelfde opstandige geest. 
 Ze zullen geen nieuwe proeftijd 
hebben, waarin ze het verkeerde van hun 
leven in het verledene kunnen 
verbeteren. Daardoor zou niets 
gewonnen worden. Een levenstijd van 
overtreding heeft hun harten niet 
verzacht. Een tweede proeftijd, indien 
die hun gegeven werd, zou doorgebracht 
worden gelijk de eerste, met het 
ontwijken van de eisen, die God stelt, en 
het stoken van opstand tegen Hem. 



(2) WAT DAALT ER UIT DE 
HEMEL NEER ALS EEN "BRUID 
VOORBEREID VOOR HAAR 
MAN"? 
 

En ik, Johannes, zag de heilige stad, 
het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van 
God uit de hemel, gereedgemaakt als 
een bruid die voor haar man sierlijk 
gemaakt is. (Openbaring 21:2) 
 
 Christus daalt neder op de Olijfberg, 
vanwaar Hij na Zijn opstanding ten hemel 
voer, en waar de engelen de belofte van 
Zijn wederkomst uitspraken. De profeet 
zegt: “De Heer, mijn God, zal komen en 
al de heiligen met U.” “En Zijn voeten 
zullen te dien dage staan op de Olijfberg, 
die v——r Jeruzalem ligt tegen het 
Oosten; en de Olijfberg zal in tweeën 
gespleten worden . . . zodat er een grote 
vallei zal zijn.” “En de Heer zal tot 
Koning over de ganse aarde zijn; te dien 
dage zal de Heer één zijn, en Zijn naam 
één.” Terwijl het Nieuwe Jeruzalem in 
schitterende pracht uit de hemel  daalt, 
blijft het rusten op de plaats, die gereinigd 
en toebereid is om het te ontvangen, en 
Christus gaat met Zijn volk en de engelen 
de heilige stad binnen.  
 
(3) WELKE ACTIVITEIT ZAL 
SATAN HERVATTEN ALS DE 1.000 
JAAR VOORBIJ ZIJN EN DE 
GODDELOZEN  OPSTAAN? 



En wanneer die duizend jaar tot een 
einde gekomen zijn, zal de satan uit 
zijn gevangenis worden losgelaten. 
8En hij zal uitgaan om de volken te 
misleiden die zich in de vier hoeken 
van de aarde bevinden, Gog en Magog, 
om hen te verzamelen voor de oorlog. 
En hun aantal is als het zand van de 
zee. (Openbaring 20:7-8) 
 
 Nu bereidt Satan zich voor tot een 
laatste, machtige strijd om de 
opperheerschappij. Terwijl hij van zijn 
macht beroofd was, en afgesneden van 
zijn werk van misleiding, was de vorst 
van het kwaad ellendig en terneder 
gedrukt ; maar nu de goddeloze doden 
opgewekt zijn, en hij de grote scharen aan 
zijn zijde ziet, wordt zijn hoop 
verlevendigd, en neemt hij het besluit, de 
grote strijd niet op te geven. Hij zal al de 
legerscharen van de gedoemden onder 
zijn banier oproepen, en door hen zijn 
plannen trachten uit te voeren. 
De goddelozen zijn Satans gevangenen. 
Door Christus te verwerpen, hebben ze 
het bestuur van de opstandige leider 
aangenomen. Ze zijn gereed, naar zijn 
voorstellen te luisteren, en zijn last uit te 
voeren. Nog altijd, overeenkomstig zijn 
aloude sluwheid, komt hij er niet voor uit, 
dat hij Satan is. Hij beweert de vorst te 
zijn, die de rechtvaardige eigenaar van de 
wereld is, en wiens erfdeel hem op 
onwettige wijze afhandig is gemaakt. Hij 



stelt zich aan zijn misleide onderdanen als 
een verlosser voor, verzekert hun, dat zijn 
macht hen uit hun graven te voorschijn 
geroepen heeft, en dat hij op het punt 
staat. hen van de wreedste tirannie te 
bevrijden. Daar de tegenwoordigheid van 
Christus weggenomen is, werkt Satan 
wonderen om zijn aanspraken te steunen. 
Hij maakt de zwakken sterk, en boezemt 
allen zijn eigen geest en geestdrift in. Hij 
stelt voor, hen tegen het kamp van de 
heiligen aan te voeren, en de stad Gods in 
te nemen. Met duivelse verrukking wijst 
hij op de talloze miljoenen, die van de 
doden zijn opgewekt, en verklaart, dat hij 
als hun leider zeer wel in staat is, de stad 
te overrompelen, en zijn troon en 
koninkrijk te herwinnen. 
 
(4) MET WAT VERGELIJKT DE 
SCHRIFT DE GROTE MENIGTE 
VAN DE VERLORENEN? 
 
En hij zal uitgaan om de volken te 
misleiden die zich in de vier hoeken 
van de aarde bevinden, Gog en 
Magog, om hen te verzamelen voor de 
oorlog. En hun aantal is als het zand 
van de zee. (Openbaring 20:8) 
 
 Onder die grote schare zijn er een 
menigte van het eeuwenoude 
geslacht, dat v——r de vloed leefde; 
mannen van hoge gestalte en reusachtig 



verstand, die, overmeesterd door de 
beheersende invloed van gevallen 
engelen, al hun bekwaamheid en kennis 
besteed hebben aan de verheffing van 
zichzelven; mannen, wier wondervolle 
kunstwerken er de wereld toe leidden, 
hun genie te vergoden, maar wier 
wreedheid en boze uitvindingen, welke 
de aarde verontreinigden, en het beeld 
van God uitwisten, Hem tot hun 
verdelging van de aardbodem gebracht 
heeft. Er zijn daar koningen en 
legerhoofden, die volken hebben 
overwonnen; dappere mannen, die nooit 
een slag verloren hebben; trotse, 
ijverzuchtige strijders, wier nadering 
koninkrijken heeft doen beven. In de 
dood hebben dezen geen verandering 
ondergaan. Terwijl ze uit het graf 
opkomen, nemen ze de draad van hun 
gedachten weder op, juist waar die 
afgebroken is. Ze worden gedreven door 
hetzelfde verlangen om te overwinnen, 
dat hen beheerste, toen ze vielen. Satan 
houdt raad met zijn engelen, en daarna 
met deze koningen en overwinnaars en 
machtigen. Ze zien op de macht en de 
getal-sterkte aan hun zijde, en verklaren, 
dat de schare binnen de stad klein is in 
vergelijking met de hunne, en 
overwonnen kan worden. Ze maken plan 
om bezit te nemen van de schatten en de 
heerlikheid van het Nieuwe Jeruzalem. 
Allen beginnen zich dadelik op de strijd 



voor te bereiden. Bekwame 
handwerkslieden maken oorlogstuig. 
Legerhoofden, om hun sukses beroemd, 
roepen de menigten oorlogzuchtige 
lieden op om zich in legerbenden en 
afdelingen te scharen. 
 
(5) WAT PROBEERT DIT ENORME 
LEGER ONDER HET BEVEL VAN 
SATAN? 
 
En zij kwamen op over de breedte van 
de aarde, en omsingelden de legerplaats 
van de heiligen en de geliefde stad. 
Maar er daalde vuur van God neer uit 
de hemel en dat verslond hen. 
(Openbaring 20:9) 
 
 Eindelik wordt het bevel om op te 
rukken gegeven, en zet zich de ontelbare 
menigte in beweging,— een leger, als 
nimmer door aardse overwinnaars 
opgeroepen is, of dat de verenigde 
machten van alle eeuwen, sedert de 
oorlog op aarde begon, ooit hebben 
kunnen evenaren. Satan, de machtigste 
strijder, trekt vooraan, en zijn engelen 
verenigen hun krachten voor deze laatste 
kamp. Koningen en krijgslieden zijn in 
zijn gevolg, en de menigten volgen in 
grote afdelingen, elk onder een 
aangewezen hoofd. Met krijgskundige 
nauwkeurigheid trekken de dichte 
gelederen voorwaarts over de hobbelige, 



oneffen grond naar de stad Gods. Op 
bevel van Jezus worden de poorten van 
het Nieuwe Jeruzalem gesloten; Satans 
legerscharen omringen de stad, en 
maken zich gereed voor de aanval. Nu 
verschijnt Christus weder ten 
aanschouwen van Zijn vijanden. 
Ver boven de stad, op een grondstuk van 
gepolijst goud, is een troon, hoog en 
verheven. Op die troon zit de Zoon van 
God, en rondom Hem zijn de 
onderdanen van Zijn koninkrijk. De 
kracht en majesteit van Christus kan 
geen taal beschrijven, geen penseel 
schilderen. De heerlikheid van de 
Eeuwige Vader omringt Zijn Zoon. De 
glans van Zijn tegenwoordigheid vervult 
de stad Gods, stroomt uit tot buiten de 
poorten, en giet zijn stralen over de 
gehele aarde uit. 
 

(6)  WIE ZIJN DE SCHARE VAN DE 
GROTE MENIGTE VOOR DE 
TROON VAN GOD? 
 

En ik zei tegen hem: U weet het, mijn 
heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het 
die uit de grote verdrukking komen; en 
zij hebben hun gewaden gewassen en ze 
hebben hun gewaden wit gemaakt in het 
bloed van het Lam. (Openbaring 7:14) 
 
 Het dichtst bij de troon zijn 
degenen, die eens voor de zaak van 
Satan ijverden, maar die, als 



vuurbranden uit het vuur gerukt, hun 
Heiland met diepe, innige toewijding 
gevolgd zijn. Daarop volgen degenen, 
die een Christelik karakter vervolmaakt 
hebben te midden van valsheid en 
ontrouw; zij, die de wet van God geëerd 
hebben, toen de Christelike wereld die 
van nul en gener waarde verklaarde, en 
de miljoenen van alle eeuwen, die om 
hun geloof de marteldood hebben 
ondergaan. En verder is de “grote 
schare, die niemand tellen kan, uit alle 
natieën, en geslachten, en volken en 
talen” “v——r de troon en v——r het 
Lam, bekleed met lange, witte klederen, 
en palmtakken in hun handen.” Hun 
strijd is over, hun overwinning is 
bevochten. Ze hebben de loop gelopen, 
en de prijs behaald. De palmtak in hun 
handen is het teken van hun 
overwinning, het witte kleed een 
zinnebeeld van de vlekkeloze 
gerechtigheid van Christus, die nu de 
hunne is. 
 

(7) WELKE AANBIDDINGSZIN 
ZAL ER VAN DE LIPPEN VAN DE 
VERLOSTEN WEERKLINKEN? 
 

En zij riepen met een luide stem: De 
zaligheid is van onze God, Die op de troon 
zit, en van het Lam! (Openbaring 7:10) 
 
 De verlosten heffen een loflied aan, 
dat door de gewelven van de hemel heen 
en weer klinkt: “De zaligheid is aan 



onze God, die op de troon zit, en het 
Lam.” En engel en seraf stemmen samen 
in de aanbidding. Terwijl de verlosten de 
kracht en de boosheid van Satan 
aanschouwd hebben, hebben ze ingezien, 
als nooit tevoren, dat geen kracht, behalve 
die van Christus, hen overwinnaars had 
kunnen maken. Onder die ganse 
blinkende schare is er niet één, die zijn 
zaligheid aan zichzelf toeschrijft, alsof hij 
door eigen kracht en goedheid had 
overwonnen. Niets wordt gezegd van wat 
ze gedaan of geleden hebben; maar de 
hoofdinhoud van ieder lied, de grondtoon 
van elk lofgezang is: De zaligheid zij aan 
onze God en het Lam. 
 
(8) VOOR WELKE GROTE 
GEBEURTENIS ZIJN DE 
GODDELOZE DODEN 
HERREZEN? 
 

En ik zag de doden, klein en groot, 
voor God staan. En de boeken werden 
geopend en nog een ander boek werd 
geopend, namelijk het boek des levens. 
En de doden werden geoordeeld 
overeenkomstig wat in de boeken 
geschreven stond, overeenkomstig hun 
werken. En de zee gaf de doden die in 
haar waren. Ook de dood en het rijk 
van de dood gaven de doden die in hen 
waren, en zij werden geoordeeld, ieder 
overeenkomstig zijn werken. 
(Openbaring 20:12-13) 



 In tegenwoordigheid van de 
verzamelde bewoners van aarde en hemel 
heeft de laatste kroning van de Zoon van 
God plaats. En nu, bekleed met de 
opperste majesteit en macht, spreekt de 
Koning der koningen het oordeel uit over 
de opstandelingen tegen Zijn bestuur, en 
oefent Hij recht over degenen, die Zijn 
wet overtreden en Zijn volk verdrukt 
hebben. De profeet Gods zegt: “Ik zag 
een grote, witte troon, en Degene, Die 
daarop zat, van Wiens aangezicht de 
aarde en de hemel wegvloden, en geen 
plaats is voor die gevonden. En ik zag de 
doden, klein en groot, staande voor God; 
en de boeken werden geopend; en een 
ander boek werd geopend, dat des levens 
is; en de doden werden geoordeeld uit 
hetgeen in de boeken geschreven was, 
naar hun werken.” 
 
(9) WAT ZAL WORDEN ONTHULD 
BIJ HET GROTE OORDEEL? 
 
Want wij moeten allen voor de 
rechterstoel van Christus openbaar 
worden, opdat eder vergelding  
ontvangt voor wat hij door 
middelvan zijn lichaam gedaan heeft, 
hetzij goed, hetzij kwaad. (2 Korinthe 
5:10) 
 

 Zodra de registers geopend zijn, en 
het oog des Heren op de goddelozen 
geslagen is, zijn ze zich bewust van elke 



zonde, die ze ooit begaan hebben. Ze 
zien juist, waar hun voeten van het pad 
van reinheid en heiligheid afgedwaald 
zijn; juist, hoever trots en opstand hen 
gebracht hebben in de overtreding van 
de wet Gods. 
 De verleidende verzoekingen, die ze 
aangemoedigd hebben door aan de 
zonde toe te geven, de zegeningen, die 
ze in vloek hebben verkeerd, de 
bespottingen van de boodschappers 
Gods, de verworpen waarschuwingen, 
de stromen van genade, die het harde, 
onbekeerlike hart afgeslagen heeft,— 
dat alles vertoont zich, alsof het in 
vurige letters geschreven was. 
 

(10) WELKE FEITEN DIE IN DEZE 
VERZEN WORDEN BESCHREVEN 
ZULLEN DE HARTEN VAN DE 
VERLORENEN OP DE DAG DES 
OORDEELS DOEN SCHRIKKEN? 
 
Hij was veracht, de onwaardigste 
onder de mensen, een Man van 
smarten, bekend met ziekte, en 
als iemand voor wie men het gezicht 
verbergt; Hij was veracht en wij 
hebben Hem niet geacht. ... Maar Hij 
is om onze overtredingen verwond, om 
onze ongerechtigheden verbrijzeld. De 
straf die ons de vrede aanbrengt, was 
op Hem, en door Zijn striemen is er 
voor ons genezing gekomen. (Jesaja 
53:3, 5) 



 Boven de troon wordt het kruis 
gezien, en als een panorama vertonen 
zich de tonelen van Adams verzoeking 
en val, en de opeenvolgende stappen in 
het grote verlossingsplan. De nederige 
geboorte van de zaligmaker; Zijn jonge 
leven van eenvoud en gehoorzaamheid; 
Zijn doop in de Jordaan; het vasten en 
de verzoeking in de woestijn; Zijn 
openbare bediening, waarin Hij aan de 
mens de kostbaarste zegeningen van de 
hemel ontvouwde; de dagen vol daden 
van liefde en genade; de nachten van 
gebed en waken in de eenzaamheid van 
de bergen; de lagen van nijd, haat en 
kwaadwilligheid, waarmede Zijn 
weldaden vergolden werden ; de 
vreselike, geheimzinnige zielsnood in 
Gethsemané, onder de verpletterende 
last van de zonden van de gehele vereld; 
Zijn verraad in de handen van het 
moordzuchtig gepeupel; de schrikkelike 
gebeurtenissen van die afgrijse- like 
nacht,— de gevangene, die geen 
weerstand bood, verlaten van Zijn meest 
beminde discipelen, ruw door de straten 
van Jeruzalem gesleurd; de Zoon van 
God, triomferend ten toon gesteld voor 
Annas, terechtgesteld in het paleis van 
de hogepriester, in de gerechtszaal van 
Pilatus, v——r de lafhartige en wrede 
Herodes, bespot, gesmaad, gepijnigd en 
ter dood veroordeeld—alles wordt in 
levendige kleuren in beeld gebracht. 



En nu gaan aan de terugdeinzende 
menigte de laatste tonelen voorbij — de 
geduldige Lijder, het pad naar Golgotha 
betredend; de Vorst des hemels, 
hangende aan het kruis; de trotse 
priesters en het smalende gemeen, de spot 
drijvend met Zijn doodstrijd; de 
bovennatuurlike duisternis; de schuddende 
aarde, de gescheurde rotsen, de geopende 
graven, het ogenblik aanduidend, waarop 
de Zaligmaker van de wereld de geest 
gaf.Het vreselik schouwspel vertoont zich 
juist, zoals het geweest is. Noch Satan, 
noch zijn engelen of onderdanen zijn bij 
machte, zich af te wenden van het beeld 
van hun eigen werk. 
 Elkeen, die er aan deelgenomen heeft, 
herinnert zich de rol, die hij heeft gespeeld. 
Herodes, die de onschuldige kinderen van 
Bethlehem doodde, ten einde de Koning 
Is- raëls te verderven; de lage Herodias, 
op wier schuldige ziel het bloed van 
Johannes de Doper rust; de zwakke, 
kruipende Pilatus; de spottende 
krijgsknechten; de priesters en oversten, en 
de waanzinnige schare, die uitriep: “Zijn 
bloed kome over ons en onze kinderen!”—
allen aanschouwen de ontzaglikheid van 
hun schuld. Ze zoeken tevergeefs zich te 
verbergen voor de Goddelike majesteit van 
Zijn aangezicht, die de glans van de zon te 
boven gaat, terwijl de verlosten hun kronen 
aan de voeten van de Heiland neder-
werpen, uitroepende: “Hij stierf voor mij!” 
 



(11) WAT IS HET UITEINDELIJKE 
LOT  VAN DE BOZEN? 
 
En als iemand niet bleek ingeschreven 
te zijn in het boek des levens, werd hij 
in de poel van vuur geworpen. 
(Openbaring 20:15) 
 
Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal 
uit het vlees verderf oogsten; maar wie 
in de Geest zaait, zal uit de Geest het 
eeuwige leven oogsten. (Galaten 6:8) 
 
 De gehele boze wereld staat v——r 
de rechterstoel van God, gedaagd op de 
aanklacht van hoogverraad tegen het 
bestuur des hemels. Ze hebben niemand, 
om hun zaak te bepleiten; ze zijn zonder 
verontschuldiging; en het vonnis van de 
eeuwige dood wordt over hen 
uitgesproken. Het is allen nu duidelik, 
dat de bezoldiging van de zonde geen 
edele onafhankelikheid en eeuwig leven, 
maar slavernij, ondergang en dood is. 
De goddelozen zien in, wat ze verbeurd 
hebben door hun leven van opstand. Het 
gans zeer uitnemend, eeuwig gewicht 
der heerlikheid is versmaad, toen het 
hun aangeboden werd; maar hoe 
begeerlik schijnt het nu. “Dit alles,” 
roept de verloren ziel uit, “had ik 
kunnen hebben, maar ik verkoos, die 
dingen ver van me af te zetten. O, 
vreemde verblinding! Ik heb vrede, 



geluk en eer voor ellende, oneer en 
wanhoop verruild.” Allen zien in, dat 
hun uitsluiting uit de hemel rechtvaardig 
is. Door hun leven hebben ze verklaard: 
“We willen niet, dat deze Jezus over ons 
koning zal zijn.” 
 

(12) WELK LOFLIED ZAL DE 
VERLOSTEN VERKONDIGEN? 
 

En zij zongen het lied van Mozes, de 
dienstknecht van God, en het lied van 
het Lam, met de woorden: Groot en 
wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, 
almachtige God; rechtvaardig en 
waarachtig zijn Uw wegen, Koning van 
de heiligen! (Openbaring 15:3) 
 
 Als betoverd hebben de goddelozen 
de kroning van de Zoon van God 
aanschouwd. Ze zien in Zijn handen de 
tafelen van de Goddelike wet, de 
instellingen, die ze versmaad en 
vertreden hebben. Ze zijn getuigen van 
de ontboezemingen van verwondering, 
verrukking en aanbidding van de 
gezaligden; en terwijl de golf van 
melodie over de menigten buiten de stad 
henenrolt, roepen allen eenstemmig uit: 
“Groot en wonderlik zijn Uw werken, 
Heer, Gij, Almachtige God! 
rechtvaardig en waarachtig zijn Uw 
wegen, Gij, Koning der heiligenen;” 
nedervallende, aanbidden ze de Vorst 
des Levens. 



(13) WELKE EIGENSCHAP VAN 
HET KARAKTER VAN SATAN 
ZAL UITEINDELIJK AAN HET 
UNIVERSUM WORDEN 
ONTHULD? 
 

Volmaakt was u in uw wegen, 
vanaf de dag dat u geschapen werd, 
totdat er ongerechtigheid in u 
gevonden werd. Door de overvloed van 
uw handel vulde men uw midden met 
geweld, en ging u zondigen. 
Daarom verbande Ik u van de berg van 
God, en deed Ik u verdwijnen, 
beschermende cherub, uit het midden 
van de vurige stenen. Vanwege uw 
schoonheid werd uw hart hoogmoedig, 
u richtte uw wijsheid te gronde 
vanwege uw luister. Ik wierp u ter 
aarde, Ik stelde u voor koningen, opdat 
zij op u neer zouden zien. (Ezechiël 
28:15-17) 
 
 Het doel van de grote opstandeling 
is altijd geweest, zichzelf te 
rechtvaardigen, en de schuld van de 
opstand op het Goddelik bestuur te 
werpen. Daartoe heeft hij al de kracht 
van zijn reusachtig verstand aangewend. 
Hij is met vastberadenheid en 
stelselmatig te werk gegaan, en heeft 
verbazend sukses gehad, en er een 
ontzaglik grote schare toe geleid, zijn 
verklaring van de grote tweestrijd, die 



zo lang gewoed heeft, aan te nemen. 
Duizenden jaren lang heeft deze 
aartssamenzweerder leugen voor 
waarheid laten doorgaan. Maar de tijd is 
nu gekomen, dat de opstand eindelik 
onderdrukt, en de geschiedenis en het 
karakter van Satan blootgelegd zullen 
worden. In zijn laatste, grote poging om 
Christus van de troon te stoten, zijn 
volk te verderven, en bezit te nemen van 
de stad Gods, is de grote bedrieger ten 
volle ontmaskerd geworden. Zij, die 
zich met hem verbonden hebben, zien de 
algehele mislukking van zijn zaak in. De 
volgelingen van Christus en de getrouwe 
engelen aanschouwen de gehele omvang 
van zijn arglistige handelingen tegen 
Gods bestuur. Hij is het voorwerp van 
algemeen afgrijzen.  
 
(14) WAT ZAL HET ANTWOORD 
ZIJN VAN ELK GESCHAPEN 
WEZEN?   
 

opdat in de Naam van Jezus zich zou 
buigen elke knie van hen die in de 
hemel, en die op de aarde, en die onder 
de aarde zijn, en elke tong zou belijden 
dat Jezus Christus de Heere is, tot 
heerlijkheid van God de Vader. 
 (Filippenzen 2:10-11) 
 
 Satan begrijpt, dat zijn eigenwillige 
rebellie hem ongeschikt gemaakt heeft 
voor de hemel. Hij heeft zijn 



geesteskracht gebruikt om tegen God te 
strijden; de reinheid, de vrede en de 
harmonie van de hemel zouden voor 
hem de ij- selikste pijniging zijn. Aan 
zijn beschuldigingen van de genade en 
rechtvaardigheid Gods is nu het zwijgen 
opgelegd. De schuld, die hij op Jehova 
heeft trachten te werpen, rust tans 
algeheel op hemzelf. En nu buigt Satan 
zich neer, en getuigt van de 
rechtvaardigheid van zijn vonnis. 
 
(15) WELKE WAARHEID OVER 
GODS BESTUUR EN KARAKTER 
ZAL VOOR HET HELE 
UNIVERSUM DUIDELIJK 
WORDEN? 
 
Wolken en donkerheid zijn rondom Hem, 
gerechtigheid en recht zijn het fundament 
van Zijn troon.  (Psalm 97:2) 
 
 Iedere kwestie van waarheid en 
dwaling in de langgerekte strijd is nu 
duidelik gemaakt. De gevolgen van 
opstand, de vrucht van het ter zijde 
stellen van de Goddelike instellingen, 
zijn voor het aangezicht van alle 
geschapen, redelike wezens 
blootgelegd. De uitwerking van het 
bestuur van Satan in tegenstelling met 
de regering Gods is aan het ganse 
heelal getoond. Satans eigen werken 
hebben hem veroordeeld. Gods 



wijsheid, Zijn rechtvaardigheid en Zijn 
goedheid zijn ten volle bewezen. Het is 
openbaar, dat Hij in al Zijn 
handelingen in de grote strijd het oog 
gehad heeft op het eeuwig welzijn van 
Zijn volk, en het welzijn van al de 
werelden, die Hij geschapen heeft. “Ai 
Uw werken, Heer! zullen U loven; en 
Uw gunstgenoten zullen U zegenen.” 
De geschiedenis van de zonde zal tot in 
alle eeuwigheid getuigenis afleggen 
van het feit, dat het bestaan van Gods 
wet nauw verbonden is met het geluk 
van al de wezens, die Hij heeft 
geschapen. Met al de feiten van de 
grote strijd v——r zich zal het ganse 
heelal, de getrouwen zowel als de 
opstandelingen, eenstemmig verklaren: 
“Rechtvaardig en waarachtig zijn Uw 
wegen, Gij, Koning der heiligen.” 
 
(16) WAT IS DE REACTIE VAN DE 
DOOR SATAN BEDROGENEN ALS 
ZIJN KARAKTER EN WARE 
MOTIEVEN ZIJN GEOPENBAARD? 
 
Allen onder de volken die u kennen, 
zijn ontzet over u. U bent een voorwerp 
van verschrikking geworden en u zult 
niet meer bestaan tot in eeuwigheid. 
(Ezechiël 28:19) 
 
 Niettegenstaande Satan gedwongen 
is geworden om Gods gerechtigheid te 



erkennen, en voor de opperheerschappij 
van Christus te bukken, blijft zijn 
karakter onveranderd. De geest van 
opstand barst opnieuw los als een 
machtige stroom. Vol razernij besluit hij 
de grote strijd niet op te geven. De tijd is 
gekomen voor een laatste, wanhopige 
kamp tegen de Koning des hemels. Hij 
vliegt midden onder zijn onderdanen, en 
tracht hen met zijn eigen woede te 
bezielen, en hen tot een ogenblikkelike 
slag aan te vuren. Maar onder al de 
ontelbare miljoenen, die hij tot opstand 
verleid heeft, is er nu niet één, die zijn 
oppermacht erkent. Zijn macht is ten 
einde. De goddelozen zijn met dezelfde 
haat tegen God vervuld, die Satan bezielt; 
maar ze verstaan, dat hun geval hopeloos 
is, en dat ze niets tegen Jehova vermogen. 
Hun woede is ontvlamd tegen Satan en 
degenen, die zijn handlangers geweest 
zijn in de misleiding, en met de razernij 
van duivelen vallen ze op hem aan.  
 
(17) WELKE RECHTVAARDIGE 
ZIN WORDT DOOR GOD 
GEGEVEN DIE HET 
UITEINDELIJKE LOT VAN SATAN 
ONTHULT? 
 
Vanwege de overvloed van uw 
ongerechtigheden door uw oneerlijke 
handel ontheiligde u uw heiligdommen. 
Daarom deed Ik een vuur uit uw midden 
oplaaien, en dat verteerde u. Ik maakte 



u tot een hoop as op de grond voor de 
ogen van allen die naar u keken. Allen 
onder de volken die u kennen, zijn 
ontzet over u. U bent een voorwerp van 
verschrikking geworden en u zult 
niet meer bestaan tot in eeuwigheid. 
(Ezechiël 28:18, 19 ) 
 
(18) WELK OORDEEL WORDT 
UITGESPROKEN OVER 
DEGENEN WIER NAAM NIET IS 
GESCHREVEN IN HET BOEK VAN 
HET LEVEN? 
 
En als iemand niet bleek ingeschreven 
te zijn in het boek des levens, werd hij 
in de poel van vuur geworpen. 
(Openbaring 20:15 ) 
 
 “De ganse strijd van degenen, die 
streden, geschiedde met gedruis, en de 
klederen werden in het bloed gewenteld 
en verbrand tot een voedsel van het 
vuur.” “De verbolgenheid des Heren is 
over al de heidenen, en grimmigheid 
over al hun heir: Hij heeft hen 
verbannen, hij heeft ze ter slachting 
overgegeven.” “Hij zal op de goddelozen 
regenen strikken, vuur en zwavel; en een 
geweldige stormwind zal het deel van 
hun beker zijn.” Vuur daalt van God uit 
de hemel neder. De aarde wordt in 
stukken gebroken. De wapenen, die in 
de diepten ervan verborgen zijn, komen 



te voorschijn. Verslindende vlammen 
barsten los uit elke gapende kloof. Zelfs 
de rotsen branden. De dag is gekomen, 
die branden zal als een oven. “De 
elementen zullen branden en vergaan, en 
de aarde, en de werken, die daarin zijn, 
zullen verbranden.” De oppervlakte van de 
aarde schijnt één grote, gesmolten 
massa,— een grote, kokende vuurpoel. Het 
is de tijd van het oordeel en het verderf van 
de goddelozen,—“de dag van de wraak des 
Heren een jaar van vergeldingen om Zions 
twistzaak. Jesaja 34:8. 
 
(19) WAT ZAL DE BASIS ZIJN  
VAN GODS OORDEEL EN  
DE ULTIEME LEVERING VAN 
GERECHTIGHEID? 
 
Die ieder vergelden zal naar zijn 
werken…, (Romein 2:6 ) 
 
 Aan de goddelozen wordt er 
vergolden op de aarde. Ze “zullen een 
stoppel zijn, en de toekomstige dag zal 
ze in vlam zetten, zegt de Heer der 
heirscharen.” Sommigen worden als in 
een ogenblik verdaan, terwijl anderen 
lang lijden. Allen worden gestraft “naar 
hun werken.” Daar de zonden van de 
rechtvaardigen op Satan overgebracht 
zijn, wordt hij niet alleen voor zijn eigen 
opstand gestraft, maar voor al de zonden, 
die hij Gods volk heeft doen begaan. Zijn 
straf moet veel groter zijn dan die van 



degenen, die hij bedrogen heeft. Nadat 
allen omgekomen zijn, die door zijn 
bedrog zijn gevallen, moet hij nog 
voortleven en lijden. 
 
(20) WAT BLIJFT ER OVER VAN 
SATAN EN AL HET KWAAD NADAT 
DE REINIGENDE VLAMMEN ZIJN 
GESTOPT?  
 
Vanwege de overvloed van uw 
ongerechtigheden door uw oneerlijke 
handel ontheiligde u uw heiligdommen. 
Daarom deed Ik een vuur uit uw 
midden oplaaien, en dat verteerde u. 
Ik maakte u tot een hoop as op de 
grond voor de ogen van allen die naar 
u keken. (Ezechiël 28:18 ) 
 
 In de reinigende vlammen worden de 
goddelozen ten laatste verdaan met 
wortel en tak— Satan de wortel, zijn 
volgelingen de takken. De volle straf van 
de wet is over hen gebracht; de eisen van 
de gerechtigheid zijn vervuld; en de 
toeschouwende hemel en aarde verklaren 
de gerechtigheid des Heren. 
 
(21) HOE BESCHRIJFT DE 
SCHRIFT HET UITEINDELIJKE 
LOT VAN DE GODDELOZEN? 
 
De zondaars zullen van de aarde 
verdwijnen, de goddelozen zullen er 



niet meer zijn. Loof de HEERE, mijn 
ziel! Halleluja! (Psalm 104:35 ) 
 
(22) WELKE BELOFTE ZAL 
IEDEREEN DIE DE 
VERWOESTING VAN DE 
ZONDE HEEFT MEEGEMAAKT 
GRAAG OPEISEN? 
 

Wat u ook bedenkt tegen de HEERE, 
Hij Zelf maakt er  een vernietigend  
einde aan. Geen tweede keer zal de 
benauwdheid opkomen.  (Nahum 1:9 ) 
 
 Satans werk van verwoesting is voor 
eeuwig geëindigd. Zes duizend jaren 
lang heeft hij zijn wil gedaan, de aarde 
met ellende vervuld, en smart 
veroorzaakt in het ganse heelal. Het 
gehele schepseledom heeft tezamen 
gezucht, en is tezamen als in barensnood 
geweest. Nu zijn Gods schepselen voor 
altijd van zijn tegenwoordigheid en 
verleidingen verlost. “De ganse aarde 
rust; hij is stil; zij (de rechtvaardigen) 
maken groot geschal met gejuich.” En 
een kreet van lof en triomf stijgt op uit 
het ganse heelal, dat trouw gebleven is. 
“De stem van een grote schare,” “als een 
stem van vele wateren, en als een stem 
van sterke don-derslagen,” wordt 
gehoord, zeggende: “Halleluja; want de 
Heer, de Almachtige God, heeft als 
Koning geheerst.” Openbaring 19:6. 
 



(23) WAT OVERLIJDT EN WORDT 
VERVANGEN DOOR HET 
NIEUWE? 
 
En ik zag een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde, want de eerste hemel en 
de eerste aarde waren voorbijgegaan. 
En de zee was er niet meer. 
(Openbaring 21:1 ) 
 

 Het vuur, waardoor de goddelozen 
verteerd worden, zuivert de aarde. Ieder 
spoor van de vloek wordt weggevaagd. 
Geen eeuwig brandende hel zal de 
vreselike gevolgen van de zonde aan de 
verlosten in herinnering brengen. 
 
(24) WELKE ENKELE HERINNER-
ING AAN DE ZONDE ZAL 
CHRISTUS VOOR ALTIJD DRA-
GEN? 
 
De andere discipelen dan zeiden tegen 
hem: Wij hebben de Heere gezien. 
Maar hij zei tegen hen: Als ik in Zijn 
handen niet het litteken van de spijkers 
zie, en mijn vinger niet steek in het 
litteken van de spijkers, en mijn hand 
niet steek in Zijn zij, zal ik beslist niet 
geloven. (Johannes 20:25 ) 
 

 Er blijft slechts één herinnering 
over: onze Heiland zal altijd de merken 
van Zijn kruisiging blijven dragen. Op 
Zijn gewond hoofd, in Zijn zijde, Zijn 



handen en voeten, zijn de enigste sporen 
merkbaar van het wrede werk, dat de 
zonde heeft gewrocht. De profeet zegt, 
Christus in Zijn heerlikheid 
aanschouwende: “Hij had hoornen aan 
Zijn hand (kanttekening: heldere stalen 
uit zijn zijde), en aldaar was Zijn sterkte 
verborgen.” In die doorstoken zijde, 
vanwaar de bloedstroom vloeide, die de 
mens met God verzoende,— daarin ligt 
de heerlikheid van de Heiland, aldaar is 
“Zijn sterkte verborgen.” “Machtig om 
te verlossen,” door het offer van de 
verlossing, had Hij dientengevolge de 
kracht om gericht te houden over hen, 
die Gods genade hebben veracht. En de 
tekenen van Zijn vernedering zijn Zijn 
hoogste eer; de eeuwigheid door zullen 
de wonden van Golgotha Zijn lof 
verkondigen, en Zijn macht vertellen. 
 
(25) WAT BEREIDT CHRISTUS 
VOOR DE GETROUWEN? 
 
In het huis van Mijn Vader zijn veel 
woningen; als dat niet zo was, zou Ik 
het u gezegd hebben. Ik ga heen om 
een plaats voor u gereed te maken. 
(Johannes 14:2 ) 
 
 De vrees van de toekomstige erfenis 
te stoffelik te laten schijnen, heeft er 
velen toe gebracht, de waarheden te ver- 
geesteliken, die er ons eigenlik toe 



moeten leiden, hem als ons tehuis te 
beschouwen. Christus verzekerde Zijn 
discipelen, dat Hij wegging om 
woningen voor hen te bereiden in het 
huis van de Vader. Zij, die de leer van 
Gods woord aannemen, zullen niet 
geheel en al onwetend zijn aangaande 
de hemelse verblijfplaats. En toch: 
“Hetgeen het oog niet heeft gezien, en 
het oor niet heeft gehoord, en in het hart 
van de mens niet is opgeklommen, heeft 
God bereid voor die, die Hem 
liefhebben.” Mensetaal schiet te kort om 
het loon van de rechtvaardigen te 
beschrijven. Slechts diegenen zullen het 
weten, die het aanschouwen zullen. 
Geen eindig verstand kan de heerlikheid 
van het Paradijs Gods innemen. 
 
(26) MET WAT IS HET LAND VAN 
ERFENIS VERGELEKEN? 
 
Want wie zulke dingen zeggen, laten 
duidelijk blijken dat zij een vaderland 
zoeken. (Hebreeën 11:14 ) 
 
Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de 
tempel van Mijn God maken, en hij zal 
daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de 
Naam van Mijn God op hem schrijven en 
de naam van de stad van Mijn God, het 
nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de 
hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn 
nieuwe Naam. (Openbaring 3:12) 



 In de Bijbel wordt de erve van de 
verlosten een vaderland genoemd. 
Daar voert de hemelse herder Zijn 
kudde tot de fonteinen van levende 
wateren. De boom des levens geeft, 
iedere maand zijn vruchten, en de 
bladeren van de boom zijn tot 
genezing van de volken. Daar zijn 
altijd- vloeiende stromen, helder als 
kristal, en aan hun oevers werpen 
wuivende bomen hun schaduw op de 
paden, die toebereid zijn voor de 
verlosten des Heren. Daar verrijzen 
de heuvelen der schoonheid uit de 
wijde vlakten, en verheffen de bergen 
Gods hun fiere kruinen. In die 
vreedzame dalen, aan de oevers van 
die levende stromen, zal Gods volk, 
dat zo lang als pelgrims en 
zwervelingen gedoold heeft, een 
tehuis vinden. 
 
(27) HOE ZAL HET NIEUWE 
JERUZALEM ER UITZIEN? 
 
Zij had de heerlijkheid van God, en 
haar uitstraling was als een zeer 
kostbare edelsteen, als een 
kristalheldere steen jaspis. (Openbar-
ing 21:11 ) 
 
(28) WAT ZAL DE SFEER ZIJN IN HET 
LAND DAT WE BEWONEN? 
 



Mijn volk zal verblijven in een 
woonplaats van vrede, in veilige 
woningen, in oorden van zorgeloze rust;  
(Jesaja 32:18 ) 
 
 Daar “zullen de woestijn en de dorre 
plaatsen vrolik zijn, en de wildernis zal 
zich verheugen, en zal bloeien als een 
roos.” “Voor een doorn zal een 
denneboom opgaan, voor een distel zal 
een mirteboom opgaan. “De wolf zal 
met het lam verkeren, en de luipaard bij 
de geitebok nederliggen; ... en een klein 
jongske zal ze leiden.” “Men zal nergens 
leed doen, noch verderven op de ganse 
berg van Mijn heiligheid,“ spreekt de 
Heer. Jesaja 35:1; 55:13; 11:6, 9. 
 
(29) WELKE PRACHTIGE 
ACTIVITEITEN ZULLEN DE 
VERLOSTEN DE VREUGDE 
HEBBEN OM IN DE NIEUWE 
AARDE OP TE TREDEN? 
 

Zij zullen huizen bouwen en erin  
wonen, zij zullen wijngaarden  
planten en van hun vrucht eten. 
 (Jesaja 65:21) 
 
(30) WELKE 4 BEWIJZEN VAN 
ZONDE  ZAL NIET MEER 
BESTAAN? 
 
En God zal alle tranen van hun ogen 
afwissen, en de dood zal er niet meer 



zijn; ook geen rouw, jammerklacht 
of moeite zal er meer zijn. Want de 
eerste dingen zijn voorbijgegaan.” 
(Openbaring 21:4) 
 
 Er kan in de dampkring des hemels 
geen pijn bestaan. Daar zullen geen 
tranen, geen lijkstoeten, geen tekenen 
van rouw wezen. “De dood zal niet meer 
zijn, noch rouw, noch gekrijt, noch 
moeite zal meer zijn; . . . want de eerste 
dingen zijn weggegaan.” “En geen 
inwoner zal zeggen: Ik ben ziek; want 
het volk, dat daarin woont,zal vergeving 
van ongerechtigheid hebben.” 
 
(31) WAT ZAL DE BRON VAN HET 
LICHT ZIJN IN DE STAD VAN GOD? 
 
En daar zal geen nacht zijn, en zij 
hebben geen lamp en ook geen 
zonlicht nodig, want de Heere God 
verlicht hen. En zij zullen als 
koningen regeren in alle eeuwigheid. 
(Openbaring 22:5) 
 
 In de stad Gods “zal geen nacht 
zijn.” Niemand zal rust nodig hebben, of 
ernaar verlangen. Er zal geen afmatting 
zijn in het doen van Gods wil, en het 
prijzen van Zijn naam. We zullen immer 
de frisheid van de morgen gevoelen, en 
immer verre zijn van het einde van de 
dag.. . . . Het licht van de zon zal 



vervangen worden door een glans, die 
niet pijnlik verblindend is, maar toch 
onmetelik ver de helderheid van onze 
middag overtreft. De heerlikheid van 
God en het Lam vervult de heilige stad 
met een licht, dat nooit verflauwt. De 
verlosten wandelen in de zonneloze 
heerlikheid van een eeuwige dag. 
 
(32) WIENS GODDELIJKE 
AANWEZIGHEID NIET LANGER DE 
SLUIER VAN EEN AARDSE 
TEMPEL ZAL DRAGEN? 
 
 Ik zag geen tempel in haar, want de 
Heere, de almachtige God, is haar tempel, 
en het Lam. (Openbaring 21:22) 
 
 Gods volk heeft het voorrecht, 
openlik gemeenschap met de Vader en de 
Zoon te houden. Nu “zien we door 
een spiegel in een duistere rede.” We zien  
Gods werk weerkaatst als in een spiegel, 
in de werken van de natuur en in Zijn 
handelingen met de mensen; maar alsdan 
zullen we Hem van aangezicht tot 
aangezicht zien, zonder enige 
verduisterende sluier tussen Hem en ons. 
We zullen in Zijn tegenwoordigheid 
staan, en de heerlikheid van Zijn 
aangezicht aanschouwen. Daar zullen de 
verlosten “kennen, gelijk ze ook gekend 
zijn.” De liefde en het medegevoel, die 
God Zelf in de ziel heeft geplant, zullen 
daar de wezenlikste en heerlikste 



beoefening vinden. De reine 
gemeenschap met heilige wezens, de 
volkomen overeenstemming met de 
gezegende engelen en de getrouwen van 
alle eeuwen, die hun lange klederen 
gewassen en wit gemaakt hebben in het 
bloed van het Lam, de heilige banden, die 
“al het geslacht in de hemelen en op de 
aarde” samenbinden — dragen er toe bij 
om de gelukzaligheid van de verlosten tot 
stand te brengen. Daar zullen onsterfelike 
geesten met onverflauwde verrukking de 
wonderen van de scheppende macht, de 
geheimen van de verlossende liefde 
overpeinzen. Daar zal geen wrede, 
bedriegelike vijand aanzetten tot het 
vergeten van God. Ieder talent zal 
ontwikkeld, iedere bekwaamheid 
verhoogd worden. Het verkrijgen van 
kennis zal het verstand niet vermoeien, 
noch de werkkracht uitputten. Daar 
kunnen de grootste ondernemingen 
uitgevoerd, de verhevendste verlangens 
bereikt, de hoogste eerzucht verwezenlikt 
worden; en toch zullen er immer nieuwe 
hoogten te bestijgen, nieuwe wonderen 
te bewonderen, nieuwe waarheden te 
verstaan blijven, en nieuwe 
onderwerpen zijn, om de gaven van 
verstand en ziel en lichaam in 
beoefening te brengen. 
 
(33) WELKE GETUIGENIS ZAL 
VAN DE VERLOSTEN DOOR DE 



EEUWIGHEID HEEN 
WEERKLINKEN? 
 
En zij zeiden met luide stem: Het Lam 
Dat geslacht is, is het waard om de 
kracht te ontvangen, en rijkdom, 
wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en 
dankzegging!” (Openbaring 5:12) 
 
 Al de schatten van het heelal zullen 
openliggen voor het onderzoek van 
Gods verlosten. Door geen sterfelikheid 
aan banden gelegd, zweven ze in 
onvermoeide vlucht naar ver gelegen 
werelden,— werelden, die van verdriet 
bewogen zijn geweest bij het 
schouwspel van de menselike ellende, 
en weerklonken hebben van 
vreugdezangen bij de tijding, dat er een 
ziel verlost was. Met onuitsprekelik 
genot treden de kinderen van de aarde in 
de vreugde, en nemen kennis van de 
wijsheid van ongevallen wezens. Ze 
delen in de schatten van kennis en 
verstand, verkregen door eeuwelange 
beschouwingen van Gods handewerk. 
Met onverduisterde blik aanschouwen 
ze de heerlikheid van de schepping,— 
zonnen en sterren en stelsels, alle in hun 
vastgestelde orde zich wentelend om de 
troon van de Godheid. Op alle dingen, 
van het kleinste tot het grootste, staat de 
naam van de Schepper gegrift, en in alle 
vertoont zich de rijkdom van Zijn macht. 
 



(34) WELK LIED ZAL UIT DE 
LIPPEN VAN ALLE VERLOSTEN 
VAN GOD VLOEIEN ALS ZE 
NADENKEN OVER DE UITKOMST 
VAN DE GROTE CONTROVERSE? 
 
En elk schepsel dat in de hemel, op de 
aarde, onder de aarde en op de zee is, 
en alles wat daarin is, hoorde ik 
zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, 
en aan het Lam zij de dankzegging, de 
eer, de heerlijkheid en de kracht in alle 
eeuwigheid.!” (Openbaring 5:13) 
 
 Ook zullen de jaren van de 
eeuwigheid in hun loop nog rijkere en 
heerliker openbaringen van God en van 
Christus aan het licht brengen. En 
naarmate de kennis toeneemt, zullen de 
liefde, de eerbied en het geluk 
vermeerderen. Hoe meer de mensen van 
God leren, des te groter zal hun 
bewondering van Zijn karakter zijn. 
Wanneer Jezus hun de rijkdom van de 
verlossing, en de verbazende 
overwinningen, in de grote strijd met 
Satan behaald, openbaart, trillen de 
harten van de verlosten van innige 
toewijding, en met groter vervoering 
slaan ze de gouden citers aan; en tien 
duizend maal tien duizenden en 
duizend maal duizenden stemmen 
verenigen zich, en doen het machtige 
lofkoor schallen. 



 De grote strijd is geëindigd. 
Zonde en zondaren bestaan niet meer. 
Het gehele heelal is rein. Eén polsslag 
van overeenstemming en blijdschap 
slaat door de wijde schepping. Uit 
Hem, die alles geschapen heeft, 
vloeien leven, licht en blijdschap door 
de rijken van de onbegrensde ruimte 
heen. Van het kleinste atoom tot de 
grootste wereld verklaren alle dingen, 
levende en levenloze, in onbenevelde 
schoonheid en volmaakte vreugde, dat 
God Liefde is. 
 
Ik ben dankbaar dat God in de liefde de 
levengevende kennis van de Grote 
Controverse door de Schrift heeft 
geopenbaard. Ik realiseer me dat het 
laatste slagveld van deze strijd mijn hart is 
en dat de uiteindelijke kwestie van de 
controverse mijn trouw is.  
 
Ja   Onbeslist 
 
Ik begrijp nu hoe de controverse is 
begonnen, wat de principes zijn, hoe lang 
ze zal duren en hoe ze zal eindigen. Ik ben 
dankbaar dat ik me nu bewust ben van het 
bedrog van Satan en dat ik beter 
voorbereid ben om de kritische 
beslissingen te nemen die mijn eeuwige 
bestemming zullen bepalen.    
 
Ja   Onbeslist 
 



Ik kijk uit naar de jaren van de eeuwigheid 
die een rijkere en nog glorieuzere 
openbaring zullen brengen in de kennis 
van God en Christus.  
 
Ja   Onbeslist 
 
Mijn oprechte gebed is: "Lieve Heer, ik 
geef mijn leven als een nederig offer. 
Verander mij door Uw genade naar Uw 
beeld. Geef me alstublieft vertrouwen om 
deze leven gevende boodschappen met 
anderen te delen. Geef me de wijsheid en 
de genade om te leven in gehoorzaamheid 
aan Uw heilige wetten. Geef me de kracht 
om trouw te blijven aan deze belangrijke 
overtuiging ten koste van alles. Kom alstu-
blieft snel Heer Jezus! 
 
Ja   Onbeslist 

 
Bijlage 

Vrijheid van Bewustzijn Bedreigd 
 
 Het Romanisme wordt tans door de 
Protestanten veel gunstiger 
beschouwd dan in vorige jaren. In die 
landen, waar het Katholicisme 
geen overwegende invloed heeft, en de 
pausgezinden op vredelievende wijze 
macht zoeken te verkrijgen, heerst er 
toenemende onverschilligheid 
aangaande de leerstellingen, welke de 
hervormde kerken van de pauselike 
priesterregering scheiden; de mening 



wint veld, dat we toch eigenlik op 
punten van gewicht niet zo zeer 
verschillen als wel verondersteld is 
geworden, en dat een weinig 
toegeeflikheid van onze kant ons tot een 
betere verstandhouding met Rome zal 
brengen. Er was eenmaal een tijd, toen 
de Protestanten de vrijheid van het 
geweten, die zo duur gekocht is, op 
hoger prijs stelden. Ze leerden hun 
kinderen het pausdom verafschuwen, en 
geloofden, dat het ontrouw aan God zou 
zijn, om eensgezindheid met Rome te 
zoeken. Maar hoe zeer verschillend zijn 
de gevoelens, waaraan tans uitdrukking 
gegeven wordt. De verdedigers van het 
pausdom verklaren, dat de kerk 
verongelijkt is, en de Protestantse 
wereld is geneigd om de verklaring 
aante nemen. Velen beweren, dat het 
onrechtvaardig is om de kerk van 
deze tijd te beoordelen naar de 
afschuwelikheden en dwaasheden, 
welke de regering ervan gedurende de 
eeuwen van onwetendheid en duisternis 
hebben gekenmerkt. Ze 
verontschuldigen de gruwelike 
wreedheid ervan als het gevolg van de 
barbaarsheid van de tijden, en pleiten, 
dat de invloed van de hedendaagse 
beschaving de gevoelens ervan 
gewijzigd heeft. Hebben die personen de 
aanspraak op onfeilbaarheid vergeten, 
welke deze trotse macht acht honderd 



jaren lang gemaakt heeft? Verre van 
deze aanspraak opgegeven te hebben, is 
hij in de negentiende eeuw met groter 
beslistheid dan ooit bevestigd. Wanneer 
Rome beweert, dat het “nooit gedwaald 
heeft, en, naar luid van de Schrift, 
nimmer kan dwalen,“ hoe kan het dan 
de beginselen loochenen, die zijn 
handelwijze in vervlogen eeuwen heeft 
bestuurd? De pauselike kerk zal zijn 
aanspraak op onfeilbaarheid nimmer 
laten varen. Al wat hij gedaan heeft tot 
vervolging van degenen, die zijn 
leerstellingen verwerpen, oordeelt hij 
goed geweest te zijn; en zou hij dezelfde 
maatregelen niet weer toepassen, indien 
de gelegenheid er zich toe voordeed? 
Laat de banden, die wereldlike 
regeringen hem nu aanleggen, 
weggenomen, en Rome weer tot zijn 
vroegere macht hersteld worden, en 
spoedig zal er een herleving van zijn 
tirannie en vervolging zijn. 
Een welbekend schrijver spreekt over de 
houding van de pauselike 
priesterheerschappij, wat vrijheid van 
geweten betreft, en over de gevaren, 
welke in het biezonder de Verenigde 
Staten bedreigen ten gevolge van het 
welslagen van zijn politiek, aldus:— 
“Velen zijn geneigd om alle vrees voor 
het Rooms Katholicisme in de 
Verenigde Staten toe te schrijven aan 
bijge-lovigheid of kinderachtigheid. De 



zodanigen zien niets in het karakter en 
de houding van het Romanisme, dat zich 
tegen onze vrije instellingen kant, en 
bespeuren geen ongunstige voortekenen 
in de groei ervan. Laat ons daarom eerst 
enige van de grondregels van ons 
goevernement met die van de 
Katholieke Kerk vergelijken. “De 
grondwet van de Verenigde Staten 
waarborgt vrijheid van geweten. Niets is 
dierbaarder, of staat vaster gegrond. 
Paus Pius IX zegt in zijn Zendbrief van 
15 Augustus 1854: ‘De dwaze en 
verkeerde leringen of wei razernijen ter 
verdediging van gewetensvrijheid zijn 
een uiterst verderflike dwaling — een 
pest, die boven alle andere het meest te 
vrezen is in een staat.’ Dezelfde paus 
sprak in zijn Zendbrief van 8 Desember 
1864 de banvloek uit over ‘die zich 
vrijheid van geweten en van 
godsdienstige eredienst aanmatigen,’ en 
eveneens over ‘al dezulken, die 
beweren, dat de Kerk geen geweld 
mag gebruiken.’ “De vreedzame toon, 
die Rome in de Verenigde Staten 
aanslaat, betekent geen verandering van 
hart. Rome is verdraagzaam, waar het 
hulpeloos is. Bisschop O’Connor zegt: 
Godsdienstvrijheid wordt eenvoudig 
verdragen, totdat het tegenovergestelde 
uitvoerbaar is, zonder gevaar voor de 
Katholieke wereld!’ . . . De 
aartsbisschop van St. Louis zei eenmaal: 



‘Ketterij en ongeloof zijn misdaden; en 
in Christelike landen, als Italië en 
Spanje, bij voorbeeld, waar het gehele 
volk Katholiek is, en waar de Katholieke 
godsdienst een noodwendig deel 
uitmaakt van de landswet, worden ze als 
andere misdaden gestraft.’ . . . “Iedere 
kardinaal, aartsbisschop en bisschop in 
de Katholieke Kerk legt een eed van 
trouw aan de paus af, waarin de 
volgende woorden voorkomen: ‘Ketters, 
scheurmakers, en opstandelingen tegen 
onze gemelde heer (de paus), of zijn 
voornoemde opvolgers, zal ik met al 
mijn vermogen vervolgen en 
tegenstaan.’” Het is waar, dat er ware 
Christenen zijn in de Rooms Katholieke 
Kerk. Duizenden behoren ertoe, die God 
dienen volgens het beste licht, dat ze 
bezitten. Hun wordt geen toegang tot 
Zijn woord gegund, en dus kunnen ze de 
waarheid niet onderscheiden. Ze hebben 
nooit het verschil gezien tussen een 
levende hartedienst en een stelsel van 
enkel vormen en ceremonieën. God ziet 
met medelijdende tederheid op deze 
zielen neder, die opgevoed zijn in een 
geloof, dat misleidend en onbevredigend 
is. Hij zal stralen licht doen dringen 
door de dichte duisternis, welke hen 
omringt. Hij zal de waarheid, gelijk die 
in Jezus is, aan hen openbaren, en velen 
zullen zich nog aan de zijde van Zijn 
volk stellen. Het Romanisme echter is, 



als een stelsel, tans niet meer in over- 
eenstemming met het evangelie van 
Christus, dan in de vroegere tijdperken 
van zijn geschiedenis. De Protestantse 
kerken verkeren in grote duisternis, 
anders zouden ze de tekenen van de 
tijden onderscheiden. De bedoelingen en 
wijze van werken van de Roomse Kerk 
zijn verreikend. Hij gebruikt allerlei 
plannen om zijn invloed uit te breiden 
en zijn macht te vergroten, ten einde 
zich voor te bereiden op een zware en 
hardnekkige strijd om de heerschappij 
over de wereld te herwinnen, de 
vervolging weder in te voeren, en alles 
ongedaan te maken, wat het 
Protestantisme gedaan heeft. Het 
Katholicisme wint aan alle zijden veld. 
Men be-hoeft slechts het toenemende 
aantal van zijn kerken en kapellen in 
Protestantse landen na te gaan. 
Men behoeft er slechts op te letten, hoe 
zeer zijn hogere scholen en semi- 
narieën in Amerika in de gunst staan, en 
hoe algemeen ze door Protestanten 
bezocht worden. Men behoeft slechts de 
groei van het Spiritualisme in Engeland 
op te letten, en hoe velen er tot de 
gelederen van de Katholieken overgaan. 
Deze dingen behoorden de bezorgdheid 
op te wekken van allen, die prijs stellen 
op de zuivere beginselen van het 
evangelie. De Protestanten hebben zich 
met het pausdom ingelaten en het 



begunstigd; ze hebben overeenkomsten 
getroffen en toenadering betoond, welke 
de pauseliken zelven verwonderd zijn 
geweest te zien, en niet hebben kunnen 
verstaan. De mensen sluiten de ogen 
voor het ware karakter van het 
Romanisme, en de gevaren, die van zijn 
oppermacht te duchten zijn. Het volk 
moet wakker geschud worden om de 
vooruitgang van deze allergevaarlikste 
vijand van de burgerlike en 
godsdienstige vrijheid te weerstaan. 
Vele Protestanten verbeelden zich, dat 
de Katholieke godsdienst niet 
aantrekkelik is, en dat die wijze van 
eredienst alleen bestaat uit vervelende 
ceremonieën zonder betekenis. Hierin 
vergissen ze zich. Het Romanisme 
grondt zich wel op misleiding, maar is 
geen grof of stotend bedrog. De 
eredienst van de Roomse Kerk is uiterst 
indrukwekkend. De vertoning van 
pracht en plechtige kerkelike gebruiken 
boeit de zinnen van het volk, en brengt 
de stem van rede en geweten tot 
zwijgen. Het oog wordt bekoord. 
Prachtige kerken, indrukwekkende 
optochten, gouden altaren, juwelen 
relikwiekastjes, uitgezochte schilderijen 
en fijn beeldwerk bekoren het 
schoonheidsgevoel. Ook het oor wordt 
gestreeld. De muziek is onovertroffen. 
De zwellende tonen van het volle orgel, 
samensmeltend met de melodie van vele 



stemmen, die de hoge koepels en 
zuilegalerijen van de grootse 
kathedralen vervullen, kunnen niet 
anders dan het hart aangrijpen met een 
gevoel van ontzag en eerbied. 
Deze uitwendige pracht, praal en 
ceremonie, die slechts de spot drijft met 
de verlangens van een ziel, die moede is 
van de last van de zonde, is een bewijs 
van inwendig verderf. De godsdienst 
van Christus behoeft zodanige 
bekoringen niet tot aanbeveling. In het 
licht, dat van het kruis afschijnt, 
vertoont zich het ware Christendom z— 
rein en liefelik, dat geen uitwendige 
versieringen de wezenlike waarde ervan 
kunnen verhogen. Het is de schoonheid 
der heiligheid, een zachtmoedige en 
stille geest, die waarde heeft bij God. 
Schitterende stijl is niet noodzakelik een 
waarborg van reine en hoge gedachten. 
Verheven opvatting van kunst en fijne 
beschaving van de smaak komen 
dikwels voor bij hen, die aards en 
zinnelik zijn. Ze worden menigmaal 
door Satan gebruikt om de mensen de 
behoeften van hun ziel te doen vergeten, 
het toekomstige, eeuwige leven uit het 
oog te doen verliezen, zich te doen 
afkeren van hun oneindige Helper, en 
hen slechts voor deze wereld te doen 
leven. Een godsdienst, die in 
uiterlikheden bestaat, is aantrekkelik 



voor het onwedergeboren hart. De 
pracht en ceremonie van de Katho- 
lieke eredienst heeft een wegslepende, 
betoverende macht, waardoor velen 
verleid worden; ze beginnen de Roomse 
Kerk te beschouwen als de eigenlike 
hemelpoort. Alleen zij, die hun voeten 
onbeweeglik geplaatst hebben op het 
fondament van de waarheid, en wier 
harten vernieuwd zijn door Gods Geest, 
zijn tegen zijn invloed bestand. 
Dui- zenden, die Christus niet bij 
ondervinding kennen, zullen er toe 
geleid worden, uiterlike vormen van 
godzaligheid zonder de kracht te 
aanvaarden. Zulk een godsdienst is juist, 
wat de menigte verlangt. De aanspraak 
van de kerk op het recht om vergiffenis 
van zonde te schenken, doet de 
Roomsgezinde vrijheid gevoelen om te 
zondigen; en de instelling van de biecht, 
zonder welke geen vergeving 
door de kerk toegestaan wordt, strekt er 
evenzeer toe, om de mens in het kwaad 
te stijven. Wie voor een gevallen mens 
nederknielt, en in de biecht de geheime 
gedachten en overleggingen van zijn 
hart openlegt, verlaagt zijn 
menselikheid, en onteert iedere edele 
drijfveer van zijn ziel. Door de zonden 
van zijn leven voor een priester,— 
een dwalende, zondige sterveling, en 
maar ai te dikwels iemand, door wijn en 
losbandigheid verlaagd,— open te 



leggen, valt zijn standaard van karakter, 
en wordt hij dientengevolge 
verontreinigd. Zijn voorstelling van God 
wordt vernederd tot de gelijkenis van de 
gevallen mensheid; want de priester 
staat daar als een vertegenwoordiger 
Gods. Dit verlagende belijdenis doen 
van mens aan mens is de geheime bron, 
waaruit veel van het kwaad 
voortgevloeid is, dat de wereld 
verontreinigt, en toebereidt voor zijn 
ondergang. En toch is het aangenamer 
voor hem, die gaarne aan zichzelf 
toegeeft, aan een medemens zijn schuld 
te belijden, dan de ziel open te leggen 
voor God. Het ligt in de menselike aard, 
liever boete te doen, dan zonde te 
verzaken; het is gemakkeliker om het 
vlees te pijnigen met zakken en netelen 
en smartende ketenen, dan vleselike 
lusten te kruisigen. Zwaar is het juk, dat 
het vleselike hart gewillig draagt, liever 
dan zich te buigen onder het juk van 
Christus. Er bestaat een treffende 
gelijkenis tussen de Kerk van Rome en 
de Joodse kerk ten tijde van de eerste 
komst van Christus. Terwijl de Joden 
heimelik ieder beginsel van Gods wet 
vertraden, waren ze uiterlik stipt in het 
nakomen van de voorschriften ervan, en 
verzwaarden de wet met bepalingen en 
overleveringen, die gehoorzaamheid 
pijnlik en lastig maakten. Gelijk de 
Joden beleden, de wet te eren, zo 



beweren de Roomsgezinden, dat ze het 
kruis eerbiedigen. Ze verhogen het 
symbool van het lijden van Christus, 
terwijl ze in hun leven Hem 
verloochenen, die door dat symbool 
wordt voorgesteld. De Pauseliken 
hebben kruisen op hun kerken, hun 
altaren, en hun klederen. Overal ziet 
men het teken van het kruis. Overal 
wordt het uiterlik geëerd en in waarde 
gehouden. Maar wat Christus geleerd 
heeft, wordt begraven onder een massa 
overleveringen, die niets betekenen, 
valse verklaringen en strenge eisen. De 
woorden van de Heiland betreffende de 
bijgelovige Joden zijn met nog meer 
kracht van toepassing op de Roomse 
leidslieden: “Want ze binden lasten, die 
zwaar zijn en kwalik om te dragen, en 
leggen ze op de schouders van de 
mensen; maar ze willen die met hun 
vinger niet verroeren.” Bekommerde 
zielen worden in voortdurende angst 
gehouden, vrezende voor de toorn van 
een beledigde God, terwijl vele van de 
hoge geesteliken van de kerk in weelde 
en zinsgenot leven. De dienst van 
beelden en relikwieën, het aanroepen 
van heiligen, en de verheffing van de 
paus, zijn instellingen van Satan, om de 
harten van de mensen af te trekken van 
God en Zijn Zoon. Om hun ondergang 
te bewerken, tracht hij hun aandacht af 
te trekken van Hem, door Wie alleen zij 



zaligheid kunnen vinden. Hij bepaalt 
hen bij allerlei voorwerpen, die in de 
plaats gesteld kunnen worden van Hem, 
die gezegd heeft: “Komt herwaarts tot 
Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, 
en Ik zal u ruste geven.” Satan tracht 
voortdurend een verkeerde voorstelling 
te geven van Gods karakter, van de aard 
van de zonde, en van wat er wezenlik op 
het spel staat in de grote strijd. Zijn 
valse redenering vermindert de 
verplichting, die de Goddelike wet 
oplegt, en geeft de mensen vrijheid om 
te zondigen. Tegelijkertijd leidt hij er 
hen toe om valse opvattingen van God te 
koesteren, zodat ze Hem eerder met 
angst en haat beschouwen, dan met 
liefde. De wreedheid van zijn eigen 
karakter wordt aan de Schepper 
toegeschreven; belichaamt zich in 
godsdienstige stelsels, en vindt 
uitdrukking in wijzen van aanbidding. 
Op die manier wordt het verstand van de 
mensen verblind, en verzekert Satan 
zich van hen als zijn handlangers om 
krijg te voeren tegen God. Door 
verdraaide opvattingen van de 
Goddelike eigenschappen zijn heidense 
volken ertoe gebracht, te geloven, dat er 
menseoffers nodig waren om zich van 
de gunst van de Godheid te verzekeren, 
en vreselike wreedheden zijn er onder de 
verschillende vormen van afgodedienst 
gepleegd. De Rooms Katholieke Kerk, 



die de vormen van heidendom en 
Christendom verbindt, en die, gelijk het 
heidendom, het karakter van God 
verkeerd voorstelt, heeft zijn toevlucht 
genomen tot handelingen, welke niet 
minder wreed en af- stotelik zijn. In de 
dagen van Rome’s overheersing had 
men martelwerktuigen om instemming 
met zijn leerstellingen af te dwingen. 
Daar stond de brandstapel voor hen, die 
niet aan zijn eisen wilden voldoen. Er 
werd gemoord op een schaal, die nooit 
bekend zal worden, totdat het oordeel 
het zal openbaren. Hoge geesteliken van 
de kerk, in dienst van Satan, hun 
meester, maakten er hun studie van, 
middelen uit te vinden, waardoor de 
grootst mogelike foltering kon 
veroorzaakt worden zonder een 
einde te maken aan het leven van hun  
slachtoffer. Het helse werk werd in veel 
gevallen herhaald, tot de uiterste grens 
van het menselik weerstandsvermogen 
was bereikt, tot de natuur de kamp 
opgaf, en de lijder de dood 
verwelkomde als een liefelike 
verlossing. Zodanig was het lot van hen, 
die zich tegen Rome stelden. Voor zijn 
aanhangers had het geseltucht, knagende 
honger, en lichaamskastijding in alle 
denkbare, walgelike vormen. Om zich 
van de gunst van de Hemel te 
verzekeren, verkrachtten de boetelingen 
Gods wetten door de wetten van de 



natuur te overtreden. Hen werd geleerd, 
de banden te verbreken, welke Hij 
gelegd had om het verblijf van de mens 
op aarde te zegenen en te vervroliken. 
Het kerkhof bergt miljoenen 
slachtoffers, die hun leven hebben 
doorgebracht in een ijdel pogen om hun 
natuurlik gevoel ten onder te brengen, 
en iedere gedachte en opwelling van 
medegevoel voor hun medemens als 
Gode onwelgevallig te onderdrukken. 
Indien we de vastberaden wreedheid van 
Satan wensen te verstaan, die hij 
gedurende honderden van jaren aan de 
dag gelegd heeft, en dat niet onder hen, 
welke nooit van God gehoord hebben, 
maar in het midden en door de gehele 
uitgestrektheid van de Christenheid, zo 
behoeven we slechts acht te geven op de 
geschiedenis van het Romanisme. Door 
dit ontzaglike stelsel van bedrog bereikt 
de vorst van het kwaad zijn doel om 
God te onteren en de mens ellende 
aan te doen. En wanneer we zien, hoe 
hij er in slaagt om zich te vermommen, 
en zijn werk door de voorgangers van de 
kerk te laten verrichten, kunnen we beter 
verstaan, waarom hij zo vijandig tegen 
de Bijbel is. Als dat boek gelezen wordt, 
wordt de barmhartigheid en liefde Gods 
geopenbaard, en wordt het de mens 
duidelik, dat het hem geen van die 
zware lasten oplegt. Al wat hij vraagt, is 



een gebroken en verslagen hart, een 
nederige, gehoorzame geest. 
Christus stelde door Zijn leven geen 
voorbeeld, dat mannen en vrouwen zich 
in kloosters moeten opsluiten om 
geschikt gemaakt te worden voor de 
hemel. Hij leert nergens, dat liefde en 
medegevoel moeten worden onderdrukt. 
Het hart van de Heiland vloeide over 
van liefde. Hoe dichter de mens de 
zedelike volmaaktheid nabij komt, des 
te fijner wordt zijn opmerkingsgave, des 
te scherper zijn bewustzijn van zonde, 
en des te dieper zijn medegevoel voor de 
bedroefden. De Paus beweert de 
stedehouder van Christus te zijn; maar 
hoe kan zijn karakter met dat van onze 
Heiland vergeleken worden? Heeft 
men ooit gezien, dat Christus mensen 
naar de kerker of de pijnbank verwees, 
omdat ze Hem geen eer betoonden als  
Koning des hemels? Hoorde men Zijn 
stem diegenen ter dood veroordelen, 
welke Hem niet aannamen? Toen Hij 
door de mensen van een Samaritaans 
dorp beledigd werd, werd de apostel 
Johannes met verontwaardiging vervuld 
en vroeg: “Heer, wilt Gij, dat we 
zeggen, dat er vuur van de hemel zal 
nederdalen, en dezen verslinden, gelijk 
ook Elias gedaan heeft?” Jezus zag met 
medelijden op Zijn discipel neder, en 
bestrafte zijn harde geest, zeggende: “De 
Zoon des mensen is niet gekomen om de 



zielen van de mensen te verderven, maar 
om te behouden.” Hoe verschillend is de 
geest, welke Christus aan de dag legde, 
van die van Zijn zogenaamde 
plaatsbekleder. De Roomse Kerk doet 
zich tans in een gunstig licht aan de 
wereld voor, en dekt zijn lijst van 
gruwelike wreedheden met 
verontschuldigingen toe. Hij heeft zich 
in klederen getooid, die op Christus 
gelijken; toch is hij onveranderd. Ieder 
beginsel van het pausdom, dat in 
vervlogen eeuwen bestaan heeft, bestaat 
heden ten dage nog. De leerstellingen, 
die in de donkerste eeuwen ontworpen 
zijn, worden nog steeds gehuldigd. Laat 
niemand zich bedriegen. Het pausdom, 
waaraan Protestanten tans zo geredelik 
eer bewijzen, is hetzelfde, dat de wereld 
beheerste in de dagen van de 
Hervorming, toen mannen Gods op 
gevaar van hun leven af opstonden, om 
de goddeloosheid ervan aan de kaak te 
stellen. Het openbaart dezelfde trots en 
onbeschaamde aanmatiging, waardoor 
het zich van tevoren boven koningen en 
vorsten verhief, en zich de rechten Gods 
durfde toekennen. Zijn geest is tans niet 
minder wreed en despoties, dan toen het 
de vrijheid van de mensen vertrad, en de 
heiligen van de Allerhoogste doodde. 
Het pausdom is juist, wat de profetie 
verklaard heeft dat het zijn zou: de afval 
van de laatste dagen. Het maakt een deel 



van zijn gedragslijn uit, dat karakter aan 
te nemen, waardoor het ’t best zijn doel 
bereiken kan; toch verbergt het onder 
het veranderlike voorkomen van de 
kameleon onveranderlik het gif van de 
slang. “We zijn niet gehouden om trouw 
en beloften aan ketters na te komen,“ 
verklaart het. Zal deze macht, wiens 
oorkonde van duizend jaren in het bloed 
van de heiligen geschreven is, tans als 
een deel van de kerk van Christus 
worden erkend? Het is niet zonder 
reden, dat er in Protestantse landen 
beweerd wordt, dat het Katholicisme 
tans minder van het Protestantisme 
verschilt dan in vroegere tijden. Er heeft 
een verandering plaats gehad; maar de 
verandering ligt niet bij het pausdom. 
Het Katholicisme gelijkt ongetwijfeld 
veel op het Protestantisme van onze tijd, 
omdat het Protestantisme sedert de 
dagen van de hervormers zo zeer 
ontaard is. Terwijl de Protestantse 
kerken de gunst van de wereld gezocht 
hebben, heeft een valse liefde hun ogen 
verblind. Ze zien niet in, dat het niet 
recht is, goed te geloven van alle kwaad; 
en als onvermijdelik gevolg zullen ze 
eindelik kwaad denken van alle goed. In 
plaats van het geloof, dat eenmaal aan 
de heiligen overgegeven is, te 
verdedigen, verontschuldigen ze zich nu 
als het ware bij de Roomse kerk wegens 



de liefdeloze opinie, die ze over hem 
gekoesterd hebben, en vragen 
vergiffenis voor hun  
onverdraagzaamheid. Een grote klasse, 
zelfs van hen, die het Romanisme niet 
gunstig gezind zijn, ducht weinig gevaar 
van zijn macht en invloed. Velen 
beweren, dat de verstandelike en 
zedelike duisternis, welke er tijdens de 
Middeleeuwen heerste, de verspreiding 
van zijn leer, bijgeloof en 
onderdrukking in de hand heeft gewerkt; 
en dat de grotere verstandelike 
ontwikkeling van de nieuwere tijd, de 
algemene verspreiding van de 
wetenschap, en de toenemende 
vrijzinnigheid in godsdienstzaken een 
herleving van onverdraagzaamheid en 
tirannie onmogelik maken. Er wordt 
gespot met de gedachte, dat er in deze 
verlichte eeuw zulk een staat van zaken 
zou kunnen bestaan. Het is waar, dat dit 
geslacht, door veel licht, zowel 
verstandelik, zedelik, als godsdienstig 
wordt bestraald. Er is licht van de hemel 
af over de wereld uitgegoten door de 
geopende bladzijden van Gods heilig 
woord. Maar men behoorde niet te 
vergeten, dat hoe groter het licht, dat 
geschonken wordt, des te groter de 
duisternis is in hen, die het verdraaien of 
verwerpen. Een biddend onderzoek van 
de Bijbel zou de Protestanten het ware 
karakter van het pausdom tonen, en hen 



leren, het te verafschuwen en te vlieden; 
maar velen zijn zo wijs in eigen oog, dat 
ze geen behoefte gevoelen om God in 
ootmoed te zoeken, en alzo in de 
waarheid geleid te worden. Ofschoon ze 
zich op hun verlichting beroemen, zijn 
ze onwetend, zowel wat de schriften als 
de kracht Gods aangaat. Ze moeten het 
een of andere middel hebben om hun 
geweten tot zwijgen te brengen; en ze 
zoeken dat middel, dat minst geestelik 
en vernederend is. Wat ze wensen, is 
een middel om God te vergeten, en dat 
toch zal kunnen doorgaan voor een 
middel om aan Hem te gedenken. Het 
Pausdom is wel berekend om in de 
behoeften van zulke mensen te voorzien. 
Het biedt juist het ware aan twee klassen 
van de mensheid, die bijna de gehele 
wereld in zich sluiten— degenen, welke 
door hun verdiensten, en degenen, die in 
hun zonden wensen zalig te worden.  
Hier ligt het geheim van zijn macht. 
Een tijd van grote verstandelike 
duisternis heeft zich bevorderlik 
betoond aan het welslagen van het 
pausdom. Wat nu nog blijken zal, is, dat 
een tijd van groot, verstandelik licht 
even bevorderlik is aan zijn welslagen. 
In vervlogen eeuwen, toen de mensen 
zonder Gods woord en buiten de kennis 
van de waarheid leefden, waren hun 
ogen geblinddoekt, en werden er 
duizenden verstrikt, omdat ze het net 



niet zagen, dat voor hun voet gespannen 
was. In het tegenwoordige geslacht zijn 
er velen, wier ogen verblind worden 
door het schitterend licht van menselike 
beschouwingen, “valselik genaamde 
wetenschap;” ze merken het net niet op, 
en lopen er even geredelik in, als waren 
ze geblinddoekt. Het was Gods doel, dat 
de verstandelike vermogens van de 
mens beschouwd zouden worden als een 
gift van zijn schepper, en in de dienst 
van de waarheid en gerechtigheid 
zouden worden gebruikt; maar wanneer 
trots en eerzucht gekoesterd worden, en 
de mensen hun eigen theorieën boven 
Gods woord stellen, kan verlichting 
meer kwaad doen dan onwetendheid. 
Aldus zal de valse wetenschap van de 
tegenwoordige tijd, die het geloof in de 
Bijbel ondermijnt, zich even voordelig 
bewijzen tot bereiding van de weg voor 
de aanname van het pausdom 
met zijn aantrekkelike vormen, als het 
onthouden van kennis de weg baande 
voor Zijn verheffing in de 
Middeleeuwen. In de bewegingen, 
welke tans in de Verenigde Staten aan 
de gang zijn, om staatsondersteuning te 
verkrijgen voor de instellingen en 
gebruiken van de kerk, volgen de 
Protestanten de voetstappen van de 
pausgezinden. Neen, nog meer, ze 
openen de deur voor het pausdom om in 



het Protestantse Amerika het 
oppergezag te herwinnen, dat 
het in de Oude wereld verloren heeft. En 
wat deze beweging van nog meer 
gewicht maakt, is het feit, dat 
gedwongen Zondagviering het 
voornaamste doel is, dat men zich 
voorstelt,— een gebruik, dat zijn 
oorsprong in Rome gehad heeft, en 
hetwelk Rome aangeeft als een teken 
van zijn gezag. Het is de geest van het 
pausdom,— de geest van 
gelijkvormigheid aan wereldse 
gebruiken, de eerbied voor menselike 
overleveringen boven de geboden 
Gods,— die de Protestantse kerken heeft 
doortrokken, en er ze toe leidt, om de 
Zondag te verheffen, gelijk het pausdom 
dat van tevoren gedaan heeft. Indien de 
lezer de werktuigen wenst te kennen, 
welke in de strijd, die spoedig te komen 
staat, gebruikt zullen worden, behoeft 
hij slechts na te gaan, wat de  
geschiedenis opgetekend heeft 
aangaande de middelen, die Rome in 
vervlogen eeuwen voor hetzelfde 
doel heeft aangewend. Indien hij wenst 
te weten, hoe pausgezinden en 
Protestanten verenigd met hen zullen 
handelen, die hun leerstellingen 
verwerpen, laat hem dan letten op de 
geest, die Rome geopenbaard heeft 
tegenover de Sabbat en de verdedigers 
daarvan. Koninklike edikten, algemene 



vergaderingen en kerkelike instellingen, 
door de wereldlike macht gesteund, 
vormden de ladder, waarlangs het 
heidense feest zijn ereplaats in de 
Christelike wereld bereikt heeft. De 
eerste publieke maatregel, waardoor het 
houden van de Zondag verplichtend 
werd gesteld, was de wet, door 
Konstantijn uitgevaardigd. Dit edikt 
eiste, dat de stedelingen op “de 
eerbiedwaardige dag van de zon” 
zouden rusten, maar stond landlieden 
toe, hun veldarbeid voort te zetten. 
Ofschoon het in werkelikheid een 
heidense wet was, werd hij door de 
keizer van kracht gemaakt, nadat 
hij in naam het Christendom had 
aangenomen. Daar het koninklike 
bevelschrift niet voldoende de plaats van 
het Goddelik gezag bleek in te nemen, 
kwam Eusebius, een bisschop, 
die de gunst van vorsten zocht, en die de 
biezondere vriend en vleier 
van Konstantijn was, met de bewering 
voor de dag, dat Christus de Sabbat op 
de Zondag had overgezet. Geen enkele 
tekst uit de Schrift werd aangegeven om 
de nieuwe leer te bewijzen. Eusebius 
erkent er onbewust zelf de valsheid van, 
en wijst op de ware bewerkers 
van de verandering. “Alle dingen,” zegt 
hij, “die op de Sabbat gedaan moesten 
worden, die hebben wij op de dag des 
Heren overgebracht.” Doch hoe 



ongegrond het ook was, toch had het 
argument voor de Zondag de 
uitwerking, dat het de mensen 
aanmoedigde tot het vertreden van de 
Sabbat des Heren. Al degenen, die door 
de wereld wensten geëerd te worden, 
namen de algemene feestdag aan. 
Naarmate het pausdom vaster voet 
kreeg, werd het werk van de 
Zondagsverheffing voortgezet. Een tijd 
lang hielden de mensen zich met 
veldarbeid bezig, wanneer ze niet naar 
de kerk gingen, en werd de zevende dag 
nog als de Sabbat beschouwd. Doch 
langzamerhand kwam er verandering. 
Aan hen, die heilige ambten bekleedden, 
werd verboden op Zondag een vonnis 
uit te spreken in een burgerlik 
twistgeding. Spoedig daarna werd aan 
alle personen, van welke rang ook, 
geboden, zich van gewone arbeid te 
onthouden, op straffe van een boete voor 
vrijen, en slagen voor dienstbaren. Later 
werd er besloten, dat rijken zouden 
gestraft worden met het verlies van de 
helft van hun bezittingen; en eindelik, 
dat ze slaven zouden worden gemaakt, 
indien ze halsstarrig bleven. De lagere 
klassen zouden levenslang verbannen 
worden. Ook bediende zich men van 
wonderen. Onder meer wordt er 
verhaald, dat terwijl een landman, die 
zijn akker op Zondag ging ploegen, zijn 
ploeg met een ijzer schoonmaakte, het 



ijzer aan zijn hand bleef vastkleven, en 
hij het twee jaren lang met zich moest 
ronddragen, “tot zijn zeer grote pijn en 
schande.” Later gaf de paus last, dat de 
priesters van de gemeenten de 
Zofidagschendcrs zouden vermanen, en 
van hen verlangen, dat zij naar de kerk 
zouden gaan en hun gebeden 
waarnemen, opdat ze niet het een of 
andere grote onheil over zich- zelven en 
hun buren zouden brengen. Een 
geestelike raad voerde de bewijsgrond 
aan, waarvan sedert zo algemeen 
gebruik is gemaakt, zelfs, door 
Protestanten, dat de Zondag de Sabbat 
moet zijn, omdat er mensen door 
de bliksem getroffen werden, terwijl ze 
op Zondag werkten. “Het is duidelik,” 
zeiden de prelaten, “hoe groot Gods 
misnoegen was over hun verwaarlozing 
van deze dag.” Toen werd er een beroep 
gedaan op priesters en predikanten, 
koningen en prinsen, en alle getrouwen, 
“om hun uiterste pogingen in het werk te 
stellen, om de dag weder in zijn 
ereplaats te herstellen, en hem in de 
toekomst vromer te doen vieren voor de 
goede naam van het Christendom.” 
Daar de dekreten van de 
raadsvergaderingen onvoldoende 
bleken, werd de wereldlike overheid 
verzocht, een edikt uit te vaardigen, dat 
de harten van het volk met schrik zou 
vervullen, en hen dwingen om zich van 



Zondagsarbeid te onthouden. Op een 
synode, die te Rome bijeenkwam, 
werden alle vorige besluiten opnieuw en 
met grotere kracht en plechtigheid 
bevestigd. Ook werden ze opgenomen 
in de geestelike wet, en voor bijna de 
gehele Christenheid door de 
wereldlike overheden verplichtend 
gesteld. Toch bracht het gebrek aan 
schriftuurlik gezag voor de Zondag niet 
weinig verlegenheid te weeg. De 
mensen betwijfelden het recht van hun 
leraren, om de besliste verklaring van 
Jehova “de zevende dag is de Sabbat des 
Heren uws Gods” ter zijde te stellen ten 
einde de dag van de zon te heiligen. Om 
het gemis aan bewijs in de Bijbel goed 
te maken, waren er andere toevluchten 
nodig. Een ijverig voorstander van de 
Zondag, die tegen het einde van de 
twaalfde eeuw de kerken van Engeland 
bezocht, werd door getrouwe getuigen 
voor de waarheid tegengestaan; en zijn  
pogingen waren z— vruchteloos, 
dat hij enige tijd het land verliet, en op 
middelen peinsde om zijn leer kracht bij 
te zetten. Toen hij terugkeerde, was het 
ontbrekende verschaft, en het werk, dat 
hij daarna deed, gelukte hem beter. Hij 
bracht een geschrift met zich mede, dat 
van God-zelf gezegd werd te komen, en 
het vereiste gebod voor het houden van 
de Zondag bevatte, met vreselike 
bedreigingen om de onge- hoorzamen 



schrik aan te jagen. Dit kostbare 
dokument — een even laag namaaksel 
als de instelling, die het moest 
ondersteunen — werd gezegd uit 
de hemel gevallen, en te Jeruzalem 
gevonden te zijn, en wel op het 
altaar van de heilige Simeon, op 
Golgotha. Maar in werkelikheid 
was het pauselik paleis te Rome de bron, 
waaruit het voortkwam. Bedriegerijen 
en vervalsingen om de macht en de bloei 
van de kerk te bevorderen, zijn te allen 
tijde door de pauselike priesterschap 
gewettigd. Het geschrift verbood alle 
werk van de negende ure, d. i. drie uur, 
op Zaterdag namiddag, tot zonsopgang 
op Maandag; en het gezag ervan werd 
verklaard door vele wondertekenen 
bevestigd te zijn. Er werd gezegd, dat 
personen, die na het vastgestelde uur 
gewerkt hadden, door verlamming 
getroffen waren. Een molenaar, die 
geprobeerd had zijn koren te malen, had  
een stroom bloed zien vloeien in plaats 
van meel, en het molenrad was gaan 
stilstaan, hoewel er een sterke stroom 
water was. Een vrouw, die deeg in 
de oven had gezet, vond het 
ongebakken, toen ze het er uit nam, 
ofschoon de oven zeer heet was. Een 
andere, die op het negende uur 
het deeg klaar had om te bakken, maar 
die besloot het tot Maandag te laten 
overstaan, bevond de volgende dag, dat 



het in broden veranderd, en door 
Goddelike kracht gebakken was. Een 
man, die na de negende ure op Zaterdag 
brood had gebakken, zag er bloed uit 
komen, toen hij het de volgende morgen 
brak. Door dergelijke bespottelike en 
bijgelovige verdichtselen trachtten de 
voorstanders van de Zondag 
de heiligheid ervan vast te stellen. 
In Schotland, evenals in Engeland, werd 
er groter ontzag voor de Zondag 
bewerkt door er een deel van de oude 
Sabbat aan te verbinden. Maar de tijd, 
die men eiste, dat hij gevierd zou 
worden, was verschillend. Een edikt van 
de koning van Schotland verklaarde, 
dat “Zaterdag, van twaalf uur op de 
middag af, heilig gerekend moest 
worden,” en dat niemand, van die tijd af 
tot Maandagmorgen toe, zich bezig 
mocht houden met wereldse zaken. 
Doch niettegenstaande al de pogingen, 
om de heiligheid van de Zondag vast te 
stellen, erkenden de pausgezinden 
zelven in het openbaar het Goddelik 
gezag van de Sabbat, en de menselike 
oorsprong van de instelling, die zijn 
plaats had ingenomen. In de zestiende 
eeuw verklaarde een pauselik koncilie 
duidelik: “Laat alle Chris tenen eraan 
denken, dat de zevende dag door God 
geheiligd is, en aangenomen en 
gehouden niet alleen door de Joden, 
maar door alle anderen, die belijden God 



te dienen; ofschoon wij, Christenen, hun 
Sabbat in de dag des Heren veranderd 
hebben.” Zij, die de Goddelike wet 
veranderden, wisten goed, wat ze deden. 
Ze plaatsten zich met beslistheid boven 
God. Een treffend voorbeeld van de 
wijze, waarop Rome degenen 
behandelt, die er in gevoelen van 
verschillen, werd gegeven door de 
lange en bloedige vervolging van de 
Waldenzen, sommigen van wie 
de Sabbat hielden. Anderen hebben op 
gelijke wijze geleden voor hun trouw 
aan het vierde gebod. Vooral is de 
geschiedenis van de kerken van Ethiopië 
en Abyssinië betekenisvol. Te midden 
van de donkerheid van de 
Middeleeuwen werden de Christenen in 
Midden-Afrika uit het oog verloren, en 
door de wereld vergeten, en een aantal 
eeuwen lang genoten ze vrijheid in de 
uitoefening van hun geloof. Maar 
eindelik hoorde Rome van hun bestaan, 
en al spoedig werd de keizer van 
Abyssinië verlokt om de paus als 
stedehouder van Christus te erkennen. 
Vervolgens werden ook andere dingen 
toegegeven. Er werd een edikt 
uitgevaardigd, waarin het houden van de 
Sabbat op de strengste straffen verboden 
werd. De pauselike tirannie werd echter 
spoedig zulk een ondragelik juk, dat de 
Abyssiniërs besloten, het van hun 
schouders af te schudden. Na een 



vreselike strijd werden de Roomsen uit 
hun landpalen verbannen, en werd het 
oude geloof weder hersteld. De kerken 
verheugden zich in hun vrijheid, en 
vergaten nimmer de les, die ze geleerd 
hadden aangaande het bedrog, het 
fanatisme, en de despotiese macht van 
Rome. Zij stelden zich tevreden met in 
hun eenzaam rijk onbekend te blijven 
aan de overige Christenheid. De kerken 
van Afrika hielden de sabbat, zoals die 
door de pauselike kerk gehouden werd 
v——r zijn algehele afval. Terwijl ze de 
zevende dag heiligden uit  
gehoorzaamheid aan het gebod van God, 
onthielden ze zich van werk in 
overeenstemming met het gebruik 
van de kerk. Toen het de hoogste macht 
in handen kreeg, had Rome de sabbat 
Gods vertreden om zijn eigen dag te 
verhogen; maar de kerken van Afrika, 
die bijna duizend jaren lang verborgen 
gebleven waren, deelden niet in deze 
afval. Toen ze onder de heerschappij 
van Rome vervielen, werden ze 
gedwongen, de ware Sabbat op zijde 
te stellen en de valse te eren; maar zodra 
ze hun onafhankelikheid herwonnen, 
keerden ze tot de gehoorzaamheid van 
het vierde gebod terug. Deze oorkonden 
van het verleden openbaren duidelik de 
vijandschap van Rome tegen de ware 
Sabbat en de voorstanders ervan, zowel 
als de middelen welke het aanwendt om 



zijn eigengemaakte instelling te doen 
eren. Gods woord leert, dat die tonelen 
zich zullen herhalen, wanneer 
pausgezinden en Protestanten zich 
verenigen om de Zondag te verhogen. 
De profetie van Openbaring 13 zegt, dat 
de macht, die door het beest met 
lamshoornen voorgesteld wordt, maakt, 
dat “de aarde, en die daarin wonen,” het 
pausdom zullen aanbidden — aldaar 
aangegeven onder het beeld van het 
beest “gelijk een pardel.” Het beest met 
twee hoornen moet ook zeggen “tot 
degenen, die op de aarde wonen, dat ze 
het beest een beeld zouden maken;” en 
verder moet het gebieden, dat aan 
“kleinen en groten, en rijken en armen, 
en vrijen en dienstknechten,” gegeven 
wordt “het merkteken van het 
beest.” Er is aangetoond, dat de 
Verenigde Staten de macht zijn, 
welke voorgesteld wordt door het beest 
met de hoornen gelijk een lam, en dat 
deze profetie vervuld zal worden, 
wanneer de Verenigde Staten het vieren 
van de Zondag, dat Rome beweert de 
biezondere erkentenis van zijn 
opperheerschappij te zijn, verplichtend 
zal maken. Doch in deze huldiging van 
het pausdom zullen de Verenigde 
Staten niet alleen staan. De invloed van 
Rome in de landen, die eens zijn 
heerschappij erkenden, is nog lang niet 
vernietigd. De profetie voorspelt een 



herstelling van zijn macht. “En ik zag 
een van zijn hoofden als tot de dood 
gewond, en zijn dodelike wonde werd 
genezen; en de gehele aarde 
verwonderde zich achter het beest.” Het 
toebrengen van de dodelike wonde wijst 
op de val van het pausdom in 1798. 
Hierna, zegt de profeet, “werd zijn 
dodelike wonde genezen; en de gehele 
aarde verwonderde zich achter het 
beest.” Paulus zegt duidelik, dat de 
mens der zonde zal blijven voortbestaan 
tot de wederkomst des Heren. Tot het 
uiterste van de tijd zal hij zijn 
verleidingswerk voortzetten. En de 
Ziener verklaart, alsmede op het 
pausdom doelende: “Allen, die op de 
aarde wonen, zullen het aanbidden, 
welker namen niet zijn geschreven in 
het boek des levens.” Zowel in de Oude 
als in de Nieuwe wereld zal er hulde aan 
het pausdom bewezen worden door de 
eer, welke zal worden toegekend aan de 
Zondagsinstelling, die alleen op het 
gezag van de Roomse Kerk berust. 
Meer dan vijftig jaren lang hebben zij, 
die in de Verenigde Staten de profetieën 
bestuderen, dit getuigenis aan de wereld 
verkondigd. In de gebeurtenissen, die 
tans plaats grijpen, ziet men, dat de 
vervulling van de voorspelling met 
snelheid nadert. Bij Protestantse leraren 
vindt men dezelfde bewering van 
Goddelik gezag voor het houden van de 



Zondag, en hetzelfde gebrek aan bewijs 
uit de Schrift, als bij de pauselike 
leiders, die wonderen verzonnen om de 
plaats in te nemen van een bevel van 
God. De bewering, dat de mensen door. 
Gods oordelen bezocht worden, omdat 
ze de Zondagsabbat breken, zal herhaald 
worden; men begint er reeds van te 
horen. Ook wint een beweging om het 
houden van de Zondag verplichtend te 
maken, snel veld. De Roomse Kerk is 
merkwaardig in zijn sluwheid en 
geslepenheid. Hij kan gissen, wat er 
gebeuren zal. Hij wacht zijn tijd af, daar 
hij ziet, dat de Protestantse kerken hem 
hulde bewijzen door de valse sabbat aan 
te nemen, en plannen beramen om die 
verplichtend te maken door juist 
dezelfde middelen, die hijzelf in 
vervlogen tijden heeft gebruikt. 
Degenen, die het licht van de waarheid 
verwerpen, zullen er nog toe komen, de 
hulp in te roepen van deze macht, die 
zichzelf onfeilbaar noemt, ten einde een 
instelling te verhogen, die door hem is 
ontstaan. Het valt niet moeilik te 
berekenen, hoe geredelik hij de 
Protestanten in dit werk zal te hulp 
komen. Wie verstaan beter dan de 
pauselike leidslieden, hoe er gehandeld 
moet worden met hen, die de kerk 
ongehoorzaam zijn? De Rooms 
Katholieke Kerk vormt met al zijn 
vertakkingen door de gehele wereld één 



grote organisatie onder het beheer van 
de pauselike stoel, met het doel, zijn 
belangen te bevorderen. Aan zijn 
miljoenen avondmaalgangers in ieder 
land op aarde wordt geleerd, dat ze zich 
verbonden moeten rekenen om 
gehoorzaamheid aan de paus te 
bewijzen. Wat hun nationaliteit of hun 
regering ook wezen mag, ze moeten het 
gezag van de kerk achten als boven alle 
ander staande. Ofschoon ze de eed 
mogen afleggen van getrouwheid aan de 
staat, zo ligt daarachter toch de eed van 
gehoorzaamheid aan Rome, die hen van 
iedere belofte vrijstelt, welke schadelik 
aan Rome’s belangen zou kunnen zijn. 
De geschiedenis gewaagt van Rome’s 
sluwe en aanhoudende pogingen om 
zich in te dringen in de aangelegenheden 
van natieën; en om, wanneer het vaste 
voet gekregen heeft, zijn eigen 
doeleinden te bevorderen, zelfs al 
brengen die vorsten en volk tot 
ondergang.mIn het jaar 1204 dwong 
Paus Innocentius III. van Peter II., 
koning van Arragon, de volgende 
buitengewone eed af: “Ik, Peter, koning 
van de Arragoniërs, belijd en beloof, 
immer getrouw en gehoorzaam te zullen 
zijn aan mijn heer, Paus Innocentius, 
zijn Katholieke opvolgers, en de 
Roomse Kerk, en getrouwelik mijn 
koninkrijk in gehoorzaamheid aan hem 
te houden, het Katholieke geloof te 



verdedigen, en ketterse laagheden te 
vervolgen.” Dit stemt overeen met de 
aanspraken betreffende de macht van de 
Roomse opperpriester, dat “het wettig 
voor hem is om keizers af te zetten,” en 
dat “hij onderdanen ontheffen kan van 
hun getrouwheid aan onrechtvaardige 
heersers.” En wat niet vergeten moet 
worden, is, dat Rome er roem op 
draagt, dat het nooit verandert. De 
beginselen van Gregorius VII. en 
Innocentius III. zijn nog steeds de 
beginselen van de Rooms Katholieke 
Kerk. En had hij slechts de macht, hij 
zou ze tans met evenveel kracht in 
werking stellen als in vorige eeuwen. De 
Protestanten beseffen weinig wat ze 
doen, wanneer ze hulp van Rome 
denken aan te nemen, om de Zondag te 
handhaven. Terwijl zij hun aandacht 
wijden aan de bereiking van hun doel, 
streeft Rome ernaar om zijn macht 
opnieuw te vestigen, en zijn verloren  
opperheerschappij te herstellen. 
Laat het beginsel maar eerst erkend zijn 
in de Verenigde Staten, dat de kerk de 
macht van de staat mag aanwenden of 
beheersen; dat godsdienstige gebruiken 
door wereldlike wetten verplichtend 
mogen worden gemaakt; met één woord, 
dat het gezag van kerk en staat het 
geweten plichten moet voorschrijven,— 
en de triomf van Rome in dit land zal 
verzekerd zijn. Gods woord heeft 



gewaarschuwd tegen het naderende 
gevaar; wordt die waarschuwing in de 
wind geslagen, dan zal de Protestantse 
wereld zien, wat Rome’s plannen 
eigenlik zijn; maar dan zal het te laat 
zijn om aan de valstrik te ontkomen. 
Zijn macht groeit in stilte aan. Zijn 
leerstellingen oefenen invloed uit 
in raadzalen, in kerken, en in de harten 
van de mensen. Het richt zijn 
hoge, hechte gebouwen op, in de 
geheime schuilhoeken waarvan 
zijn vroegere vervolgingen voortgezet 
zullen worden. Heimelik, en 
zonder verdenking op zich te laden, 
versterkt het zijn macht om zijn 
eigen plannen te doen gelukken, 
wanneer de tijd zal gekomen zijn, dat 
het zijn slag kan slaan. Al wat het 
begeert, is ruimte om zijn werk te doen, 
en die is het bezig te krijgen. We zullen 
spoedig zien en gevoelen, wat de 
bedoeling is van het Roomse element. 
Allen, die Gods woord geloven en 
gehoorzamen, zullen zich daardoor 
verwijt en vervolging op de hals halen. 
 


